
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israëlreis 2019 

29 april t/m 11 mei 2019 



 

  

 Gemeentereis Barneveld 
REISVERSLAG  

Wat ging aan de reis vooraf 

Begin 2018 werd in Rehoboth een informatieavond gehouden i.v.m. een nieuwe 

gemeentereis naar Israël. Pieter en Martha Molenaar boden opnieuw gelegenheid voor 

gemeenteleden, om hen te vergezellen op een reis naar Het Beloofde Land. Voor de reis is 

een samenwerking aangegaan met Israël Idoed. Israël Idoed is een christelijke 

reisorganisatie die bijzondere reizen naar Israël organiseert. Zij gaven een uitgebreide 

programma schets aan op hun website, waar we het volgende konden lezen: Hoe lang leeft 

er al een verlangen in uw hart om op reis naar Israël te gaan? Reis samen met uw 

gemeente en maak kennis met het Joodse volk en de Midden-Oosterse cultuur. Deze 

gemeentereis vanuit Barneveld naar Israël is speciaal ingericht op natuur, verbinding en 

verdieping. We logeren in verschillende kibboetsen, zien Jeruzalem, dobberen op de Dode 

Zee en overnachten in de Negev-woestijn. 

De belangstelling was groot en al snel bleek de reis volgeboekt. Het reisgezelschap is een 

groep van 53 personen geworden! 

Onze prachtige reis naar Israël is voorafgegaan door een vijftal ontmoetingen met de 

groep. Toen we deze reis boekten in februari 2018, leek de reis nog ver weg. Het was fijn 

om tijdens de eerste ontmoeting in het Israël centrum in Nijkerk kennis te maken met een 

groot deel van de groep. Met elkaar hebben we zaterdag 25 augustus 2018, de 

zomertentoonstelling in het Israëlcentrum, met als thema Wereldwonder Israël bezocht.  

Na deze tweede ontmoeting volgde in oktober een bijeenkomst in Rehoboth, waar we een 

gezellig samenzijn hadden met de in Barneveld wonende Jood: Sem Dov Levi en zijn 

vrouw Rita.  

Op zaterdag 8 december gingen we, voor de derde ontmoeting, met elkaar naar Elburg 

voor een bezoek aan Museum Sjoel Elburg waar een film werd getoond. Daarna volgde een 

wandeling door Joods Elburg. 

De 4e ontmoeting bestond uit een lezing door Dhr. Mischa Schrijver over 'de plaats van 

Israël in de Joodse traditie'. Een boeiende avond volgde. 

Op 28 februari was daar de presentatieavond met de reisorganisatie Israël Idoed. Op die 

avond kregen we verdere informatie m.b.t. de reis en het reisprogramma werd 

gepresenteerd. Twee medewerksters van Israël Idoed waren aanwezig om deze presentatie 

te verzorgen. Er werden die avond ook veel praktische vragen gesteld. 

 



 

  

 Dag 1              MAANDAG 29 APRIL: AMSTERDAM-TEL AVIV 

 
Verzamelen bij Rehoboth om 2.45.] 

Op maandag morgen, 29 april, is het een drukte van belang rondom 

Rehoboth. Na, ruim een jaar voorbereiding, is het dan zover: ‘we 

gaan op reis naar Israël.’ Uitgezwaaid door verschillende 

familieleden, vertrekken we naar het vliegveld in Eindhoven.  

Onderweg in de bus, heten Pieter en Martha iedereen welkom en 

leest Pieter psalm 121 met ons. Deze betekenisvolle psalm is een 

pelgrimslied. De dichter van deze psalm is onderweg naar 

Jeruzalem. Hij is op weg naar Jeruzalem om zijn God te ontmoeten. 

De pelgrim heeft een lange reis voor de boeg. Wij mogen ook op reis 

gaan, een reis waarin van alles kan gebeuren, goed om de Heere om 

een zegen te vragen, Pieter gaat dan ook voor in gebed. We zingen 

uit psalm 121. 

We arriveren rond 4.30 in Eindhoven. Daar ontvangen we de tickets 

van medewerkster Idoed en na bagage incheck en diverse controles 

is het moment van instappen aangebroken. Via gate 8 lopen we naar 

het vliegtuig. Een Boeing 737, van Transavia zal ons, in een 

rechtstreekse vlucht, naar Tel Aviv vervoeren. Het vertrek stond 

gepland op 07.10, maar vanwege de mist is het vertrek met ruim twee 

uur uitgesteld.  

Na een voorspoedige vlucht van 4 uur kwamen we aan in Tel Aviv. 

Na douanecontrole en ophalen koffers, maakten we in de 

aankomsthal kennis met Michel Kahn, onze gids. 

Buiten gekomen, lopen we naar onze bus, die al staat te wachten. 

We maken kennis met Khalid, onze chauffeur. 

We vertrekken richting kibbutz Degania, nabij het meer van Galilea. 

Kibbutz Degania is de oudste kibbutz van Israël en is al in 1910 

opgericht. Tijdens de rit ernaartoe, stoppen we na een uur voor een 

verlate lunch. In de buitenlucht genieten we van een sandwich met 

kaas en een verfrissend sapje. We vervolgen de reis na een klein half 

uurtje en genietend van de omgeving, rijden we door naar Degania. 

Onderweg zingen we nog met elkaar, lied 15 uit de bundel: ‘k Wil u o 

God mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied. 

Om 18.15 arriveren we bij de Kibbutz waar we een welkomstdrankje 

aangeboden kregen. De sleutels van de appartementen werden 

uitgereikt. Tijd om even de appartementen te bekijken en even op te 

frissen na de reis.  

Om 19.30 stond er een uitgebreid buffet gereed in de eetzaal. Wat is 

dat genieten na de lange reis! Na het eten kregen we een rondleiding 

door Degania. We werden meegenomen in het bijzondere verhaal 

van het ontstaan van de kibbutz.  

Ter afsluiting van deze fijne, enerverende dag mochten we in de 

avondsluiting stil staan bij de woorden uit psalm 146, dit mochten 

we ook zingen met elkaar. We zijn dankbaar dat de reis veilig is 

verlopen en daar dankt Pieter de Heere voor, in het gebed. 

 

 

 

      



de  

    Dag 2 DINSDAG 30 APRIL: AKKO-ROSH HANIKRA-ARCH CAVE- KIBBUTZ SASA 

  

    
De dag starten we met een smakelijk ontbijt. Een voor een komen we de eetzaal  
binnen druppelen om te genieten van het lekkere ontbijtbuffet. 
Om 8.45 verzamelen we bij de bus en om stipt 9.00 gaan we op weg naar de 
kleine havenstad: Akko. Wat een prachtige route werd er afgelegd door het 
heuvelachtige Galilea. We rijden o.a. langs de rand van de stad Tiberias. 
Onderweg heeft Pieter de dag geopend door psalm 5 met ons te lezen, in deze 
psalm doet David zijn morgengebed. De nieuwe dag begint hij met God. Pieter 
deelt met ons een gedeelte uit dagboek van Dr. van Campen, waarna hij 
voorgaat in gebed.  
Na een uur rijden zagen we in de verte de middellandse zee verschijnen, wat 
een prachtig uitzicht. De reis alleen al was bijzonder genieten van de 
schoonheid van de omgeving. In Akko aangekomen hebben we de 
middeleeuwse vesting bezocht en ondergrondse kruisvaarders stad bezocht. 
De historie van de stad is ons uitgelegd door Michel. De stad was in de oudheid 
zeer belangrijk. Samen met Damascus en Jeruzalem behoorde het tot de langst 
bewoonde steden in e wereldgeschiedenis. De stad heeft veel overheersingen 
gekend: die van o.a. Egyptenaren, Persen, Assyriërs en Romeinen. In 1799 
belegerde Napoleon Bonaparte de stad als onderdeel van zijn expeditie naar 
Egypte. Hij was opgetrokken vanuit Egypte na de slag bij Aboekir en wilde naar 
het noorden om zo terug te kunnen naar Frankrijk en de Ottomanen te verslaan. 
Na een belegering van twee maanden, waarbij de Turken geholpen werden door 
een eskader van de Engelse vloot onder leiding van Sir Sidney Smith, moest 
Napoleon de terugtocht blazen.   
 
We wandelen via een prachtige binnentuin de vesting uit en gaan richting een 
eethuisje voor een lunch in de buitenlucht. We genieten van een smakelijk 
gevuld pitabroodje met diverse ingrediënten.        
Na de lunch wandelen we achter de chauffeur aan terug naar de bus waar we 
“hoog bezoek” ontvangen. “Napoleon Bonaparte,” in eigen persoon, verrast 
ons met een bezoekje. We wandelen achter hem aan, naar de oude stadsmuur, 
waar we uitleg kregen over de historische gebeurtenissen rondom zijn persoon 
in 1799. Deze “Napoleon” zorgde beslist voor de nodige lachsalvo’s.                                
                     
 
 

                   



  

 

  

  

Wanneer we weer in de bus gearriveerd vertrekken we en laten we 
Akko achter ons. Pieter leest ons voor uit Handelingen 21. In 
Handelingen 21:7 lezen we over Ptolemaïs. Paulus beëindigde 
daar zijn tocht over de zee tijdens zijn derde zendingsreis. Akko 
heette in zijn tijd Ptolemaïs. Na de gedachten die Pieter met ons 
deelde zingen we lied 56, op melodie van psalm 150: 
“Lof zij Christus, die Zijn werk voortzet als het Hoofd der kerk. 
  In de hemel zit de Zoon rechts van Vader op de troon, namens God  
  mag Hij regeren. Alles heeft Hij in zijn hand, hemel, aarde, zee en  
  land moeten Koning Jezus eren”. 
 

We vervolgen het dagprogramma met een rit langs de kust naar 

Rosh Hanikra. Prachtig uitzicht is het eerste wat opvalt als we de 

bus verlaten. Het prachtige blauwe water van de middellandse zee 

geeft een mooie aanblik.  Rosh Hanikra is een grottencomplex aan 

de voet van kalkrotsen. We dalen met een kabelbaan, de steilte af 

naar beneden. We maken er een wandeling en bewonderen het 

natuurschoon, de prachtige grotten en ook daar helderblauw 

water. Genieten! Rosh Hanikra is gelegen op 30 meter afstand van 

de Libanese grens.  

Eenmaal weer in de bus gaat de tocht verder. We verlaten het 

kustgebied en rijden oostwaarts. We genieten opnieuw van de 

mooie natuur die rondom te zien is. Onze bestemming is Kibbutz 

Sasa en we arriveren er om 15.30. In het “huis van Buza” horen we 

het bijzondere verhaal over de bijzondere samenwerking tussen 

Adam Ziv, een Jood, en Alaa Sweetat, een Arabier. Zij produceren 

en ontwikkelen samen ambachtelijk ijs. Heel bijzonder hoe deze 

jongens vriendschap sluiten en van elkaars talenten gebruik 

mogen maken. We kregen een rondleiding aangeboden, maar voor 

we de productieruimte in mochten, moesten we beschermende 

kleding dragen. We kregen allemaal een witte jas en een haarnetje 

om aan te doen, met hilarische momenten in de groep als gevolg. 

Na de rondleiding en uitleg mochten we uiteraard ook proeven van 

het ambachtelijke ijs. Wat een traktatie. We kregen 5 soorten ijs en 

konden zo van verschillende smaken genieten. 

Na dit bezoek ging de route verder richting Degania. Aangekomen 

in de Kibbutz hadden we een uur de tijd voor we om 18.30 gingen 

dineren. Het diner bestond weer uit het uitgebreide buffet met 

verschillende smakelijke gerechten. Smullen maar. 

Na de maaltijd volgde de avondsluiting, vanwege het zwoele weer 
kon dat in de buitenlucht. Martha leest ons een hoofdstuk voor uit 
een boekje van Ds. Poort, genaamd: “Kom en zie waar Jezus 
was.” Martha koos de overdenking met de naam: “Mijmeringen 
aan het meer van Tiberias”. Een prachtig toepasselijk gedeelte 
rondom het gebied waar wij nu verblijven. Er staat in de 
overdenking een prachtige zinssnede waarin wij ons zeker 
herkennen. Er staat: “Misschien is er in heel Israël wel geen 
andere plek waar je zo onweerstaanbaar tot mijmeren wordt 
genoopt als hier, aan de zee van Tiberias”. Het landschap ziet er 
wrs nog net zo uit als in Jezus’ dagen en dat is heel bijzonder.                                                         
Pieter sluit de dag met gebed waarna we met elkaar zingen uit de 
bundel en wel lied nr. 23: “O Vader, die de landman zijt, die zelf uw  

                                                   wijngaard toebereidt; doe ons als goede 
                                                   vruchten groeien. 

 

We zingen  

 

 



 

 

  

Vandaag is er in het middagprogramma een excursie komen te 

vervallen, daarom bood Michel ons ter compensatie de mogelijkheid 

om een Israëlische dans te leren. Een groepje enthousiastelingen 

nam de uitdaging aan en leerden, onder toeziend oog van een deel 

van de groepsleden, een viertal dansen aan. Een originele invulling 

van de avond. Na afloop werd er nog, door kleine groepjes her en 

der verspreidt over Degania, gezellig nagepraat onder het genot van 

een drankje en een hapje. Een fijne dag is weer ten einde gekomen. 

 

 

 WOENSDAG 1 MEI: BERG VAN DE ZALIGSPREKINGEN-KAPERNAUM-BANIAS-CAESAREA 

PHILIPPI-MISGAV AM- GOLAN 

Dag 3 

Na een verkwikkende nachtrust, druppelen we allen weer binnen in de 
eetzaal voor het ontbijt. Om 8.30 vertrekken we deze ochtend vanaf 
Degania naar het gebied van Zebulon en Naftali (zie Mattheüs 4:12).  
Het zonnetje schijnt al lekker als we vertrekken uit Degania. 
We beginnen vandaag met een bezoek aan de Berg van de 
Zaligsprekingen. Toen we daar eenmaal naar op weg waren heeft 
Pieter met ons de dag geopend door een gedeelte te lezen uit Jesaja 
42 na dit Bijbelgedeelte las hij voor uit het boekje: “In het voetspoor 
van Jezus, bronnen van de Jordaan” We zongen psalm 72:2,10,11 
“De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. 
 Hij zal hun vrolijk op doen dagen. Het heil, hun toegezegd. 
 ‘t Ellendig volk wordt dan uit lijden, door zijne arm gerukt. 
 Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijz’len, wie verdrukt.  

Prachtig om te zingen over de bergen terwijl wij door het 
berglandschap rijden op dat moment.  We komen na een half uurtje 
aan de bovenzijde van de berg van de Zaligsprekingen, gelegen aan 
de noordwestelijke oever van het Meer van Tiberias tegenover 
Tabgha. De berg van de Zaligsprekingen is in werkelijkheid geen berg 
maar een heuvel. We hebben er een fijne wandeling gemaakt met 
uitzicht op het meer van Galilea. Onderweg naar beneden konden we 
veel bananenbomen bewonderen. Halverwege de heuvel zijn we een 
moment gestopt en heeft Pieter voor ons Mattheüs 5: 1-12 gelezen. 

Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op, en nadat hij was gaan zitten, 
kwamen zijn discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. 
Hij zei: 
Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen 
Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.  
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden 
Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. 
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 
Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het 
Koninkrijk der hemelen. 
Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u 
spreekt, omwille van Mij. 
Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de 
profeten vervolgd die er voor u geweest zijn.  

Pieter stond lager dan wij, en het was opmerkelijk dat het stemgeluid 

versterkt werd door het niveauverschil en we allen Pieter goed konden 

horen. Zo zal dat ook in Jezus' tijd gegaan zijn toen er vele 

toehoorders waren die naar de prediking kwamen luisteren. We 

zongen daar ook met elkaar het mooie lied: ‘Samen in de naam van 

Jezus” (lied 26, uit de bundel) 

 

 



We maken een groepsfoto  

 

 

 

 

 

 

 

 

We daalden verder de heuvel af waar de bus al stond te wachten. Na een korte rit komen we 

aan in Kapernaum of Town of Jesus. Kapernaum is nu een toeristisch trekpleister. Wij 

waren daarom ook zeker niet de enigen die deze prachtige plaats vandaag bezochten. “Wat 

een toeval, we zijn niet de enigen,” zou Michel zeggen! We verlaten de bus en wandelen 

Kapernaum in. We zien het standbeeld van Petrus met de bekende tekst uit Mattheüs 16:18, 

waar staat: “Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen.”  

Onder de ficusboom, even verderop, vonden we een rustige plek waar Pieter met ons las uit Lucas 4: 12-17, 
over hoe Jezus in Kapernaum kwam en predikte in de synagogen.  
We zongen lied 50: “Waar God de Heer zijn schreden zet daar wordt de mens,  

                                       van dwang gered, 
                                   weer in het licht geheven. 
                                   Als ’s Heeren woord weerklinkt met macht 
                                   wordt aan het volk dat Hem verwacht 
                                   de ware troost gegeven. 
                                   Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
                                   en schrijft in harten het geheim 
                                   van ’s Vaders grote daden. 
                                   Zo leven wij om Christus ’wil 
                                   te allen tijd gerust en stil 
                                   alleen van Zijn genade 
Wat een fijn moment van bezinning met elkaar.  Michel vertelt ons over de historie van Kapernaum. Hij vertelt 
ons o.a. over Mattheüs, die vroeger tollenaar was. Kapernaum was vroeger een grensstadje, waar tollenaars 
zich bevonden. Verder wees Michel ons op de resten van de oude stad en de synagoge. Dat dit daadwerkelijk 
een Joodse synagoge is geweest, is aangetoond door de bewijsstukken die door opgravingen zijn gevonden. 
Zo zagen we o.a. een Davidster en menora.     

 

  
 



 
 
 
Om 11.30 vertrekken we weer en gingen we met elkaar richting het noorden van Israël. Het 
uitzicht door de bergen en dalen is schitterend. In de verte zien we het Hermongebergte 
mooi afsteken met de witte sneeuwtoppen. Pieter las onderweg psalm 133, waar wordt 
gesproken over de dauw van de berg Hermon. Wat bijzonder om dit gedeelte te horen als je 
daadwerkelijk zicht hebt op de berg.  
We stoppen om 12.00 uur voor de lunch. Het eethuis verwacht ons al en we krijgen er een 

kostelijke lunch. Een groot pitabroodje met naar keuze: 

falafel/ schnitzel of kip. De koele drankjes erbij maken het 

geheel compleet. 

Na de lunch gaat de tocht verder richting de Banias, waar we 
om 13.15 arriveren. Bij de Banias maken we een wandeling en horen we het 

water stromen van een van de bronnen van de Jordaan. Het mooie natuurpark is bekend door opgravingen 
van Caesarea Philippi. Op een mooie rotsachtige plek onder de bomen, is er een kort moment tijd en ruimte 
om met elkaar stil te staan bij Mattheüs 16: 13-20. Pieter leest het ons voor. De kernvraag uit dit gedeelte is: 
“Maar u, wie zegt u dat Ik ben”  
Wat ervaren we toch weer een bijzondere sfeer als we de Bijbelgedeelten op deze plekken horen. We nemen 
de kernvraag ieder persoonlijk mee in onze gedachten als we de excursie vervolgen. 
De huidige naam Banias is een Arabische verbastering van de naam Paneas Filippus (zoals we in 
onze reisgids verder kunnen lezen). Na drie kwartier rondgewandeld te hebben is het de hoogste 
tijd om naar de bus te gaan.  
De reis vervolgt zich verder noordwaarts waar onze volgende stop de 
watervallen van Banias zijn. We horen bij de ingang van Michel dat een 
deel van de waterval niet toegankelijk is vanwege vallend gesteente. 
Michel geeft aan dat we toch een groot deel van de waterval kunnen 
zien. De watervallen zijn te bereiken met een prachtige toegangsroute. 
Een wandelpad wat kronkelend afdaalt, omgeven door mooie bloemen en struiken. Het water komt 
met enorme kracht uit de bergen, een mooi indrukwekkend geluid en gezicht.  
De wandeling sluiten we af met een Bijbelse overdenking. Pieter leest psalm 42. Waar we o.a. 
lezen: “Verlangen naar God” 

              Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 
              Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. 
              Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? 

En daarna zingen we psalm 42: 1, 4 en 5. 
1 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,          
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer'; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naadren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 

4 
'k Denk aan U, o God, in 't klagen, 
Uit de landstreek der Jordaan. 
Van mijn leed doe 'k Hermon wagen; 
'k Roep van 't klein gebergt' U aan. 
'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit, 
Daar 't gedruis der waatren groeit, 
Daar Uw golven, daar Uw baren 
Mijn benauwde ziel vervaren. 

5 
Maar de Heer' zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 
 

Wat zal het voortaan bijzonder zijn om deze psalm te zingen. We zullen dan zeker aan deze 
watervallen denken, frisse waterstromen waar mijn ziel naar verlangt. Water van Eeuwig Leven. 
 
Terug in de bus gaan we via de indrukwekkende Golanhoogten naar Misgav Am. Misgav Am is 

een kibbutz, gelegen aan de Libanese grens. Bij de kibbutz worden we opgevangen door de 

Nederlandssprekende gids die ons uitleg geeft over het ontstaan van de kibbutz en de politieke 

verandering van hun vredige bestaan. De opkomst van Hezbollah heeft in de jaren 70 de relatie 

met hun “buren” totaal veranderd. Waar er eerder met elkaar werd samengewerkt is daar in 

huidige tijden geen ruimte meer voor. Het terrorisme rukt steeds verder op. We horen het 

aangrijpende verhaal van de inval van terroristen in de kibbutz en bezetting van een van de 

kinderhuizen. In huidige tijd is er landbouw in de velden van de kibbutz en wordt er met 

name door wijnbouw en een kippenfabriek geld verdient om de kibbutz te onderhouden. 

Voor vertrek kijken we met elkaar naar het grensgebied en zijn onder de indruk dat in zo’n 

prachtig gebied zoveel dreiging schuilt.  

 

 



We vertrekken weer vanaf de noordkant van Israël en rijden door naar het meer van Galilea waar we verwacht 

worden voor een rondvaart over het meer.  Wat een vredige omgeving waar we ons nu bevinden. Als we van 

wal zijn wordt de Nederlandse vlag gehesen en zingen we het Wilhelmus.  Dobberend over het water komen 

gedachten boven en bewustzijn dat ook Jezus hier geweest is.  Pieter leest met ons, terwijl we midden op het 

meer zijn; Mattheüs 14:22-36: Jezus wandelt op de zee. Na het lezen van dit Bijbelgedeelte en de overdenking 

die Pieter hierbij uitspreekt, zingen we psalm 68:10.  

Geloofd zij God met diepst ontzag!  
Hij overlaadt ons, dag aan dag,  
Met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 

Wie zou die hoogste Majesteit 

Dan niet met eerbied prijzen?  
Die God is ons een God van heil; 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

Ons 't eeuwig, zalig leven; 

Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

Zelfs bij het naad'ren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

Het is een ontspannen boottocht waar we ook een andere Israël Idoed groep ontmoeten. 

 

 

 

 

 

 

Eenmaal weer aan wal maken we nog wat foto’s en gaan we in de bus terug naar Degania. Daar aangekomen 

gaan we richting de eetzaal waar een uitgebreid buffet klaar staat. Na het eten gaan we door naar de 

avondsluiting. De avondsluiting bestaat uit een overdenking over een deel van de Bergrede. “Zalig zijn die 

hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden,” Mattheus 5: 66. Zalig kunnen 

we het beste vertalen in gelukkig, in volkomen harmonie. Hier op aarde hebben we te maken met een 

zuchtende schepping, maar ooit zal God alles nieuw maken. Wat een geweldig vooruitzicht voor hen die Hem 

liefhebben. We zingen lied nummer 15: ‘k wil U o God mijn dank betalen.’ 

Pieter dankt met ons voor deze mooie dag.  

 

 

Na de avondsluiting gaan we naar de holocaust 

herdenking van Degania. Hoewel we niets van de taal 

begrijpen is het goed om mee te leven met de bewoners en ons respect te laten zien door 

aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. Er wordt afgesloten met het Hebreeuwse volkslied, 

genaamd Hatikva (betekent Hoop). We zingen/ neuriën mee.  

 

Ons programma voor die dag is ten einde. Velen van ons zaten na afloop nog een poosje gezellig bij elkaar in 

de tuin van Degania.   

 

  



Dag 4 

 

 

 

  

DONDERDAG 2 MEI: GAMLA-KATZRIN-MOUNT BENTAL 

Vertrek om 8.30 naar de Golanhoogten. 
Wederom een aangename temperatuur; licht bewolkt. 
 
Dagopening: Pieter leest voor ons uit Lucas 5, over de wonderbare visvangst. 
Daarbij leest hij uit het dagboek van dr. Van Campen: “Van plaats tot plaats,” 
het thema is Honger naar het Woord, geschreven door Ds. Visser. De 
geschiedenis bewijst dat Gods plan door de eeuwen heen voortgaat. 
 
We zingen: Lied 4, door de wereld gaat een woord, vers 1-4. 
          1.Door de eeuwen zwierf een volk, voortgedreven en vervolgd. 

           In verdrukking hield het stand, smachtend naar een vaderland 
           Refrein:  
           God van toekomst en verleden, sterk Uw volk met hoop en kracht,  
           geef het wijsheid, schenk het vrede, in het land waar U hen bracht. 
           2. In Europa’s zwartste nacht, werden velen omgebracht. 
           Uit de as van dood en pijn, rees een volk nog zwak en klein 
           Refrein 
           3. In het vroeger vaderland, kwam een nieuwe staat tot stand. 
           Dwars door strijd en grote druk, vocht men moedig voor geluk. 
           Refrein 
           4. Van het dorre, droge zand, maakte ze een vruchtbaar land. 
           Hoop bloeit op in de woestijn, laat het tot een teken zijn! 
           Refrein 
 

 
 

Holocaust Day. 
De geschiedschrijver, Flavius Josephus vertelt over het Gambla gebergte. De 
oude stad Gamla, tot 67 na Christus, lag op een strategisch belangrijke plaats. 
Vrij recent hebben archeologen daar opgravingen gedaan. Terwijl we op een 
hoogte zitten en kijken naar de opgravingen tegenover ons, loopt ’t tegen 
tienen. De sirenes klinkt luid over het hele land en geven daarmee het begin 
van de twee-minuten-stilte aan. Als het loeien van de sirenes stopt, vertelt 
Michel zijn persoonlijke verhaal. Hoe hij, na een bezoek aan Auswitch, zich 
geroepen voelde om mee te bouwen aan de nieuwe staat Israël (de tweede 
generatie). Het gezin komt om in de gaskamers, behalve Jolanda. Zij overleeft 
de oorlog. “Ja, Jolanda was mijn moeder,” vertelt Michel. Vier jaar geleden is 
ze hier in Israël overleden. Doodse stilte, hier en daar wordt een traan 
weggepinkt. Zijn verhaal en gezang maken diepe indruk op ons. We lopen 
terug naar de bus, terwijl de arenden boven ons cirkelen. Het doet denken aan 
het lied: 
 “Heer, ik kom tot U” 
   Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
   Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
   Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
   En de kracht van Uw liefde. 
 

We vertrekken met de bus richting Katzrin, op naar de koffie. 



 

  

 

We gaan onze tocht vervolgen. Op naar de koffie in Katzrin.  
Vervolgens rijden we naar een openluchtmuseum waar we hartelijk 
worden ontvangen door Hetziba. We mogen allemaal de laatste mode 
uitkiezen en wandelen door de tuinen met de vele kruiden. Zo’n 1600 
jaar geleden, tijdens de Romeinse tijd, leefde men in deze omgeving 
vooral van de landbouw. Het voornaamste product was de olijfolie. 
Hetziba demonstreert het proces. Rijk Adams zal dat niet licht vergeten. 
Hetziba kastijdt hem met een tak; zweepslagen door een vrouw. 
 

                       
 
Ondertussen maken we ook kennis met Petrus Ben Gajus, alias Pieter 
Molenaar en de vele Maria’s in de synagoge. De belangrijkste plek in het 
dorp.  

                     
 
Hetziba ontvangt ons allen in haar huis(je). Gezeten op de trap zet ze 
zachtjes een lied in: “Hinneh mah tov oe mah naiem…, gevolgd door 
“Hava, nakila, hava…”. De groep zingt en deint met haar mee.  
 
Hetziba, alias Noga, een Jemenitische vertelt over haar Pools Joodse 
afkomst. Tenslotte kijken we nog naar een film over de Talmoed (de 
Wet) en de Midras (de uitleg).  Een rabbi=spiritueel leider geeft uitleg. 
Een rabbijn heeft 7 jaar gestudeerd en kent de Wet. Tot op de huidige 
dag zijn de rabbi’s met elkaar in gesprek over de uitleg. Men kent 
liberale, conservatieve en orthodoxe Joden. 
 
Om 13.30 is er de lunch. Zeg maar gerust een flinke hap. Bijv. een 
broodje parkiet (een jong kippetje in een baguette). 
0m 14.30 Bezoeken we een moderne olijfoliefabriek (een familiebedrijf). 
We krijgen er uitleg over het ontstaan, dan naar een instructiefilm over 
de producten en tenslotte… naar de winkel. Oh, wat lekker die olijfolie. 
En wat een heerlijke crèmes. Genieten! 
 
Op naar de berg Bental met een hoogte van 1165 m., gelegen op een 
zeer strategische plek. Zicht op de Golanhoogten, Syrië aan de voet, het 
Hermongebergte, de VN-post en het noordelijk gelegen Libanon. Elke 
m2 kent hier z’n verhaal. De vraag is: “wat zal de toekomst brengen”? 
 
Dagsluiting: De Golanhoogten is het oude Bazan van Koning Og. Hoor 
de psalmdichter in Psalm 22: “Stieren van Bazan omringen mij.” Het is 
voorzegd: Christus overwint de macht van de duisternis. Paulus 
bemoedigt ons in Efeze 6: “Bekleed u met de hele wapenrusting van 
God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de 
duivel.” 
We zingen: Psalm 27: 1 en 7 God is mijn licht, mijn heil…. 



Dag 5 

  

VRIJDAG 3 MEI: GAN HASHLOSHA-JERICHO-JERUZALEM 

 

 

 

Om 7.00 is het al een gezellige drukte in de eetzaal voor het ontbijt. Nog 

even een laatste rondwandeling door Degania en toen de koffers 

ophalen, sleutels afgeven en om 8.00 uur richting de bus. Het is al 

stralend weer als we om even na 8.15 vertrekken vanaf Degania. Michel 

complimenteert ons met het feit dat we alle dagen zo keurig op tijd klaar 

staan voor vertrek. “Beste groep ooit he”. Ons verblijf in Degania is 

alweer ten einde en we verlaten Galilea en rijden zuidwaarts door het 

Jordaan dal.  

Pieter opent de dag met ons door te lezen uit Lucas 19: 1-10 waar het 

bekende verhaal van Zacheüs beschreven wordt. Pieter leest opnieuw 

met ons uit het dagboek: “Van plaats tot plaats,” waar ds. Messemaker 

een gedeelte beschrijft met als thema; Gezien.  De roep van de Heere 

kan plotseling tot ons komen. Jezus ziet ons overal, Jezus ziet de 

verlorene aan. Zijn onze ogen al op Hem gericht? Pieter bid met ons 

waarna we zingen uit psalm 116 en wel vers 1, 10 en 11. God heb ik lief. 

Wat klinkt het prachtig om door bergen en dalen rijdend Gods liefde te 

bezingen, wetend dat hij onze stem, smeking en klagen altijd hoort. Hij 

neigt zijn oor. ‘k roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij 

redt mij keer op keer. 

Via de grote en bekende stad Beits She’an rijden we in de richting van 

Gan Halosha. Voor ons ligt het Gilboa gebergte. Dit gebied wordt 

beschouwd als een van de mooiste plaatsen van Israël en de omgeving 

is populair voor excursies. Aan de voet van de berg ligt Gan Halosha. 

Dit is een waar zwemparadijs, het is een natuurpark wat elke dag 

drukbezocht wordt door zowel de plaatselijke bewoners als door vele 

toeristen over heel de wereld. Het water heeft er de constante 

temperatuur van 28 gr C. Wij arriveren al om 9.00 op de bestemming en 

we krijgen ruim de tijd om een verfrissende duik te nemen in het zuivere 

water. Wat een genietmoment. Voor wie liever niet zwemt is het er ook 

fijn vertoeven onder de bomen. Bijzonder van dit zwemwater is dat de 

vissen aan je tenen komen kabbelen als je even stilstaat. Een aparte 

ervaring. Om 10.45 verzamelen we weer bij de bus en gaat de rit verder 

richting Jericho. 

We vervolgen onze reis over de route nummer 90 richting Jeruzalem. 

Michel legt het e.e.a. uit over hoe bijzonder de gebieden waar we door 

rijden verdeeld zijn in A, B, C-gebieden. De route is schitterend, we 

rijden langs de grens met Jordanië. Links van de weg zien we 

palmbomen en rechts bergen en hier en daar wat huisjes. De linkerkant 

is veel groener en minder droog. Dit komt door de Jordaan die het land 

aan die zijde van water voorziet. 

Pieter neemt ons nog een moment mee terug in de tijd door te lezen 
over Bartimeüs, de blinde in Jericho. Uit het dagboek: “Van plaats tot 
plaats.” Wat zien wij in Jezus? De Heere komt ook vandaag voorbij in 
Zijn woord. Wat willen wij Hem vragen?  Hoe groot is ons geloof?                                           
We zingen lied 19: Zegen ons Algoede, neem ons in Uw hoede, 

                                     Neem ons in uw hoede,  
                                     En verhef Uw aangezicht 
                                     Over ons en geef ons licht. 



 

  We naderen om even voor 12.00 uur Jericho. Jericho is een oude stad, 
een van de oudste ter wereld. In huidige dagen is de stad flink 
verwaarloost. Dat zien we ook. We naderen de bebouwing en zien veel 
rommel en afval langs de weg liggen. Er zijn vluchtelingenkampen 
geweest die vervuilt zijn achtergelaten. Confronterend om te zien.  We 
stoppen in Jericho waar we in een prachtig eethuis, hoe groot is het 
contrast met de overzijde van de weg wel niet waar het vuil hoog 
opgestapeld ligt, gaan eten. Er is een smakelijk buffet voor ons 
klaargezet en we doen ons tegoed aan smakelijke gerechten. Na de 
maaltijd is er een lezing door medewerker van: “Seeds of Hope.”       
We horen het indrukwekkende verhaal van Tass Saada. Tass is de 
grondlegger van de organisatie Seeds of Hope. Tass was moslimstrijder 
en vervult met haat tegen joden. Maar zijn leven werd veranderd. Haat 
en bitterheid werden veranderd in liefde en respect. Deze verandering 
vond plaats toen een vriend hem vertelde over een liefdevolle God die 
mensen verzoend door Zijn Zoon Jezus Christus. De organisatie biedt 
nu humanitaire hulp aan mensen in Gaza en vertellen over de liefde van 
God. Hier in Jericho is de stichting ook actief. “Seeds of hope” werkt 
met veel vrijwilligers. Ze zijn actief in kinderopvang. Door liefde uit te 
stralen naar de kinderen zul je hun vertrouwen winnen en een relatie 
kunnen aangaan. De kinderen zijn als het waren een brug om ook de 
ouders te bereiken met het geloof. Het is belangrijk dat de stichting 
steeds nieuwe donateurs vindt. Wij ontvingen ook een folder om ons 
eventueel op te geven als donateur. Door het adopteren van een kind, 
welke de stichting bezoeken, en via donaties en giften wordt geld 
opgehaald om het werk mogelijk te blijven maken. Na een bezoek aan 
de winkel is ons bezoek afgesloten en gaan we richting de bus. Via 
www.seedsofhope.org is er meer informatie over de stichting te vinden.    

 

We gaan nu op weg naar Jeruzalem, we vervolgen route 90. Michel 

vertelt onderweg over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Dat 

gebeurde vermoedelijk in de woestijngebieden waar we nu door rijden. 

Er is aan weerskanten van de weg woestijngebied te zien. Schitterend 

om de grote, droge vlakten te zien vanuit de bus. Verschillende 

bedoeïenenkampen liggen langs de route. Ook zien we enkele 

dromedarissen en geiten grazen.  

Om 15.00 uur zijn we in Jeruzalem gearriveerd, we rijden naar ons hotel. 

We verblijven vanaf nu 6 nachten in hotel Rimonim. De kamers liggen 

op de 8e, 9e en 10e etage. Nadat we de sleutels uitgereikt hebben 

gekregen was er enkele uren “eigentijd”. Even settelen, opfrissen en 

uitrusten van de reis.  

Om 18.30 verzamelen we bij de bus die ons ophaalt voor vertrek naar de 

Kotel (Klaagmuur). We gaan het begin van de Shabbat meemaken. 

Michel vertelt in de bus informatie over de oude stad. We rijden vanaf 

het hotel door verschillende wijken van de stad. We gaan o.a. langs 

onderkomen van Netanyahu, langs de Damascus poort en de poort van 

Herodes.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

De bus stopt vlak bij de Kotel. We lopen er met elkaar naar toe en 

verwonderen ons over de hoeveelheid mensen die deze avond op de been 

zijn richting het plein voor de muur. De mensen komen overal vandaan om 

samen de vreugde van de Shabbat te delen. De heren en dames zijn 

gescheiden en we ervaren een bijzondere sfeer. De heren behoren hun 

hoofden te bedekken en dragen een keppeltje of pet. Een bijzonder 

moment om al die gelovigen te zien bidden en de Thora te zien 

bestuderen. Het maakt indruk. 

     

Na deze samenkomst verzamelen we om 19.30 weer op de afgesproken 

plek en volgen we Michel naar de Jaffapoort. Vanaf die plek verdelen we 

ons in groepen. We gaan op bezoek bij 3 Joodse gezinnen voor de 

Shabbatsmaaltijd. Een bijzondere avond volgt. We worden hartelijk 

ontvangen in de gezinnen en krijgen uitleg over typisch Joods rituelen 

rondom de maaltijd en zegenen van de kinderen. Er wordt gezongen en 

gepraat. De Gastheer en zijn gezin zijn bijzonder gastvrij. De gezinnen 

waarbij op bezoek gaan, zijn aangesloten bij het project: Shabbat of a 

Lifetime. Het Shabbat of a Lifetime-programma biedt inkomende toeristen 

van alle achtergronden de kans om een authentieke Shabbat (Joodse 

sabbat) te ervaren bij een gastgezin in het hart van Jeruzalem. Shabbat of 

a Lifetime-deelnemers ontvangen een informatieve introductie van 

Shabbat terwijl ze dineren d.m.v. een vijfgangendiner met hun gastheren.                                                   

We krijgen diverse smakelijke gerechten opgediend in verschillende 

gangen. Zo aten we o.a. brood, soep, vis en vlees, salades en groenten. Er 

was een diversiteit aan gerechten uit verschillende landen. We kregen het 

persoonlijke verhaal van het gezin te horen en er werden over en weer 

vragen gesteld. Boeiend en inspirerend om elkaar op deze manier te 

ontmoeten. De avond ging snel om en om 22.15 namen we afscheid van 

elkaar en gingen richting de bus. Wat een mooie en enigszins drukke dag 

is ten einde gekomen. In het hotel wensen we elkaar een goede nacht en 

vertrekken we naar onze kamers. 



Dag 6 

Het is vroeg dag vandaag. Om 7.00 gaan we richting het ontbijt. We waren beslist niet de enige, wat een 

drukte in de eetzaal. Diverse landen zijn hier vertegenwoordigd. Groepen uit diverse landen bezoeken, net als 

wij, Jeruzalem. Wat een bijzondere sfeer geeft dat. Met de gereserveerde plekken in de eetzaal was er plek 

voor iedereen.  

Om 8.00 is iedereen, voorzien van “heilige” kleding en stevige schoenen, bij de bus en vertrekken we richting 

de olijfberg. Het zonnetje schijnt, het beloofd weer een mooie dag te worden. Na een busrit, met uitzicht op 

een deel van de schitterende stad, zijn we bij de olijfberg. We starten onze excursie in het oostelijke deel van 

Jeruzalem. De bus stopt en we verlaten de bus. Wat zijn er al veel mensen op de been. Het openbare leven in 

Jeruzalem is al in volle gang. We kijken gelijk onze ogen uit. Boven op de olijfberg hebben we een schitterend 

uitzicht over de stad. Wat een prachtige plek om foto’s te maken. We houden er 

onze dagopening.  

Pieter vertelt ons hoe bijzonder de olijfberg is. Vanaf hier rees Jezus op naar de 
Hemel met de Hemelvaart. We lezen Handelingen 1: 4-14, waar we lezen dat de 
discipelen ooggetuigen van Jezus’ hemelvaart waren. Nu wisten ze, zonder twijfel, 
dat de Heere Jezus God is. Jezus zegt hen de hulp de Heilige Geest toe, en Hij 
ging heen om een plaats te bereiden.   
We zingen psalm 47: 1, 3. Juicht, o volken, juicht. 

Juicht, o volken, juicht, hand klapt en betuigt. 
Onze God uw vreugd, wees te zaam verheugd, 
Zingt des Hoogsten eer, buigt u voor Hem neer. 
Alles ducht Zijn kracht, alles vreest Zijn macht. 
Zijne Majesteit maakt haar heerlijkheid 
Over ’t rond der aard, wijd en zijd vermaard. 
 

God vaart, voor het oog, met gejuich omhoog; 
’t schel bazuingeluid Galmt Gods glorie uit. 
Heft den lofzang aan, zingt Zijn wonderdaan, 
Zingt de schoonste stof, zingt des Konings lof, 
Met een zuiv’ren galm, met een blijden psalm. 
Hij, de Vorst der aard’, is die hulde waard.  
 
 

 

Michel vertelt ons een stuk historie, met name over de legende van Abraham. Er wordt gesproken over de 

berg Moria, maar ook dit is eigenlijk geen berg, maar een heuvel. Michel zou zeggen: “de Israëlieten 

overdrijven graag”. Op de heuvel roept God, Abraham op om zijn zoon Izaäk te offeren. God stelde Abraham 

op de proef. Hoever zou Abraham gaan, als God hem wat opdraagt. Michel legt uit dat mensen in tijd het 

opofferen van kinderen deden om de afgoden na te volgen. Men kende zware tijden waarin het Licht in hun 

leven ontbrak. Mensen gingen het dierbaarste wat ze hadden opofferen om zo hun goden tevreden te stellen. 

Deze geschiedenis van Abraham zorgde voor een nieuwe boodschap op aarde. Michel vertelt over de Sjofar, 

de ramshoorn. Het blazen op de ramshoorn staat voor het heiligen van het leven.  

Michel test de Bijbelkennis van de groepsgenoten en Willy en Roelof winnen een smakelijke lolliepop  

Voor ons zien we de berg Moria, waarop delen van de tweede tempel zichtbaar zijn. Een heel bekend aanzien 

van de stad is natuurlijk de Kotel (Klaagmuur) en de Gouden koepel. 

De rondwandeling langs de olijfberg bracht ons op prachtige en gedenkwaardige plekken. Michel vertelde 

onderweg veel over de geschiedenis van verschillende godsdiensten door de eeuwen heen. We stonden stil 

bij de Joodse graven waar we langs wandelden. 

We stoppen bij Dominus Flevit, het tranenkerkje voor een meditatief moment. Pieter legt 

uit dat deze plek staat voor het wenen van Jezus, over de stad. Dit kunnen we lezen in 

Lukas 19: 41-44. En toen Hij dichtbij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar en wat 

verder volgt. Jezus ervaart dat men Hem afwees, hij wist wat in 70 jaar na Chr. met de 

stad zou gebeuren. Hij ervaarde veel verdriet en pijn. Aangrijpend om op deze plek, bij 

deze kerk, dit te gedenken.  

 

 

 

ZATERDAG 4 MEI: JERUZALEM 

 

 

 

 

 



We zingen met elkaar psalm 56: 5 en 6.  
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;                               
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo wordt' Zijn lof vergroot 

 

  
We dalen verder af naar de Hof van Gethsemané (de stille tuin). Wat een drukke plek, we 
zijn beslist niet de enige toeristen die geïnteresseerd zijn in deze belangrijke plek. We 
gaan met elkaar de tuin in, wat een oase van rust in deze hectische omgeving. De naam 
“stille tuin” ervaren we op dit moment ook. In de tuin volgt opnieuw een moment van 
bezinning.  
Pieter leest Mattheüs 26: 36-39.   
In deze aangrijpende geschiedenis lezen we dat Jezus in de plaats Gethsemané kwam. Jezus vroeg aan de 
discipelen om te gaan zitten om te bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich en begon 
bedroefd en zeer bang te worden. De strijdt die Jezus heeft ervaren is groot. Wanneer we 
de woorden van dit gedeelte laten doordringen, kunnen we niets anders doen, dan stil 
zijn en in liefde deze geschiedenis herdenken.  
We zingen het prachtige lied: “Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als 
mensenzoon.” 
Een betekeningsvol lied op deze plek. Pieter ging voor in gebed.  
We wandelen door de tuin waar veel oude olijfbomen staan en enkele oude graven te zien 
zijn. 

 

 

 

 

 

Via de Leeuwenpoort lopen we de oude stad binnen. We stoppen bij de Sint Annakerk, waar we 
met elkaar zingen. We zingen allereerst: “Ik wil zingen van mijn Heiland.” Meerdere groepen 
sloten zich aan bij ons gezang. Wat een schitterende klanken en een prachtige akoestiek in 
deze eeuwenoude kerk. Spontaan werd ook het: “U zij de Glorie” gezongen.  
We lopen verder richting het badwater van Bethesda. Pieter las ons het bekende 
Schriftgedeelte over de verlamde in Bethesda voor. Bijzonder om hier te staan, op deze plek, 
waar het wonder van genezing lange tijd geleden is geschied. Bethesda betekent: Huis van 
Barmhartigheid, een opmerkelijke naam als je bedenkt dat de verlamde man al 38 jaar wacht op 
barmhartigheid en hulp. Jezus zoekt nou net hem op, die ene persoon, die zo lang al wacht en het idee had, 
dat niemand hem ‘zag.’ Jezus ziet hem aan, zo ook nu nog. Jezus ziet ons, Hij zegt: “kom maar bij Mij.” Wat 
een ongelofelijke bemoediging. 
 
Michel vertelt ons nog het e.e.a. over de historie van dit deel van Jeruzalem, met name over de 5 
zuilengangen. We wandelen verder en komen aan bij de Via Dolorosa. De straatjes zijn smal en er worden veel 
souvenirs en andere koopwaren aangeboden. We kijken er onze ogen uit. Wat een mensenmenigte is er op de 
been. Om 12.30 brengt Michel ons naar een eethuisje, waar we in de schaduw een smakelijke lunch krijgen 
aangeboden. We eten een pita met falafel en salade en krijgen er een zoete lekkernij bij. Het koele drankje 
erbij maakt het geheel compleet. Ook tijd voor de nodige hilariteit zoals je op de foto’s ziet. 
 

 



 
 
De Via Dolorosa ("Lijdensweg”) leidt door de nauwe straatjes van oud Jeruzalem, van het 
Ecco Homo klooster naar de Heilige Grafkerk. Naar alle waarschijnlijkheid is dit een 
reconstructie van de traditionele route (maar het is nog niet met zekerheid vastgesteld) die 
Jezus volgde, toen Hij, beladen met het kruis, van de rechtszaal van Pilatus in de 
Antoniavesting naar de plaats van Zijn terechtstelling op Golgotha liep. Langs de route 
bevinden zich 14 kruisstaties, die elk een incident of een herinnering markeren. Bij elke 
kruisstatie bevindt zich een aan deze gebeurtenis gewijde kerk, klooster of kapel, waar de 
gelovigen zich aan het gebed kunnen wijden. De laatste staties bevinden zich binnen de 
Heilige Graf kerk. Wij bezoeken er ook een aantal en zijn onder de indruk van deze plekken. 
 

  

We verlaten de stad via de Jaffa poort waar de bus alweer op ons staat te wachten. We vervolgen de route 

naar de Knesset en de Menora.  

De Knesset is het parlementsgebouw van de staat Israël en daar tegenover staat een grote bronzen Menora. 

Michel geeft ons uitleg over de betekenis van de menora en de afbeeldingen die in deze grote menora zijn te 

zien. ‘De menora is een symbool van het licht van geloof en hoop, dat het Joodse volk 4000 jaar geleid heeft. 

Vaak door onderdrukking en martelaarschap heen in hun missie de godsdienst van de gerechtigheid overeind 

te houden onder mensen en te midden van volkeren. Deze menora, die de grote personen en gebeurtenissen 

uit de Joodse geschiedenis memoreert, is geschonken aan de Knesset, als gift van Groot-Brittannië. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

We lopen nog even verder op deze plek en kijken naar een aantal bezienswaardigheden op deze plek. Michel 
wijst ons op een gedenkteken van de Holocaust en geeft uitleg over een boom die gesnoeid is als een 
vossenstaart. Verder geeft hij uitleg over de Israëlische vlag. De blauw en witte strepen die een leven van 
puurheid symboliseren, geleid door de voorschriften van de Thora, en de Davidster, die de hergeboorte en 
nieuw leven voor het joodse volk symboliseren, verbinden de Staat Israël door zijn vlag naar het verleden, 
heden en toekomst. 
 



Als laatste bestemming van deze dag bezoeken we de prachtig aangelegde Graftuin, met uitzicht op 

Golgotha. We worden welkom geheten door een Nederlandstalige gids die ons meeneemt 

via een aantal plekken in de tuin en met ons stil staat bij het lijden, de kruisiging en de 

opstanding van De Messias. We krijgen uitleg aan de hand van historische foto’s. Zo zien 

we een foto van de vermoedelijke plek van de kruisiging en de hoofschedelplaats. De 

geschiedenis krijgt voor ons een veel diepere betekenis. De gids legt uit dat de 

vermoedelijke plek van kruisiging langs de doorgaande weg is geweest. Een plek waar de 

schande groot was, iedereen liep erlangs. De gids geeft ons ruimte om de gebeurtenissen tot ons door te 

laten dringen. We gedenken in stilte hoe Jezus moest lijden en sterven. De graftuin was in Jezus’ tijd een 

wijngaard, dit is aangetoond omdat er een wijnpers is gevonden. Jozef van Arimathea vroeg na Jezus' dood 

aan Pontius Pilatus om het lichaam in zijn (ongebruikt) graf te mogen begraven, waaruit Jezus na 3 dagen 

mocht opstaan. 

 
Nadat we afscheid hebben genomen van de gids nemen we plaats op een rustige plek in de tuin voor een 
meditatief moment. Pieter leest ons Johannes 20: 1-10 voor. 
1En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen 

van het graf weggenomen was. 2Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus liefhad, 

en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd.3Petrus dan ging naar 

buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. 4En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, 

sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf.5En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet 

in.6Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. 7En de zweetdoek, die op Zijn 

hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. 8Toen ging ook de andere 

discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. 9Want zij kenden de Schrift nog niet dat 

Hij uit de doden moest opstaan.10De discipelen dan gingen weer naar huis. 

Pieter mediteert over het thema: “Zien en toch niet zien.” We zingen met elkaar de liederen 31 en 9. 
Lied 31: Als ik in gedachten sta 

Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgotha 
als ik hoor wat Jezus sprak, 
voor zijn oog aan ’t kruishout 
brak 

 

Hoe daar allereerst Zijn mond 
troost voor vriend en moeder 
vond. Weet ik: ‘Hij vergeet 
ons niet, Hij die stervend ons 
verliet.’ 

Op zijn kreet: ‘het is volbracht 
Antwoord mijn aanbidding 
zacht: 
‘Jezus, ook voor mij verwierf 
U verlossing, toen U stierf.’ 

Hoor ik, hoe het laatst van al 
Hij zijn geest aan God beval, 
weet ik ook mijn geest en lot 
in de handen van mijn God 

 
 

Lied 9: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. 
Daar juicht een toon, daar 
klinkt een stem, 
die galmt door gans 
Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht 
breekt aan:  
de Zoon van God is 
opgestaan! 

Geen graf hield Davids Zoon 
omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held.  
Hij steeg uit ‘t graf door ’s 
Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met 
macht! 

 

Nu jaagt de dood geen angst 
meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
Die in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en helle 
niet. 

Want nu de Heer is 
opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven 
aan, 
een leven door Zijn dood 
bereid, 
een leven tot in eeuwigheid. 

 
 

Pieter spreekt een gebed uit.                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



We vertrekken na een bezoek aan de souvenirwinkel weer richting ons hotel. Wat een prachtige dag ligt 
achter ons, met een schat aan nieuwe indrukken. 
 
In het hotel staat om 19.00 het dinerbuffet voor ons klaar. We genieten er met elkaar 
van en praten na over alle gebeurtenissen van afgelopen dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de smakelijke maaltijd volgt er het avondprogramma. 
We komen bij elkaar voor de avondsluiting. 
Pieter leest voor uit psalm 125, waarboven staat; Onwankelbaar vertrouwen. Het is een pelgrimslied. 
Wat betekent Gods bescherming concreet voor jou in jouw leven? We krijgen er de mooie uitleg bij uit het 
dagboekje: ‘Van plaats tot plaats,’ waar het ook gaat om de bergen rondom Jeruzalem. Gods bescherming is 
rondom ons, overal en altijd. 
We zingen met elkaar psalm 87: 1,5 

Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden 
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd; 
De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, 
Bemint het meer dan alle Jacobs steden. 

Dan wordt mijn naam met lof gejuich geprezen; 
Dan zullen daar de blijde zangers staan, 
De speelliên op de harp en cimbel slaan, 
En binnen u al mijn fonteinen wezen. 

 
Vanavond heeft Michel, samen met Khalid, een lichtjestour door 
Jeruzalem georganiseerd. Het is een rondrit langs verschillende 
panoramische uitzichten over de stad. Vanwege onze Nederlandse 
dodenherdenking stoppen we om iets voor 20.00 op een parkeerplaats 
langs de weg en nemen de 2 minuten stilte in acht en zingen het 
Wilhelmus. 
We vervolgen daarna de rit door de stad. Het is een geweldige ervaring. 
We hebben een 4-tal stops waar we uit kunnen kijken over de stad, we 

kijken ook even rond in een gerenoveerde stationshal met kraampjes, waar het, na het einde van de shabbath, 
langzaamaan weer wat drukker wordt. 
We bezoeken ook een molen. Een Hollandse aanblik in Israëlische sferen. De in 1858 gebouwde molen had 
als doel om betaalbaar meel te produceren voor de arme bevolking van de wijk Yemin 
Moshe buiten de Oude Stad. Het initiatief voor de bouw van de molen kwam van de 
Britse filantroop Montefiore. De Nederlandse molendeskundige Gerrit Keunen opperde 
in 2006 het idee om de unieke molen van Montefiore in het Midden-Oosten in oude 
luister te herstellen. Het bestuur van Christenen voor Israël zag direct het belang in van 
dit herstel: de molen, die in Israël gezien wordt als een nationaal monument, moest weer 
een teken van hoop worden en een manifestatie van vriendschap tussen Nederland en 
Israël. Na vijf jaar hard werken en met veel giften uit onder andere de achterban van 
Christenen voor Israël was de molen in 2012 weer gebruiksklaar. De Friese aannemer 
Arjan Lont en de Friese molenbouwer Willem Dijkstra voerden het project uit in nauwe 
samenwerking met de Israëlische organisatie de Jerusalem Foundation. Verder droegen 
de gemeente Jeruzalem en later de Israëlische regering bij aan het slagen van dit 
bijzondere project. Mooi dat we deze molen even van buiten konden bewonderen. 
Eerder op de avond hebben we twee grote lolly’s gekocht in een snoepwinkeltje. 
We besluiten Michel uit te dagen om een vraag te stellen over Barneveld. We 
vragen hem of hij weet wat er bovenop het torentje op de Oude kerk in Barneveld 
prijkt? Michel geeft gelijk het goede antwoord: ‘’ een haan.” Gefeliciteerd Michel, je 
wint een smakelijke lolliepop! Beste gids ooit!   
We hebben uiteraard ook een lollypop voor ‘de beste chauffeur ooit’. Khalid krijgt 
hem overhandigd van Michel, die er weer een komische draai aan geeft. 
 
De laatste stop is voor een wandeling door de Jaffastraat, we staan een moment stil om te genieten van een 
groep zangers uit vermoedelijk Japan.  
We sluiten de avond af met een drankje in een etablissement aan het einde van de Jaffastraat, waarna we 
weer richting het hotel gaan voor een verkwikkende nachtrust.  
 
  



Dag 7 

 

 

  

ZONDAG 5 MEI: RUSTDAG 

We starten deze dag in alle rust op met een ontbijt. Na het ontbijt is er om 9.30 in zaal 

Mesada onze kerkdienst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gijs heet iedereen welkom en zoals het een goed diaken past, licht hij het collecte 
doel nader toe en heeft hij nog wat andere afkondigingen voor ons. We leven ook mee 
met onze gemeente thuis.  
Het collectedoel zal zijn: Kindertehuis Jemima. Gijs zal tijdens de dienst met de 
(schone) pet rondgaan 
Pieter gaat vervolgens voor in de dienst waarvan het thema n.a.v. Lukas 24: 36-49 
gekozen is; Begin bij Jeruzalem!  
 
We zingen in deze dienst de volgende liederen: 

• Psalm 99: 1,2 en 8 

• Lied 57: Ere zij aan God de Vader 

• Psalm 122: 1 en 3 

• Lied 76: Samen in de naam van Jezus 

• Psalm 98: 1 en 4 
 
De tekst voor de preek, Lukas 24: 47 
     En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden  
    gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. 
 
Samenvatting van de preek: 
Hier in Jeruzalem is het begonnen. De naam van Jezus (vers 44) staat bovenaan. Door zijn naam heeft de 
prediking gezag. Bekering en vergeving van zonden in de naam van Jezus, zijn belangrijk voor vandaag. We 
krijgen een Bijbelse opdracht mee. Wanneer we ons bekeren, spreken we van verandering in ons denken. 
Dit zal als gevolg hebben dat je daden veranderen. Je gaat je anders gedragen, je gaat anders doen, we zijn 
meer gericht op God. Dit is een opdracht voor ons, maar God moet het mogelijk maken. Wij hebben zelf 
onze verantwoordelijkheid maar God moet ons aanraken met de Heilige Geest. Zo worden we bevrijdt uit de 
strik van de duivel. Bekering is niet alleen omkering van je gedachten maar ook berouw van je daden. We 
hebben een voortdurende overgave nodig en moeten onze zonden belijden voor God. Bekering betekent 
ook bewust breken met je zonden. Begin bij Jeruzalem! Het klinkt ook hier, bekeer je in de naam van Jezus. 
Het leven van de bekering is niet altijd een aanwinst op dat moment, het kan een geleidelijke verandering 
teweegbrengen. Het is meestal een proces van groei, met vallen en opstaan. Bekering betekent: je dagelijks 
omkeren. Ook als er moeite is, als je geen woorden hebt om te bidden, als je woede/boosheid voelt. Er 
kunnen ook tranen zijn als je voelt dat je te kort schiet, zoals ook bij Elia en Johannes de Doper gebeurde, 
zo kan het ook in ons leven zijn. Begin dan bij Jeruzalem! Zonden uit het verleden kunnen heel lelijk als 
spelden, prikken in het heden, denk ook aan Paulus die zijn oude zonden ook altijd meedroeg. 
Jezus stierf voor ons, dat zeker, maar zonden en schuld wegen zwaar. Je geweten kan knagen. De duivel 
speelt daar feilloos op in. 
Maar vergeving is als een zalf op een wond. Wij mogen onze zonden loslaten want er is vergeving. Dit lezen 
we ook in 1 Johannes 1: 9, daar staat; Als we onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons 
de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat een bevrijdende boodschap. Maar 
nee daar is vergeving. Altijd bij U geweest… 
Handelingen 2: 38, Petrus roept op: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden... 
Het begint bij Jeruzalem, maar hoe kon deze boodschap zich verspreiden. We lezen het in vers 49; door 
kracht uit de hoogte. Als de kracht van de Geest werkt, dan is de verspreiding niet te remmen. Wij kunnen 
dat niet zelf, maar alleen door de krachtige werking van de Heilige Geest.  Alleen dan kunnen mensen 
verlost worden. 
Blijf in gebed en begin in Jeruzalem. Dan voelen ook wij een vreugde, zoals de psalmdichter in psalm 122, 
daarin wordt ook gesproken van deze vreugde waarin de stammen optrekken naar Jeruzalem om de Naam 
van de Heere te loven.  
Als wij ook in die vreugde mogen delen dan kunnen wij niets anders dan God loven en danken en samen 
Hem verheerlijken.  
We zingen: Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan. 

 

Na de dienst drinken we met elkaar koffie met wat lekkers. 
Om 12.30 staat de lunch voor ons klaar in de eetzaal. 
 
 
 
 
 
 



  

In de middag maken we met een deel van de groep een wandeling. We 

vertrekken om 14.15 vanaf de hoofdingang van het hotel. Ons doel is de 

Gazelle Valley. Pieter en Martha hebben daar afgesproken met Marloes 

Harel, een kennis van hen, en wij vergezellen hen. De vallei van de Gazelle, 

ook wel bekend als Emek Hatzvaim, is een stedelijk park in het centrum 

van de stad. Het park herbergt een kudde gazelles en tientallen flora en 

fauna, vijvers, beken, wandelpaden. Het park is gebouwd door de 

gemeente Jeruzalem met hulp van de Society for the Protection of nature 

in Israël. We kunnen er ook even lekker buiten zijn en in het park zijn 

diverse zitjes waar het goed vertoeven is op stoelen en zitzakken. Vanwege 

het warme weer laten de gazellen zich niet in ruime mate zien, ze blijven 

liever in de koelte verscholen. Om 16.30 gaan we beginnen aan de 

terugtocht. Een deel van de groep neemt een taxi omdat de terug 

wandeling bergopwaarts gaat en dus best vermoeiend zal zijn met de 

warme temperatuur. Eenmaal terug in het hotel frissen we ons even op en 

gaan we voor het dinerbuffet naar de eetzaal. Ook nu is het weer een 

gevarieerd aanbod van heerlijke spijzen en de sfeer tijdens het eten is weer 

gemoedelijk en gezellig.  

Na de maaltijd gaan we weer naar een zaal op de 2e etage voor de tweede 

samenkomst van deze dag. Ook nu gaat Pieter voor in de dienst en volgen 

we de invulling zoals we ook thuis gewend zijn, heel bijzonder om dit met 

elkaar weer mee te mogen maken. 

We zingen in deze dienst de volgende liederen:   

• Psalm 68: 2 en 10 

• Lied 8: Machtig God, sterke rots 

• Psalm 122: 1 en 3 

• Lied 27: 1,2 en 4 Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde 

• Wilhelmus 
Schriftlezingen: 

• Jesaja 65: 17-19 

• Openbaring 21: 1-5 
Openbaring 21: 4B is het tekst voor de preek 
       Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 
Samenvatting van de preek: 
De eerste dingen zijn voorbijgegaan, alles wat hier op de aarde gebeurt, en 
alles wat hier op de aarde passeert, dat zal voorbijgaan. Hier op aarde leven we in de 
gebrokenheid van deze wereld. Mooie dingen maken we mee, maar ook verdrietige dingen. 
We kunnen goede dingen ervaren, maar het ervaren van deze momenten is niet de ware aard 
van het leven.  Steeds prikt de ‘angel van de dood’ in het mensenleven. Het maakt niet uit wie 
je bent, de dood komt vroeg of laat voor iedereen. Johannes ziet het in een visioen.  
De aarde is in nood, door de druk die erop rust na de zondeval. God zal alles nieuw maken. De 
profeet Jesaja mocht al iets bekend maken, we lezen het in Jesaja 65: 17, Want zie, Ik schep 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er zal niet meer aan de vorige dingen gedacht 
worden. Op de nieuwe aarde zal er een vreugde zijn, die eeuwig duurt. Alles zal zijn doel 
bereiken, leven zal niet meer in de knop gebroken worden, geen enkele bedreiging zal er meer 
zijn.  
Tussen de 2 werelden, de oude en de nieuwe, staat de toegangspoort: Het Kruis. 
Het lam van God is gestorven ter verzoening van onze schuld. Bij het kruis is vergeving. Wat 
een verschil tussen de oude en de nieuwe wereld. Strijd de goede strijd des geloofs. Ben jij al 
bij dat kruis gekomen? 
Heeft de Heilige Geest jou ook al bij de hand genomen? Wat een vrede mag je dan ervaren. 
Het pak van je schuld neemt Hij van je af. Er is verlossing, je mag je last afleggen. Hij wil het 
voor je dragen. 
God is het middelpunt, Hij zegt: ”Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” God vervult zijn belofte. 
Wie zullen er dan wonen op de nieuwe aarde?  Wie zullen er de plek vinden om er te wonen? 
Dat zijn zij, die genade hebben gevonden in Gods ogen.  De dorstigen, zal ik voor niets te 
drinken geven uit de bron van het water des levens. Dan mogen we bij Hem komen. God zal 
alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn.  Alles zal nieuw worden. 
Wat een vooruitzicht… 
We zingen: Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde: de eerste schepping was voorbijgegaan 
en wat verder volgt... 
 

We sluiten deze dienst af, vanwege 5 mei, met het zingen van het 
Wilhelmus. 
 
 
 
 
Na de dienst blijven we met elkaar in de zaal en spelen we het diaconie 
spel.  



 

 

 

 

 

 

 

dag 8 

 

 

 

  

Vanavond is er een avondprogramma. En wel een invulling door onze 
diakenen, Henk Jan, Wouter en Gijs. We horen wat meer over hun taken 
door middel van een spel wat we gaan spelen. We worden opgedeeld in 
groepjes en we verspreiden ons over de zaal.  
Door middel van het spel krijgen we meer inzicht over de diverse taken 
van de diaconie. Het is een gezellig samenzijn waarbij er verschillende 
goede gesprekken op gang komen. 
 
De Bijbelstudie die vanavond eerstgepland stond kwam door het 
diaconiespel te vervallen. Pieter lost dit op door ons een hand-out te 
geven, met daarop het onderwerp, uitleg erbij en de vragen. We kunnen 
zelf op later tijdstip de Bijbelstudie over Openbaring 21: 1-5a houden. 
 
Om 22.00 is er een einde aan deze fijne zondag gekomen en gaan we 
richting onze kamers. 
 
 
 

MAANDAG 6 MEI- JERUZALEM 

 

Vandaag staat er weer een hele bijzondere dag op het programma. We gaan naar de ‘Stad 
van David.’  
Na het ontbijt verzamelen we om 9.00 uur bij de bus. We gaan direct op pad. Het is een 
zonovergoten dag vandaag.  
Als we vertrokken zijn houdt Pieter de dagopening met ons. 
Dit keer leest hij psalm 84 voor ons. We horen er de uitleg als volgt bij: Hoe lieflijk zijn Uw 

woningen. Dit lied is een pelgrimslied, waaruit een diep verlangen klinkt, om dichtbij God te zijn. Er 
wordt gesproken in deze psalm over de mus en de zwaluw. Deze vogels bouwden hun nesten dichtbij 
het altaar, dichtbij God. Het is voor ons ook belangrijk om het ‘levensnest’ bij het altaar te bouwen. In 
het dorre land van de bijbel, groeide de moerbeiboom, waarover deze psalm spreekt. Daar in het dorre 
dal maken zij God tot een bron. Dichtbij Hem is het levende water. Hij geeft het levende water door de 
Heilige Geest. De Heere is onze Bron van Leven. 
Ten tijde van Hizkia was water uit een bron van levensbelang. Daar horen we later meer over. 

We zingen psalm 86: 1,3,6 waarna Pieter voorgaat in gebed. 
Neig, o HEER, Uw gunstig' oren, 
Om mij in mijn angst te horen; 
'k Ben ellendig, diep in nood, 
Gans van heul en hulp ontbloot. 
Hoed mijn ziel; Gij zijt almachtig, 
En ik ben Uw gunst deelachtig; 
O mijn God, die mij aanschouwt, 
Red Uw knecht, die U vertrouwt. 

HEER, door goedheid aangedreven, 
Zijt Gij mild in ’t schuld vergeven. 
Wie U aanroept in den nood, 
Vindt Uw gunst oneindig groot. 
HEER, neem mijn gebed ter oren; 
Wil naar mijne smeking horen; 
Merk, naar Uw goedgunstigheên, 
Op de stem van mijn gebeên. 

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 
Neig mijn hart, en voeg het saâm 
Tot de vrees van Uwen naam. 
HEER, mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 

Michel legt uit wat we allemaal gaan doen vandaag. 
We gaan dus naar de stad van Koning David. De plaats waar koning David zijn koninkrijk 

vestigde en waar de geschiedenis van het volk Israël geschreven wordt. Via diverse 

opgravingen zijn gedeelten van de stad zichtbaar en wandelen we naar beneden waar we 

uiteindelijk bij de tunnels uitkomen. Hizkia’s tunnel, deel van Jeruzalems waternet, ligt onder 

de stad van David. Het verbindt de Gihon-bron, Jeruzalems vers watervoorziening, met het 

waterbekken van Siloam. Volgens 2 Kronieken 32:2-4 en 2 Koningen 20:20 werd deze tunnel 

tijdens de regering van Koning Hizkia van Juda gegraven om Jeruzalem voor te bereiden op 

de op handen zijnde aanval door de Assyrische koning Sanherib. Door deze tunnel waren de 

bewoners van Jeruzalem indertijd altijd verzekerd van drinkwater bij een eventuele 

belegering.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen kiezen voor een droge of een natte tunnel. De 
groep splitst op en compleet met lampje en waterschoenen 
gaat een deel van de groep door de natte tunnel, met Martha 
op kop. Een aantal kiest voor de droge tocht. We komen 
uiteindelijk weer op dezelfde plek uit. En daar nemen we plaats 
naast de Siloamvijver.  
Pieter vertelt ons dat van deze vijver nog maar weinig is over 
gebleven. Op het loofhuttenfeest werd er in Bijbelse tijden een 
kruik hierheen gebracht en gevuld met het water om als 
plengoffer samen met de wijn op het altaar gebracht te 
worden.  
We horen van Pieter in welke Schriftgedeelten gesproken 
wordt over Siloam, bv in Lucas 13: 4, Johannes 9: 7 
We staan stil bij de woorden uit Johannes 7, vers 37. Daar 
staat: En op de laatste dag van het feest, stond Jezus daar en 
riep: 
’’Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken.” 
Toen Jezus deze oproep deed werd er heel verschillend op 
gereageerd.  Men had het erover wie Jezus wel zou zijn en 
maakte daar ruzie over, maar wie zou er wel naar Hem 
toegegaan zijn? Hoeveel mensen hadden dorst en geloofden 
in Hem? 
Ook nu klinkt de oproep van Jezus nog. We kunnen tot Jezus 
komen en drinken van zijn ‘Geestelijk water’ en een 
overvloedig geestelijk leven krijgen. Wie heeft werkelijk dorst 
naar het leven met Jezus? 
We zingen met elkaar psalm 98:4  
Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
't Gebergte vol van vreugde springen 
En hupp'len voor des HEEREN oog: 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid;  
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 

 
Na dit meditatief moment gaan we in groepjes terug naar 
boven, we worden er met een klein taxibusje heen gebracht. 
Eenmaal boven is er tijd om even in de souvenirwinkel rond te 
kijken en een kop koffie te drinken.  
De indrukwekkende morgen is snel voorbij en we gaan 
richting de Kotel voor een Bar Mitswa viering. 



                

                  

 

  

We worden met de bus vlakbij de Kotel gebracht en als 

we uitstappen is het al een drukte van belang. We zijn 

net op tijd om de jongens te zien arriveren die hun Bar 

Mitswa vieren op deze dag. Het is een feestelijke 

geheel, we sluiten aan bij een optocht die richting de 

Kotel gaat. We spreken af dat we na 45 minuten weer 

zullen verzamelen zodat we allemaal rond kunnen 

kijken. We zijn getuigen van de feestelijkheden. De bar 

mitswa bindt de tefilíen (gebedsriemen) om, nog 

onwennig, vaak geholpen door een oudere man. Hij 

doet de tallíet (gebedskleed) om. Hij haalt, met de 

mannen die bij hem horen, in een vrolijke optocht, een 

Thora-rol uit een ‘arke’ (kast voor Thora-rollen). Dan 

mag hij het gedeelte lezen dat die week aan de beurt is. 

Er worden zegenspreuken uitgesproken. Een 

bijzondere belevenis - natuurlijk voor de jongens zelf, 

maar ook voor omstanders die er getuige van zijn. 

Het is een zonovergoten middag, goed om flink veel 

water te drinken. Midden op het plein is er gelegenheid 

om flesjes water te vullen, daar wordt dankbaar 

gebruik van gemaakt. 

Na het bezoek aan de Klaagmuur gaan we te voet 

verder. We gaan richting de Oude Stad en bezoeken er 

de Hurva Synagoge. We kregen er een uitgebreide 

rondleiding door een Engelstalige gids. We horen over 

de verwoesting en wederopbouw van de Synagoge. In 

2010 werd de herbouwde synagoge weer ingewijd.  

 

 

 

 

Na dit bezoek wandelen we verder in de Oude Stad. Na 

heel wat klimmen en dalen over de vele trappen die we 

tegenkomen arriveren we in een gezellig eethuis. Daar 

genieten we van smakelijke gerechten. We kregen een 

pita met diverse salades, daarna kregen we nog rijst, 

diverse vleesgerechten en boontjes. Tot slot nog een 

bekertje koffie. We gaan aanmerkelijk aangedikt weer 

richting de bus, die ons terugbrengt naar Rimonim. 

We genieten even van een paar uurtjes rust voor we 

gaan dineren. Om 18.00 staat het buffet weer klaar. Om 

19.00 verzamelen we bij de bus voor het 

avondprogramma. 



 

  We vertrekken om 19.00 en in de bus houdt Pieter met ons de 
avondsluiting. Hij leest met ons uit openbaringen 21. Het gaat in dit 
gedeelte over het nieuwe Jeruzalem. De Here is onze Bron van Licht en 
Leven. We mogen wandelen in het licht met Jezus. We zingen met elkaar 
lied 51: 

1. Lichtstad met uw paarlen 
poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

Refrein. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen 
tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 

 
2. Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
Refrein. 

Pieter gaat voor in gebed 
 

3. Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
Refrein. 

 

Vanavond bezoeken we opnieuw de Oude Stad en ons doel is als eerste de 

Western Wall Tunnel. We gaan een wandeling door de tunnel van de Kotel 

maken. De groep wordt opgesplitst in drie groepen en twee groepen 

maken een indrukwekkende tocht door de tunnels. De westelijke 

muurtunnel is een tunnel die de volledige lengte van de westelijke muur 

blootlegt. De tunnel grenst aan de westelijke muur en bevindt zich onder 

de gebouwen van de oude stad van Jeruzalem. Na dit bezoek gaan we te 

voet verder op weg naar the Tower of David. Daar ontmoeten we ook het 

groepje, die met Martha een rustiger programma heeft gekozen, en samen 

hebben gewinkeld en koffiegedronken. De Toren van David is gelegen 

nabij de ingang van de Jaffapoort tot de westelijke rand van de oude stad 

van Jeruzalem. We gaan er naar een lichtshow, en genieten van het klank 

en lichtspel over de geschiedenis van Jeruzalem. We zoeken een plekje en 

al snel begint het spektakel. We komen bijna ‘ogen te kort’. Heel mooi. Het 

was een schitterende ervaring. 

 

Dag 9   DINSDAG 7 MEI: JERUZALEM 

Vandaag start de dag opnieuw om 9.00. We genieten van een rustig ontbijt en 

verzamelen bij de bus. Het beloofd vandaag een indrukwekkende dag te 

worden. We kijken uit naar de bezoeken die voor vandaag gepland staan. Als 

eerste bezoeken we Ein Kerem, wat ‘bron van de wijngaard’ betekent. Het was 

de woonplaats van Zacharias en Elisabeth en de geboorteplek van hun zoon 

Johannes (de doper). Ein Kerem straalt rust uit, het ligt net buiten de stad en 

is voor inwoners van Jeruzalem een geliefde plek om te bezoeken, ze kunnen 

er even ontsnappen aan de hectiek van de drukke stad. We wandelen de weg 

omhoog, we passeren Maria’s bron. Vermoedelijk dronk Maria hier water toen 

ze op weg was naar Elisabeth. Maria komt naar Ein Kerem om haar nicht 

Elisabeth te ontmoeten en te vertellen over het wonder wat in haar leven zal 

gebeuren. Dit staat in Lukas 1: 39. Het is heel bijzonder dat hier op de muur 

naast de kerk in 70 talen de lofzang van Maria is afgebeeld. Zo ook in het 

Nederlands, dat is een bijzonder, om deze woorden hier in je eigen taal te 

lezen. Pieter legt uit dat Magnificat betekent: lofprijzing, God groot maken, 

werkelijke geluk ervaren. 

 
 



 

  

De vredige sfeer van Ein Kerem is voelbaar, we wandelen 
er rond en genieten van de mooie tuinen, een schouwspel 
van kleurrijke borders met bloemen. We maken er foto’s 
en zoeken een rustige plek voor een meditatief moment. 
Er zijn ook veel andere gelovigen die van deze plek 
genieten. 
Pieter leest Lukas 1: 39-56 waar Maria, Elisabeth bezoekt. 
Daarna klinkt haar lofzang. Woorden waarin God 
grootgemaakt wordt.  
We zingen met elkaar de lofzang van Maria. 

 
 
We wandelen weer naar beneden en gaan met de bus op 
weg naar onze tweede bestemming van vandaag: Yad 
Vashem, wat hand/gedenkteken betekent. Het is het 
officiële monument van Israël, voor het gedenken van de 
joodse slachtoffers van de holocaust. 
Het is een bijzonder indrukwekkend bezoek. We wandelen 
over de ‘laan der rechtvaardigen’ en Michel vertelt dat 
ieder, die wat voor Israël betekent heeft, in de tweede 
wereldoorlog, een gedenkboom krijgt met daarnaast hun 
naam. Allemaal riskeerden ze in de Tweede Wereldoorlog 
hun leven door Joden onderdak te bieden. Er staan vele 
namen van niet-Joodse redders genoteerd. We wandelen 
door het kindermuseum, wat indrukwekkend om daar, in 
een donkere ruimte met twinkelende sterren, de namen te 
horen van de kind slachtoffers. We zijn er stil van. 
We wandelen via de tuin verder naar het hoofdgebouw, 
Michel legt ons nog de betekenis uit van het beeld wat we 
passeren in de tuin. 
We komen bij het hoofdgebouw en spreken een tijd af 
wanneer we weer zullen verzamelen bij de hoofingang. 
We krijgen ruim de tijd om op eigen gelegenheid het 
herinnerings- en documentatiecentrum door te wandelen 
en de traumatische gebeurtenissen tot ons door te laten 
dringen. Een bezoek om nooit meer te vergeten. 
 



 

  

Na het indrukwekkende bezoek rijden we naar een rustig plekje vlakbij 
Yad Vashem. Daar gaan we gezellig picknicken met elkaar. Voor iedereen 
is er een smakelijk broodje en een flesje water. We kunnen even 
napraten met elkaar over deze ochtend.  
In de bus teruggekomen gaan we op weg naar Emmaüs. Pieter blikt terug 
op vanmorgen, hij leest psalm 130 voor ons. Het museum heeft grote 
indruk op ons gemaakt en we beseffen hoe sterk de macht van het 
kwade is. Ook nu in deze tijd gaat deze macht maar door. Er is zoveel 
verdriet. Het is goed om hen te blijven gedenken die slachtoffer werden.  
Ooit zullen we echt verlost worden van alle ongerechtigheid. Wat een 
bemoediging lezen we in psalm 130, we zingen ervan. We zingen psalm 
130 

3.Ik blijf den HEER verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op Zijn onfeilbaar woord; 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
Wacht sterker op den HEER, 
Dan wachters op den morgen; 
Den morgen, ach, wanneer? 

4.Hoopt op den HEER, gij vromen; 
Is Israël in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israël eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 

We komen in Emmaüs. We krijgen er uitleg door een gids die frans 
spreekt. Michel vertaalt voor ons de uitleg van de gids. We krijgen ook 
een Nederlandstalige folder van het archeologische terrein en over de 
geschiedenis van Emmaüs. De plaats Emmaüs ligt aan het kruispunt van 
de wegen naar Jeruzalem en de verbinding tussen het noorden en het 
zuiden van het land, op de vruchtbare vlakte van de Sjefela (laagland). In 
Bijbelse tijden stond deze plek bekend als ‘een plaats van heerlijk water, 
een aangename oase.’ De naam Emmaüs komt van het Hebreeuwse 
woord “Chammot”, dat hete bronnen betekent. In de derde eeuw na Chr. 
Kreeg de stad de nieuwe naam Nikopolis, “stad van Overwinning” in het 
Grieks. 
We kijken rond op het archeologisch terrein, waarna we plaats nemen in 
de Basiliek, die op het terrein te vinden is. 
Pieter staat met ons stil bij Lukas 24: 13-35. Het gaat hier over Jezus’ 
ontmoeting met de Emmaüsgangers, één van het was Kleopas. Het is 
een indrukwekkende geschiedenis.  Als Jezus met je op weg gaat en de 
schriften voor je opent, kan het niet anders zijn, dan dat alles ‘tot leven 
komt’. De Emmaüsgangers hadden een verdrietig verhaal. Uit ons zelf 
hebben wij, mensen, een onverstandig en traag hart. Jezus legt uit dat de 
Christus moest lijden. Als Jezus tot je spreekt dan kun je niets anders 
doen dan luisteren. Als je Jezus uitnodigt, wil Hij de Gastheer zijn. Met 
de onverstandigen en tragen van hart wil Jezus avondmaal vieren. Hij wil 
het aan iedereen uitdelen, dus ook aan jou. Als Hij door de Geest in je 
leven komt, herken je Hem. Dan komt de liefde met Hem mee. De 
Emmaüsgangers gaan terug naar Jeruzalem. De boodschap delen ze met 
elkaar. 
Is Jezus ook al in jouw leven Gastheer? Wat heeft Jezus in jouw leven al 
gedaan? Pieter gaat voor in gebed waarna we zingen lied 43: 1,2,3,4. 

1.Hoe lieflijk zijn de voeten van de bode 
die goede boodschap brengt aan ’t 
heidenland, 
de blijde tijding, dat de harde hand 
van satan door Gods almacht werd 
verbroken. 

2.Hoe groot is het geheim dat lange 
tijden, 
ja, eeuwenlang, verborgen is geweest, 
maar nu, alom verkondigd door Gods 
Geest 
op heel de aard' de mensen wil 
verblijden. 

3.t Geheim, dat God niet slechts het volk 
der Joden, 
maar heel de wereld zo heeft liefgehad, 
dat Hij, de Zoon, Die Een ‘ge Die Hij had 
gezonden heeft, en Hem voor ons liet 
doden. 

4.Hij stierf aan ’t kruis, maar ’t graf kon 
Hem niet houden, 
Hij stond weer op, als aller heren Heer 
En zendt zijn boden met de blijde leer: 
Elk die in Mij gelooft, is reeds behouden. 

We verlaten Emmaüs waarna we teruggaan richting het hotel.  
Voor het diner is er nog ruim de tijd om even op te frissen. We eten om 
18.30 waarna we om 19.30 een lezing krijgen van Rabbijn Pesach Woiski. 
Van deze boeiende lezing heeft iedereen al een samenvatting ontvangen. 
 
 



Dag 10 

  

 

WOENSDAG 8 MEI: BETHEL EN SHILO 

Vertrek om 9.00 uur naar Bethel en Silo 
Het is een beetje frisjes en licht bewolkt, 18 gr C en winderig 
De postbodes zijn gisteravond druk geweest om alle verjaardagskaarten op tijd 
onder de deur van kamer 1006 te schuiven, want…. 
Ineke Doest is jarig vandaag!  
Pieter feliciteert haar en Gerard en wenst ze een gezegend nieuw levensjaar 
toe. Martha overhandigt een boekje: “In vertrouwen op Hem” van Fritz Deubel. 
We zingen Ineke ‘Lang zal ze leven’ toe. En in plaats van ‘Hiep, Hiep, Hoera’ 
zingen we 3 maal ‘La-chaïm’ (=op het leven). 
Dagopening: Gen. 28: 10-28. Jacob vertrekt uit Berseba naar Bethel (=Huis van 
God). Uit het dagboekje “Van plaats tot plaats” is het accent op Gen. 28: 19 
gelegd. “En hij noemde de plaats Bethel.” Daar ontving  Jacob de belofte van 
God: “Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven, en zie 
Ik ben met u, Ik zal u beschermen, overal waar u heen zult gaan,…”. 
Zingen: Psalm 91: 1 en 2 

1.Hij, die op Gods bescherming wacht, 
Wordt door den hoogsten Ko - ning 
Beveiligd in den duist'ren nacht, 
Beschaduwd in Gods wo - ning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
Voor hen, die op Hem bouwen, 
Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood, 
Den God van mijn betrouwen. 

2.Hij zal uit 's vogelvangers net 
U veilig doen ontko - men; 
Hij is het, die uw leven redt; 
Gij hebt geen pest te schro - men; 
Hij zal, in lijfs- en zielsgevaar, 
U met Zijn vleug'len dekken; 
Zijn waarheid u ten beukelaar, 
En ter rondas verstrekken. 

Op weg naar Bethel (5000 inw.) passeren we Ramallah, de hoofdstad van de 
Palestijnse staat. Het is een mooi en vruchtbaar heuvellandschap (tussen 700 
en 1130 meter). Het regent gemiddeld 700 ml per jaar. Ramallah telt 200.000 
inwoners. 
Het palestijnse gebied kampt met een flinke werkeloosheid (tussen 20 en 60%), 
corruptie en een groot ideologisch probleem. Eigenlijk wil Fatah maar één 
ding, alle Joden het land uit. Vrede is dan ver weg. Toch werken er gemiddeld 
300.000 Palestijnen in Israël.  
We dalen af over een slingerend pad, petje af voor onze chauffeur, Khalid. 
We brengen een bezoek aan de mogelijke plek waar Jacob zijn droom had. 
Waarom “mogelijk?” Zoals zo vaak blijkt dezer dagen, is de exacte plek niet 
aan te geven. De Bijbel geeft wel richting maar de traditie geeft de doorslag. 
Anders gezegd, men beroept zich op de mondelinge overlevering door 
generaties. Veelal bevestigen de archeologsiche vondsten de traditie. 
Verrassingen zijn niet uitgesloten. Jacob trekt verder naar het oosten.  
Later is Gen. 35: 1-5 lezen we”En God verscheen opnieuw aan Jacob en zei 
“sta op en ga naar Bethel en ga daar wonen en maak daar een altaar. Dr. van 
Campen schrijt bij ‘terug naar Bethel;’ Gods trouw, ondanks Jacobs ontrouw. 
We zingen samen Lied 1: 1 en 2, Groot is Uw trouw O Heer, mijn God en Vader. 

1.Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
                             Refrein: Groot is uw trouw 
..                                    

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Jacob krijgt een nieuwe naam van God: ISRAËL. 
De 1 zonen/stammen krijgen een eigen plaats, verspreid over het land, 
aangewezen (Jozua 18:10). Ongeveer 2700 jaar geleden verdwijnen 10 
stammen. Overgebleven zijn Juda, Benjamin en een deel van Levi. Vanaf toen 
werden ze Joden (Juda) genoemd. Wat een enorme vondst van Ben Goerion 
om in 1948 het land/de staat de naam Israël te geven, ter nagedachtenis aan de 
10 stammen. 



 

Shilo, het verhaal over Jozua, Eli, Hannah en Samuël. 

Shilo is in die tijd de hoofdstad van Israël (12 stammen), waar men 3 keer 
per jaar elkaar ontmoet (3400 jaar geleden). Jozua verdeelt het land en 
bouwt de tabernakel. We krijgen een mooie presentatie over de opbouw van 
de tabernakel te zien. Ook hier hebben archeologen de verschillende 
tijdperken bloot gelegd, o.a. een kerk uit de 4e eeuw na Christus met een 
schitterend mozaïek. Op één daarvan staat de tekst: ‘Jezus zegent het volk 
van Shilo’. Over mozaïek gesproken, een watertje van Gijs van Veldhuizen 
doet wonderen. Prachtige kleuren komen onder het stof vandaan. Boven 
aangekomen hebben we een schitterend uitzicht over de eeuwen oude 
belangrijke plek. De plaats waar de tabernakel heeft gestaan. De gids is er 
zeker van, hier heeft het allemaal plaats gevonden. Hij verwijst naar 
Richteren 21:19 ‘zie er is in Shilo een feest voor de Heere’ exact wordt 
aangegeven waar Shilo ligt! Ook voor ons, nu 3000 jaar later. Jeremia 7 
vermeldt de oproep aan eenieder: ‘kom naar Shilo om te zien wat God voor 
Zijn volk heeft gedaan’. En jullie zijn er!  
Ook hierboven een prachtige presentatie over het leven van Jozua, Eli, 
Hannah en Samuël. Tenslotte duidt de gids in een 360 graden-view de 
plekken van de nederzetting/dorpen aan. De ark/tabernakel heeft heel 
centraal gestaan, en was voor iedereen zichtbaar. Rondom, op en tegen de 
heuvels wonen Israëliërs en Palestijnen. De grootte van de dorpen varieert 
van 20 tot +/- 250 families.  
Om 13:00 uur genieten we van een heerlijke picknick. Na een bezoek aan de 
supermarkt komen we terug in ons hotel, ‘sjaloom’. Het is inmiddels 16:00 
uur, en wegens verhoogd risico met de feestdagen vervalt de rest van het 
programma.  
     

         
        
Dagsluiting door Gerard van Eijk: 
Ongeveer 30% van de profetieën is vervuld, wat is er nog niet vervuld? 
Jesaja 2: 1-5: volkeren zullen opstaan naar Sion 
Jesaja 62: 1,6 en 7: ‘omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Op uw muren, 
Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.  
Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld 
heeft tot een lof op aarde’. 
Wie zijn die wachters? Allen, die Gods koninkrijk verkondigen. 
De geboorte van Jezus en het verdere leven zijn reeds uitgekomen. Over de 
tweede komst weten we veel minder.  
Zingen: lied 37: 1,6 en 7: Jeruzalem, o stad van heil en vrede (op de wijs van 
ps.87) 

Jeruzalem, o stad van heil 
en vrede, 
Verhef uw poorten, maak 
uw straten wijd, 
Uw koning komt! Wanneer 
Hij binnenrijdt 
Is alle strijd voorbij, uw leed 
geleden.  

Jeruzalem-eenmaal daalt 
gij herboren,  
een nieuwe stad de hoge 
hemel uit, 
getooid, versierd voor God,  
zijn eigen bruid, 
door Hem bemind, voor 
eeuwig uitverkoren! 

Uw koning komt! O volken, 
Stroomt nu samen 
naar deze stad, die God u 
heeft bereid. 
Jeruzalem, verheug u, 
wees verblijd, 
Zing voor uw koning, 
halleluja, amen! 

Vanavond is het helaas alweer de laatste nacht in Jeruzalem. Morgenvroeg 
moeten we alweer met de koffers bij de bus arriveren. Wat gaat de vakantie 
toch snel! 



Dag 11 DONDERDAG 9 MEI: ONANFHANKELIJKHEIDSDAG 

Vandaag zijn we bijtijds uit bed en genieten nog één keer van het smakelijke ontbijtbuffet in Rimonim. 
Na het ontbijt pakken we de laatste spullen in en zijn we klaar voor vertrek. We begeven ons naar de 
liften van het hotel. De liften waren lichtelijk overbezet deze morgen, dus het duurde even voor we 
allemaal beneden waren. De koffers worden ingeladen en we vertrekken stipt om 8.45 richting 
Bethlehem. Helaas moeten we deze ochtend zonder Michel op pad. Omdat Bethlehem in Palestijns 
gebied ligt kan hij ons niet vergezellen en krijgen we in Bethlehem een andere gids. 
Pieter opent deze dag tijdens de busrit, en we staan stil bij Johannes 7:37-44, en vooral vers 42 staat 
centraal, daar staat: 
 Zegt de schrift niet, dat de Christus komen zal uit het zaad van David, en van het vlek Bethlehem, waar David was? 

In de tijd van het loofhuttenfeest is er verwarring ontstaan omtrent het feit of Jezus nu wel of niet de 
Messias is. Er is tweedracht ontstaan. Mensen hebben verschillende meningen. 
Vandaag bezoeken we Bethlehem. In Bethlehem is veel veranderd, de gebouwen zijn mooi. Vandaag 
zullen we de geboortekerk gaan bezoeken, een prachtige kerk. Maar waar draait het echt om. Belangrijk 
is het dat we Jezus aanbidden als onze Verlosser. Dat vraagt om overgave. “Komt laten we aanbidden, 
die Koning.” Pieter gaat voor in gebed en we zingen daarna lied 8: Machtig God, Sterke Rots. 

Machtig God, sterke rots 
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
Glorie voor Uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning de heerlijkheid 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
 
 

Onze eerste stop in Bethlehem is om Pastor Dr. Naim Khoury te bezoeken. We bezoeken hem in het 
kerkgebouw van zijn gemeente, de First Baptist Church. We horen het aangrijpende verhaal van zijn 
bekering en de omstandigheden waarin hij leeft. Pastor Khoury geeft ons een ingrijpende boodschap 
mee.  
We willen allemaal bepaalde dingen in het leven laten gebeuren. We bidden om verandering van onze 
situatie. Het leven is ons gegeven en wij moeten leren dat alles gebeurt op Gods tijd. Gods tijd is de 
beste tijd voor ons allemaal. Velen zullen een prijs moeten betalen om tot Jezus te komen. In het Oude 
testament vinden we profetieën die van grote waarde zijn. We mogen er houvast uit putten. God ging de 
weg met Abraham, het verbond wat God met hem sloot was voor eeuwig. “Ik sluit een verbond met jou 
en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn 
en die van je nakomelingen. Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je 
nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.”  
Het verbond sloot God met Israël, Gods volk, maar wij mogen ingelijfd zijn in dat verbond. 
Zowel het Oude als het Nieuwe testament staan vol beloften die allemaal belangrijk zijn, we moeten alle 
66 boeken uit de bijbel lezen om Gods plan met ons te leven te doorgronden. 
Pastor Khoury vertelt over zijn levensverhaal en over hoe volhardend hij gebeden heeft. Hij kon het 
geheim van zijn bekering niet delen, dat was zwaar, maar God heeft zijn gebed verhoord en zijn moeder 
is tot bekering gekomen. En uiteindelijk zijn ook zijn broers, de weg van bekering gevolgd. God heeft 
zijn gebeden verhoord. De familie heeft veel meegemaakt, een van de broers is vermoord en ook Pastor 
Khoury zelf is beschoten. Er zijn diverse bombardementen geweest waarbij de kerk grote schade opliep. 
Er is veel verzet tegen de verkondiging, in de geboorteplaats van onze Heiland, hebben christenen het 
zwaar, onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit. Maar we horen van de moed en 
doorzettingsvermogen van de pastor die ondanks de grote druk, Gods boodschap doorgeeft en er 
mogen mensen tot geloof komen, Gods werk gaat door.  
Pastor Khoury vraagt gebed voor zijn gemeente en zijn verlangen is dat God de harten van zijn 
vervolgers aanraakt. Alleen een brug tussen Joden en Arabieren zou de oplossing zijn, die leidt tot 
vrede. Hoe meer de liefde toeneemt, hoe meer het bloedvloeien af zou nemen. Hij eindigt met ‘Bid voor 
ons en kijk wat God jullie wil laten doen voor onze natie.’ 
Pieter neemt het woord over en dankt Pastor Khoury voor zijn woorden en wenst hem Gods zegen toe. 
Pieter gaat voor in gebed. Na het inzamelen van geld geeft Henk-Jan aan dat onze kerkelijke gemeente 
ook een bijdrage zal overmaken voor de gemeente van Pastor Khoury.  
We zingen samen lied 21: Dankt, dankt nu allen God, met blijde feestgezangen! 

Dankt, dankt nu allen God 
met blijde feestgezangen! 
Van Hem is 't heug'lijk lot, 
het heil, dat wij ontvangen. 
Hij ziet in Christus ons 
altijd genadig aan, 
en heeft ons dag aan dag 
met goedheid overlaan. 

Hij, d' eeuwig rijke God, 
wil ons reeds in dit leven 
zijn vreed' en heilgenot, 
als aan zijn kind'ren geven. 
Hij zal ons door zijn Geest 
vermeerd'ren licht en kracht, 
en ons uit alle nood 
verlossen door zijn macht. 

 
Pieter en Pastor Khoury zeggen elkaar tot slot gedag met een omhelzing.  
 
 
 



We maken bij de bus kennis met onze gids: Sanna. Sanna gaat ons rondleiden door haar 
geboorteplaats Bethlehem, zij en haar familie zijn hier geboren en getogen. Sanna heet 
ons welkom in Bethlehem. Sanna spreekt Engels en Martha vertaalt haar woorden. 
We krijgen wat informatie over Bethlehem, Sinds 1995 is Bethlehem onder Palestijnse 
autoriteit. De Arabische taal die hier gesproken wordt is moeilijker dan de ‘gewone’ 
Hebreeuwse taal. Het aantal inwoners van Bethlehem is ongeveer 94.000, daarvan zijn 
20% christen. 65% van de bevolking werkt in het toerisme. Verder is de werkeloosheid hier hoog, dit komt 
voornamelijk door de economisch verslechterde situatie. 

We bezoeken de binnenstad. Nadat we de bus verlaten hebben, wandelen we richting de 

geboortekerk van Christus. De kerk is gebouwd over de grot waarin Jezus, vermoedelijk, 

geboren is. We bezoeken de kerk en we bewonderen het fraaie bouwwerk. De renovatie 

van de kerk is in de afrondingsfase en het resultaat is prachtig geworden. De kerk, die 

eerder sterk vervuild was, is in luister herstelt en ziet er mooi uit. De mozaïeken en 

schilderijen zijn schitterend. We vinden in de zijvleugel een rustige plek waar Pieter de bijbel met ons opent. 

Hij leest Lucas 2: 1-7, het geboorte evangelie. Op deze plek in Bethlehem mogen we daar met elkaar bij stil 

staan. We zingen aansluitend, lied 57: Ere zij aan God de Vader. 

Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heil ‘ge Geest, de 
Trooster, 
de Drie-een’ ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-een ‘ge in zijn troon. 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond 
heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn 
kerk. 

Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer 
heerlijkheid en kracht en 
machten 
legt uw schepping voor U 
neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

We kijken nog rond in de binnentuin en wandelen verder door de straatjes van Bethlehem, we worden 

verschillende keren benaderd door verkopers, die hun waren bij de toeristen onder de aandacht willen 

brengen.  We bezichtigen vervolgens de ‘kerk van de melkgrot,’ een kerk die deels onder de grond is 

gebouwd. De kerk symboliseert de schuilplaats van Maria en Jozef op weg naar 

Egypte. Pieter vertelt ons de verklaring van de 

afbeeldingen die bij de ingang van de grot te zien zijn. 

Enerzijds zie je een afbeelding van koning David, die op de 

vlucht is voor Saul. Aan de andere zijde zie je een 

afbeelding van de profeet Elia, die vlucht voor Izebel. Het 

beeld van vluchten is dat wat deze beide afbeeldingen in 

overeenstemming brengt met de vlucht van Jozef en Maria 

voor koning Herodes. Het wonder van overleven is hun allen door Gods hulp geschonken.  

In de kerk leest Pieter ons voor uit Mattheus 2: 13-15. Het gedeelte waarin beschreven wordt dat in Jozefs 
droom een engel van de Heere verschijnt. En de vervulling die daaruit voortkwam, zoals de profeet Hosea 
omschrijft (Hos 1:1). Pieter vertelt in het verlengde van deze vervulling ook over Rachel en de geboorte van 
haar jongste zoon Benjamin, uit Bethlehem, Efratha. Rachel noemde hem Ben Oni, ofwel zoon van smart. 
Jacob noemde hem echter Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Beide zijn dit ‘termen’ voor de Messias die 
eerst moest komen om te lijden om uiteindelijk verheerlijkt te worden en bij Zijn tweede komst Zijn 
Koningschap op aarde zal vestigen. We zingen met elkaar lied 39: Nu gaan de bloemen nog dood. 
Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.  
              Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 
1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.  
En geen mens kan zonder water en zonder brood. 
2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen.  
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. 
4. Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten.  
Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan. 
5. Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.  
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet. 
6. Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.  
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag. 

 
Na dit bezoek wandelen we terug richting de bus. We kijken 
even in een grote souvenirwinkel en maken nog wat foto’s. 
Na een half uur vertrekken we richting de velden van Efratha 
(de Sheppards fields), in de buurt van Beit Sahur. We 
wandelen onder een poort door waar Gloria in Excelsis Deo 
boven staat. En komen bij de plek waar de herders het blijde 
nieuws over de geboorte van Jezus hebben gehoord.  



We maken er een wandeling en bezoeken een grot. De Betlehemieten gebruikten de grotten als hun huizen. 
Op deze wijze beschikten ze over een ruimte, die in de winter warm was en in de zomer koel. De boeren 
konden de spelonken ook gebruiken om de dieren ’s nachts beschutting te geven. De grot die wij bezoeken is 
mooi intact gebleven.  
De gids legt nog uit hoe volgzaam schapen zijn. Het beeld van Jezus als Goede Herder is heel passend. 
De schaapsherder heeft een fluitje, de toon van het fluitje kennen de schapen. Ze volgen het fluitje overal, ze 
zullen zeker nooit met de verkeerde herder meegaan. Als schapen ziek zijn, kan hun gehoor achteruitgaan, 
dan horen ze het fluitje niet goed meer en verdwalen en volgen de verkeerde herder.  
Zo is dat ook met ons mensen. Wij kunnen ook ‘afdwalen’ en de verkeerde herder volgen. 
Herders werden gekozen om de ‘blijde boodschap’ te verkondigen omdat zij overal kwamen. Ze verspreiden 
het nieuws overal. We bezoeken de Kapel van de Herders, die even verderop te bezichtigen is. In deze tijd is 
het een geliefde trouwlocatie. 
Pieter lees er met ons Lukas 2: 8-18, de herders en de engelen. 
We zingen er het “Ere zij God” en Pieter spreekt een gebed uit. 
 
We wandelen terug naar beneden en gaan naar het restaurant waar we een smakelijk broodje shoarma of 
falafel eten en een koel drankje krijgen.  
Daarna gaan we naar de bus en nemen afscheid van Sanna.   
We vervolgend ons dagprogramma en rijden richting Gush Etzion. Onderweg pikken we Michel op, die zijn 
drie dochters bij zich heeft. Wat een trotse vader zien we, leuk om de 
dochters van Michel te ontmoeten. 
De tocht brengt ons bergopwaarts, de tocht is prachtig en de uitzichten erg 
mooi.  
 
We arriveren in Gush Etzion. We bezoeken er de wijnmakerij, en worden 
welkom geheten door medewerkster Siwa. Ze vertelt ons in het Engels over 
de historie van deze plek en waarom deze plek zo geschikt is voor de wijnbouw. Gush Etzion ligt in de regio 
Judea, ten zuiden van Jeruzalem, op een van de hoogste gebieden van Israël. Dit gebied wordt al duizenden 
jaren erkend voor de wijnbouw en in de bijbel wordt in Genesis 49: 11 al gesproken over dit gebied door 
Jacob die zijn zoon Juda zegent. 
Het klimaat, de kalkrijke grond, de glooiende wijngaarden en een hoogte van meer dan 900 meter boven de 
zeespiegel, creëren ideale omstandigheden voor de wijnbouw.  
We krijgen een rondleiding door de fabriek en krijgen uitleg over het vervaardigen van de diverse wijnen en 
horen waartoe het familiebedrijf is uitgegroeid. Tot slot mogen we enkele wijnen proeven en een likeurtje. 
Gezellig om met elkaar te proosten: La-chaïem. De dochters van Michel maken zich nuttig en helpen met het 
uitdelen van de wijn/likeurtjes.  
 

 
 

 

 

 

We vervolgen de weg weer richting het zuiden. We zingen onderweg nog lied 23, O vader die de Landman zijt. 
1 O Vader, die de Landman zijt 
die zelf uw wijngaard toebereidt, 
doe in uw hof de vruchten groeien. 
Maak wilde ranken klein en kort, 
neem weg wat dood is en verdord, 
kom om wat vrucht draagt te 
besnoeien. 
O Vader, kom, betreed uw hof 
opdat wij bloeien tot uw lof. 

2 O Christus, die de wijnstok zijt, 
de plant waaraan de rank gedijt, 
in U, o Heer, zijn wij geborgen. 
De landman, die de ranken kent, 
heeft ons de wijnstok ingeënt, 
Hij zelf zal voor de vruchten 
zorgen. 
Door U, o Christus, door uw bloed, 
zijn onze vruchten groot en goed. 

3 O Geest, van wie de vruchten 
zijn, de druiven en de rode wijn, 
doe mij omhoog, naar boven 
groeien 
want deze wijnstok die mij draagt, 
het groene hout dat God behaagt, 
dat doet de liefde openbloeien. 
Gij Landman, die de vruchten 
leest, pluk zelf de vruchten van de 
Geest! 

We genieten onderweg van een verrassing van Michel. Zijn dochter gaat voor 

ons zingen. Ze zingt op zuivere toon, het mooie Yerushalayim shel zahav’ wat 

betekent 'Jeruzalem, stad van goud'. Prachtig. 

De dochters van Michel verlaten even later de 

bus weer en gaan weer terug naar hun huis in 

Jeruzalem. Onze tocht gaat verder. We rijden 

nu door naar Massada Guesthouse. De busrit duurt volgens Michel een kleine 

2 uur, maar met ‘spoetnik’ Khalid aan het stuur (volgens Michel) arriveren we 

al na ruim een uur in Massada. 



 De reis was werkelijk schitterend. Wat een prachtig gebied doorkruisen we. Aan de 

rechterzijde van de bus zien we het woestijngebied. En aan de linkerkant zien de dode zee 

vanuit de bus naderen. De Dode Zee ligt op de grens met Israël, Palestina en Jordanië. De 

Dode Zee is 76 km. lang en 16 km. breed. Hij het gaat niet goed met de Dode Zee. De zee 

dreigt op te drogen; de zeespiegel daalt elk jaar met een meter en er ontstaan scheuren. Er 

is een reddingsplan maar dat is nog niet helder en concreet toepasbaar. De Dode Zee is 

bekend vanwege zijn zout, het drijven op het water is een hele bijzondere belevenis. We 

gaan dat morgen doen. De omgeving waar we nu verblijven is in de bijbel bekend gebied 

door de geschiedenissen van o.a. Lot en zijn vrouw, Sodom en Gomorra en van Ruth. 

 

We komen halverwege de middag aan bij Massada Guesthouse en zijn 

onder de indruk van de schoonheid van het gebied. Wat een schitterende 

uitzichten op de Massada en de dode zee. Ons Guesthouse is omgeven 

door palmbomen en het uitzicht vanaf hier is 

geweldig. We ontvangen de sleutels van onze 

kamers en hebben gelegenheid tot opfrissen en 

een rondwandeling. Om 19.30 worden we in de 

eetzaal verwacht voor ons dinerbuffet. We 

genieten van de warme specialiteiten.  

 
Na de maaltijd is er een ruimte beschikbaar voor de avondsluiting, deze 
wordt vanavond gehouden door Arie. 
Arie leest 21: 1-17. Het gedeelte over de intocht in Jeruzalem. Wanneer de Heere Jezus Jeruzalem 
binnenkomt, wordt Hij toegezongen met het Hosanna, door de mensen en de kleine kinderen. 
De over priesters en Schriftgeleerden nemen het Jezus zeer kwalijk. Jezus neemt het voor de kinderen op, zie 
vers 16. De kinderen zagen de zachtmoedigheid van Jezus en begonnen ook spontaan mee te zingen. Jezus 
zegt: “Leert van Mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart.” Een mooie boodschap die we meenemen.  
We staan stil bij dit gedeelte waarna we psalm 84: 1-6 met elkaar zingen.  

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

Want God, de HEER, zo goed, zo 
mild, 
Is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

 
Nadat Martha de bijzonderheden doorgeeft voor de volgende dag is er een einde aan deze dag gekomen.  

 

 

Dag 12 

 

 

  

VRIJDAG 10 MEI – MASADA- EIN GEDI 

Vanmorgen vroeg was er al een prachtig schouwspel 
zichtbaar namelijk de opkomende zon. 
Vanaf 7.30 staat het ontbijt klaar in de eetzaal en omdat 
we eerst dachten dat we al om 7.00 konden ontbijten, 
staan we al te wachten om te gaan beginnen.  
We laten het ontbijt ons goed smaken en daarna 
verzamelen we onze spullen weer om richting de bus te 
gaan. De koffers worden weer ingeladen voor we aan 
onze excursie naar Masada beginnen. Het beloofd een 
warme dag te worden. De zon schijnt al volop en er is 
een strakke blauwe lucht zichtbaar als we om 8.30 op 
stap gaan. 



 

  
We nemen plaats in de bus en Pieter start met de dagopening. 
Hij leest psalm 19. Een psalm van David, voor de koorleider. 
De zon zal opgaan als een ‘bruidegom.’ Vanmorgen mochten 
we daar ook getuige van zijn, wat is Gods schepping mooi. 
Pieter legt ons uit wat de kern is van deze psalm; ‘leer ons 
zacht en moedig te zijn, en nederig van hart.’ We zingen psalm 
19: 1 en 6 waarna Pieter voorgaat in gebed. 

Het ruime hemelrond 
Vertelt, met blijden mond, 
Gods eer en heerlijkheid; 
De heldre lucht en 't zwerk 
Verkondigen Zijn werk, 
En prijzen Zijn beleid. 
Dus kan ons dag bij dag, 
Tot roem van Gods gezag, 
Zijn wonderen verhalen; 
Dus weet ons nacht bij 
nacht 
Zijn onbegrensde macht 
En wijsheid af te malen. 

Dus krijg ik van mijn plicht, 
O God een klaar bericht. 
Wat is 't vooruitzicht schoon! 
Hij, die op U vertrouwt, 
Uw wetten onderhoudt, 
Vindt daarin groten loon. 
Maar, HEER, wie is de man, 
Die op 't nauwkeurigst kan 
Zijn dwalingen doorgronden? 
O bron van 't hoogste goed, 
Was, reinig mijn gemoed 
Van mijn verborgen zonden. 

 

We worden met de bus (in maar liefst 2 minuten rijden) naar de 

ingang van het historische fort Masada gebracht. Daar krijgen 

we allereerst een film te zien over het fort en de geschiedenis 

ervan.  

Masada ligt in de Judese woestijn aan de zuidwestelijke zijde 

van de Dode Zee. De Hasmoneese koning Alexander Jannaeus 

(103 tot 76 v.Chr.) was mogelijk de eerste die hier een fort 

bouwde. Wie grote veranderingen aanbracht was koning 

Herodes de Grote (37 tot 4 v.Chr.). Hij bouwde hier een paleis 

dat in de eerste plaats moest dienen als toevluchtsoord in 

geval van opstand. Het zou namelijk enige tijd duren voordat 

de Romeinen versterkingen hadden gestuurd om de 

opstandelingen neer te slaan. Hoe vaak hij de plek bezocht, is 

moeilijk te zeggen. De berg dankt zijn bekendheid vooral aan 

de opstandelingen die hier heen vluchtten in het jaar 70 na 

Chr. tijdens de eerste Joodse opstand tegen de Romeinen. 

Deze zeloten troffen voorraadschuren en prachtige 

bouwwerken aan, die Herodes had laten aanleggen. Ze hadden 

overigens weinig respect voor de Herodiaanse pracht. De 

gouverneur van Judea en commandant van het tiende legioen 

Fretensis, Flavius Silva, besloot het fort aan te vallen in de 

winter van 73 op 74. Vanaf de top zijn de overblijfselen te zien 

van de legerkampen die de Romeinen oprichtten. De 

Romeinen zagen kans de berg te veroveren door Joodse 

slaven een gigantische dam te laten opwerpen en daar een 

toren op te plaatsen. De Romeinen schoten vervolgens met 

stenen een bres in de muur. Het verhaal wil dat de 

opstandelingen massaal zelfmoord hadden gepleegd toen de 

Romeinen de burcht veroverden. Slechts een vrouw en vijf 

kinderen zouden de belegering hebben overleefd. De enige 

bron van deze gebeurtenis is Josephus Flavius, die in zijn 

geschiedschrijving soms overdreef. Bron: christenenvoorisrael.nl 

 



 

  

 

Na de film verzamelen we bij de kabelbaan. En wie ontmoeten we 
daar?  
Het is ‘Herodes’... op zoek naar zijn Mirjam. Wat een toeval! We 
maken weer kennis met de geweldige acteertalenten van Michel en 
genieten van zijn humoristische rondleiding door Masada, die we 
starten met een ritje in de kabelbaan. We worden naar 450 meter 
hoogte gebracht en krijgen daar een fantastisch uitzicht over een 
prachtig, woest en bergachtig woestijnlandschap. In de verte zien 
we de dode zee.  
We bekijken er de ruïnes van het paleis, voorraadkamers, 
badplaatsen enz. Alles omkleed met de anekdotes die ‘Herodes’ 
erbij vertelt. We hebben wel wat bekijks met de rode grappenmaker 
erbij, die ‘Brutus’ een taak als vlagdrager geeft en Rijk als 
kaartdrager, Beppie krijgt de eer om zich te voegen bij zijn harem. 
De lachspieren zijn weer flink getest.  
We zien het bewateringssysteem. Op vernuftige wijze werd het 
regenwater opgevangen via geulen in de rotsen en kwam het 
stroomafwaarts in een bassin terecht. Slaven moesten dat vroeger 
met waterzakken op de rug van een ezel weer naar boven 
vervoeren, we zien een animatie een maquette ervan, zo ook van 
het originele paleis, zoals het er voor de verwoesting moet hebben 
uitgezien. Indrukwekkend.  
We maakten ook prachtige foto’s van de omgeving en van de 
groep.  
Nadat we rustig aan weer terugwandelen naar de kabelbaan blijven 
we genieten van de prachtige uitzichten. 
 

 



 

  We gaan op naar de volgende bestemming en dat is Ein Gedi.  
Pieter vertelt ons dat er in bijbel op verschillende momenten over Ein 
Gedi gesproken wordt. 
De naam Ein Gedi is zeer toepasselijk, want het betekent 'de bron van 
de geit' en ook tegenwoordig zijn hier veel steenbokken te vinden. 
Aanvankelijk stond de oase bekend onder de naam Hazezon-Thamar 
("snoeien van de palmen"), wat erop wijst dat hier eens palmen 
groeiden (Gen 14:7; 2 Kr. 20:2). In de dagen van Abraham werd Ein 
Gedi door Amorieten bewoond. Het werd aan de stam Juda 
toegewezen (Joz. 15:62) en tijdens de regering van Salomo stond de 
plaats bekend om zijn wijngaarden (Hoogl 1:14). 
In 1 Samuël 24 is Ein Gedi de schuilplaats van David terwijl hij op de 
vlucht is voor Saul. Ook in Ezechiël 47 wordt gesproken over dit 
gebied als ook over de tempelbeek, waardoor vruchtbomen opkomen 
en het zoute water, zoet wordt. 
Pieter leest uit Ezechiël 47 een gedeelte voor, dit gedeelte over de 
tempelbeek is moeilijk voor te stellen, dat water wat in de dode zee 
uitgestort wordt zoet zal zijn. Maar als we kijken naar de huidige tijd, 
hoe komt het dat de dode zee verdwijnt?  
Een mooie vergelijking stelt Pieter met het ‘levende water’ dat door 
ons hart zal stromen, als de ‘tempelbeek’ onze dode hart raakt zal je 
leven vernieuwen. Bijzonder om deze geschiedenissen op deze plek te 
mogen horen. We zingen lied 62: Heer, ik hoor van rijke zegen. 

1 Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer; 
laat ook van die milde regen 
dropp’len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp’len vallen ook op mij 
 
3 Heil’ ge Geest, wil niet voorbij 
gaan:   
Gij geeft blinden d’ ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan. 
Werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 
werk ook door uw kracht in mij. 

2 Ga mij niet voorbij, o Vader, 
zie hoe mij mijn zonde smart. 
Trek mij met uw koorden nader, 
stort uw liefd’ ook in mijn hart. 
Ook in mij, ook in mij, 
stort uw liefde ook in mij. 
 
6 Ga mij niet voorbij, o Herder! 
Maak mij gans van zonden vrij. 
Vloeit de stroom van zegen 
verder, 
zegen and’ren, maar ook mij. 
Ja, ook mij, ja ook mij, 
zegen and’ren, maar ook mij. 

We maken een wandeling over de mooie slingerpaden en kijken vol 
verwondering naar de prachtige omgeving. Een groen oord in het 
woestijngebied. Het is er echt een oase, olijfbomen en diverse struiken 
en rotskloven. Michel vertelt ons het verhaal van Saul en David. 
Kijkend op de rotskloven is dit verhaal in te beelden en in gedachten 
zien we de geschiedenis zich afspelen op deze plek. 
We lopen naar de watervallen, even wat verkoeling op deze warme dag 
is fijn. We maken er foto’s en langzaamaan gaan we terug richting de 
bus, waar een aantal van de groep een ontspannen plekje in de 
schaduw hebben gevonden. 
We gaan nu lunchen in Guesthouse Masada. Er staat een warm buffet 
voor ons klaar, al die lekkernijen smaken weer prima. 
We vervolgen de route en gaan nu richting de dode zee. We gaan er 
naar een privé strandje. Bij dit strand is een winkel met dode zee 
producten waar we gelijk een kijkje nemen. 
Michel geeft in de bus nog verschillende tips, die belangrijk zijn, om 
het zwemmen in het zoute water goed te laten verlopen. Volgens 
Michel zal hij ons niet meer terug kennen na ons bad in de dode zee. 
Onze huid zal een verjongingskuur ondergaan. We zijn benieuwd! 
 
We krijgen ruim de tijd om te zwemmen en te genieten van het mooie 
weer. Het zwemmen is een bijzondere ervaring. Het is een gezellige 
boel in en rond het water. Het is onder de parasols ook goed 
vertoeven. Eenmaal in de bus, is daar weer grappenmaker Michel, die 
vraagt naar onze verjongingskuur!!  
 
                                                                                                            



 

  

Nu op weg naar ons laatste overnachtingsplaats tijdens deze vakantie. 
Wat gaat alles toch snel. 
We verlaten de dode zee en gaan op weg naar Kibbutz Mashabei Sade, 
gelegen in de Negev woestijn. De reis zal een kleine 2 uur duren, maar 
volgens Michel zal het opnieuw sneller gaan dankzij Khalid. En dat blijkt 
weer te kloppen, na 5 kwartier rijden we het terrein van de Kibbutz op.  
We arriveren in een kleurrijke Kibbutz, overal staan mooie bomen en 
planten die in volle bloei zijn. De tuin bij de receptie is rijk gekleurd 
door allerlei vrolijke attributen. De Kibbutz oogt vriendelijk en gastvrij. 
De ontvangst is hartelijk. We krijgen de sleutels uitgereikt en er is een 
mogelijkheid dat de koffers bij het appartement gebracht worden. 
Er is voldoende tijd om even op te frissen en te genieten van het mooie 
weer. De zon schijnt rijkelijk en er zijn leuke zitjes bij de appartementen 
om even bij elkaar te zitten.  
Om 19.00 kunnen we eten en in de eetzaal staat het buffet klaar. Ook nu 
weer voor ieder wat wils en we genieten van de diverse gerechten. 
Na het eten maken we ons op voor de avondsluiting en de zogeheten: 
Bonte avond. De laatste avond van onze reis is aangebroken. 
Er is een programma voor die avond bedacht en om 20.00 zitten we met 
de voltallige groep bij elkaar. We hadden twee dagen geleden al rijk 
ingeslagen aan drankjes en hapjes en alles staat klaar. 
 
Gijs zal vanavond de avondsluiting voor zijn rekening nemen. We lezen 
met elkaar van Jesaja 55:1-13.  
‘… zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij 
terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in het 
geen waartoe Ik het zend.’ (Jesaja 55: 11) 

We zingen lied 62: Heer, ik hoor van rijke zegen. 
Gijs stelt het thema diaconie centraal, hij refereert aan de serie ‘flikken 
Maastricht’ waar een beeld geschetst wordt van heldhaftige optredens 
van het politiekorps. Hoe anders is de werkelijkheid. In het echt is er 
een kloof tussen woord en daad. Dat is niet het geval bij God.  Bij Hem 
zijn woord en daad één geheel. De daad heeft in kerk en diaconaat het 
woord nodig en omgekeerd. Dat is een missie voor de diaconie. Gijs 
leest ons een lied voor: 
Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken, over uw verlossend werk; 
geef dat niet die woorden breken op de daden van uw kerk, 
maar dat wij geheiligd leven op de plaats door U gegeven, 
en U volgen onder ’t kruis op de smalle weg naar huis. 

Gijs gaat voor in gebed, daarna zingen we nog psalm 27: 1,7 
God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik 
vrezen? 
Hij is de HEER, die hulp verschaft in 
nood; 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te 
wezen: 
Hij is't ,die mij beveiligt voor den dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 
't woên, 
En aanrukt', om zich met mijn vlees te 
voên. 
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, 
Den voet, en viel; omdat het God verlaat. 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit 
leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp 
genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, 
mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart 
en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte 
schaar, houd moed: 
Hij is getrouw, de bron van alle 
goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in 
zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op 
den HEER. 

 



 

  



Dag 13 

Vandaag is het dan echt zover, de laatste dag van onze vakantie is aangebroken. Dat betekent dus dat we 

vanavond weer terugreizen naar Nederland.  

Vandaag hebben we nog een mooi programma voor de boeg, dus nadat we de koffers weer gepakt hebben 
kunnen we eerst rustig naar het ontbijt gaan. We vertrekken vandaag pas om 9.30 dus alle tijd om in rust te 
gaan eten. Het ontbijtbuffet staat klaar en we genieten nog eens met volle teugen van de Israëlische 
lekkernijen. Terwijl we eten gaat er een kaartje rond voor Roelof en Willie die vandaag hun 35-jarig 
huwelijksfeest vieren. Later in de bus worden ze nog toegezongen, met het lied: Dank u voor deze nieuwe 
morgen. 
Om 9.30 vertrekken we en laten we Kibbutz Mashabei Sade weer achter ons. Het is een zonovergoten dag. 
In de bus houdt Pieter de dagopening met ons. We lezen uit Jesaja 34.  
Na 70 jaar ballingschap keert het volk terug vanuit Babel naar het beloofde land. De opdracht van Kores 
klinkt, de tempel wordt weer opgebouwd. De profetie van toen weerklinkt keer op keer opnieuw en heeft een 
meervoudige vervulling. Het dorre land zal juichen en bloeien als een roos. De profetieën worden in en door 
Jezus Christus vervuld.  In openbaring 21: 4 lezen we; ‘En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.’  
Dan, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zullen de profetieën voor altijd en eeuwig vervuld zijn. 
We zingen met elkaar lied 12, Pieter zingt de wijs, die toch wel wat lastig is, voor.  

1 Het dorre land zal juichen en bloeien als een roos, 
ja jubelend getuigen: Gods heil is grenzeloos!  
Sterkt dan de slappe handen en maakt de knieën vast,  
want God verbreekt uw banden en Hij verlicht uw last. 

2 Uw ogen en uw oren, uw mond zal opengaan, 
de doven zullen horen, de blinden zien voortaan, 
de lamme zal gaan springen, springen zoals een hert  
wie stom is die zal zingen, dat hij genezen werd! 

  
3 Dan zal er water komen, ontspringen: een fontein! 
Een beek zal overstromen, een tuin wordt de woestijn! 
God zal een weg gaan banen, een weg die heilig is 
en ieder zal beamen, dat die weg veilig is! 

4 Daar zal geen leeuw meer wezen, geen wild, verscheurend 
dier; geen kwaad is hier te vrezen, men wandelt vrij en fier! 
Zo zal het volk des HEEREN, zingend het hoogste lied, 
met vreugde wederkeren, want weg vlucht elk verdriet 

Pieter vraagt een zegen over deze dag en daarna zingen we Roelof en Willie toe. 
 
We gaan een korte rit maken naar 
Ein Avdat. We brengen daar een bezoek 
aan de spectaculair smalle, diepe en 
steilwandige kloof die ontstaan is door 
erosieve actie van stromend water. Wat 
een prachtige wandeling maken we daar. 
Het uitzicht is werkelijk fantastisch. We 
maken er veel prachtige foto’s. Na de 
wandeling maken we er ook nog een 
groepsfoto.  

 
 
 

 

 

 

 

Nadat we deze schitterende plek verlaten hebben bezoeken we het graf van de stichter van de Staat Israël, 

David Ben-Gurion en zijn vrouw Pauline in de Negev-woestijn. Ben- Gurion had de wens om in de Negev 

begraven te worden en de Negev te laten bloeien. En deze wens is uitgekomen. Er zijn wijngaarden en er is 

een groeiende landbouw in de Negev!  

 

 

  

ZATERDAG 11 MEI – SDE BOKER- EIN AVDAT 



Na het bezoek aan deze fraaie plek bezoeken we de Kibbutz waar Ben-Gurion, samen met zijn vrouw gewoond 

heeft. Sde Boker, zo heet de Kibbutz, bevindt zich in een prachtig natuurgebied. We hebben een 

tentoonstelling over het leven van Ben-Gurion bekeken op het terrein van de Kibbutz en ook het volledig 

ingerichte woonhuis van het echtpaar. Michel ligt nog een aantal wetenswaardigheden rondom Ben- Gurion 

toe. Indrukwekkend en bijzonder om deze plek bezocht te hebben. David Ben-Gurion riep op 14 mei 1948 de 

onafhankelijke staat Israël uit en was vervolgens de eerste premier van Israël.  

 

Na het bezoek aan de 
Kibbutz is het tijd voor de 
lunch. We krijgen allemaal 
een smakelijk en compleet 
lunchpakket en een flesje 
water. We zoeken een plekje 
in de schaduw om te eten.          

Om 14.00 is het dan toch echt tijd om te vertrekken richting Tel Aviv.  
Pieter leest, als we weer vertrokken zijn, psalm 75 met ons. De wonderen zoals op Sde Boker, maar ook op de 
andere plekken waar we waren zijn groot. In deze psalm spreekt de psalmdichter een getuigenis uit. ‘Maar 
God is Rechter: Hij vernedert de één en verhoogt de ander, lezen we in psalm 75. Ben Gurion zocht ook de 
nederigheid op en God zegende hem. Via Ben Gurion werd heel Israël gezegend. We zingen met elkaar van 
deze psalm vers 1,4,6 

U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o HEER; 
Want Uw naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij; 
Dies vertelt men in ons land, 
Al de wond'ren Uwer hand. 

Geen geval, geen zorg, geen list, 
Oost, noch west, noch zandwoestijn, 
Doet ons meer of minder zijn: 
God is rechter, die 't beslist; 
Die, als aller Oppervoogd, 
Deez' vernedert, dien verhoogt. 

'k Zal dit melden, 'k zal altijd 
Zingen Jacobs God ter eer, 
Slaan der bozen hoornen neer, 
Vellen wat Zijn naam bestrijdt; 
Maar der vromen hoorn en macht 
Zal verhoogd zijn door Gods kracht. 

Pieter eindigt met ons d.m.v. een dankgebed. We besluiten het gebed met het ‘Onze Vader.’ 
We applaudisseren nog voor Khalid en ‘we gaan nog met de pet rond’ om een fooitje voor hem in te zamelen. 
Hoewel zijn rijstijl af en toe een tikkeltje driftig was, heeft hij ons toch overal veilig en vlot naar toegebracht. 
Dat hebben we erg gewaardeerd. Michel was met de ‘Bonte avond’ al in het zonnetje gezet. 
Om 15.30 arriveren we na een voorspoedige reis op Luchthaven Ben-Gurion in Tel 

Aviv. Het moment is aangebroken dat we afscheid gaan nemen van Michel en Khalid. 

Michel zegt zo mooi: ‘unbelievable, afscheid nemen van de BESTE GROEP OOIT.’  We 

schudden beiden de hand, zo’n moment is altijd heel dubbel. We wandelen met elkaar 

naar de vertrekhal en zwaaien nog een keer naar de bus die wegrijdt met de ‘beste gids 

en chauffeur ooit.’ Wat hebben we het fijn gehad met elkaar. 

In de vertrekhal wachten we een klein uurtje voor we naar de incheckbalie gaan. Bij de 

incheckbalie geven we de ruimbagage af en we gaan richting de veiligheidscontrole. 

Als alle vragen goed zijn beantwoord is het wachten op het tijdstip van instappen. Onze 

vlucht is wat vertraagd en om 20.15 wandelen we richting de juiste gate. We 

gaan het vliegtuig in en zoeken onze stoelen. Nu is het wachten op vertrek.  

Na een voorspoedige vlucht van 4 uur en 45 minuten zetten we weer voet op Hollandse bodem. 
We gaan door de paspoortcontroles en verlaten het vliegveld waar de bus alweer staat te wachten 
om ons naar Barneveld te vervoeren. 
In de bus blikt Pieter nog eens terug op de fijne vakantie, hij sluit ons samenzijn af met het lezen 
van psalm 134: Een pelgrimslied, ‘De Heere zegene u, uit Sion. We horen een overdenking uit het 
dagboekje; voor elke dag een psalm. We nemen nu afscheid van elkaar. Een afscheid onder de 
Zegen van God, die zegen maakt rijk, hij is uitgedeeld onder de genade van onze Heer. 
We zingen met elkaar psalm 134: 3; Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 

                                                                    Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
                                                                    Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 

                                                                                          Looft, looft dan aller heren HEER. 

Bij Rehoboth nemen we op Israëlische wijze afscheid van elkaar met een omhelzing! Wat hebben we een 
geweldige reis gehad.  



                                                   
                                Gerrit stuurde een overzicht van alle route die we hebben afgelegd! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


