
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Ontdek het historische Krakau in februari

 5 dagen  Alle leeftijden  Van: 19/02/2024 - Tot: 23/02/2024

Indrukwekkende reis van vijf dagen naar Polen. Samen beleven we het rijke heden en verleden van het Joodse volk in Polen. Een

geschiedenis vol historische hoogtepunten, maar ook tragische dieptepunten. Een inspirerende en opbouwende reis voor jong en

oud!

Verdieping en ontspanning

De geschiedenis van het Joodse volk in Polen is veelkleurig en veelzijdig. We verkennen de voormalige Jodenbuurt van het

prachtige Krakau. We brengen onder leiding van een Nederlandstalige gids een bezoek aan concentratiekamp Auschwitz. Een

aangrijpende plek waar het vreselijke lijden van het Joodse volk voelbaar dichtbij komt. We horen ook de inspirerende verhalen

van moedige verzetshelden in de fabriek van Oskar Schindler. Een teken van hoop: de God van Abraham, Izaäk en Jakob vergeet

de beloftes aan Zijn volk niet!

Veilig op reis

Veiligheid staat bij Israël Idoed reizen altijd voorop. We houden ons aan het reisadvies van het Nederlandse Ministerie van

Buitenlandse Zaken. Daarnaast staan we in nauw contact met onze partners in Polen. Zij houden ons op de hoogte van de

ontwikkelingen in Polen. Samen met hen staan wij 24/7 voor u klaar. Zo kunnen we, ook nu, samen fijn op reis.



Reisinformatie

Dag 1 - Maandag 19 februari 2024 – Vertrek naar Krakau, Polen

Onze reis vertrekt vanaf Eindhoven met WizzAir naar het schitterende Krakau in Polen.

Krakau was tot 1608 de hoofdstad van Polen.

Nadat we zijn aangekomen op de luchthaven van Krakau reizen we per luxe touringcar naar

ons hotel.

Hier maken we voor het eerst kennis met de oude Joodse wijk van Krakau, Kazimierz.

Vanaf het jaar 1600 had deze plaats een hele hechte Joodse gemeenschap, tot de Duitse

bezetting daar een abrupte en drastische verandering in bracht. Vandaag de dag herinnert

veel in deze wijk aan de eens zo bloeiende Joodse gemeenschap.

We dineren en overnachten in deze prachtige wijk in Krakau.



Dag 2 - Dinsdag 20 februari - Oude stad Krakau en Wielicizka Zoutmijn

Na een heerlijk ontbijt beginnen we de dag met een rondleiding door Krakau. De kleurrijke

wijken herbergen een schat aan historie. We kijken onze ogen uit!

We maken kennis met de “koninklijke route“. Deze route werd tot 1734 afgelegd bij

ceremoniële intochten, kroningen en begrafenissen. Onderweg zien we tal van

indrukwekkende monumenten.

De Wawelheuvel vormt het hart van de stad Krakau. Op deze heuvel midden in de stad staat

het imponerende koninklijke kasteel van Wawel, met op de binnenplaats de grote

Wawelkathedraal. Hier maakt u schitterende foto’s!

Geniet van een smakelijke lunch (exclusief) in de oude stad, met haar authentieke straatbeeld.

Na onze lunch brengen we een bezoek aan de imposante Wielicizka Zoutmijn, één van de

grootste zoutmijn ter wereld. De geschiedenis van deze zoutmijn bij Krakau gaat terug tot ver

in de Middeleeuwen.

We dineren en overnachten in hotel Columbus, Krakau.



Dag 3 – Woensdag 21 februari – Joodse wijk Kazimierz en Plaszów Concentratiekamp

We beginnen deze volle en interessante dag met een rondleiding door de Joodse wijk

Kazimierz. In de 16e eeuw leefde een groot deel van de wereldwijde Joodse bevolking in Polen,

veel van hen verbleven in de invloedrijke en welvarende wijk Kazimierz. Aan het begin van de

Tweede Wereldoorlog woonden ongeveer 60.000 Joden in de wijk. Hier kwam in de jaren 40

op gruwelijke wijze een einde aan.

We bezoeken de prachtige Remah Synagoge, de kleinste van alle historische synagogen in de

wijk Kazimierz. Deze schitterende synagoge is ontstaan in 1557. De binnenmuren dragen

inscripties ter nagedachtenis aan de Joden van Krakau die omkwamen tijdens de Holocaust.

Op 3 maart 1940 werd het getto van Krakau opgericht. Het getto werd ommuurd en er

kwamen vier bewaakte poorten. Van onze gids horen we het trieste verhaal van het moeilijke

leven in deze getto.

Bijzonder bezoek aan de emaillefabriek die van 1939 tot 1944 gerund werd door de

Duitser Oskar Schindler. Hij maakte in zijn industriële fabriek gebruik van goedkope Joodse

arbeiders, maar behandelde hen goed en hield maar liefst 100 werknemers uit handen van de

nazi’s door ze over te brengen naar een werkkamp bij zijn nieuwe onderneming in Brünnlitz,

Tsjechië. Voor het redden van deze Joden werd Schindler na de oorlog door Yad

Vashem onderscheiden tot Rechtvaardige onder de Naties. Zijn verhaal werd bekend door de

speelfilm Schindlers’s List.

Plaszów werd in 1942 door de nazi’s ingericht als werkkamp, deze plaats was zorgvuldig

uitgekozen omdat er op dat moment een Joodse begraafplaats lag. Gevangenen, voornamelijk

Joden uit het nabijgelegen getto in Podgórze moesten in het kamp zware arbeid verrichten. Zo

werd er veel steen gewonnen, vaak met de hand. Anders dan bij Auschwitz is er van

concentratiekamp Plaszów nauwelijks iets bewaard gebleven. We staan op deze plaats stil bij

de verschrikkelijke gebeurtenissen die zich hier ooit voltrokken.

Tijd voor een cultureel hoogtepunt. We wonen in de avond een fantastisch Chopinconcert bij.

We dineren en overnachten ook vannacht in hotel Columbus, Krakau.



Dag 4 – Donderdag 22 februari– Concentratiekamp Auschwitz/Birkenau

Vandaag begint onze dag vroeg. Na ons ontbijt gaan we op weg naar concentratiekamp

Auschwitz/ Birkenau.

Een plek om nooit te vergeten. We bezoeken deze plek om de herinnering levend te houden,

opdat wij niet vergeten. Dat zijn wij immers verplicht aan elkaar en aan het Joodse volk.

Auschwitz bestaat uit meerdere concentratie- en vernietigingskampen, die de nazi’s

vanaf 1940 lieten bouwen. We krijgen een rondleiding van een Nederlandssprekende gids. We

staan stil bij het lijden van het Joodse volk tijdens de Shoah.

We bezoeken het informatiecentrum in het oude kamp.

We sluiten deze emotionele en indrukwekkende dag af met een heerlijk diner in een Joods

restaurant en genieten van sfeervolle Klezmermuziek!

We overnachten in hotel Columbus, Krakau.



Dag 5 – Vrijdag 23 februari – Laatste reisdag, Vertrek Nederland

Vandaag helaas alweer onze laatste dag in Krakau.

We nemen afscheid van deze indrukwekkende stad met tal van onvergetelijke herinneringen.

We vertrouwen erop dat u deze reis naar Polen als zegenrijk heeft ervaren en dat u ook voor

uw volgende reis kiest voor Israël Idoed Reizen.

Idoed wenst u wel thuis.



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 19/02/2024 - Tot: 23/02/2024

Inbegrepen

Retourvlucht Eindhoven (prijs afhankelijk aantal deelnemers)

Handbagage 10 kg

Vervoer per luxe touringcar in Polen

Hotelovernachtingen in de oude Joodse wijk Kazimierz

Ontbijt en diner

Nederlandssprekende gids

Nederlandstalige reisleiding

Entrees en excursies

Niet inbegrepen

Eventuele toeslag kamer op indeling of eenpersoonskamer € 130,00

Ruimbagage

Lunches en extra drankjes

Garantiefonds

Administratiekosten

Reis- en annuleringsverzekering

Persoonlijke uitgaven

Fooi € 6,-  p.p.p.d.

Calamiteitenfonds



Voorwaarden
Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw reis naar Polen met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de mogelijkheden waarin

wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

De vluchtprijs van deze reis is afhankelijk van aantal deelnemers.

Onvergetelijke reis vol indrukken!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

