
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Van Eilat naar Jeruzalem

 8 dagen  Alle leeftijden  Van: 06/11/2023 - Tot: 13/11/2023

In een week tijd Israël leren kennen? Deze reis brengt u van het uiterste zuiden naar de fascinerende hoofdstad van het Beloofde

Land, Jeruzalem! Een avontuurlijke rondreis langs de hoogtepunten van Israël.

Beleef Israël in 8 dagen!

U komt tijdens deze reis oren en ogen tekort. We genieten tijdens een jeeptocht door de woestijn van de prachtige natuur. We

wandelen door de straatjes van Jeruzalem en genieten van de verhalen die tot leven komen in deze eeuwenoude stad. We doen

samen Bethlehem aan, bewandelen de Via Dolorosa, staan stil bij de Klaagmuur en nog veel meer!

Dan hebben we het nog niet eens gehad over één van de absolute hoogtepunten deze reis: de optie om te snorkelen of te duiken

in de Rode Zee! Ontspannen zwemmend tussen één van de mooiste koraalriffen ter wereld verwonderen we ons over Gods

wonderlijk mooie schepping.

Haal samen met Israël Idoed Reizen het meeste uit uw tijd in het schitterende Israël!



Reisinformatie

Dag 1 – Maandag 6 november 2023 – Vertrek naar Israël en Verblijf in Beer Sheeva

Onze heerlijke reis naar Israël begint eindelijk!

We landen op de luchthaven van Tel Aviv na een rechtstreekse vlucht. Uw

Nederlandssprekende gids ontvangt u.

Via Ashdod en Ashkelon rijden we richting Beer Sheva. In deze omgeving komen de verhalen

uit de Bijbel tot leven. Zo brachten de Filistijnen de Ark van het Verbond naar Ashdod en

plaatsten deze in de tempel van Dagon.

We reizen richting het zuiden van Israël. We komen aan in Beer Sheva, de hoofdstad van de

Negevwoestijn.

We dineren en overnachten in kibboets Mashabe Shade in Negev.



Dag 2 – Dinsdag 7 november – Beer Sheva, Sde Boker, Jeeptocht en Eilat

Na een tocht door de kleurrijke  Negevwoestijn bereiken we Sde Boker. Hier bevindt zich de

laatste rustplaats van Israëls eerste premier, David Ben Gurion en zijn vrouw. Vanaf hier heeft

u een prachtig uitzicht op de vallei van Zin. Neem uw camera mee!

We maken vervolgens een jeeptocht door de woestijn. Geniet van de prachtige vergezichten en

de unieke natuur.

Wij dalen nog verder af naar met meest zuidelijke punt van Israël en komen aan in Eilat, aan de

schitterende Rode Zee.

We dineren en overnachten in hotel Prima Music, Eilat.

Dag 3 – Woensdag 8 november - Onderwaterobservatorium, Timna Park en Dode zee

We beginnen deze dag in het prachtige Onderwaterobservatorium in Eilat. Onder het

wateroppervlak van de Rode Zee ligt één van de mooiste koraalriffen ter wereld. We genieten

van het geheel aan uitbundige, kleurrijke formaties met schitterende vissen en waterdieren.

Wat is de schepping mooi!

We verlaten Eilat en rijden naar het Timna Park en brengen een bezoek aan de pilaren van

Salomo. Ook zien we hier een replica van de tabernakel. Ontzettend interessant!

We dineren en overnachten in hotel Prima Oases aan de Dode zee.



Dag 4 – Donderdag 9 november – Ein Gedi, Dode Zee en Yad Vashem

Na een heerlijk ontbijt gaan we naar de schitterende Bijbelse oase van Ein Gedi en maken een

wandeling in het nabijgelegen natuurreservaat met zijn heerlijke watervallen. In dit gebied

schreef David veel van zijn Psalmen.

Een toeristisch moment bij uitstek! We ervaren hoe het is om gewichtsloos te zijn, drijvend

op de Dode Zee! Een geweldige ervaring en een fotomomentje waard.

Vervolgens gaan we op naar Jeruzalem.

Aan het eind van de middag staat het indrukwekkende Holocaust Museum Yad Vashem op het

programma. In Yad Vashem worden de zes miljoen Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog

vermoord zijn, herdacht. Een bezoek met impact.

We dineren en overnachten in hotel Prima Park in Jeruzalem.



Dag 5 – Vrijdag 10 november - Olijfberg, Graftuin, Shabbat en Shabbatmaaltijd

Je dag goed beginnen in Jeruzalem? Dat doe je op de Olijfberg! Vanaf hier hebben we een

schitterend uitzicht over het prachtige Jeruzalem.

We wandelen langs de Joodse graven en Dominus Flevit (De Heer weent) naar het Hof van

Gethsémané en de Kerk van Alle Volkeren.

Via de Leeuwenpoort gaan we de Oude Stad binnen. We lopen over de Via Dolorosa en

bezoeken Bethesda en Ecce Homo. We gaan verder naar de christelijke wijk.

Over de muren van Jeruzalem maken we vervolgens een ontspannen wandeling.

In de namiddag brengen we een bezoek aan Golgotha. Hier bevindt zich de Graftuin. Deze tuin

is prachtig aangelegd en een oase van rust. Een geschikte plaats voor gebed en overdenking.

Na ons te hebben opgefrist gaan we naar de Kotel (Klaagmuur) voor het inluiden van de

Shabbat, een geweldige belevenis! We krijgen uitleg over deze feestelijke gebeurtenis. En kijk

niet gek op als u meegenomen wordt in de blijdschap die tot uitdrukking komt in zang en

dans.

Tijd voor een unieke belevenis. We genieten van een traditionele Shabbatmaaltijd met uitleg.

Overnachting in hotel Prima Park in Jeruzalem.



Dag 6 – Zaterdag 11 november – Grote synagoge, Herodion en Tombe van Samuel

In de ochtend wonen wij een Shabbat dienst bij in de Grote synagoge van Jeruzalem. We zien

de traditionele gebruiken in het Jodendom, erg indrukwekkend om mee te maken.

Herodion werd ooit gebouwd door Herodus de Grote. Het paleis is te vinden op de hoogste

heuvel van de woestijn van Judea. Een fascinerende plaats met een schat aan opgravingen die

de historie laten zien van het leven in Bijbelse tijden.

De profeet Samuël leefde in de tijd van de Richteren en zalfde zowel koning Saul als koning

David. Zijn traditionele begraafplaats bevindt zich op de heuvels ten noorden van Jeruzalem.

Klim naar het dak voor de meest spectaculaire uitzichten.

Diner en overnachting in hotel Prima park in Jeruzalem.

Dag 7 – Zondag 12 november – Vrije dag

Vandaag is een vrije dag, deze is in te vullen naar eigen interesse.

Mogelijkheid in de ochtend om naar een dienst te gaan in Christ Church.

In de namiddag een optie om een dienst te bezoeken bij de King of Kings gemeente.

Diner en overnachting in hotel Prima Park in Jeruzalem.



Dag 8 – Maandag 13 november – Terugreis naar Nederland

Op deze laatste reisdag kunt u in alle rust genieten van een heerlijk ontbijt in Jeruzalem.

Onze zeer indrukwekkende en mooie reis zit er helaas weer op. We maken ons klaar voor

vertrek.

In de middag vliegen we terug vanaf vliegveld Ben Gurion met een rechtstreekse vlucht.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 06/11/2023 - Tot: 13/11/2023

Inbegrepen

Vliegreis / luchthavenbelasting

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 15 kg

Accommodaties incl. ontbijt en diner

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandstalige gids

Nederlandssprekende reisleiding

Pet, landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Headsets

Niet inbegrepen

Annulerings- en reisverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds €7,50 p.p.

Administratiekosten €47,50

Persoonlijke uitgaven

Lunch en extra drankjes

Toeslag 1-persoonskamer €580,00 of kamerdeling €20,00

Baby toeslag vlucht €60,00 (0-2 jaar)

Fooiengeld €6,00 p.p.p.d.

Calamiteitenfonds €2,50 p.f.



Voorwaarden
Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw reis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de mogelijkheden waarin

wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Israël in acht dagen!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

