
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Familiereis Israël in Woord en Beweging;

herfstvakantie 2023

 7 dagen  Alle leeftijden  Van: 14/10/2023 - Tot: 20/10/2023

Deze familiereis naar Israël is echt te gek; een leerzame vakantie voor het hele gezin! We kajakken op de Jordaan, dobberen op de

Dode Zee en bezoeken in de voetsporen van de Messias veel plaatsen uit de Bijbel. Israël in Woord en Beweging is een geweldige

reis voor jong en oud.

Gezinsvakantie in Israël

Ga mee en ervaar met uw kinderen hoe gaaf het is om te slapen onder de sterrenhemel en een avontuurlijke jeeptocht te maken

door de woestijn. Het land heeft zoveel te bieden; prachtige natuur, adembenemende zwemplekken, (bijna) altijd zon en

indrukwekkende verhalen. Tijdens deze reis kom je dan ook ogen en oren tekort.

Ontspanning en verdieping

De Bijbelse geschiedenissen zullen voor jullie als gezin gaan leven. We bezoeken onder andere Nazareth, de Berg van de

Zaligsprekingen, de Olijfberg en Gethsémané. Op een ontspannen manier denken we samen na over de betekenis van deze

plaatsen. Er ontstaan verbindingen: met het land en volk van Israël, met de Bijbel en binnen uw familie. Een unieke en complete

reis.

Ga mee en beleef het zelf!



Reisinformatie

Dag 1 – Zaterdag 14 oktober 2023 – Vertrek Familiereis Israël in de herfstvakantie

Vandaag begint voor jullie als familie de avontuurlijke rondreis naar Israël.

We vertrekken met een directe vlucht en vliegen naar Tel Aviv.

Na aankomst op Ben Gurion Airport zetten we onze reis per touringcar voort.

Samen met onze Nederlandstalige gids rijden we door de prachtige natuur van Israël richting

het noorden.

We dineren en overnachten in kibboets Beith Alfa in het noorden van Israel.



Dag 2 – Zondag 15 oktober – Vrije dag in Tiberias

Vandaag hebben we een vrije dag die u naar eigen interesse kunt invullen.

Mogelijkheid tot het bezoeken van een kerk in Tiberias.

Na het diner hebben we een gezamenlijke avondsluiting.

We dineren en overnachten in kibboets Beith Alfa.

 

 

 

 



Dag 3 – Maandag 16 oktober – Bijbelse plaatsen bij het Meer van Galilea

 Vanochtend gaan we op weg in Neder-Galilea. De natuur is hier schitterend! We beginnen

deze dag bij de warmwaterbronnen van National Park Hamat Gader. In het park bevindt zich

een van de grootste krokodillenboerderijen van het Midden-Oosten.

Een ontspannen bezoek aan de schitterende Hulavallei mag niet ontbreken. De Hulavallei

heeft wandelpaden en observatiepunten die u kunt gebruiken om de duizenden prachtige

vogels te bewonderen die er in het park te vinden zijn. In deze tijd is de vogeltrek enorm en het

is een prachtige aanblik om de veelheid en variatie aan vogels te zien. Als hoogtepunt sluiten

we dit bezoek af met een verrassing voor jong en oud.

Daarna wandelen we de Berg van de Zaligsprekingen af.  Hier hield de Messias Zijn Bergrede.

Op deze plaats gaan de woorden van deze indrukwekkende en inspirerende toespraak leven.

We eindigen de dag met een boottocht op het Meer van Galilea bij ondergaande zon. We

luisteren naar wat de Bijbel zegt over deze plaats.

Na het diner in de kibboets hebben we een gezamenlijke avondsluiting.

We overnachten in kibboets Beith Alfa.



Dag 4 – Dinsdag 17 oktober – Katzrin, Kajakken en Nazareth Village

We brengen een bezoek aan het openluchtmuseum van Katzrin en bekijken hier een

gereconstrueerde synagoge. De geschiedenis komt tot leven op deze interessante plek. Katzrin

Park biedt een scala aan activiteiten voor het hele gezin!

Vervolgens genieten wij van het prachtige uitzicht op de Golan terwijl we kajakken op de

Jordaan. Door alle stroomversnellingen een geweldige ervaring!

We sluiten vandaag af in Nazareth. Het openluchtmuseum Nazareth Village biedt ons de

mogelijkheid om de tijd waarin de Messias leefde beter te begrijpen. We ontmoeten een herder

en zijn kudde schapen en zien een eeuwenoude druivenpers.

Diner en overnachting in kibboets Beith Alfa.



Dag 5 – Woensdag 18 oktober – Jordaanvallei en Jeruzalem

Vandaag is een dag om niet snel te vergeten. In de ochtend brengen we een bezoek aan Beith

She’an. Beith She’an is een historische plaats uit de Vroege Bronstijd. We bewonderen de

bijzondere mozaïekvloer  van de Beth Alpha Synagoge.

Aansluitend gaan we zwemmen in  Gan Hashlosha (Sachne). Omringd door palmbomen en

rotsen is Gan Haslosha een fenomenale oase. Terwijl de visjes aan onze voeten kriebelen,

genieten we van deze onvergetelijke belevenis.

Via een mooie route door de Jordaanvallei verlaten wij het noorden en reizen we richting

Jeruzalem.

Onze route naar deze indrukwekkende stad brengt ons bij de Dode Zee. Hier volgt een echt

toeristisch moment. Al dobberend in deze bijzondere zee genieten we van het geweldige

uitzicht. Vergeet niet om foto’s te maken!

Vanaf het laagste punt op aarde reizen we verder naar Jeruzalem. Een bijzondere route, want

we zien de Jordaanvallei in het noorden, de bergen van Moab in het oosten, de Aravavallei in

het zuiden en de bergen van Judea in het westen.

Als slot van een enerverende dag brengen we ‘s avonds een bezoek aan de Tower of David.

Hier genieten we van een show met geluid en licht, die ons het fascinerende verhaal vertelt

van de geschiedenis van Jeruzalem.

We dineren en overnachten in hotel Jerusalem Gate in Jeruzalem.



Dag 6 – Donderdag 19 oktober – Jeruzalem

We beginnen de dag op de Olijfberg. Vanaf deze berg hebben we een schitterend uitzicht over

de Oude Stad van Jeruzalem. Een betere plek om je dag te beginnen, kun je je niet voorstellen!

Vandaar wandelen we naar de tuin van Gethsémané en langs de Gouden Poort.

We krijgen een leerzame rondleiding langs de belangrijkste plekken van Jeruzalems Oude Stad

en doen onder andere de Via Dolorosa aan.

Tot slot gaan we naar de Stad van David en wandelen we door de tunnel van koning Hizkia. De

lengte van de tunnel is 533 meter. We krijgen hoogstwaarschijnlijk natte voeten, maar dat

hebben we over voor deze bijzondere belevenis!

En dan moet het grootste avontuur van de dag nog komen. In bedoeïenenkamp Kfar

Hanokdiem genieten we van de Bedoeïense gastvrijheid. We maken een tocht door de woestijn

op de rug van een kameel en krijgen een heerlijke maaltijd voorgeschoteld.

We slapen vannacht in tenten onder de sterrenhemel in Kfar Hanokdiem. Onvergetelijk

wakker worden!



Dag 7 – Vrijdag 20 oktober – Terugreis naar Nederland

Vroeg in de ochtend rijden we naar het zuiden. In de Negevwoestijn maken we een stop bij

kibboets Sde Boker. We staan stil bij een van de grondleggers van de staat Israël, David Ben

Gurion, tevens de eerste premier van het land. We kijken rond in het huis waar hij tot zijn dood

in 1973 woonde.

Niet ver bij de kibboets vandaan liggen de graven van David Ben Gurion en zijn vrouw Paula.

Vanaf hier hebben we een prachtig uitzicht over de Tzin-woestijn.

Bij Ein Avdat genieten we van de adembenemende natuur in Israël. Bij deze schitterende en

smalle kloof in de Negevwoestijn verwonderen we ons over de prachtige waterbronnen die in

watervallen uitmonden.

We maken vervolgens een twee uur durende jeeptocht door de woestijn. Een echte belevenis.

Daarmee is helaas aan deze familiereis een einde gekomen. We gaan weer naar huis. We

vertrouwen erop dat jullie als familie deze reis als een bijzondere periode hebben ervaren. We

vertrekken vanaf vliegveld Ben Gurion met een rechtstreekse vlucht.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 14/10/2023 - Tot: 20/10/2023

Inbegrepen

Vliegreis / luchthavenbelasting

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 15 kg

Accommodaties incl. ontbijt en diner

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandstalige gids

Nederlandssprekende reisleiding

Pet, landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Headsets

Niet inbegrepen

Annulerings- en reisverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds €7,50 p.p.

Administratiekosten € 30

Persoonlijke uitgaven

Lunches en extra drankjes

Toeslag 1-persoonskamer € 378 of kamerdeling €20,00

Baby toeslag vlucht €60,00 (0-2 jaar)

Fooiengeld €6,00 p.p.p.d.

Calamiteitenfonds €2,50 p.f.



Voorwaarden
Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw reis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de mogelijkheden waarin

wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Samen genieten in Israël!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

