
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Beleef Yom Kippur en het Loofhuttenfeest in Israël

 16 dagen  Alle leeftijden  Van: 10/10/2024 - Tot: 25/10/2024

Maak het vreugdevolle Loofhuttenfeest van dichtbij mee! Verschillende Joodse families openen gastvrij hun deuren en geven u

een onthullend kijkje achter de schermen. Een reis vol verdieping en bijzondere ontmoetingen.

Vreugde van de uittocht

Tijdens het Loofhuttenfeest herdenken de Joden met grote vreugde de uittocht uit Egypte. Wij beleven dit feest met hen mee.

We zien tijdens ‘Simchat Thora’ (vreugde der wet): het dansen met de Thorarollen. Tijdens een bezoek aan een loofhut gaan de

emoties en gebruiken van dit feest leven. Veel indruk maakt de traditionele shabbatsmaaltijd die wij nuttigen bij een Joodse

familie; unieke en persoonlijke ontmoetingen die deze reis erg waardevol maken.

Mars van Jeruzalem

Met christenen van over de hele wereld nemen we aan het einde van het Loofhuttenfeest deel aan de Mars van Jeruzalem. Met

onze aanwezigheid bemoedigen wij het Joodse volk. Tijdens het lopen door deze eeuwenoude stad voelen we de verbinding met

de Israëliërs langs de kant van de weg. Enthousiast, maar soms ook geëmotioneerd worden we begroet en aangemoedigd. Een

indrukwekkende tocht als steun aan een volk waarmee wij ons verbonden weten.

Beleef met ons Yom Kippur en het Loofhuttenfeest in Israël. Wij beloven u een heerlijke en interessante reis waar u nog vaak met

een glimlach aan zult terugdenken.



Reisinformatie

Dag 1 – Donderdag 10 oktober 2024 – Vertrek Loofhuttenreis Israël Yom Kippur

Onze Loofhuttenreis vol verdieping en bijzondere ontmoetingen begint!

Vandaag vertrekken we met een rechtstreekse vlucht vanaf Schiphol. We vliegen naar

vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv.

Na aankomst in Tel Aviv vertrekken we in de richting van het schitterende Jeruzalem.

Vanaf de Haaspromenade kijken we uit over de oude stad, de Scopusberg en de Olijfberg. Dit is

de ultieme plek om de oude stad, de Olijfberg, Scopusberg en de Kidron te zien.

We dineren en overnachten in hotel Montefiore in Jeruzalem.



Dag 2 – Vrijdag 11 oktober 2024 – Vrije dag en Erev Yom kippur

Vandaag heeft u een vrije dag, die u naar eigen interesse kunt invullen.

Het is mogelijk om een kerkdienst bij te wonen in de protestantse Christ Church of bij de

Evangelische Messiaanse King of Kings Gemeente.

‘s Avonds beleven we Erev Yom Kippur ( Erev = voorafgaand, Yom = dag, Kippur = verzoening)

bij de Klaagmuur (Kotel, in het Herbreeuws). Het plein stroomt langzaam vol met mensen die

in het wit gekleed zijn tijdens deze indrukwekkende gebeurtenis.

Diner en overnachting hotel Montefiore in Jeruzalem



Dag 3 – Zaterdag 12 oktober 2024 – Yom Kippur (Grote Verzoendag) en de Grote Synagoge

Vandaag een dag die u niet snel zult vergeten. Het is namelijk Yom Kippur (Grote Verzoendag).

Voor het Joodse volk is dit een vastendag. Wij denken aan de redding die uit genade te vinden

is in de komst van de Messias naar het land en de stad waar wij zijn. Als groep staan we stil bij

het belijden van onze zonden. We voeren goede gesprekken.

In de ochtend bezoeken we de Grote Synagoge van Jeruzalem.

We vervolgen onze weg naar de Graftuin. Daar krijgen we uitleg over de Verzoendag in het

Eerste Verbond en hoe deze dag een plek krijgt in het Tweede Verbond.

Vervolgens maken we een wandeling door de Oude stad. Volop gelegenheid om schitterende

foto’s te maken.

Natuurlijk staat de Kotel, ofwel de Klaagmuur, vandaag ook op het programma.

Diner en overnachting hotel Montefiore in Jeruzalem.



Dag 4 – Zondag 13 oktober 2024 – Samaria, Shiloh, Bethel en Saboneto

Vandaag laten we Jeruzalem tijdelijk achter ons.

We gaan vandaag naar Samaria, het Bijbelse hartland.

We brengen een bezoek aan Shiloh. Hier heeft de tabernakel 369 jaar gestaan. Dit is ook de

plaats waar Hannah aan God een kind vroeg. God verhoorde haar gebed en Samuël werd

geboren. We kijken naar de film waar deze geschiedenis heel mooi wordt weergeven.

In Bethel staan we stil bij de droom die Jacob hier heeft gehad. De steen waar Jacob zijn hoofd

oplegde, zette hij de volgende morgen rechtop, zalfde die en noemde de plaats Bethel, “Huis

van God”.

In Har Bracha doen we de berg Gerizim aan (Berg van de Zegeningen). Deze ligt aan de

noordkant van het huidige Nablus, het Bijbelse Sichem. Vanaf de Gerizim hebben we een

prachtig zicht op de stad Nablus en als we goed kijken, zien we in de verte het graf van Jozef.

Tijd voor een bijzonder bezoek. In het land van Benjamin wonen Shlomo en Naomi, de

oprichters van Saboneto. Shlomo en Naomi kregen zes jongens, onder wie Elnathan, een

jongen met het Downsyndroom. Elnathan gaf zijn ouders de drive zich in te zetten voor

mensen met speciale behoeften. Saboneto produceert heerlijke zeep op natuurlijke basis.

Tijdens ons bezoek horen we het inspirerende verhaal achter Saboneto en maken kennis met

de bijzondere werknemers.

Diner en overnachting in hotel Astoria in Tiberias.



Dag 5 – Maandag 14 oktober 2024 – Meer van Galilea, Metulla en de Hermon

Vanochtend beginnen we onze dag met een boottocht op het Meer van Galilea. De ochtendzon

schittert op het prachtige meer en we overdenken de Bijbelse gebeurtenissen die plaatsvonden

in deze bijzondere omgeving.

Daarna brengen we een bezoek aan de Berg van de Zaligsprekingen. We genieten van het

prachtige uitzicht en denken na over de inspirerende woorden van de Bergrede die, volgens de

overleveringen, hier door de Messias zijn uitgesproken.

We vervolgen onze reis naar Metulla om het Dado Lookout te bezoeken voor een fantastisch

uitzicht over de omgeving. Je ziet de adembenemend mooie Hulavallei van bovenaf, de

besneeuwde berg Hermon, de vulkanische tweeling Avital en Bental en Beaufort, een oud

kruisvaardersfort.

Met een stoeltjeslift gaan we naar de top van de Hermon. Vanaf deze plaats hebben we een

overweldigend uitzicht, Aan de voet van de berg bevinden zich de twee belangrijkste bronnen

van de rivier de Jordaan. De Hermon is ook historisch bekend als Sirion en Senir. De berg

vertegenwoordigde de noordwestelijke grens van de Israëlische verovering onder Mozes en

Jozua.

Israël bestaat 75 jaar. Met Idoed bezoekt u de meest unieke plaatsen van dit prachtige land. Zo

heeft Idoed de primeur gehad de eerste toeristen te brengen naar Ghajar. Dit dorp was lang

verdeelt tussen Israël en Libanon. Sinds

januari 2023 is Ghajar deel geworden van Israël. Dit werd groots gevierd met een zee van

bloemen. Toeristen zijn nu ook welkom.

Tel Facher is gelegen in het noorden van de Golanhoogvlakte. Hier lag een belangrijke

Syrische legerbasis. Tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) veroverde het Israëlische leger de

basis, maar niet zonder slag of stoot. We luisteren naar het indrukwekkende verhaal van jonge

soldaten die hun leven gaven voor Israël.

We dineren en overnachten in hotel Astoria in Tiberias.



Dag 6 – Dinsdag 15 oktober 2024 – Beith She'an, Kibboets Gesher, Doopplaats en

Dadelplantage

Beith She’an ligt in het noorden van Israël. Deze oude stad is in vroegere tijden verwoest door

een aardbeving. De opgravingen bleken gelukkig in goede staat te verkeren, zodat het mogelijk

was een reconstructie te maken. Hierdoor krijgen we een goede indruk hoe de stad er vroeger

uit heeft gezien. Het oude aquaduct is fascinerend en de mozaïekvloeren zijn schitterend. Dit

was tevens de plaats waar koning Saul werd gedood. Hier werd zijn lichaam en dat van zijn

drie zonen opgehangen aan de muren van de stad.

Gelegen langs de oevers van de rivier de Jordaan ligt Kibboets Gesher. De rivier de Jordaan

fungeert officieel als de grens tussen Israël en Jordanië in dit gebied. Ten tijde van de

oprichting van de staat Israël vormde de kibboets een “toegangspoort” tot het Beloofde Land

vanuit Jordanië. We krijgen alles te horen over deze bijzonder plaats!

We vervolgen onze weg naar de mogelijke doopplaats van de Messias in de Jordaan. Dit is

tevens de plaats waar Jozua en het Joodse volk het Beloofde Land binnen trokken.

We eindigen deze dag met een bezichtiging van een dadelplantage. Rondom de periode van

Sukkot is het moment van de dadeloogst aangebroken.

Diner en overnachting in kibboets Kalia aan de Dode Zee.



Dag 7 – Woensdag 16 oktober 2024 – Massada, Ein Gedi en Dode Zee

Vandaag maken wij een dagtrip naar de laagste plek op aarde; de omgeving van de Dode Zee.

Dit gebied ligt ruim 400 meter onder zeeniveau. Een interessante dag vol (Bijbelse)

geschiedenis.

We bezoeken een bijzonder fort, de Massada: het symbool van Joods verzet tegen de

Romeinen. We krijgen uitleg over deze indrukwekkende plaats en over hoe de geschiedenis

van Massada nog steeds van invloed is op de Israëlische samenleving en het leger.

We bezoeken de prachtige oase in de woestijn: Ein Gedi, de plek waar David zich schuilhield

voor koning Saul.

 Een toeristisch moment bij uitstek! We ervaren hoe het is om gewichtsloos te zijn door te

drijven op de Dode Zee. Een geweldige ervaring en een fotomomentje waard.

We dineren en overnachten in hotel Montefiore in Jeruzalem.



Dag 8 – Donderdag 17 oktober 2024– Eerste dag van het Loofhuttenfeest' en Yemin Moshe

Vandaag is het de eerste dag van het Loofhuttenfeest, een heilige dag in Israël. We maken een

wandeling door de wijk Yemin Moshe die uitkijkt over de oude stad van Jeruzalem.

De wijk is vernoemd naar Sir Moses Montefiore, een Joodse Britse bankier en filantroop. Zijn

financiële steun hielp bij het vestigen van de buurt net buiten de drukke oude stad van

Jeruzalem in het midden van de 19e eeuw. Vandaag de dag is de wijk Yemin Moshe zeer geliefd

bij bewoners en charmant voor bezoekers. De oorspronkelijke gebouwen zijn gebaseerd op een

citaat uit het boek van Jesaja. Ze staan ook wel bekend als  Mishkenot Sha’ananim, “vreedzame

bewoning”. Ze zijn omgebouwd tot een cultureel centrum.

Op loopafstand van de oude stad is The First Station te vinden. Zodra we door de poort heen

gaan, voelen we de geschiedenis van deze plek; een oud treinstation dat in 1998 gesloten is en

in 2013 opnieuw is geopend. Dit keer zonder treinen maar met restaurantjes, winkeltjes en

veel gezelligheid. We genieten van alles wat deze plaats met zich meebrengt.

Een vrije middag, tijd om heerlijk te genieten van het Loofhuttenfeest.

Diner en overnachting in hotel Montefiore in Jeruzalem.



Dag 9 – Vrijdag 18 oktober 2024 – Vrije dag in Jeruzalem, 'Loofhuttenfeest'

Vandaag is een vrije dag en in te vullen naar eigen interesse.

Mogelijkheid tot bezoek van Christ Church in de ochtend en in de middag is er ook nog een

dienst bij de King of Kings Gemeente waar u naar toe kunt gaan.

Diner en overnachting hotel Montefiore in Jeruzalem.



Dag 10 – Zaterdag 19 oktober 2024 – Olijfberg, Gethsémané en Bethesda, 'Loofhuttenfeest'

We beginnen deze dag die in teken staat van het Loofhuttenfeest op de top van de Olijfberg.

We genieten van het adembenemende uitzicht op de oude stad van Jeruzalem. Een prachtig

begin van een dag waarop wij al wandelend veel bekende plaatsen zullen aandoen.

We lopen naar beneden naar het hof van Gethsémané, de plek waar de Messias

gevangengenomen werd. De eeuwenoude olijfbomen in de tuin geven een goed beeld van hoe

het hier was in die tijd.

Via de Leeuwenpoort wandelen wij de oude stad van Jeruzalem binnen. Hier bezoeken wij

Bethesda (huis van genade) waar de Messias wonderen verrichtte.

Over de Via Dolorosa wandelen wij verder naar een unieke bezienswaardigheid, het

Oostenrijks Gasthuis. Achter twee grote deuren ligt een imposant gebouw. Vanaf het dak

hebben we een prachtig uitzicht over de Oude Stad.

We brengen een bezoek aan de Klaagmuur. Hier zullen we een Bar Mitswaviering bijwonen. Bij

Bar Mitswa vieren de Joden dat hun zonen van dertien of dochters van twaalf religieus

volwassen worden. Verwacht feestelijkheden met uitbundige zang en dans. Geweldig om mee

te maken!

We dineren en overnachten hotel Montefiore in Jeruzalem.



Dag 11 – Zondag 20 oktober 2024 – Mount Herzl, Yad Vashem en Hineni, 'Loofhuttenfeest'

In de ochtend bezoeken we Mount Herzl. Deze plaats is vernoemd naar Binyamin Zeév

Theodor Herzl, de grondlegger van het Zionisme. Mount Herzl is de nationale begraafplaats

van Israel. Veel bekende Joodse leiders zijn hier begraven, onder wie Golda Meir en Yitzhak

Rabin.

Op een steenworp afstand van Mount Herzl vinden we Yad Vashem. Wij brengen een bezoek

aan deze bijzonder plek. Indrukwekkend, om stil van te worden. In Yad Vashem is de

geschiedenis te zien van het Joodse volk voor en tijdens de Shoah (Ha- Shoah).

Bij Hineni, in de gaarkeuken, gebruiken we onze lunch. We zitten tussen de minderbedeelde

mensen van Jeruzalem en het is bijzonder om met elkaar in gesprek te raken. We krijgen hier

ook uitleg over wat Hineni inhoudt en wat de medewerkers doen voor de samenleving.

We dineren en overnachten in hotel Montefiore in Jeruzalem.



Dag 12 – Maandag 21 oktober 2024 – Israel Today, Gush Katif en David Citadel,

'Loofhuttenfeest'

Deze ochtend hebben wij een leerzame excursie naar de redactie van Israel Today, een

persbureau met een internationaal magazine met actualiteiten over Israël.

Vervolgens bezoeken wij museum Gush Katif. Dit museum vertelt het bijzondere verhaal van

de laatste Joodse mensen die in Gaza verbleven.

In de middag bezoeken we een Joodse familie in hun “loofhut”. Samen luisteren we naar de

verhalen van echte Israëliërs over de gebruiken van het Loofhuttenfeest. Een bijzondere

ontmoeting!

In de avond genieten we van een prachtige geluid- en lichtshow binnen de muren van de David

Citadel. De geschiedenis van Jeruzalem ontvouwt zich tussen de archeologische resten op de

binnenplaats van de Citadel. De grote virtuele beelden met bijpassende muziek zijn een lust

voor het oog. Dit wilt u niet missen!

We dineren en overnachten in hotel Montefiore in Jeruzalem.



Dag 13 – Dinsdag 22 oktober 2024 – Vrije ochtend en de mars van Jeruzalem, 'Loofhuttenfeest'

Deze ochtend is vrij en kunt u invullen naar eigen interesse.

Daarna kunt u (indien mogelijk) ter bemoediging van het Joodse volk deelnemen aan de Mars

van Jeruzalem. Loop samen met duizenden christenen door de straten van Jeruzalem om een

bemoedigende boodschap te geven aan het Joodse volk: ‘Wij zijn er voor jullie.’ Israëlische

bezoekers zijn vaak erg geëmotioneerd bij het zien van deze massale steunbetuiging. Een mars

die zeker uw hart zal raken!

Diner en overnachting in hotel Montefiore in Jeruzalem.

Dag 14 – Woensdag 23 oktober 2024 – De stad van David, Davidson Center en Simcha Thora

Een dag vol geschiedenis en prachtige verhalen! Die wilt u niet missen. We beginnen de dag

met een boeiende rondleiding door de Oude Stad van David. Hier zijn ruïnes blootgelegd van

ruim 3000 jaar oude gebouwen. De tunnels van Hizkia zorgen ook voor een bijzondere Bijbelse

belevenis. Pas op voor natte voeten!

We bezoeken het Davidson Center met de originele traptreden uit de tijd van de Messias. Deze

treden leiden naar het tempelplein.

We dineren en overnachten in hotel Montefiore in Jeruzalem.



Dag 15 – Donderdag 24 oktober 2024– Dode Zeerollen en Samuël de Profeet

In de ochtend bezoeken we het Israël museum met de Dode Zeerollen. Het Israël Museum in

Jeruzalem werd in 1965 gesticht als Israëls nationale museum.

Samuël de profeet leefde in de tijd van Richteren en zalfde zowel koning Saul als koning David.

Zijn traditionele begraafplaats bevindt zich op de heuvels ten noorden van Jeruzalem. Klim

naar het dak voor de beste uitzichten die spectaculair zijn!

Diner en overnachting in hotel Montefiore in Jeruzalem.

Dag 16 – Vrijdag 25 oktober 2024 – Terugreis

Jammer genoeg is aan onze Loofhuttenreis een einde gekomen en nemen we afscheid van

Jeruzalem.

Maar eerst brengen we nog een bezoek aan de Menorah en de Knesset.

We vertrekken vanaf Ben Gurion met een directe vlucht naar Nederland. We vertrouwen erop

dat u deze Loofhuttenfeestreis als zegenrijk hebt ervaren en dat u ook voor uw volgende

Israëlreis kiest voor Israël Idoed Reizen.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek:  Van: 10/10/2024 - Tot: 25/10/2024

Inbegrepen

Vliegreis / luchthavenbelasting

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 15 kg

Accommodaties incl. ontbijt en diner

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandstalige gids

Nederlandssprekende reisleiding

Pet, landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Headsets

Niet inbegrepen

Annulerings- en reisverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds €7,50 p.p.

Administratiekosten € 30,00

Persoonlijke uitgaven

Lunch en extra drankjes

Toeslag 1-persoonskamer € of kamerindeling €20,00

Baby toeslag vlucht €60,00 (0-2 jaar)

Fooiengeld € 6,00 p.p.pd

Entreegeld Loofhuttenconferentie

Calamiteitenfonds €2,50 p.f.



Voorwaarden
Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze Loofhuttenfeest Israëlreis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw Loofhuttenfeestrondreis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de

mogelijkheden waarin wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Vreugde en verbinding in Israël!

https://www.israelidoedreizen.nl/garantievoorwaarden/

