
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Reis Van Auschwitz naar Eretz Israël

 12 dagen  16+  Van: 28/08/2023 - Tot: 08/09/2023

Tijdens deze indrukwekkende reis van Auschwitz naar Israël beleven wij het verleden en het heden. De reis begint in Krakau in

Polen, waar het vreselijke lijden van het Joodse volk voelbaar dichtbij komt. Daarna gaan we verder naar Eretz Israël, waar we

zien hoe God Zijn beloftes aan Zijn volk heeft gehouden en ook vandaag waarmaakt.

Reis van verleden naar heden

We verblijven in het hart van de oude Joodse wijk in Krakau, waar de eeuwenoude synagogen herinneren aan het vroegere

Joodse leven. De bloeiende gemeenschap werd abrupt verwoest toen de nazi’s Polen binnenvielen. In concentratiekamp

Auschwitz horen wij over de vreselijke geschiedenis van deze plek. Ook beluisteren we de moedige verhalen van Poolse

verzetshelden zoals Oskar Schindler. We bezoeken zijn fabriek en horen hoe hij zijn leven waagde om 1100 Joodse werknemers te

redden van de nazi’s.

Eretz Israël: een verhaal van hoop

De reis gaat verder in Israël, waar we zien dat God Zijn beloftes aan Zijn volk heeft gehouden. In Haifa bezoeken we overlevenden

van de Holocaust en horen wij hun verhaal, een bijzondere ontmoeting! Bij het Ayalon Instituut zien we de ondergrondse

kogelfabriek en we bezoeken Atlit, een voormalig detentiekamp voor Joodse immigranten. Natuurlijk ontdekken wij ook de

Bijbelse plaatsen, zoals de Olijfberg in Jeruzalem en Kapernaüm aan het Meer van Galilea.

Gaat u mee op indrukwekkende rondreis naar Auschwitz en Israël?



Reisinformatie

Dag 1 – Maandag 28 augustus 2023 – Vertrek Reis van Auschwitz naar Israël

Vandaag vertrekt eindelijk onze reis naar Polen en Israël!

In Krakau maken we kennis met de oude Joodse wijk, Kazimierz.

Vanaf 1500 na Christus had deze plaats een hechte Joodse gemeenschap tot de Duitse

bezetting daar een abrupt einde aan maakte.

We dineren en overnachten in Krakau in Polen.



Dag 2 – Dinsdag 29 augustus – Bezoek concentratiekamp Auschwitz/Birkenau

Vandaag begint onze dag vroeg. Na ons ontbijt gaan we op weg naar concentratiekamp

Auschwitz/Birkenau.

Een plek om nooit te vergeten; we bezoeken deze plek om de herinnering levend te houden,

opdat wij niet vergeten! Dat zijn wij immers verplicht aan elkaar en aan het Joodse volk.

Auschwitz bestaat uit meerdere concentratie- en vernietigingskampen die de nazi’s

vanaf 1940 lieten bouwen. We krijgen een rondleiding van een Nederlandssprekende gids. We

staan stil bij het lijden van het Joodse volk tijdens de Shoah.

We bezoeken het informatiecentrum in het oude kamp.

In Krakau bezichtigen we de schitterende en beroemde Remuhsynagoge. Deze synagoge werd

opgericht door de familie van de beroemde 16e-eeuwse Poolse rabbi Moses Isserles, ook wel

bekend als Rema.

Na deze indrukwekkende dag dineren en overnachten we in Krakau.



Dag 3 – Woensdag 30 augustus – Kazimierz, Fabriek Oskar Schindler en Apteka pod orlem

Na een goed ontbijt maken we een interessante stadswandeling door het mooie Krakau.

We bezoeken de oude Joodse wijk van de stad, Kazimierz. We horen van het ooit rijke, Joodse

leven in deze wijk.

Een bijzonder bezoek aan de emaillefabriek die van 1939 tot 1944 gerund werd door de Duitser

Oskar Schindler. Hij maakte in zijn industriële fabriek gebruik van goedkope Joodse arbeiders,

maar behandelde hen goed. Tijdens de oorlog hield hij maar liefst 100 werknemers uit handen

van de nazi’s door ze over te brengen naar een werkkamp bij zijn nieuwe onderneming in

Brünnlitz in Tsjechië. Voor het redden van deze Joden werd Schindler na de oorlog door Yad

Vashem onderscheiden tot Rechtvaardige onder de Naties. Zijn verhaal werd bekend door de

speelfilm Schindlers’s List.

We besluiten deze inspirerende dag met een bezoek aan het museum van de Joodse getto te

Krakau, Apteka pod orlem. We horen van de heldhaftige daden van de moedige Poolse

apotheker Tadeusz Pankiewicz.

Na een lekker diner overnachten we, voor het laatst, in Krakau. Morgen gaan we op weg naar

Israël!



Dag 4 – Donderdag 31 augustus – Vertrek naar Israël

Vroeg in de middag laten we Polen achter ons en zetten onze reis voort naar Eretz Israël.

Israël is een bijzonder land. God zegt: “Het is een land van bergen en dalen, dat water drinkt

van de regen van de hemel, een land waarvoor de Heere uw God, zorgt. Voortdurend zijn de

ogen van de Heere uw God daarop gericht, vanaf het begin van het jaar tot het einde.”

Na aankomst op vliegveld Ben Gurion vervolgen we onze reis naar de top van de Karmel,

Zichron Yakov.

We dineren en overnachten op een prachtige locatie op de Karmel, de religieuze nederzetting

Nir Etzion. Nir Etzion is de oudste nederzetting van Israël en is gelegen op een hoogte van

maar liefst 234 meter!

We hebben een adembenemend uitzicht over de vlakte van Jizreël, de plaats van het

Armageddon.



Dag 5 – Vrijdag 1 september – First Aliyah Museum, Zichron Yakov en Ohel Yaakov Synagoge

We brengen een bezoek aan het First Aliyah Museum. Dit museum vertelt het

indrukwekkende en moeizame verhaal van de eerste pioniers in Israël tussen 1882 en 1903.

Zichron Yakov is in 1882 gesticht door Roemeense immigranten. Het is een dorp met bijzonder

veel geschiedenis. Neem het huis van de familie Aaronson. Ooit diende dit huis als thuisbasis

van de NILI, een Joods spionagenetwerk. Dit netwerk hielp het Britse leger in Egypte aan

geheime informatie tijdens de bezetting van het Ottomaanse rijk. De NILI kreeg onder meer

wapens van de Britten om te gebruiken bij de toekomstige bevrijding van Israël. In het

museum zien we een indrukwekkende en spannende film over de geschiedenis van de NILI.

We brengen een bezoek aan de synagoge Ohel Yaakov.

Zichron Yakov staat bekend om haar wijngaarden, de romantische straatjes met galeries en

ateliers. Echt een schitterend dorp! We maken een korte wandeling en gaan letterlijk ‘sfeer

proeven’ tijdens onze lunch.

We gaan naar kibboets Beith Alpha. Sinds 1922 werken hier hardwerkende mannen en

vrouwen, Zionistische pioniers. Kibboets Beith Alpha is een unieke en bijzondere plaats, dat

zult u na afloop beamen.

We genieten van ons diner en overnachten in kibboets Beith Alpha.



Dag 6 – Zaterdag 2 september – Meer van Galilea, Berg van de Zaligsprekingen, Kapernaüm en

Bethsaïda

Na een heerlijk Israëlisch ontbijt begint onze dag bij het Meer van Galilea.

Vanaf de Berg van de Zaligsprekingen lopen we naar beneden en hebben we prachtig uitzicht

op het meer.

In Kapernaüm ontdekken we de Bijbelse verhalen die zich in deze plaats hebben afgespeeld.

Veel herinnert nog aan de tijd van de Messias.

Vanaf het observatiepunt van Bethsaïda hebben we een schitterend uitzicht over het Meer van

Galilea. Hier maakt u prachtige foto’s!

We genieten van een veelzijdig diner en overnachten in kibboets Beith Alpha.

Dag 7 – Zondag 3 september – Vrije dag

Deze dag is vrij en kunt u invullen naar eigen voorkeur.

U kunt bijvoorbeeld de dienst bezoeken van een Messiaanse gemeente in Tiberias.

We dineren en overnachten in kibboets Beith Alpha.



Dag 8 – Maandag 4 september – Gadotmonument, Golan, Mount Bental en Tel Hai-monument

Op de Golanhoogte is het Gadotmonument te vinden. Tijdens de Zesdaagse Oorlog werd deze

plaats als Syrische buitenpost gebruikt. Dit was de meest versterkte buitenpost op de

Golanhoogte. Na de Zesdaagse Oorlog werd deze plek een gedenkplaats voor de gevallen

soldaten van de Golani Brigade. Zij gaven hun leven voor hun vaderland. Als we naar de top

lopen, zijn er nog steeds bunkers te vinden. Het uitzicht over de Hulavallei en de Golanhoogte

is bijzonder mooi.

Mount Bental, één van de meest bijzondere bergen van Israël. Vanaf deze plek hebben we een

geweldig uitzicht over de Golan en Syrië. In dit gebied is tijdens de Yom Kippuroorlog in 1973

zwaar gevochten. In kibboets Elrom bekijken we een film over deze heldhaftige strijd.

Het Tel Hai-monument in Kiryat Shmona werd gebouwd ter nagedachtenis aan acht

bewakers die werden gedood tijdens het verdedigen van de Tel Hai-nederzetting. We bezoeken

het museum en horen over de strijd die hier is geleverd.

Na ons diner overnachten we weer in kibboets Beith Alpha.



Dag 9 – Dinsdag 5 september – Atlit, Diasporamuseum en Beith Juliana

We beginnen onze dag met een bezoek aan het plaatsje Atlit, bij Haifa. Tussen 1939 en 1948

bevond zich hier een Brits detentiekamp voor illegale Joodse immigranten. Veel van deze

gevangenen waren ontsnapt aan de nazivervolging in Europa en werden bij aankomst in Israël

weer achter prikkeldraad opgesloten. Een schrijnend verhaal. We bezichtigen het

gerestaureerde kamp.

In het Diaspora Museum leren we hoe traditie, onderwijs en heilige dagen het Joodse volk

eeuwenlang bij elkaar hielden. Deze verbondenheid gaf het volk de kracht om de diaspora te

doorstaan en sterk te blijven, ondanks het onzekere leven zonder thuisland.

We brengen een bezoek aan Beith Juliana, een bejaardentehuis opgezet door Nederlanders

voor overlevenden van de Holocaust. Indrukwekkend zijn de verhalen van deze laatste

overlevenden.

We genieten van ons diner en overnachten in het Ruth Daniel Residence Hotel in Tel Aviv.



Dag 10 – Woensdag 6 september – Ayalon Instituut, Kibboets Yad Mordechai en Ashkelon

Een interessante dag! We bezoeken een geheime kogelfabriek, het Ayalon Instituut. Deze

fabriek werd geleid door de Haganah en speelde een grote rol bij de oprichting van de staat

Israël.

Kibboets Yad Mordechai ligt op korte afstand van de zuidelijke strandstad Ashkelon. Deze

kibboets staat bekend om de honingproductie, maar ook om heldhaftige verhalen. De kibboets

is vernoemd naar Mordechai Anilewitz die onderdeel was van de opstand in de getto van

Warschau in de Tweede Wereldoorlog. In 1948 voerden tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog

130 inwoners van kibboets Yad Mordechai een verbeten strijd met de Egyptenaren. Zij hadden

slechts 55 lichte wapens.

Israël is het land van melk en honing; en met een reden! We brengen een bezoek aan het bijen-

en honinghuis in Yad Mordechai en bezichtigen het indrukwekkende museum.

Ashkelon Nationaal Park is een schitterende plek. Naast prachtige natuur treffen we in dit

park ook fascinerende historische overblijfselen van lang vervlogen tijden.

Ashkelon is een badplaats in het zuidwesten van Israël aan de Middellandse Zee. Hier maken

we een heerlijke strandwandeling en genieten we van een picknick in het prachtige park.

Na een lekker diner overnachten we in het Jerusalem Tower Hotel in het prachtige Jeruzalem.



Dag 11 – Donderdag 7 september – Mount Herzl, Yad Vashem, Olijfberg en Yad Lakashish

In de ochtend bezoeken wij Mount Herzl. Deze plaats is vernoemd naar Binyamin Ze’ev

Theodor Herzl, de grondlegger van het Zionisme. Mount Herzl is de nationale begraafplaats

van Israël. Veel bekende Joodse leiders zijn hier begraven, onder wie Golda Meir en Yitzhak

Rabin.

We brengen een bezoek aan Yad Vashem, een indrukwekkende plek. In Yad Vashem is de

geschiedenis te zien van het Joodse volk voor en tijdens de Shoah (Ha-Shoah). Yad Vashem

schokt iedere keer weer.

Vanaf de Olijfberg hebben we een fabuleus zicht op Jeruzalem in al haar glorie. We zien de

ommuurde stad, het Kidrondal en de Sionsberg. We kunnen ook de “Gouden Poort” zien met

de twee dichtgemetselde bogen.

We bezoeken vervolgens een bijzonder project in hartje Jeruzalem, Yad Lakashish. Dit is een

organisatie die dagbesteding en hulpverlening biedt voor en aan ouderen. Veel van hen hebben

de Holocaust overleefd. We nemen een kijkje in de werkplaats waar de ouderen creatieve

producten maken.

We dineren en overnachten in het Jerusalem Tower Hotel in Jeruzalem.



Dag 12 – Vrijdag 8 september – Einde Reis van Auschwitz naar Eretz Israël

Vandaag helaas (voorlopig) onze laatste dag in Israël.

We vertrekken vanaf Ben Gurion met een directe vlucht naar Nederland. We vertrouwen erop

dat u deze indrukwekkende rondreis als zegenrijk hebt ervaren en dat u ook voor uw volgende

Israëlreis kiest voor Israël Idoed Reizen.

Dag Israël. Soms uit het zicht, maar nooit uit het hart.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 28/08/2023 - Tot: 08/09/2023

Inbegrepen

Vliegreis / luchthavenbelasting / brandstoftoeslag Nederland – Polen – Israël – Nederland

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 15 kg

Accomodaties incl. ontbijt en diner

Transfers in Polen en Israël

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandstalige gids

Nederlandssprekende reisleiding

Pet, landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Headsets

Niet inbegrepen

Annulerings- en reisverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds €7,50 p.p.

Administratiekosten €47,50

Persoonlijke uitgaven

Lunch en extra drankjes

Fooiengeld (€ 6,00 p.p.p.d.)

Toeslag 1-persoonskamer of kamerindeling €20,00

Baby toeslag vlucht €60,00 (0-2 jaar)

Calamiteitenfonds €2,50 p.f.



Voorwaarden

Reisvoorwaarden

Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw reis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de mogelijkheden waarin

wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

In één woord: onvergetelijk!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

