
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Israël Bemoedigingsreis

 9 dagen  Alle leeftijden  Van: 05/08/2024 - Tot: 13/08/2024

Laat u bemoedigen in uw geloof en beleef deze christelijke Israëlreis met Idoed. Tijdens de Israël Bemoedigingsreis maakt u een

betekenisvolle wandeling over de muren van Jeruzalem. U woont een Shabbatsdienst in de Grote Synagoge bij en nuttigt een

traditionele Shabbatmaaltijd met een Joods gezin. Natuurlijk mag een bezoek aan de Olijfberg niet ontbreken. Loopt u met ons

mee in de voetsporen van de Messias?

Religieuze Israëlreis: bemoedigend!

Samen wandelen we naar beneden naar de hof van Gethsémané; een ontroerende en bijzondere ervaring. Ook maakt u tijdens

deze reis een boottocht op het Meer van Galilea en geniet u samen met reisgenoten van de cultuur en prachtige natuur die Israël

rijk is.

Ervaar de verbinding met Israël

Tijdens de reis ontstaan de mooiste gesprekken en de beste vriendschappen. Ervaar de verbinding met elkaar en Israël en laat u

bemoedigen!



Reisinformatie

Dag 1 – Maandag 5 augustus 2024 – Vertrek zomervakantie Israël Bemoedigingsreis

Vandaag begint onze reis naar Israel.

Wij hebben een rechtstreekse vlucht vanaf Brussel Zeventum naar Ben Gurion in Tel Aviv.

We rijden met een luxe touringcar richting Galilea.

Aankomst in ons hotel.

Diner en overnachting hotel Astoria in Tiberias.



Dag 2 – Dinsdag 6 augustus – Tel Dan, Boottocht en Kapernaüm

Deze dag brengen wij door rondom het Meer van Galilea.

We beginnen onze dag in Tel Dan. De stad Dan vertegenwoordigde de noordelijke grens van

het Bijbelse Koninkrijk Israël. Het reservaat is ongetwijfeld een van de mooiste plekjes in

Israël. De oorspronkelijke naam van de stad was Lesem of Laish (Richteren 18:27). De naam

Dan is te danken aan de stam Dan, die in het midden van de elfde eeuw voor Christus de stad

veroverde.

Wij bezoeken de Berg van de Zaligsprekingen, waar de Messias zoveel wijze woorden

gesproken heeft.

Via Tabgha gaan we verder naar Kapernaüm, waar de Messias de eerste wonderen op de

Shabbat verrichtte. De prachtige oude synagoge geeft een duidelijk beeld van de tijd dat de

Messias daar gepreekt heeft. We bezoeken ook het huis van Petrus, waar de Messias de

schoonmoeder van Petrus genas; een wonderlijke plaats waar veel van de genezingsverhalen

uit de Evangeliën zich hebben afgespeeld.

Israël bestaat 75 jaar. Met Idoed bezoekt u de unieke plaatsen van dit prachtige land. Zo heeft

Idoed de primeur de eerste toeristen te brengen naar Ghajar. Dit dorp was lang verdeeld was

tussen Israël en Libanon. Tijdens ons bezoek ontmoetten wij een restaurant eigenaar die ons

vertelde hoe hij jarenlang falafel maakte in Libanon en het verkocht in Israël. De grens liep

namelijk precies door zijn restaurant. Sinds januari 2023 is Ghajar deel geworden van Israël.

Dit werd groots gevierd met een zee van bloemen.

We sluiten deze dag af met een boottocht op het Meer van Galilea.

Daarna rijden we door de Jordaanvallei naar de stad Jeruzalem.

Diner en overnachting in hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 3 – Woensdag 7 augustus – Joodse wijk, Hurva Synagoge en Liberty Bell Park

We maken een wandeling door Jeruzalem en beginnen in de Joodse wijk en het Cardo.

De Hurva Synagoge, met haar bijzondere geschiedenis, is erg de moeite waard. De synagoge is

24 meter hoog en in het midden is er een podium. Het daglicht schijnt naar binnen door de

twaalf ramen.

Dan wandelen we door Yemin Moshe, de oudste wijk van Jeruzalem, die buiten de stadsmuren

ligt. Tegenwoordig is het een kunstenaarswijk met de zogenaamde Montefiore Molen. Deze

molen is begin 19e eeuw gebouwd om de bevolking van voedsel te voorzien.

Aan de overzijde ligt Liberty Bell Park waar we voor de Vrede van Jerusalem zullen bidden in

het kleine amfitheater. We zullen God danken voor het feit dat Hij, de Bewaarder van Israël,

sluimert noch slaapt (Psalm 121:4).

We wandelen vervolgens naar de Joodse Shuk, de oudste overdekte Joodse markt en de Ben

Yehuda Street, de modernste winkelstraat van Jeruzalem.

Tijd voor een toeristisch hoogtepunt! We bezoeken de Dode Zee en genieten van een

ontspannen moment: drijven op het zoute water! Wat een beleving. Wist u dat de zwarte

modder van de Dode Zee erg goed is voor uw huid?

Diner en overnachting hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 4 – Donderdag 8 augustus – Oude stad, Bar Mitswa en Tower of David

Vanochtend krijgen we een rondleiding door de Oude Stad van David. Hier zijn de ruïnes

blootgelegd van de ruim 3000 jaar Oude Stad, die lang voor de bouw van de huidige Oude

Stad in verval was geraakt.

U krijgt de gelegenheid om de feestelijke vreugde van Bar Mitzwah bij de Kotel (de Klaagmuur)

mee te maken.

We bezoeken het Davidson Center met de originele treden die opgaan naar

het Tempelplein uit de tijd van de Messias.

Hierna gaan we naar het Tower of David Museum dat het verhaal van Jeruzalem vertelt. Het

beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis, die begint met het eerste bewijs

van Jeruzalem in het tweede millennium voor Christus, totdat de stad de hoofdstad werd van

de staat Israël, evenals de betekenis voor de verschillende religies.

Diner en overnachting hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 5 – Vrijdag 9 augustus – Mount Herzl, Yad Vashem en Shabbat

Vanochtend begint onze dag op de nationale begraafplaats Mount Herzl. Op deze plaats zijn

bekende Israëliërs begraven. Een van die mensen is Theodor Herzl. Hij was de grondlegger

van het huidige Israël.

Vanuit Mount Herzl lopen we naar Yad Vashem. Yad Vashem betekent letterlijk stad,

gedenkteken en naam. Het ligt op de berg van herinnering. We bezoeken Yad Vashem

Holocaust Memorial en de Laan der Rechtvaardigen en het monument voor de overleden

kinderen. We staan stil bij de moord op zes miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

We maken het begin van de Shabbat mee bij de Klaagmuur. Het plein stroomt al snel vol met

mensen overal vandaan om samen de vreugde van Shabbat te delen.

Hierna genieten we een traditionele Joodse Shabbatmaaltijd in huiselijke sfeer. U voelt de

gastvrijheid van een Joods gezin en ontvangt uitleg over de Shabbat.

Overnachting hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 6 – Zaterdag/Shabbat 10 augustus – Grote Synagoge, Israël museum en Herodion

Vandaag krijgt u de gelegenheid om een Shabbatsdienst mee te maken in de Grote Synagoge.

Het Israël Museum in Jeruzalem is de grootste culturele instelling van Israël. Hoewel er veel te zien is in het

museum, zijn er een aantal opvallende hoogtepunten. De Shrine of the Book herbergt de Dode Zeerollen, de

oudste Bijbelrollen die ooit zijn gevonden. Dan is er het verbazingwekkend model van de tweede tempel die de

topografie en architecturale karakter van de stad reconstrueert zoals het was vóór de vernietiging door de

Romeinen in 66 na Christus.

Vanaf de Haaspromenade hebben we uitzicht op de stad Jeruzalem en kunnen we perfect zien,

waar oud en nieuw elkaar raken.

Herodion werd ooit gebouwd door Herodes de Grote. Het paleis is te vinden op de hoogste

heuvel in de woestijn van Judea. Een fascinerende plaats met een schat aan opgravingen die de

historie laten zien van het leven in Bijbelse tijden.

Diner en overnachting hotel Royal in Jeruzalem.

Dag 7 – Zondag 11 augustus – Vrije dag, Jeruzalem

Vandaag heeft u een vrije dag, die u kunt invullen naar eigen interesse.

Optioneel kunt u een dienst bij de King of Kings of Christ Church gemeente bijwonen.

U hebt ook de mogelijkheid om een Nederlandse dienst online te beluisteren in ons hotel.

Diner en overnachting hotel Royal in Jeruzalem



Dag 8 – Maandag 12 augustus – Olijfberg, Gethsémané, Kidrondal en de Graftuin

We beginnen onze dag op de Olijfberg, vanwaar we prachtig uitzicht hebben over de stad

Jeruzalem. Vanaf de Olijfberg wandelen we naar beneden naar de tuin van Gethsémané.

Hier genieten we van het panorama op het Kidrondal, waarna we verder lopen naar de Gouden

Poort.

We bezoeken het Tempelinstituut in het Joodse kwartier.

Daarna krijgen we een rondleiding langs de belangrijkste plekken van de Oude Stad

Jeruzalem: We bewandelen de Via Dolorosa en zien het Oostenrijks Gasthuis met uitzicht op

de Tempelberg.

We vervolgen onze weg naar de Schedelberg Golgotha en bezoeken de Graftuin. Hier staan we

stil bij het lijden de kruisiging en de opstanding van de Messias.

Diner en overnachting hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 9 – Dinsdag 13 augustus – Sderot, Path of Peace en Moshav Netiv Ha’ asara

We beginnen onze dag in de stad Sderot. Deze stad staat symbool voor continue dreiging

vanuit de Gazastrook.

Vanaf een uitzichtpost kijken we uit over Gaza.

De weg naar  vrede, Path of Peace, is een gezamenlijke mozaïekcreatie door duizenden mensen

tot stand gebracht. Een weg naar hoop en geluk voor alle mensen. De creatie is geplaatst op de

grensmuur die de Gazastrook en Israel scheidt, grenzend aan de huizen van Moshav Netiv

Ha’asara. De prachtige creatie is te zien vanaf beide zijden van de muur en verspreidt zich over

de grijze beveiligingsmuur en verandert de sfeer van de plaats.

We hebben een persoonlijke ontmoeting met de kunstenares Tsameret Zamir. Deze moeder van vier kinderen

woont twintig jaar in Moshav Netiv HaAsara. Tsameret vertelt over het leven in de schaduw van de muur, de

veiligheidssituatie, het goede leven in de Moshav en vooral over optimistisch blijven en hoop hebben op een

vredige toekomst.

We plaatsen zelf ook een stukje mozaïek op de muur. Een unieke plaats die veel indruk zal maken!

We rijden door naar het oude Jaffa en bezoeken het huis waar Petrus zijn visioen kreeg. In dit

visioen liet God aan Petrus zien dat hij het Evangelie niet alleen voor de Joden moest houden.

Helaas is deze mooie reis ten einde en gaan we weer naar huis. We vertrekken vanaf Ben

Gurion met een rechtstreekse vlucht naar Nederland.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 05/08/2024 - Tot: 13/08/2024

Inbegrepen

Vliegreis / luchthavenbelasting

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 23 kg

Accommodaties incl. ontbijt en diner

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandstalige gids

Nederlandssprekende reisleiding

Pet, landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Headsets

Niet inbegrepen

Annulerings- en reisverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds €7,50 p.p.

Administratiekosten €30,-

Persoonlijke uitgaven

Lunches en extra drankjes

Toeslag 1-persoonskamer €530,00 of kamer op indeling €20,00

Baby toeslag vlucht €60,00 (0-2 jaar)

Fooiengeld p.p.p.d

Calamiteitenfonds €2,50 p.f.



Voorwaarden

Reisvoorwaarden

Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw reis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de mogelijkheden waarin

wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Het programma is nog niet volledig definitief en kan aangepast worden.

Israël op het mooist!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

