
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Verbindingsreis Israël (11 dagen)

 11 dagen  Alle leeftijden  Van: 22/07/2024 - Tot: 01/08/2024

U wilt een familiereis naar Israël maken? De Verbindingsreis naar Israël is de perfecte Israëlreis voor u! Deze reis voor families

en gezinnen is geschikt voor jong en oud. We bezoeken de grotten van Rosh Hanikra en gaan per kabelbaan naar boven. We

maken een heerlijke verfrissende wandeling door de rivier Majrassi en bezoeken een landelijke boerderij.

Shabbath bij Joodse familie in Jeruzalem

Onderweg naar Jeruzalem bezoeken we Gan Hashlosha, een waar zwemparadijs. In Jeruzalem zelf maken we het begin van de

Shabbat bij de Klaagmuur mee en genieten van een traditionele Shabbatmaaltijd bij een Joodse familie thuis. Heel verbindend

om dit met elkaar te delen!

Op familiereis naar Israël

Ga met ons mee en ervaar wat dit prachtige land u te bieden heeft: iedereen zal genieten!

 



Reisinformatie

Dag 1 – Maandag 22 juli 2024 – Vertrek familiereis naar Israël

De familiereis naar Israël gaat beginnen! Vandaag vertrekken we. Na een korte rechtstreekse

vliegreis vanaf Amsterdam Schiphol komen we aan op Ben Gurion Airport.

Per luxe touringcar reizen we verder naar onze eerste overnachting in Netanya.

We dineren en overnachten in hotel Residence in Netanya.



Dag 2 – Dinsdag 23 juli – Akko, Krijtrotsen Rosh Hanikra, Arch Cave

We bezoeken de oude havenplaats Akko, gelegen in het Noorden van Israël.

Via het strand wandelen we naar de grotten van Rosh Hanikra, met haar prachtige witte

krijtrotsen.

Met de kabelbaan gaan we weer naar boven.

In kibboets Misgav Am, de meest noordelijk gelegen plaats van Israël, horen we hoe de mensen

daar de veiligheid waarborgen aan de grens met Libanon.

We gaan in gesprek met Israëlische soldaten die gelegen zijn aan de Libanese grens.

We komen bij de Arch Cave, waar we een korte wandeling maken.

Het panorama vanaf de klif is overweldigend, vooral op heldere dagen is het westelijke

gedeelte van Galilea goed te zien.

De Arch Cave is een van de mooiste natuurwonderen van Israël. De natuurlijke boog met de

diepe grot eronder is adembenemend

Diner en overnachting in kibboets Degania.

https://www.israelidoedreizen.nl/typisch-israel-de-kibboets/


Dag 3 – Woensdag 24 juli – Safed, Majrassi, Jeeptour Golan, Raften

We beginnen onze dag in het schilderachtige Safed. We dwalen door de smalle steegjes en

genieten van de vele kunstateliers. Safed behoort tot een van de vier heilige steden van Israël.

De romantische huizen worden gekenmerkt door het prachtige blauwe hekwerk.

De indrukwekkende synagoge en haar eeuwenoude Thorarollen maken dat het lijkt of je in een

andere tijd terechtgekomen bent.

In de rivier de Majrassi maken we een wandeling van ongeveer een uur. We lopen tot onze

knieën in het water en kunnen volop genieten van de Jordaan.

Een Golan Jeep Tour Safari brengt ons in de valleien van het prachtige en fascinerende

landschap van de Golanhoogte.

Bij Kfar Blum gaan we raften-kajakken en laten we ons verrassen door stroomversnellingen en

glijbanen.

Diner en overnachting in kibboets Degania.



Dag 4 – Donderdag 25 juli – Katzrin, Mount Bental, Meer van Galilea

We beginnen met de Berg van de Zaligsprekingen. We genieten van het prachtige uitzicht en

denken na over de inspirerende woorden van de Bergrede die, volgens de overleveringen, hier

door de Messias zijn uitgesproken

Katzrin is gelegen in het hart van de Golanhoogte, een Joods dorp uit de Talmoed, dat weer tot

leven is gekomen. We bekijken dit dorp met onder andere overblijfselen van een synagoge, een

olijfpers en een opgraving van het huis van Rabbi Elazar. We hebben de gelegenheid tot het

bakken van pitabroodjes. Katzrinpark biedt u een scala van activiteiten voor het hele gezin.

Mount Bental is één van de bijzondere bergen van Israël, met het uitzicht op de Golan en Syrië,

de plaats waar het Joodse volk de moedige strijd streed tijdens de Israëlische oorlog om de

Golan. Het dal onder aan de berg tot aan de berg Hermon wordt het tranendal genoemd.

Onderweg plukken we fruit. Eet zoveel je wilt.

We eindigen onze dag in Kapernaüm. Deze Bijbelse plaats ligt op vier kilometer afstand van de

plaats waar de rivier de Jordaan het Meer van Galilea binnenstroomt.

Diner en overnachting in kibboets Degania.

https://www.israelidoedreizen.nl/bezienswaardigheden-in-israel-bental-berg/


Dag 5 – Vrijdag 26 juli – Gan Hashlosha, Olijfberg, Shabbat

Vandaag laten we het noorden achter ons om op te gaan naar Jeruzalem.

Onderweg naar Jeruzalem bezoeken we Gan Hashlosha. Een natuurpark dat ten zuiden van

het Meer van Tiberias ligt en een waar zwemparadijs is. Bijzonder is dat de vissen direct aan je

tenen knabbelen als je even stil staat.

Voordat we naar ons hotel gaan, rijden we eerst naar de Olijfberg en hebben we een

prachtig uitzicht over Jeruzalem, de Oude Stad, het tempelplein en het Kidrondal. De Olijfberg

is vernoemd naar de vele olijfbomen die er stonden. Tegenwoordig is het aantal olijfbomen

beduidend minder.

Aankomst in Hotel Jeruzalem.

Bezoek aan de Kotel, ofwel de Klaagmuur. Hier maken we het begin van de Shabbat mee. Het

plein stroomt al snel vol met mensen die overal vandaan komen om samen de vreugde van de

Shabbat te delen.

We eindigen de dag met een traditionele Shabbatmaaltijd bij een Joodse familie thuis.

 We overnachten in hotel Royal Wing in Jeruzalem.



Dag 6 – Zaterdag 27 juli – Vrije dag, Grote Synagoge, Bijbelse dierentuin

Deze dag is vrij en kunt u invullen naar eigen interesse.

Optioneel kunt u een dienst bijwonen in de Grote Synagoge.

U kunt er ook voor kiezen om de Bijbelse dierentuin te bezoeken, een prachtig aangelegd

park met een groot aantal dieren. Niet te vergeten: een replica van de Ark van Noach. Een

bezoek aan deze dierentuin is een belevenis op zich! Perfect om dit Bijbelverhaal tot leven te

laten komen voor uw kinderen.

’s Avonds brengen we een bezoek aan de Tower of David, en genieten we van een klank- en

lichtspel over de geschiedenis van Jeruzalem.

We dineren en overnachten in hotel Royal, Jeruzalem

Dag 7 – Zondag 28 juli – Vrije dag, kerkdienst, Jeruzalem

Deze dag is ook vrij en kunt u invullen naar eigen interesse.

Er is gelegenheid om naar de volgende samenkomsten te gaan: Christ Church in de ochtend

en/of King of Kingsgemeente in de namiddag.

We dineren en overnachten in hotel Royal te Jeruzalem.



Dag 8 – Maandag 29 juli – Oude stad, Bar Mitswa, Joodse wijk

Vandaag staat in het teken van de Oude Stad.

We beginnen onze dag met een wandeling door de tunnels onder de kotel, ofwel de Klaagmuur.

We maken een Bar Mitsvahviering mee aan de Kotel. Bar Mitsvah betekent letterlijk : ‘zoon

van het gebod’ of ‘dochter van het gebod’. Een Joodse jongen is vanaf zijn dertiende jaar

religieus meerderjarig en dus verplicht zich aan de Mitswot, de geboden, te houden. Voor een

Joods meisje geldt dit vanaf haar twaalfde jaar. Dit wordt uitbundig gevierd met zang en dans

aan de Kotel.

De Stad van David is de ‘geboorteplaats’ van de stad Jeruzalem, de plaats waar koning David

zijn koninkrijk vestigde en waar de geschiedenis van het volk Israël werd geschreven. De

meest fascinerende bezienswaardigheid is de Hizkiatunnel. De Hizkiatunnel is de natte tunnel

van 533 meter lang waar we doorheen lopen.

De tunnel  loopt van de stad naar de bron van Siloam.

De Joodse wijk en een bezoek aan de Hurva Synagoge staan natuurlijk ook op het programma

deze dag. Dit mag je niet missen!

We besluiten de dag met Mount Zion en bezoeken het graf van Oskar Schindler.

Diner en overnachting  in het heerlijke Hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 9 – Dinsdag 30 juli – Mount Herzl, Yad Vashem, Herodion

Mount Herzl is vernoemd naar Binyamin Ze’ev Theodor Herzl, de grondlegger van het

Zionisme. We brengen een indrukwekkend bezoek.

Mount Herzl is de nationale begraafplaats van Israël. Vele Joodse leiders zijn hier begraven,

onder wie Golda Meir en Yitzhak Rabin. Mount Herzl is slechts op een steenworp afstand van

het Yad Vashem Holocaustgedenkteken en -museum.

In  Yad Vashem is de geschiedenis te zien van het Joodse volk, voor en tijdens de Shoah (Ha-

Shoah), onder andere door middel van fotomateriaal, dagboeken, voorwerpen en films. In vijf

jaar tijd zijn er zes miljoen Joden uitgeroeid. Yad Vashem schokt iedere keer weer.

Aansluitend bekijken we de wereldberoemde Chagall Windows in het Hadassah ziekenhuis.

Deze gebrandschilderde ramen beelden de twaalf zonen van Jacob uit.

In het Herodion Nationaal Park krijgen we een van de meest ambitieuze bouwprojecten van

Herodes de Grote te zien. De archeologische uitleg bij alle opgravingen is een waardevolle

toevoeging om het beeld compleet te krijgen. Het uitzicht over het oude Joodse koninkrijk van

Judea is adembenemend.

In Kfar Hanokdiem genieten we van de Bedoeïense gastvrijheid. We maken een tocht door de

woestijn op de rug van een kameel. Onder de sterrenhemel zullen we in tenten slapen.



Dag 10 – Woensdag 31 juli – Massada, Ein Gedi, Dode Zee

Deze dag begint vroeg. Om 04.00 uur rijden we naar de Dode Zee. Daar wandelen we naar de

top van de Massada om te genieten van het adembenemende zicht als de zon opkomt over de

Dode Zee en de Jordaanse bergen.

In Jozua 15:62 wordt Ein Gedi genoemd onder de steden van de stam van Juda. Deze plaats is

gelegen in de woestijn Betharaba. Ezechiel 47:10  laat zien dat het ook een vissersdorpje is.

Koning David verstopt zich in de woestijn van Ein Gedi. Koning Saul zocht David zelfs op de

meest steile rotsen die alleen toegankelijk zijn voor wilde geiten. Ein Gedi is een prachtige oase

die vlak bij de Dode Zee ligt; een waar natuurschoon, met bijzondere planten en bomen. Je ziet

er klipdassen en ibexen. De verschillende vijvers en watervallen maken het tot een klein

paradijs. Lang geleden had ook Koning Salomo hier zijn wijngaarden.

Aansluitend gaan we de oude synagoge van Ein Gedi bekijken. In de vloer is een interessante

Aramese inscriptie te lezen, bestaande uit achttien regels.

Dan is het tijd voor het dobberen op de Dode Zee. Vergeet het insmeren met modder niet! Dat

levert zeker een leuk fotomomentje op.

We eindigen deze dag rondom de Dode Zee in de kibboets waar we zullen overnachten.

Diner en overnachting in kibboets Kalia.

https://www.israelidoedreizen.nl/bezienswaardigheden-in-israel-massada/


Dag 11 – Donderdag 1 augustus – Dadelplantage, Jaffa, Terugreis

We beginnen onze dag met een heerlijk Israëlisch ontbijt.

Daarna bezoeken we een dadelplantage rondom de Dode Zee. Hier krijgen we een rondleiding

en uitleg over hoe het eraan toe gaat op een dadelplantage.

Aansluitend gaan we naar het Bijbelse Joppe, beter bekend als Jaffa, de oudste havenstad van

Israël. Jaffa is onder andere bekend geworden vanwege de Jaffasinaasappels, die wereldwijd

geëxporteerd worden. En wie kent niet het bekende Bijbelboek Jona? De profeet Jona voer

vanuit Joppe weg om aan zijn verplichtingen te ontvluchten toen God hem riep.

Aan deze mooie reis is een einde gekomen. Idoed wenst u wel thuis!

Terugreis naar huis vanaf Ben Gurion Airport met een directe vlucht naar Nederland.



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 22/07/2024 - Tot: 01/08/2024

Inbegrepen

Vliegreis / luchthavenbelasting

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 15 kg

Accommodaties incl. ontbijt en diner

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandstalige gids

Nederlandssprekende reisleiding

Pet, landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Headsets

Niet inbegrepen

Annulerings-en reisverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds €7,50 p.p.

Administratiekosten €47,50

Persoonlijke uitgaven

Lunch en extra drankjes

Toeslag 1-persoonskamer €552,00 of kamerdeling €20,00

Baby toeslag vlucht €60,00 (0-2 jaar)

Fooiengeld €6,00 p.p.p.d.

Calamiteitenfonds €2,50 p.f.



Voorwaarden

Reisvoorwaarden

Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw reis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de mogelijkheden waarin

wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Tof voor het hele gezin!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

