
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Ontspannen rondreis Vrienden van Israël

 10 dagen  Alle leeftijden  Van: 09/05/2022 - Tot: 18/05/2022

Als vrienden van Israël gaan we op ontspannen wijze op rondreis door Israël. We laten ons inspireren door het Land van de

Bijbel. Een reis vol bijzondere ontmoetingen en unieke kijkjes achter de schermen.

Ontspannen Israëlreis

We verkennen het land Israël op ons gemak. We beginnen in het noorden en bewonderen de witte krijtsteenrotsen van Rosh

HaNikra aan de Middellandse Zee. We genieten van de natuur op de Golanhoogvlakte en van het uitzicht bij het Meer van Galilea.

In kibboets Kfar Etzion leren we meer over de indrukwekkende geschiedenis van deze plaats. Zo ontdekken we Israël van

binnenuit op rondreis.

Ontmoet het volk van Israël

Tijdens deze Israëlreis verblijven we uitgebreid in Jeruzalem. Deze bruisende stad verveelt nooit! Samen met het Joodse volk

beleven we het begin van de Shabbat bij de Klaagmuur. We bezoeken de bezienswaardigheden in het centrum van Jeruzalem en

ontdekken naast veel (Bijbelse) geschiedenis ook het moderne dagelijks leven.

Gaat u mee als vriend van Israël op rondreis door het Beloofde Land?



Reisinformatie

Dag 1 – Maandag 09 mei 2022 – Vertrek Ontspannen rondreis Vrienden van Israël, Akko en

Nes Ammim

Vandaag vertrekken we dan eindelijk naar Israël! We landen op Ben Gurion Airport in Tel Aviv.

De reis zal beginnen met een rondleiding in de oude havenstad Caesarea van Koning Herodes

in Akko, zetel van de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus.

Genietend van het prachtige landschap rijden we naar onze accommodatie in de omgeving

van Akko.

Diner en overnachting in Nes Ammim.



Dag 2 – Dinsdag 10 mei – Akko, Rosh HaNikra, Safed en Tiberias

Deze interessante dag begint in Akko, een historische havenplaats aan de Middellandse Zee.

We vinden hier prachtige gebouwen uit de tijd van de middeleeuwen en de Ottomaanse

periode, waaronder een door kruisvaarders gebouwd citadel.

Wij vervolgen onze reis richting de grens met Libanon. Aan de Middellandse Zee vinden we de

witte krijtrotsen van Rosh HaNikra. Met een kabelbaan dalen we zeventig meter af om dit

natuurwonder te bewonderen. Een pad van tweehonderd meter leidt ons door unieke

grotten aan zee. We kijken onze ogen uit!

We verlaten Rosh Hanikra en gaan op weg naar een van de vier heilige steden van Israël, het

schilderachtige Safed. Hier kunt u urenlang dwalen door smalle steegjes en genieten van

kleurrijke kunstateliers. Deze religieuze stad in het noorden van Israël staat bekend om

indrukwekkende synagogen en eeuwenoude Thorarollen. Je waant je in een andere tijd.

Na dit ontspannen bezoek rijden we naar onze verblijfplaats aan het Meer van Galilea.

We dineren en overnachten in hotel Astoria in Tiberias.



Dag 3 – Woensdag 11 mei – Meer van Galilea, Arbelgebergte, Migdal, Ein Gev en Tel Dan

Vandaag reizen we rondom het prachtige Meer van Galilea. Dit meer wordt ook wel het Meer

van Kinnereth genoemd, naar het Hebreeuwse woord voor harp, ‘kinar’. Waarom zult u snel

ontdekken!

We wandelen een kort gedeelte van de beroemde ‘Jesus Trail’. Vanaf het Arbelgebergte hebben

we een fantastisch uitzicht over het Meer van Galilea. In deze tijd van het jaar is het hier

dankzij de prachtige voorjaarsbloeiers schitterend. We genieten van de explosie aan kleuren.

In Migdal, het Bijbelse Magdala, zijn resten gevonden uit de tijd van de Messias. We bezoeken

deze overblijfselen.

Vanaf de haven van Ein Gev hebben we vervolgens een prachtig uitzicht over het Meer van

Galilea en de Golanhoogte.

We genieten van een Israëlische lunch aan het Meer van Galilea. Geniet bijvoorbeeld van het

wereldberoemde en overheerlijk Petrusvisje. Dit kan alleen tijdens een vakantie naar Israël!

Door het prachtige groene landschap rijden we naar de Golanhoogvlakte en maken een

wandeling door Tel Dan. Dit gebied is genoemd naar de Bijbelse stam van Dan. We

bewonderen in dit prachtige gebied archeologische vondsten uit de tijd van de Bijbel.

Diner en overnachting weer in hotel Astoria, Tiberias.



Dag 4 – Donderdag 12 mei – Jordaan, Banias, Caesarea Philippi, en Nimrod

Deze mooie dag begint bij de drie bronnen van de Jordaan. In een scheur onder een grote grot

ontspringt de Nahr Banias. We maken een heerlijke ontspannen wandeling en genieten van de

uitbundige schepping.

Vervolgens brengen we een bezoek aan Caesarea Philippi. Hier sprak Petrus zijn vertrouwen

in Jezus uit.

We reizen verder naar de burcht Nimrod. In Genesis lezen we hoe deze burcht is gebouwd op

de plaats waar Nimrod woonde, de eerste machtige jager en heerser op aarde. Vanaf de top

van de burcht hebben we een fantastisch uitzicht op het Hermongebergte en de Hula Vallei. In

de Zesdaagse Oorlog gebruikten de Syriërs deze burcht als observatiepost.

Diner en overnachting in hotel Astoria in Tiberias.



Dag 5 – Vrijdag 13 mei – Jeruzalem, Mount Herzl, Joodse Markt en Shabbat

We laten het noorden achter ons en gaan op naar de stad van de grote Koning: Jeruzalem. Wat

een fascinerende stad!

In Jeruzalem brengen wij een bezoek aan de nationale begraafplaats Mount Herzl. Op deze

plaats zijn bekende Joden begraven. Een van hen is Theodor Herzl, de grondlegger van het

huidige Israël.

We gaan verder naar de beroemde markt Machane Yehuda, een bruisende plek in hartje

Jeruzalem. Deze bijzondere Joodse markt prikkelt alle zintuigen. We ruiken heerlijke geuren

en zien fantastische kleuren van verse groenten, kruiden, vis en nog veel meer.

We vertrekken naar de Klaagmuur, ook wel Kotel genoemd, om hier het begin van de Shabbat

mee te maken. De vreugde en toewijding waarmee het Joodse volk dit begin viert, is erg

indrukwekkend. (optioneel: bijwonen van een traditionele Shabbatmaaltijd met uitleg.)

Na deze bijzondere ervaring gaan we richting ons hotel in Jeruzalem.

Diner en overnachting in hotel Royal Wing in Jeruzalem.



Dag 6 – Zaterdag 14 mei – Shabbatdienst Grote Synagoge, Olijfberg, Via Dolorosa en Graftuin

Het is vandaag Shabbat, een rustdag in Israël. De meeste winkels zijn daarom tot aan het begin

van de avond gesloten.

Op deze Shabbatmorgen is een bezoek aan de Grote Synagoge de moeite waard. Wat een

bijzondere ervaring om hier de uitgebreide gebedsdienst bij te wonen.

We vervolgen de dag met een wandeling vanaf de Olijfberg. Vanaf hier hebben we een

schitterend uitzicht over de hele stad. Zo maakt u de mooiste foto’s!

We gaan samen lopen over de Via Dolorosa, de lijdensweg die Jezus met het kruis liep. We

brengen een bezoek aan de Sint-Annakerk, een prachtige kruistochtkerk uit de 12e eeuw. Deze

kerk is een uitstekend voorbeeld van Romaanse architectuur.

‘s Middags bezoeken we de Graftuin. Deze prachtig aangelegde tuin is een oase van rust. De

Graftuin is een geschikte plaats voor gebed en overdenking. We staan dan ook stil bij het

lijden, de kruisiging en de opstanding van de Messias.

In de avond komt het (Joodse) leven weer op gang. Drink gezellig en ontspannen een drankje

bij één van de terrasjes in het centrum van Jeruzalem.

We dineren en overnachten ook vannacht in hotel Royal Wing in Jeruzalem.



Dag 7 – Zondag 15 mei – Vrije dag in Jeruzalem

Zondag is een vrije dag met eigen invulling.

Indien u dat wenst, kunt u een dienst bijwonen bij de Schotse St. Andrews Church in

Jeruzalem.

Andere opties zijn de King of Kings, een Amerikaans-Messiaanse gemeente, de

Baptistengemeente en Christ Church.

Diner en overnachting in hotel Royal Wing in Jeruzalem.



Dag 8 – Maandag 16 mei – Hartland, Gush Etzion, Machpela en Kiryat Arba

Vandaag staat in het teken van de Bijbelse geschiedenis in Judea, het Hartland van Israël. We

bezoeken Gush Etzion en ontdekken meer over de bijzondere geschiedenis van kibboets Kfar

Etzion.

Daarna wandelen we langs het pad van de aartsvaders en komen aan bij een strategisch

uitkijkpunt richting Jeruzalem. Wat een heerlijk uitzicht!

Vandaar reizen wij per luxe touringcar naar Hebron, de stad van de aartsvaders.

We nemen een kijkje in de Joodse buurt en bezoeken de grot van Machpela.

Vervolgens brengen wij een bezoek aan het indrukwekkende museum in Kiryat Arba.

Terug in Jeruzalem maken wij een Bar Mitswaviering mee bij de Klaagmuur (Kotel). Bar Mitswa

betekent letterlijk, “zoon” of “dochter” van het gebod. Een Joodse jongen is vanaf zijn dertiende

religieus meerderjarig en verplicht zich aan de geboden te houden. Voor een Joods meisje

geldt dit vanaf haar twaalfde jaar.

We dineren en overnachten in hotel Royal Wing in Jeruzalem.

https://www.israelidoedreizen.nl/gebruiken-in-israel-bar-mitswa-meemaken/
https://www.israelidoedreizen.nl/gebruiken-in-israel-bar-mitswa-meemaken/


Dag 9 – Dinsdag 17 mei – Yad Lakashish, Yad Elie, Zeefproject en Haaspromenade

Een inspirerende en leerzame dag in Jeruzalem!

We beginnen vandaag bij een bijzonder project in hartje Jeruzalem, Yad Lakashish. Dit is een

organisatie die dagbesteding en hulpverlening biedt voor en aan ouderen. Veel van hen hebben

de Holocaust overleefd. We nemen een kijkje in de werkplaats waar de ouderen creatieve

producten maken.

We vervolgen onze weg naar de bossen van Jeruzalem. Hier bezoeken wij een ander mooi en

inspirerend project. Yad Elie biedt op scholen de meest behoeftige leerlingen gezonde

maaltijden aan en probeert zo ondervoeding te voorkomen. De organisatie voedt dagelijks

meer dan 500 Joodse en Arabische kinderen. In het kader van het project Yad Elie planten

wij een boom in de bossen van Jeruzalem. Fantastisch om dit met elkaar te mogen doen.

Er wacht ons nog een unieke activiteit! In de buurt van de Hebreeuwse Universiteit op de

Scopusberg doen wij, onder leiding van ervaren archeologen, mee aan het

bijzondere Tempelberg ‘zeef en sorteer’ project. Samen dragen we zo ons steentje bij aan dit

initiatief.

Vanaf de Haaspromenade kijken we uit over de stad Jeruzalem. Vanaf deze plaats hebben we

een magnifiek uitzicht over de hoofdstad van Israël. Oud en nieuw Jeruzalem ontmoeten

elkaar. De oude stad ‘vertelt haar verhaal’ van duizenden jaren geschiedenis.

Diner en overnachting, deze reis helaas voor het laatst, in hotel Royal Wing in Jeruzalem.



Dag 10 – Woensdag 18 mei – Laatste dag Vrienden van Israël, Menorah en Terugreis

Nederland

Vandaag helaas onze laatste dag in Israël.

Maar voordat we naar huis vertrekken, brengen we een bezoek aan de Menorah en de Knesset,

het regeringsgebouw van Israël.

Daarmee is aan deze mooie Israëlreis een einde gekomen en is het tijd om naar huis te gaan.

We vertrekken vanaf Ben Gurion met een directe vlucht naar Nederland. We vertrouwen erop

dat u deze rondreis Israël als zegenrijk hebt ervaren en dat u ook voor uw volgende Israëlreis

kiest voor Israël Idoed Reizen.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 09/05/2022 - Tot: 18/05/2022

Inbegrepen

Vliegreis / Luchthavenbelasting

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 15 kg

Accommodaties incl. ontbijt en diner

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandssprekende gids

Nederlandstalige reisleiding

Pet, landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Niet inbegrepen

Annulerings- en reisverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds € 7,50 p.p.

Administratiekosten € 47,50

Persoonlijke uitgaven

Lunches en extra drankjes

Fooi voor gids en buschauffeur € 6,00 p.p.p.d.

Toeslag 1-persoonskamer €575,00 of kamerdeling € 20,00

Calamiteitenfonds €2,50 p.p.



Voorwaarden
Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw rondreis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de mogelijkheden

waarin wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Reiservaringen

Bent u benieuwd hoe andere reizigers Israël Idoed Reizen ervaren hebben? Kijk dan hier voor het reisverslag van de reis 

Vrienden van Israël in 2019.

Beleef Israël op ontspannende wijze

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/
https://www.israelidoedreizen.nl/reiservaring-vrienden-van-israel/
https://www.israelidoedreizen.nl/reiservaring-vrienden-van-israel/

