
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Rondreis Israël ‘in de paden van Abraham’

 8 dagen  Alle leeftijden  Van: 02/05/2022 - Tot: 09/05/2022

Ga dit voorjaar mee op rondreis door Israël en wandel op de paden van Abraham, Izaäk en Jakob. We reizen langs de plaatsen die

de aartsvaders aandeden en ontdekken diepe betekenissen. Een reis vol Bijbelse verdieping met waardevolle lessen!

Inspirerende excursies

We treden op de paden van Abraham door de woestijn en bezoeken in zijn spoor Judea en Samaria. Mooie verhalen komen tot

leven tijdens deze ontspannen rondreis door het prachtige land van de Bijbel. We bezoeken nieuwe maar ook bekende

bezienswaardigheden. Reis mee naar het schitterende Meer van Galilea, de Berg van de Zaligsprekingen, de Golanhoogten en

andere inspirerende plekken.

Een reis met mooie en verdiepende gesprekken. Een reis vol nieuwe vriendschappen. Een leerzame rondreis met veel (Bijbelse)

geschiedenis. Ga mee en laat u verrijken!



Reisinformatie

Dag 1 – Maandag 2 mei 2022 – Aankomst in Israël

Vandaag begint eindelijk onze Rondreis door Israël.

Wij ontmoeten elkaar in de ochtend op luchthaven. Hier vertrekt onze directe vlucht naar

Israël.

Bij aankomst op luchthaven Ben Gurion worden we hartelijk ontvangen door

onze Nederlandstalige gids. We vervolgen onze reis per luxe touringcar.

Als we richting het zuiden rijden, komen we aan in Beer Sheva, de hoofdstad van de

Negevwoestijn. We bezoeken de archeologische opgravingen en zien de put van Abraham.

Deze enerverende dag sluiten we samen af met een heerlijke maaltijd in ons hotel.

We overnachten in kibboets Kramim in Negev.



Dag 2 – Dinsdag 3 mei – Het woestijnland, Gerar, Kibboets Sde Boker en Ein Avdat

We worden wakker in de prachtige omgeving van de Negev woestijn! De veelzijdige natuur zal

ons de hele dag verbazen. Vergeet dus niet uw camera mee te nemen.

We bezoeken Nahal Gerar, in het vroegere land van de Filistijnen. Zowel Abraham als zijn zoon

Izaäk verbleven in Gerar en sloten een verbond met de koning. We wandelen door dit

schitterende gebied dat gevuld is met olijfbomen, eucalyptussen, tamarisken en

johannesbroodbomen.

Nahal Habesor is één van de grootste wadi’s in de Negev. De stroom begint bij Mount Boker en

eindigt in de Middellandse Zee. Besor komt voor in het eerste verbond en is een beek of ravijn

in het uiterste zuidwesten van Juda, daar waar 200 van David’s mannen achterbleven omdat

ze te zwak waren, terwijl de andere 400 mannen de Amalekieten volgden. (1 Sam. 30) Deze

fascinerende plaats zal zeker tot onze verbeelding spreken. Ook Abraham is door dit gebied

getrokken en heeft zijn tent destijds hier opgeslagen.

In de Negev woestijn bezoeken we vervolgens kibboets Sde Boker, om stil te staan bij een van

de grondleggers van de staat Israël: David Ben Gurion. We bezoeken het huis waar deze eerste

premier van Israël tot zijn dood in 1973 woonde en horen zijn inspirerende verhaal.

Niet ver van Sde Boker bezoeken we de graven van David Ben Gurion en zijn vrouw. Vanaf hier

hebben we ook een prachtig uitzicht over de Tzin-woestijn.

We vervolgen na deze heerlijke maaltijd onze weg naar Ein Avdat, een spectaculaire kloof die

ontstaan is door erosie van stromend water. Via de wandelpaden bezichtigen wij het

natuurgebied. Het nationale park wordt opgeluisterd door talloze bronnen en prachtige

watervallen.

We dineren en overnachten ook vanavond in kibboets Kramim in Negev.

https://www.israelidoedreizen.nl/bezienswaardigheden-in-israel-ein-avdat/


Dag 3 – Woensdag 4 mei – Judea en het Bijbelse Hartland

Vandaag reizen we verder naar het Bijbelse Hartland, we volgen de aartsvaders door de streek

Judea.

Als eerste bezoeken we het indrukwekkende museum in Kiryat Arba.

Vandaar reizen wij per luxe touringcar naar Hebron, de stad van de aartsvaders. We nemen

een kijkje in de Joodse buurt en bezoeken de grot van Machpela. Abraham kocht hier van de

Hethiet Efron een graf, samen met het omliggende veld. We bezoeken de graven van Abraham,

Izaäk, Jakob en hun vrouwen.

Als eerste bezoeken we Gush Etzion waar we meer ontdekken over de indrukwekkende

geschiedenis van kibboets Kfar Etzion. We horen over de heldhaftige strijd die de Israëlieten

moesten voeren om in dit land te kunnen wonen.

We genieten van een goede lunch.

Daarna wandelen we langs het pad van de aartsvaders en komen aan bij een strategisch

uitkijkpunt richting Jeruzalem. Wat een fantastisch uitzicht!

We bezoeken een winery in het Hartland, Gush Etzion, de streek waar Jozua en Kaleb de

wijntrossen vandaan haalden. De plaats is omgeven door  wijngaarden en biedt een

adembenemend uitzicht op de heuvels van Judea.

Van daaruit gaan we op naar Jeruzalem, de stad van de Grote Koning!

We dineren en overnachten in hotel Montifiori in Jeruzalem.



Dag 4 – Donderdag 5 mei – Samaria, Elon Moreh, Sichem en Bethel

Vandaag gaan we “de paden op van Abraham” in het hartland van Israël, Samaria.

We beginnen op de plek waar Abraham het Beloofde Land binnen trok, bij de huidige grens

met Jordanië. We kijken uit over de vallei en zien de plek waar de rivier de Jordaan en de beek

Tirsa elkaar kruisen. Aan de beek zien we prachtige tamarisken staan, de boom die Abraham

plantte toen hij in Beer Sheba aankwam (Genesis 21).

Vanuit hier trok Abraham verder via Sichem naar Elon Moreh, wat ‘eik van More’ betekent.

Hier ontving Abraham van God de belofte dat hij dit land zou erven. Vanaf de bergtop hebben

we een prachtig uitzicht over een groot deel van Israël. Vergeet niet om foto’s te maken.

We hebben vanaf deze bijzonder plaats een zicht op de Har Bracha, ook wel de Berg van de

Zegeningen genoemd. Deze ligt aan de noordkant van het huidige Nablus, het Bijbelse Sichem.

Hier richtte Abraham een altaar op. Ook is dit de plek waar Jozef door zijn broers in een put

werd gegooid.

We lunchen op een bijzonder plaats in het Hartland, Givot Olam. De boerderij is gelegen op de

heuvels van de Gemeenschap van Itamar in Nahalat Yosef, de erfenis van de afstammelingen

van Jozef en de naam van de boerderij (wat betekent “eeuwige heuvels”) is afgeleid van Mozes’

zegen aan die stam – “moge zijn land gezegend worden door de Heere, uit de kostbare dingen

van de hemel en de kostbare dingen van de eeuwige heuvels. ” (Deuteronomium 33:13-15).

We rijden verder naar Bethel, wat ‘Huis van God’ betekent. Tijdens zijn vlucht voor Ezau kreeg

Jakob een droom waarin God hem en zijn nageslacht dit land beloofde.

We bezoeken de bijzonder plaats waar het Joodse volk het land binnen trok, door de Jabbok

o.l.v. Jozua. De plaats van de zes stenen in Samaria en de Jordaanvallei.

Terug in Jeruzalem genieten we van een heerlijk diner in ons hotel. Na deze inspirerende dag

slaapt u vast goed in hotel Montifiori.



Dag 5 – Vrijdag 6 mei – Dode Zee, Ein Gedi en Shabbat in Jeruzalem

Onze weg gaat vandaag naar het laagste punt op aarde, de Dode Zee en verder door de

Jordaanvallei. In Genesis lezen we dat Abraham en zijn neef Lot uiteengaan en dat Lot naar dit

gebied trekt, waar vermoedelijk ooit Sodom en Gomorra gelegen hebben.

We brengen een bezoek aan de Bijbelse oase Ein Gedi. Wie kent niet het indrukwekkende

Bijbelverhaal van koning Saul en David? In de omgeving leven steenbokken en zien we

klipdassen lopen op de hooggelegen rotsen. Ook op deze plaats heeft David enkele van zijn

prachtige psalmen geschreven.

Samen drijven op de Dode Zee. Heerlijk, wat een ontspannen moment. Wist u dat de Dode Zee

modder ook goed is voor de huid? Het insmeren met modder levert zeker mooie plaatjes op!

We rijden terug naar het hotel in Jeruzalem om ons op te frissen voor een bijzondere avond.

Met zonsondergang zijn we bij de Klaagmuur om het begin van de Shabbat mee te maken. Het

plein stroomt al snel vol met mensen die samen de vreugde van Shabbat delen met dans en

zang. Een unieke belevenis!

We genieten van een uitgebreid diner en overnachten in hotel Montifiori in Jeruzalem.



Dag 6 – Zaterdag 7 mei – Shabbat en de Oude Stad van Jeruzalem

Vandaag is het Shabbat in Israel. We ervaren de ontspannen sfeer in het normaal zo drukke

Jeruzalem.

Vanochtend gaan we naar de Grote Synagoge in Jeruzalem, waar we een traditionele

Shabbatdienst meemaken. Het is een indrukwekkend tafereel vol traditionele Joodse

gebruiken. Erg leerzaam!

Vervolgens gaan we naar de Olijfberg. Vanaf deze berg hebben we een schitterend uitzicht

over de Oude Stad van Jeruzalem. Voor ons ligt ook de berg Moria. Abraham ontving de

opdracht zijn zoon Izaäk op deze berg te offeren. Let op welke naam Abraham geeft aan de

plaats van de beproeving. Hij noemde het “de Heere zal voorzien.”

We wandelen langs de Joodse graven naar de voet van de Olijfberg. Hier bezoeken we de Hof

van Gethsémané. We zien de wereldberoemde eeuwenoude olijfbomen.

Via de Leeuwenpoort lopen we de Oude Stad binnen.

Vervolgens gaan we naar de Schedelberg Golgotha en bezoeken we de Graftuin. Deze prachtig

aangelegde tuin is een oase van rust. De Graftuin is een geschikte plaats voor gebed en

overdenking. We staan dan ook stil bij het lijden, de kruisiging en de opstanding van de

Messias.

In de middag bezoeken we het Israël Museum met de Dode Zeerollen. Het Israël Museum in

Jeruzalem werd in 1965 gesticht als Israëls nationale museum.

We dineren en overnachten wederom in hotel Montifiori in Jeruzalem.



Dag 7 – Zondag 8 mei – Vrije dag in Jeruzalem

Deze dag kunt u zelf  invullen.

Neem bijvoorbeeld de tijd om alleen of met elkaar een dienst te bezoeken in Jeruzalem zoals

Christ Church in de Oude Stad of de Messiaanse gemeente King of Kings.

U kunt op eigen gelegenheid het Tempelplein bezoeken. Dat is te betreden via de

Mograbipoort ofwel de Poort van de Moren naar het tempelplein. Op deze plek wilde Abraham

op bevel van God zijn zoon Izaäk offeren aan de Heere en hier richtte hij een altaar op. “Toen

riep de engel van de Heere opnieuw uit de hemel: ‘Abraham, je hebt gedaan wat ik je vroeg, je

was zelfs bereid mij je enige zoon te offeren. Daarom heb ik, de Heere, bij Mijzelf gezworen je

grote voorspoed te geven’.”

We dineren en overnachten in het inmiddels vertrouwd aanvoelende hotel Montifiori in

Jeruzalem.



Dag 8 – Maandag 9 mei – Terugreis naar Nederland

Onze laatste dag. Nog één keer genieten we van het prachtige Israël.

We sluiten de reis af met een bezoek aan Nebi Samuël, de plaats waar we het graf van de

profeet Samuël vinden. Vanaf hier hebben we, helaas voor het laatst deze reis, een fantastisch

uitzicht over Jeruzalem.

We verlaten Jeruzalem en rijden naar Tel Aviv. Daar vertrekt onze rechtstreekse vlucht naar

Nederland. We komen in de middag aan in Nederland.

Helaas is aan deze reis een eind gekomen. We vertrouwen erop dat u deze rondreis naar Israël

als zegenrijk hebt ervaren en dat u ook voor uw volgende vakantie kiest voor Israël Idoed

Reizen.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 02/05/2022 - Tot: 09/05/2022

Inbegrepen

Vliegreis / Luchthavenbelasting

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 15 kg

Accommodaties incl. ontbijt en diner

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandssprekende gids

Nederlandstalige reisleiding

Pet, landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Niet inbegrepen

Annulerings- en reisverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds € 7,50 p.p.

Administratiekosten € 47,50

Persoonlijke uitgaven

Lunches en extra drankjes

Fooiengeld gids, buschauffeur en reisleiding € 6,00 p.p.p.d.

Toeslag 1-persoonskamer of kamerindeling € 20,00

Calamiteitenfonds €2,50 p.p.



Voorwaarden

Reisvoorwaarden

Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Verdiepende rondreis met veel geschiedenis!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

