
Reizen naar het echte Israel,

zoals alleen Idoed dat kan!

Familiereis Israël in Woord en beweging in de
meivakantie

 10 dagen  Alle leeftijden  Van: 29/04/2024 - Tot: 08/05/2024

Deze gezins- en familiereis naar Israël is echt te gek! Israël in Woord en beweging is een geweldige rondreis door Israël voor jong
en oud. Uw kinderen zullen het avontuurlijk vinden om te slapen onder de sterrenhemel in Kfar Hanokdiem. Samen lopen we tot
onze knieën in het water door de 533 meter lange onderaardse watertunnel van Koning Hizkia.

In verbinding met Israël

Natuurlijk mogen de plaatsen uit de Bijbel niet ontbreken: Nazareth, de Berg van de Zaligsprekingen, de Olijfberg, de hof van
Gethsémané. Met uw gezin loopt u als het ware in de voetsporen van de Messias. Zo’n complete reis vindt u nergens anders: in
verbinding met het land, uw gezin, het Woord, snuift u cultuur, geniet u van de natuur én van de zon die altijd schijnt in Israël.

Ga met uw gezin op gezinsvakantie Israël!

Gaat u mee op deze familiereis door Israël? Boek online makkelijk en snel.



Reisinformatie

Dag 1 – Maandag 29 april 2024 – Vertrek Familiereis Israël in de meivakantie

Vandaag begint voor jullie familie de avontuurlijke reis naar het prachtige Israël.

We vertrekken met een directe vlucht naar Tel Aviv.

Na aankomst rijden we naar het mooie Joppe. In de prachtige haven genieten we op een
terrasje van onze lunch, het ultieme vakantiegevoel begint al te komen!

Joppe staat onder andere bekend om het verhaal van Jona die in de haven van Joppe een boot
vond richting Tarsis. Ook werd het hout voor zowel de eerste tempel (2 Kronieken 2:8) als de
tweede tempel (Ezra 3:7) via Joppe aangevoerd.

We dineren en overnachten in Hotel Metropolitain, Tel Aviv



Dag 2 – Dindsdag 30 april – Karmelgebergte en Nazareth

Op het Karmelgebergte ligt, tussen prachtige wijngaarden, het dorpje Zichron Yaacov. We
brengen een bezoek aan het First Aliyah Museum. Dit museum vertelt het indrukwekkende en
moeizame verhaal van de eerste pioniers in Israël tussen 1882 en 1903.

We hebben een adembenemend uitzicht over de vlakte van Jizreël, de plaats van het
Armageddon.

Vervolgens gaan we naar Ramat Hanadiv, een van de mooiste tuinen van Israël. Ramat
Hanadiv is in het voorjaar een heerlijke plek met geurige bloemen en adembenemende
kleuren. We bekijken hier een film over de geschiedenis van de bankiers Montefiore en
de Rothschilds.

We vervolgen onze reis naar Nazareth. Het openluchtmuseum Nazareth Village biedt ons de
mogelijkheid om de tijd waarin de Messias leefde beter te begrijpen. We ontmoeten een herder
en zijn kudde schapen en zien een eeuwenoude druivenpers.

Diner en overnachting in kibboets Degania in Tiberias.



Dag 3 – Woensdag 1 mei – Noord-Israël en het Meer van Galilea

We beginnen onze dag af met een ontspannen boottocht op het Meer van Galilea. Veel Bijbelse
verhalen spelen zich af rondom dit meer. We staan onder andere stil bij de wonderbare
visvangst. Het meer wordt in de Bijbel Kinneret genoemd. Dat komt van het Hebreeuwse
woord voor harp. Op de landkaart zien we waarom het meer deze naam gekregen heeft.

Vervolgens wandelen we de Berg van de Zaligsprekingen Hier hield de Messias Zijn Bergrede.
Op deze plaats gaan de woorden van deze inspirerende en indrukwekkende toespraak leven!
Woorden van toen en nu, woorden met eeuwigheidswaarde.

De Messias verliet Nazareth en ging in deze plaats wonen Kapernaüm (Mattheüs 4:13). Deze
plaats werd de thuisbasis van de Messias in de jaren van Zijn bediening. We zien
indrukwekkende archeologische vondsten, waaronder een eeuwenoude synagoge.

We brengen een bezoek aan Arch Cave. Vanaf hier hebben we een fantastisch vergezicht. De
Arch Cave is een van de mooiste natuurwonderen in Israël. Een adembenemende plek waar u
prachtige foto’s kunt maken.

We bewonderen de witte krijtrotsen van Rosh Hanikra aan de Middellandse Zee, vlakbij de
Libanese grens. Met een kabelbaan dalen we zeventig meter af naar het grottencomplex, een
mooi avontuur! We wandelen door de 200 meter lange grotten aan zee.

Diner en overnachting in kibboets Degania in Tiberias.



Dag 4 – Donderdag 2 mei – Golanhoogvlakte en Hulavallei

We brengen we een bezoek aan het openluchtmuseum van Katzrin en bekijken hier een
gereconstrueerde synagoge. De geschiedenis komt tot leven op deze interessante plek. Katzrin
Park biedt een scala aan activiteiten voor het hele gezin!

We genieten van het prachtige uitzicht op de Golan terwijl we kajakken op de Jordaan. Door
alle stroomversnellingen een geweldige ervaring!

We genieten van een lekkere BBQ onderweg

Een ontspannen bezoek aan de schitterende Hulavallei mag niet ontbreken. De Hulavallei
heeft wandelpaden en observatiepunten die u kunt gebruiken om de duizenden prachtige
vogels te bewonderen die er in het park te vinden zijn. In het voorjaar, tijdens de vogeltrek, is
de variatie aan kleurrijke vogels erg groot. Tot slot in deze vallei een leuke verrassing voor
jong en oud.

Diner en overnachting in Kibboets Degania in Tiberias.



Dag 5 – Vrijdag 3 mei – Gan Hashlosha, Beith She'an en Begin van Shabbat in Jeruzalem

Vandaag een dag om niet snel te vergeten. In de ochtend gaan we zwemmen in Gan
Hashlosha (Sachne). Omringd door palmbomen en rotsen is Gan Haslosha een
fenomenale oase. Terwijl de visjes aan onze voeten kriebelen, genieten we relaxed van
deze onvergetelijke belevenis.

Aansluitend brengen wij een bezoek aan Beith She’an. Beith She’an is een historische plaats uit
de vroege Bronstijd en een van de oudste steden in Israël. We bewonderen de bijzondere
mozaïekvloer van de Beth Alpha synagoge.

Via een mooie route door de Jordaanvallei verlaten wij het noorden en reizen richting het
fascinerende Jeruzalem.

Aan het eind van de dag zijn we bij de indrukwekkende viering van de aanvang van de Shabbat
bij de Westelijke Muur, ook wel Klaagmuur genoemd. Een belevenis die we niet snel zullen
vergeten.

We sluiten de dag af met een traditionele  Shabbatmaaltijd bij een Joods gezin. De
inspirerende uitleg en de gastvrije ontvangst maken dit een unieke ontmoeting!

We overnachten in hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 6 – Zaterdag 4 mei – Shabbat en de Dode Zee

’s Ochtends maken wij een dienst mee in de Grote Synagoge. We beleven een traditionele
Shabbatdienst met prachtige gezangen en bijzondere gebruiken.

In de middag een van de hoogtepunten deze reis. We gaan we naar de Dode Zee! Hier volgt een
echt toeristisch moment. Al dobberend in deze bijzondere zee genieten we van het geweldige
uitzicht. Vergeet niet om foto’s te maken!

Na ons bezoek aan de Dode Zee hebt u een paar vrije uren die u zelf in kunt vullen. Neem een
heerlijke duik in het zwembad of maak een ontspannen wandeling. Geniet van de rust die de
Shabbat met zich meebrengt.

Als slot van een enerverende dag brengen we ’s avonds een bezoek aan de Tower of David.
Hier genieten we van een show met geluid en licht die ons het fascinerende verhaal vertelt van
de geschiedenis van Jeruzalem.

We dineren en overnachten in het inmiddels vertrouwd aanvoelende hotel Royal in Jeruzalem.

Dag 7 – Zondag 5 mei – Vrije dag in Jeruzalem

Vandaag hebben we een vrije dag die we naar eigen interesse kunnen invullen.

Uiteraard is het mogelijk een kerkdienst te bezoeken. Dat kan bijvoorbeeld bij Christ Church in
de ochtend of bij King of Kings in de namiddag.

We dineren en overnachten in hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 8 – Maandag 6 mei – Olijfberg, Oude Stad, Bar Mitsva en slapen in de woestijn

We beginnen de dag op de Olijfberg. Vanaf deze berg hebben we een schitterend uitzicht over
de Oude Stad van Jeruzalem. Een betere plek om je dag te beginnen, kun je je niet voorstellen.

We wandelen naar beneden naar de Hof van Gethsémané, de plek waar de Messias werd
verraden. De eeuwenoude olijfbomen in de tuin geven een goed beeld van hoe het hier was in
Bijbelse tijden.

Via het Kidrondal wandelen we naar de Oude Stad van Jeruzalem.

We brengen een bezoek aan de Klaagmuur, ook wel Kotel genoemd. Het meemaken van de
feestelijkheden van een Bar Mitswa is een geweldige ervaring. Bij Bar Mitswa viert het Joodse
volk dat hun zonen van dertien (of dochters van twaalf) religieus volwassen worden. Verwacht
feestelijkheden met uitbundige zang en dans. Geweldig om mee te maken!

Tot slot gaan we naar de Stad van David en wandelen door de tunnel van koning Hizkia. De
lengte van deze tunnel is 533 meter. We krijgen hoogstwaarschijnlijk natte voeten, maar dat
hebben we over voor deze bijzondere belevenis!

En dan moet het grootste avontuur van de dag nog komen. In bedoeïenenkamp Kfar
Hanokdiem genieten we van de Bedoeïense gastvrijheid en maken een tocht door de woestijn
op de rug van een kameel!

We slapen vannacht in tenten onder de sterrenhemel. Onvergetelijk wakker worden!

Diner en overnachting in Kfar Hanokdiem.

https://www.israelidoedreizen.nl/gebruiken-in-israel-bar-mitswa-meemaken/


Dag 9 – Dinsdag 7 mei - Massada, Tzinwoestijn

Voor de vroege vogels onder ons vandaag de optie om voor zonsopkomst samen de Massada te
beklimmen. Deze schitterende wandeling brengt ons binnen dertig minuten op de top van de
Massada.

We ontmoeten de uitslapers bij het heerlijke ontbijt bij de gastvrije bedoeïenen in Kfar
Hanokdiem.

We rijden vervolgens naar het Zuiden. In de Negevwoestijn maken we een stop bij kibboets
Sde Boker. We staan stil bij één van de grondleggers van de staat Israël, David Ben Gurion, de
eerste premier van Israël. We bezoeken het huis waar hij tot zijn dood in 1973 woonde. De tijd
is hier stil blijven staan. We zien hoe de premier en zijn vrouw hier in alle eenvoud leefden.

Hier vlakbij bezoeken we de begraafplaats van David Ben Gurion en zijn vrouw Paula op grote
hoogte. Vanaf hier hebben we een prachtig uitzicht over de Tzinwoestijn.

We dineren en overnachten in Kibboets Mashabe Shade.



Dag 10 – Woensdag 8 mei – Negevwoestijn en Terugreis naar Nederland

Helaas alweer onze laatste dag. Nog één keer genieten we van het prachtige Israël.

Vanmorgen worden we wakker in de de bloeiende Negev. Het Zuiderland bestaat uit
indrukwekkende bergen, diepe kloven, zandduinen en wadi’s. Wanneer het geregend heeft,
verandert de Negev in een bloemenzee, een magnifiek gezicht! Met een beetje geluk maken we
dit ook tijdens onze vakantie in Israël mee.

Na ons laatste ontbijtje in Israël gaan we naar de Salad Trail. We maken samen een
interessante en leerzame agrarische wandeling door de kassen van de regio Habesor. Deze
plaats vertelt ons het verhaal van pionieren en Zionisme in de 21e eeuw.

Ons laatste bezoek deze reis brengt ons naar het Anne Frank Memorial in het Martyrs Bos. Elk
jaar wordt op Yom HaShoah een herdenkingsceremonie gehouden in dit bos. Daar staat ook
een gedenkteken voor Anne Frank, dat de gruwelen van de Holocaust en de slachtoffers
vertegenwoordigt. In het hart van het bos zien wij het beroemde “Scrolls of Fire” gedenkteken
gemaakt door de bekende beeldhouwer Nathan Rapaport.

Daarmee is helaas aan deze familiereis een einde gekomen. We gaan weer naar huis. We
vertrouwen erop dat jullie als familie deze reis als een bijzondere periode hebben ervaren en
nieuwe vriendschappen rijker zijn. We vertrekken vanaf vliegveld Ben Gurion naar Nederland.

Idoed wenst jullie wel thuis!




