
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Jongerenreis Israël: 10 dagen all-inclusive

 10 dagen  16+  Van: 24/07/2024 - Tot: 02/08/2024

Ben je avontuurlijk ingesteld en zoek je verdieping? Dan is deze voordelige all-inclusive Jongerenreis naar Israël echt iets voor

jou! Samen met leeftijdsgenoten ontdek je het Beloofde Land. Je loopt waar de Messias heeft gelopen en je proeft aan het leven in

een kibboets.

Avontuur en verdieping

Altijd al willen drijven op de Dode Zee of lijkt raften-kajakken bij Kfar Blum je wel wat? Ga gezellig mee. In goed gezelschap gaan

we op trektocht door prachtige natuurgebieden. Natuurlijk mag Jeruzalem niet ontbreken: de sfeer in de straten van Jeruzalem

en de vreugde van de Shabbat, dat moet je ervaren hebben!

Christelijke jongerenreis

Voel de verbinding met elkaar en met het land en volk van Israël. In het Hartland beleef je de Bijbel en dat ook nog eens met

leeftijdsgenoten. Ben jij er klaar voor?



Reisinformatie

Dag 1 Vertrek Jongerenreis naar Israël

Vandaag vertrekken we voor de Jongerenreis naar Israël. Met een rechtstreekse vlucht vliegen

we op Ben Gurion Airport.

Per luxe touringcar worden we naar ons hotel in Jeruzalem gebracht.

Er is nog tijd genoeg om in de middag een beetje de omgeving van je hotel te verkennen en te

genieten van de vakantiesfeer!

Diner en overnachting in hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 2 Bar Mitswa, Mount Herzl en Yad Vashem

Na een heerlij ontbijt gaan we de Bar Mitswa viering meemaken aan de Kotel. Bar Mitswa

betekent letterlijk “zoon of dochter van het gebod”. Een joodse jongen is vanaf zijn dertiende

jaar religieus meerdejarig en dus verplicht zich aan de Mitswot of ok wel geboden te houden.

Voor een joods meisje geldt dit vanaf haar twaalfde jaar. Dit wordt uitbundig gevierd met zang

en dans aan de Kotel.

In de middag bezoeken we de nationale begraafplaats Mount Herzl. Op deze plaats zijn

bekende Israëliërs begraven.

Eén van die mensen is Theodor Herzl. Hij was de grondlegger van het huidige Israël.

Vanuit Mount Herzl lopen we naar Yad Vashem. Yad Vashem betekent letterlijk stad,

gedenkteken en naam. Het ligt op de berg van herinnering.

Yad Vashem is de nationale Joodse gedenkplaats (museum) voor de ongeveer zes miljoen

Europese Joden die door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

Diner en overnachting in hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 3 Segway tour, Machane Yehuda en Shabbat

We beginnen onze dag met een prachtige segway tour en genieten van het adembenemende

uitzicht en de vredige sfeer van het landschap van Armon Hanatziv.

Machane Yehuda, de bekende Joodse markt in Jeruzalem. De geuren en kleuren van verse

groenten, fruit, nootjes en andere producten komen je tegemoet zodra je de markt

binnenwandelt. De “shuk” is erg gezellig, zeker op vrijdag, wanneer mensen inkopen doen voor

de Shabbat. Op de Mahane Yehuda doen we een proeverij van lokale producten: een heerlijke

ervaring! Er is vrije tijd om zelf rond te kijken of op een van de gezellige terrasjes te zitten.

We maken het begin van de Shabbat mee bij de Kotel (Western Wall, ofwel de Klaagmuur).

De sfeer is vreugdevol en de geur van Shabbat hangt in de lucht. De ervaring en de beleving

van de Shabbat zal zeker een onuitwisbare indruk achter laten.

Deze vrijdagavond wonen wij een speciale Shabbatmaaltijd bij. Dat betekent heerlijk vers

Israëlisch eten en veel gezelligheid aan tafel! Tussen de gangen door krijgen wij uitleg over de

Joodse gebruiken op Shabbat. Voor deze gelegenheid proeven wij speciale Shabbatwijn en de

kunstig gevlochten Shabbatbroden, die challa’s genoemd worden. Een onvergetelijke avond!

Overnachting in hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 4 Olijfberg, Gethsémané en Graftuin

Natuurlijk mag een bezoek aan de Olijfberg niet ontbreken tijdens deze Jongerenreis naar

Israël. Vanaf de Olijfberg hebben we zicht op Jeruzalem, de ommuurde stad, het Kidrondal en

de Sionsberg. We kunnen ook de Gouden Poort zien met haar twee dichtgemetselde bogen.

We lopen naar beneden en komen in Gethsémané, een olijfboomgaard waar de Messias zich

terugtrok in gebed tot de Vader.

Gethsémané betekent olijvenpers en ligt aan de voet van de Olijfberg.

We maken een wandeling door de Oude Stad en haar vier kwartieren. Jeruzalem kent

acht poorten met elk  een eigen historie. Deze zullen we ook tegenkomen tijdens onze tocht

door de oude straten.

In de middag bezoeken we de Graftuin. Een oase van rust met een prachtig aangelegde tuin.

De Graftuin is een geschikte plaats voor gebed en overdenking.

We zullen dan ook stilstaan bij het lijden, de kruisiging en de opstanding van de Messias.

Na zonsondergang is de Shabbat voorbij en komt de stad weer tot leven. Bezoek één van de

gezelligste straten van Jeruzalem: de Jaffa Street. Ook de Ben Yehuda Street doet gezellig aan

met de vele winkeltjes en cafeetjes.

In Jeruzalem ontmoet je medegelovigen uit alle delen van de wereld. Geniet ook van zang,

dans en een Israëlisch broodje falafel op één van de vele terrasjes (niet inbegrepen).

De dag sluiten we af met een diner en overnachtin in hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 5 Vrije dag

Deze dag is vrij en in te vullen naar je eigen keuze.

Optioneel kun je een dienst meemaken bij Christ Church in de ochtend.

Optioneel is er in de middag een dienst in King of Kings.

Diner, avondsluiting en overnachting in hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 6 Path of Peace, strand Ashkelon en Kfar Hanokdiem

Vandaag pakken we onze koffers en verlaten we Jeruzalem. We rijden richting het zuiden en

bezoeken Path to Peace. “Pad naar vrede” is een gedeelde mozaïekcreatie, door duizenden

mensen geplaatst op de grensmuur die de Gazastrook en Moshav Netiv HaAsara verdeelt,

grenzend aan de huizen van de moshav. Dit unieke project nodigt bezoekers uit om actief deel

te nemen aan de creativiteit op de vredesmuur. In deze activiteit worden jullie uitgenodigd om

een persoonlijke wens te schrijven op de achterkant van een kleurrijke mozaïek en zelf te

plaatsen op de vredesmuur.

Aansluitend gaan we zelf aan het werk, we helpen met experimenteren en het voorbereiden

van “een pad naar vrede” stenen voor de muur (stenen die aan het einde van het proces van

hun voorbereiding zijn, worden door bezoekers op de muur geplakt). De stenen worden

geproduceerd door middel van verschillende processen: het gieten van de klei in mallen,

schilderen met glazuur.

Tijd om te genieten van het prachtige strand van Ashkelon, daarnaast is de Bijbelse

geschiedenis voelbaar in deze eeuwenoude stad die een aantal keer voorkomt in de Bijbel.

Onze reis vervolgen we naar de woestijn van Judea, naar het bedoeïenenkamp Kfar

Hanokdiem. Kfar Hanokdiem is een groene oase met palmbomen en mooie aangelegde tuinen.

Bij aankomst in Kfar Hanokdiem staan de kamelen voor ons klaar. Zij bezorgen ons een

avontuurlijke kamelenrit door de woestijn.

Na deze tocht door de woestijn van Judea staat er een voortreffelijke maaltijd op ons te

wachten.

Nadat we de zon  hebben zien ondergaan, brengen we de nacht door in een tent bij de

bedoeïenen. Een overnachting in dit ‘duizend sterren’ hotel is een geweldige ervaring.

Voordat we gaan slapen is het tijd voor een kampvuur, mooie verhalen en het roosteren van

marshmallows. Deze Jongerenreis naar Israël wordt de reis van je leven!

Diner en overnachting in Kfar Hanokdiem.



Dag 7 Kfar Hanokdiem, Massada en Dode Zee

Deze dag begint vroeg. Om 04.00 uur worden we aan de voet van de Massada afgezet. Daarna

klimmen we naar de top van de Massada. Daar genieten we van het adembenemende zicht als

de zon opkomt over de Dode Zee en vanachter de Jordaanse bergen.

Boven op de berg van Massada zullen we de aangrijpende historie van Massada uitgelegd

krijgen door onze gids. Massada is het imposante paleis dat Koning Herodes heeft laten

bouwen aan de westkant van de Dode Zee (Zoutzee) op de top van de berg. Hier vochten de

moedige Zeloten hun laatste strijd tegen de Romeinen.

De Oase van Ein Gedi bezoeken we vroeg in de ochtend, zodat we hopelijk een glimp kunnen

opvangen van klipdassen en ibexen. De natuur ontwaakt en zo ook de dieren en de vogels. We

lopen tot aan de vierde waterval (Davids waterval) om zo een schitterend uitzicht te hebben

over de Dode Zee. Als we onze Bijbel openslaan, staan we stil bij het verhaal van David en

koning Saul. David trok zich met zijn mannen terug in de rotsholen in de buurt van Ein Gedi.

De prachtige woestijn van Judea zal ook niet ongemerkt aan ons voorbij gaan.

Dan is het tijd voor afkoeling en drijven op de Dode Zee. Dit is een belevenis die je niet wil

missen. We smeren ons in met zoute modder. Dit zijn altijd de leukste fotomomenten!

Na deze lange dag is het tijd om naar ons hotel te gaan rondom het Meer van Galilea!

Diner en overnachting in hotel Astoria, Tiberias.



Dag 8 Boottocht meer van Galilea, Arbel en Kapernaüm

Na een fantastisch Israëlisch ontbijt maken wij een boottocht op het Meer van Galilea. Het

meer is een van de plaatsen waar de Messias veel tijd doorbracht. Een nieuwe herinnering aan

deze vakantie in Israël om mee te nemen naar huis.

Hierna bezoeken wij het Arbelgebergte. Als we op de top van de klif staan, kijken we uit over

het Meer van Galilea. Tijd voor een groepsfoto met dit adembenemende uitzicht! Via een

spectaculaire klim- en wandelroute dalen wij af naar beneden.

We vervolgen onze reis naar Kapernaüm, deze bekende Bijbelse plaats ligt op vier kilometer afstand van de

plaats waar de rivier de Jordaan en het Meer van Galilea binnenstroomt. Hier vinden we de ruïnes van

Kapernaüm, het huis van de Messias en de apostelen Petrus, Andreas, Jacobus en de plek waar de Messias zich

terugtrok om in stilte te bidden.

We gaan verder naar de oevers van de rivier de Jordaan in de Beith She’anvallei ten zuiden van

het Meer van Galilea. We verkennen dit natuurrijke gebied op Nederlandse wijze, want we

stappen op de fiets! We kijken onze ogen uit tijdens de fietstocht in de prachtige natuur van

Israël. Tussendoor nemen we de tijd voor verkoeling in de bronnen die we hier tegenkomen.

En nog meer water! we gaan naar Gan Hashlosha. Een natuurpark dat ten zuiden van het Meer

van Tiberias ligt en een waar zwemparadijs is. Bijzonder is dat de vissen direct aan je tenen

knabbelen als je even stil staat.

Diner en overnachting in hotel Astoria, Tiberias.



Dag 9 Golan, Mount Bental en Raften

Deze dag brengen wij door in het noorden van Israël.

In de ochtend gaan we fruit plukken op een prachtige plaats op de Golanhoogvlakte. We

krijgen uitleg over het bedrijf en een rondleiding.

Hierna gaan we naar kibboets Elrom. Hier bekijken we de film die de heldhaftige strijd laat

zien tijdens de Yom Kippur oorlog in de tranenvallei (Emek HaBracha).

Mount Bental is één van de bijzondere bergen van Israël, met het uitzicht op de Golanhoogten

en Syrië. Op deze plaats werd een moedige strijd gestreden tijdens de Israëlische oorlog om de

Golanhoogvlakte. Het dal onderaan de berg tot aan de berg van de Hermon wordt het

tranendal genoemd. De Yom Kippur Oorlog van 1973 is op wonderlijke wijze gewonnen door

de Israëliërs.

Na dit avontuur staat er een fantastische BBQ op ons te wachten. Supergezellig en zoveel eten

als je maar wilt!

Tijd voor ontspanning! We gaan raften – kajakken en laten ons verrassen door

stroomversnellingen en glijbanen.

Het avontuur is nog niet voorbij, we gaan naar een outdoorpark! Touwenparcours, klimmuren,

boogschieten mogen niet ontbreken tijdens deze actieve vakantie in Israël. Durf jij tot 300

meter hoogte te klimmen?

Diner en overnachting in hotel Astoria, Tiberias.



Dag 10 Afsluiting Jongerenreis naar Israël en Terugreis

Nog een laatste keer tijdens deze Jongerenreis naar Israël genieten we van een Israëlisch

ontbijt.

Aan deze mooie Israëlreis is een einde gekomen, maar met mooie herinneringen en

waarschijnlijk een aantal vriendschappen rijker, gaan we weer naar huis.

Vanaf Ben Gurion vertrekt ons vliegtuig met een rechtstreekse vlucht naar huis. Shalom

Israël, tot de volgende keer!

Idoed wenst jullie wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 24/07/2024 - Tot: 02/08/2024

Inbegrepen

Vliegreis / luchthavenbelasting

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 15 kg

Accommodaties incl. ontbijt en diner

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

 Lunch

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandstalige gids

Nederlandssprekende reisleiding

Fooi gids, chauffeur en reisleider €6,00 p.p.p.d.

Pet, Landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Headsets

Niet inbegrepen

Annulerings-en reisverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds € 7,50 p.p.

Administratiekosten € 47,50

Persoonlijke uitgaven

Drankjes tijdens de maaltijd

Toeslag 1-persoonskamer € 541,00 of kamer op indeling € 20,00

Baby toeslag vlucht €60,00 (0-2 jaar)

Calamiteitenfonds €5,00 p.f.



Voorwaarden
Let op: Je paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze Israël rondreis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing. Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties
Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet. Reizigers worden ingedeeld op

drie- en vierpersoonskamers. Israël Idoed Reizen hanteert de richtlijn dat ongehuwde reizigers van verschillend geslacht niet bij

elkaar op de kamer worden ingedeeld.

Het hotel waar wij verblijven in Jeruzalem is centraal gelegen.

Extra informatie
Aansluitend aan deze rondreis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van je verblijf tot de mogelijkheden

waarin wij je kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

Gave reis vol avontuur!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

