
Reizen naar het echte Israel,

zoals alleen Idoed dat kan!

Israël in het bloeiende voorjaar 2025

 11 dagen  Alle leeftijden  Van: 24/02/2025 - Tot: 06/03/2025

Gaat u mee op reis naar Israël in het voorjaar? Zie de natuur in Israël in de lente op haar mooist. Alles staat in bloei!

Geniet van de geuren en kleuren van de prachtige bloemen die de velden bedekken. Deze rondreis door Israël met haar
veelzijdige natuur laat u versteld staan van de wonderen van de Heere. Samen beklimmen we de bergrug van het Gamlagebergte
en dalen we af in de Hulavallei.

Natuurreis met Israël Idoed Reizen

Ruik en proef van wilde planten zoals kervel en natuurlijk de Israëlische olijfboom die ook veelvuldig in de Bijbel wordt genoemd.
Maar wees ook getuige van de grote vogeltrek. De natuur van Israël komt dichterbij dan ooit tijdens deze voordelige rondreis.

De reis naar het land, vloeiende van melk en honing, wordt begeleid door de Nederlandssprekende gids Ayalla Zion. Zo leert u
alles van het land, de natuur, de cultuur en de mensen. Wilt u ook genieten van Israël op z’n mooist? Natuurlijk met Israël Idoed
Reizen!



Reisinformatie

Dag 1 – Maandag 24 februari 2025 – Vertrek Israël in het bloeiende voorjaar

Vandaag vertrekken we naar Israel, Tel Aviv, vliegveld Ben Gurion. Wij vliegen met een
rechtstreekse vlucht vanaf Amsterdam, Schiphol.

Bij onze rondreis door Israël gaan we richting het Karmel gebergte.

In het Dor Habonim reservaat maken we een wandeling.

Het uitzichtpunt Tel Dor biedt een indrukwekkend zicht op met name de haven aan de voet
van de Tel. De ruïnes zijn de moeite waard voor een  bezoek. Ten zuiden van de Tel ligt de
prachtige lagune van Nahsholim Beach, de uitgestrekte kustlijn loopt verder naar het noorden.

Diner en overnachting in Hotel Resort, Nachsholim.



Dag 2 – Dinsdag 25 februari – Karmel, Mount Gilboa en Nahal Yitzpor

Vanochtend beginnen we onze dag rondom de Karmel. Aan de voet van de Karmel in Nahal
Mearot lopen we de botanische route. Het reservaat wordt gekenmerkt door mediterraan bos.
Op de hoge kliffen groeien een aantal klifplanten, waaronder “Kretenzische kool” (Brassica Cretica), die alleen
in Nahal Me’arot in Israël groeit. 

We gaan verder met een wandeling op het Gilboa gebergte. We lopen de Iris trail en hopen dat
we de prachtige iris zien die alleen op Gilboa groeit.

We verlaten deze mooie omgeving niet voordat we nog een wandeling maken die ons langs de
Nahal Yitzpor rivier voert. Deze rivier stroomt vanaf de Gilboa tot aan de Beith She’an vallei.
Dit gebied staat vol anemonen en cyclamen. Vooral gedurende de maand februari zijn in Israel
veel wilde bloemen te zien langs wegen, bij riviertjes, in bossen en dalen.

Diner en overnachting in kibboets Degania.



Dag 3 – Woensdag 26 februari – Mount Bental, Kibbutz Elrom, Katzrin en Gamla

In de ochtend brengen we een bezoek aan de berg Bental. De berg Bental biedt een
panoramisch uitzicht over de Golan en de huidige grens met Syrië. In het dal is de moedige
strijd gestreden tijdens de Zesdaagse Oorlog om de Golan. Boven op de bergtop zijn de
bunkers te bezichtigen die een stukje laten zien uit het verleden.

Aansluitend gaan we naar  Kibboets Elrom. Hier bekijken we de film die de heldhaftige strijd
laat zien tijdens de Yom Kippur oorlog in de tranenvallei (Emek HaBacha).

We vervolgen onze reis naar de “hoofdstad” van de Golan, Katzrin. Daar bezoeken we het
archeologisch museum, waar de vele opgravingen uit Gamla te zien zijn. Ook bekijken we de
historische film over de indrukwekkende geschiedenis van Gamla.

Na de film strekken we de benen en gaan we een stukje wandelen in het Gamlagebergte.
Gamla staat bekend als de “Massada” van het Noorden, vanwege zijn identieke tragische
verleden. Gamla heeft een prachtig uitzicht, oude artefacten en een adembenemende waterval.
Ook één van ‘s werelds oudste synagogen, die werd gebouwd voor de verwoesting van
de Tweede Tempel is hier te bezichtigen. Gamla dankt zijn naam aan de vorm van de berg.
Deze lijkt op de bult van een “Gamal” (kameel in het Hebreeuws).

We sluiten deze mooie dag af met de Berg van de Zaligsprekingen, waar de Messias Zijn
Bergrede hield. Op deze plaats gaan de woorden van deze inspirerende en indrukwekkende
toespraak leven! Tijdens de wandeling naar beneden kijken we uit over het prachtige meer van
Galilea.

Diner en overnachting in kibboets Degania.

https://www.israelidoedreizen.nl/bezienswaardigheden-in-israel-massada/


Dag 4 – Donderdag 27 februari – Arbelgebergte, Hulavallei en Tel Facher

In de ochtend rijden we richting het Noorden. We bezoeken het Arbelgebergte. Vanaf hier
hebben we een prachtig uitzicht over het Meer van Galilea, de Golanhoogvlakte en het
Hermongebergte.

Een bezoek aan de Hulavallei past uitstekend in het programma van de Natuurreis naar Israël.
Zeker tijdens het voorjaar is de vogeltrek enorm en vormt de variatie van vogels een
schitterende aanblik. De Hulavallei bevat wandelpaden en uitkijkpunten die te gebruiken zijn
bij het observeren van de duizenden vogels die er in het park te vinden zijn.

Voor de Zesdaagse Oorlog van 1967 was Tel Facher de sterkste en belangrijkste Syrische basis
in de noordelijke Golan hoogvlakte. Tijdens de Zesdaagse Oorlog vochten de Israëlische
troepen één van de hevigste veldslagen in de militaire geschiedenis van Israël. Vandaag de dag
staat deze plaats bekend als Golani Lookout, omgedoopt tot de infanteriebrigade van de
Israëlische defensiemacht. In totaal zijn er tijdens deze strijd 32 Israëlische jongens
omgekomen.

We dineren en overnachten in hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 5 – Vrijdag 28 februari – Elon Moreh, Berg van de zegeningen en Shabbat in Jeruzalem

Vanochtend beginnen we onze dag op de bijzondere plaats Elon Moreh op de berg Kabir. Een
indrukwekkende gedachte dat op deze plaats Abraham zijn band met dit land heeft verzegeld.
Elon Moreh was de eerste plaats waar Abraham een altaar bouwde en daar zei God tegen hem
“Aan uw nageslacht zal ik dit land geven.” (Gen 12 vers 7)

Tijdens onze tocht door Samaria zullen we als het ware in de voetstappen gaan van de
patriarchen. We gaan in gesprek met een setler en lunchen op een plaats waar Israëlische
soldaten elkaar ontmoeten.

We staan stil bij de bijzondere plek in Shilo, waar de tabernakel 369 jaar heeft gestaan. Op deze
plek richtte Hannah haar gebed tot God en verhoorde Hij haar.

De Berg van de Zegeningen, de Gerizim ligt aan de noordkant van het huidige Nablus, het
Bijbelse Sichem. Vanuit de Gerizim hebben we zicht op de stad Nablus. Als we goed kijken,
kunnen we vanuit de verte het graf van Jozef zien. Het graf van Jozef ligt op de plaats waar de
Heere aan Abraham verscheen, in Sichem, bij de terebint van More. Jozef zijn graf was een
getuigenis van Gods belofte aan Israël, aangaande hun rechten op het land.

Tijd voor een bijzonder bezoek. In het land van Benjamin wonen Shlomo en Naomi, de
oprichters van Saboneto. Shlomo en Naomi kregen zes jongens, onder wie Elnathan, een
jongen met het downsyndroom. Elnathan gaf zijn ouders de drive zich in te zetten voor
mensen met speciale behoeften. Saboneto produceert heerlijke zeep op natuurlijke basis.
Tijdens ons bezoek horen we het inspirerende verhaal achter Saboneto en maken we kennis
met de bijzondere werknemers.

We besluiten de dag met een lekker diner en overnachten in hotel  Royal in Jeruzalem.



Dag 6 – Zaterdag 1 maart – Olijfberg, Oude Stad van Jeruzalem en Graftuin

Vandaag staat in teken van de Oude Stad van Jeruzalem.

We beginnen met een wandeling over de stadsmuren van Jeruzalem.

Vanaf de Olijfberg hebben we een ongelofelijk mooi uitzicht op de Oude Stad, met de originele
trappen die opgingen naar de Tempel, waar ook de Messias heeft gelopen.

We lopen vanaf de Olijfberg naar beneden naar de Dominus Flevitde kerk, de plaats waar de
Messias weende over de stad, en komen daarna in de Hof van Gethsémané.

We gaan door het Kidrondal naar de Oude Stad.

Bij de Kotel (Klaagmuur) kunnen we een indruk krijgen van de sfeer op de Shabbat.

We eindigen onze reisdag in de Graftuin, een oase van rust in een prachtige tuin
met bijzondere bloemen en planten. De authentieke plaats van de kruisiging en opstanding
van de Messias.

Diner en overnachting in hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 7 – Zondag 2 maart – Vrije dag in Jeruzalem

Deze dag is vrij en kunt u invullen naar eigen interesse/ keuze.

Optioneel kunt u een wandeling maken over de muren van Jeruzalem met uitleg over Jesaja
62.

In de ochtend en middag is het mogelijk de dienst bij de King of Kings of Christ Church bij te
wonen.

Ook is er een bezoek aan de Knesset (Parlementsgebouw) mogelijk. De rondleiding en
bezichtiging zijn zeer interessant.

Diner en overnachting in hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 8 – Maandag 3 maart – Ein Gedi, Oude synagoge en de Negev woestijn

In de botanische tuin van Ein Gedi raak je niet uitgekeken! We zien wel veertig soorten
palmbomen, vooral de dadelpalm. Deze heeft een belangrijke plaats in de Hebreeuwse Bijbelse
overlevering. De inheemse planten van het gebied trekken vele soorten vogels aan. In de botanische tuinen

is een goed gelegen vogelobservatiebank. De botanische tuinen liggen verspreid over het grootste
deel van de kibboets en maken integraal deel uit van het gemeenschapsleven van de kibboets.

 De cactustuin met zeer zeldzame cactussen is uniek en vanaf hier is er een uitkijkpunt met

uitzicht op het zuiden vanaf de kliffen van Ha’atakim, de berg Sodom en de oevers en sink holes van de Dode

Zee. Vanwege de teruglopende waterlijn van de Dode Zee werden oude ankers gevonden in de zeebodem. 
Sommige van deze ankers zijn te zien in dit gebied.

In Ein Gedi bezoeken we de oude synagoge, deze dateert uit de Romeins-Byzantijnse periode
en heeft vele veranderingen doorgemaakt. De synagoge werd uiteindelijk vernietigd door vuur,

waarschijnlijk tijdens het bewind van de keizer Justinianus (tweede helft van de 6e eeuw) een periode van

joodse vervolging. Onder de items in het vernietigingspuin bevond zich een unieke vondst: een 30 cm hoge

zevenarmige kandelaar van brons. De synagoge is weer gerestaureerd en vandaag de dag kunnen bezoekers
genieten van deze prachtige synagoge van de Joodse gemeenschap die ooit in Ein Gedi heeft gewoond.

We sluiten deze mooie dag af met een wandeling in het Sodomgebergte. Dat ligt in het zuidelijke deel van het

Dode Zeebekken. De berg is eigenlijk vol met zout en werd lang geleden gevormd. De omgeving nodigt ons uit

om grotten, spleten, de meelgrot, mergelsteen en eeuwenoude landschappen te ontdekken die het heden en
het verleden van het gebied met elkaar verbinden dat zo ver teruggaat als Bijbelse tijden.

Diner en overnachting in de Negev woestijn bij kibboets Mashabe Sade.



Dag 9 – Dinsdag 4 maart – Ein Avdat, Sde boker en de Negev woestijn

We bezoeken in de ochtend de kibboets Sde boker. Deze kibboets is gelegen in de
Negevwoestijn. In Sde boker woonde de oprichter van de staat Israël, David Ben Gurion,
samen met zijn vrouw Paula.

Sde boker bevindt zich in een prachtig natuurgebied. Het volledig ingerichte huis zoals David
Ben Gurion en Paula bewoond hebben, is hier ook te zien.

Ein Avdat is een spectaculaire, smalle, diepe en steilwandige kloof die ontstaan is door erosie
van stromend water. Via de wandelpaden zullen wij dit park bezichtigen. Talrijke bronnen en
een reeks van watervallen zijn er te zien in het Ein Avdat nationaal park. Een tal van trappen en
grotten maakt dat dit een prachtig wandelgebied is.

We maken kennis met het leven op de Kornmehl geitenboerderij. De locatie is in het voorjaar
omgeven met prachtige woestijnbloemen. Anat en Daniel geven ons een rondleiding in hun
bloeiende bedrijf en we gaan heerlijke geitenkaas proeven! Anat en Daniel geloven dat de
gezondheid van hun geiten en de kwaliteit van hun melk, antibioticum en hormoonvrij,
voortkomt uit de permanente aandacht die ze geven en aan de leefomstandigheden van de
geiten en het goede voedsel.

Diner en overnachting in de Negev woestijn bij kibboets Mashabe Sade.

https://www.israelidoedreizen.nl/bezienswaardigheden-in-israel-ein-avdat/
https://www.israelidoedreizen.nl/bezienswaardigheden-in-israel-ein-avdat/


Dag 10 – Woensdag 5 maart – Nahal Habesor, kibboets Yad Mordechai en het honinghuis

Nahal Habesor is één van de grootste wadi’s in de Negev. De stroom begint bij Mount Boker en
stroomt over in de Middellandse Zee. De Besor komt voor in het eerste verbond en is een beek
of ravijn in het uiterste zuidwesten van Juda, daar waar 200 van Davids mannen achterbleven
omdat ze te zwak waren, terwijl de andere 400 mannen de Amalekieten achtervolgden. (1 Sam.
30) Deze fascinerende plaats zal zeker tot onze verbeelding spreken.

Kibboets Yad Mordechai ligt op korte afstand van de zuidelijke strandstad Ashkelon. De
kibboets staat bekend om zijn honingproductie en om zijn herinnering aan de opstandeling
Mordechai Anilewitz van de Warschau Getto. Mordechai was een rolmodel voor de vele jonge
mannen en vrouwen die vochten om de nieuwe staat Israël te verdedigen. In een brief die hij
kort voor zijn dood in 1943 schreef, was Mordechai vol lof over het vermogen van de Joodse
mensen om zich te verdedigen: “De droom van mijn leven is opgestaan om te verworden tot
een feit. Zelfverdediging in het getto is realiteit geweest. Joodse gewapende weerstand is een
feit. Ik ben getuige geweest van de prachtige, heldhaftige gevechten van Joodse mannen in de
strijd.” Kibboets Yad Mordechai is ook de plaats van de Slag van Yad Mordechai, gevoerd door
slechts 130 kibboetsleden met slechts 55 lichte wapens tegen de Egyptenaren tijdens de
Onafhankelijkheidsoorlog in 1948.

Het land van melk en honing is dat met een reden. We brengen daarom een bezoek aan
het bijen en honinghuis, waarna we het museum van Yad Mordechai bezichtigen.

Neot Kedumim, het Bijbels natuurreservaat. De tuin van ”Profeten en Wijzen” met honderden
verschillende planten en bomen is een prachtige plek!

Diner en overnachting in de Negev woestijn bij kibboets Mashabe Sade.



Dag 11 - Donderdag 6 maart - Tel Azeka, Mitzpe Massua en Scroll of fire

Gelegen in het hart van het laagland van Judea ligt Tel Azeka. In de vallei van HaElah staan we
stil bij wat zich hier heeft afgespeeld tussen David en Goliath. Tel Azekah is in  de oudheid een
van de belangrijkste steden en het regionale centrum van de vruchtbare vlaktes van de
prachtige vallei van Elah. Millennia lang bloeide en groeide Azekah, profiterend van zowel de
rijke en natuurlijke als strategische ligging op een van de belangrijkste routes die van de
kustvlakte naar Jeruzalem en het zuiden leidden.

In Mitzpe Massua maken we een korte wandeling die loopt door een van de meest pittoreske
gebieden van het land en biedt een prachtig uitzicht vanaf het historische Masua Lookout en
prachtige bloesems in het magische Masua Forest

Scroll of fire is te zien in de bergen van Judea. Een prachtig kunstwerk in de vorm van een
boekrol. met in de binnenkant woorden uit Ezechiël 37: ‘Ik doe u uit uw graven opstaan’, en
met op de buitenkant beelden van sterven en opstanding van het volk Israël.
Je ziet aan de ene kant beelden van Joden in de tweede Wereldoorlog, aan de andere kant de
terugkeer naar het leven en het land.

Ons laatste bezoek deze reis brengt ons naar het Anne Frank Memorial in het Martyrs Bos. Elk
jaar wordt op Yom HaShoah een herdenkingsceremonie gehouden in dit bos. Daar staat ook
een gedenkteken voor Anne Frank, dat de gruwelen van de Holocaust en de slachtoffers
vertegenwoordigt. In het hart van het bos zien wij het beroemde “Scrolls of Fire” gedenkteken
gemaakt door de bekende beeldhouwer Nathan Rapaport.

Daarmee is helaas aan deze prachtige reis een einde gekomen. We gaan weer naar huis. We
vertrouwen erop dat jullie deze reis als een bijzondere periode hebben ervaren en nieuwe
vriendschappen rijker zijn. We vertrekken vanaf vliegveld Ben Gurion naar Nederland.

Idoed wenst u  wel thuis!


