
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

In de voorjaarsvakantie naar Berlijn

 5 dagen  Van: 19/02/2024 - Tot: 23/02/2024

Een indrukwekkende reis naar de hoofdstad van Duitsland. In Berlijn ontdekken we de sporen van het ooit zo rijke Joodse leven

in deze stad. De aangrijpende bezoeken aan concentratiekampen Sachsenhausen en Ravensbrück zijn om nooit te vergeten.

Veelzijdige geschiedenis

Ooit leefden in Berlijn duizenden Joden. Nu herinneren duizenden struikelstenen (Stolpersteine) aan hen die er niet meer zijn.

Veel in de stad verwijst nog naar de rijke Joodse geschiedenis. Tijdens deze reis vol indrukwekkende verhalen beleven we het

veelzijdige verleden van Berlijn.

Sachsenhausen en Ravensbrück

We brengen een bezoek aan concentratiekamp Sachsenhausen. Hier zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog politieke

tegenstanders van Hitler, maar ook Joden, communisten en gehandicapten gevangen. Velen van hen stierven een vreselijke

dood. We horen bijzondere verhalen vol tragiek en moed.

Ook de verhalen in vrouwenkamp Ravensbrück zijn indrukwekkend. Hier zat ooit Corrie ten Boom gevangen, de moedige

christelijke verzetsvrouw uit Haarlem. Samen met haar zus Betsie die in Ravensbrück stierf. Haar laatste woorden aan Corrie:

‘Er is geen put zo diep of Gods liefde is dieper.’

Een leerzame reis vol geschiedenis!



Reisinformatie

Dag 1 – Maandag – Vertrek naar Berlijn

Vandaag begint onze indrukwekkende vijfdaagse reis naar Berlijn.

Busreis naar Berlijn, met een korte tussenstop.

Vandaag brengen wij een bezoek aan het Joods museum in Berlijn, verder brengen wij

vandaag nog een bezoek aan de synagoge, het nieuwe symbool van Berlijn.  Door de hoge

gouden koepel is deze al vanaf ver te bewonderen.

Na een dag overweldigende indrukken is het tijd om naar ons hotel te gaan het Titanic

Comfort Hotel.

Diner en overnachting in ons hotel.



Dag 2 – Dinsdag – Het oude Berlijn & Joodse geschiedenis (Hackesche Höfe & Scheunenviertel)

Vandaag begint met een rondleiding per bus door het oude Berlijn en bezoek aan Joods

erfgoed. Vervolgens gaan wij al wandelend naar de Scheunenviertel (Schurenwijk) en de

Hackesche Höfe. Hier gaan we terug naar de jarentwintig waar we gerestorneerde en originele

binnenplaatsen zien en we verschillende politieke en historische verhalen horen. Het

Hackesche Höfe complex weergeeft de kleurrijke verhalen van sociale ideeën en commerciële

inventiviteit. We lopen langs een voormalige balzaal en volgen de sporen van de Joodse

geschiedenis die nauw gelinkt is aan dit oude kwartier van Berlijn.

Hierna heeft u de gelegenheid om zelf de stad te verkennen.

Diner en overnachting in uw hotel Titanic Comfort, Berlijn.



Dag 3 – Woensdag – Bezoek aan Sachsenhausen

Vandaag bezoeken we op 35 km afstand van Berlijn, een voormalig concentratiekamp.

In 1936 is dit tweede kamp van Duitsland gebouwd, tevens werd dit kamp beschouwd als

‘voorbeeld kamp’ en opleidingskamp.

Tegenwoordig kunnen we het voormalig concentratie kamp bezoeken, sinds 1961 werd er

gewerkt aan een herinneringsmonument en museum. Het kamp is niet meer in de originele

staat, maar nog altijd wordt er hard gewerkt om het in goede staat te houden.

Een zeer indrukwekkende plek, met een geschiedenis om nooit meer te vergeten. Vele

gruweldaden hebben hier plaatsgevonden, wat natuurlijk ook als schokkend ervaren kan

worden.

Van deze dag zullen we ook dan ook een groot gedeelte besteden aan dit bezoek.

Diner en overnachting in uw hotel Titanic Comfort, Berlijn.



Dag 4 – Donderdag – Bezoek Ravensbrück

Vandaag brengen we een bezoek aan voormalig concentratiekamp Ravensbrück , niet ver van

Berlijn. In dit kamp zaten voornamelijk vrouwen gevangen. Ook de kampleiding was voor het

merendeel vrouwelijk. Sommige gevangen werden gebruikt voor medische experimenten.

Ravensbrück vertelt verschrikkelijke en onbekende verhalen over de rol van vrouwen in het

Derde Rijk.

In de jaren 1939 – 1945 zijn in Ravensbrück ongeveer 132.00 vrouwen en kinderen en 20.000

mannen als gevangenen geregistreerd. Onder hen 1000 Nederlandse vrouwen. We staan stil

bij hen die hier gevangen zaten.

Diner en overnachting in uw hotel Titanic Comfort, Berlijn.

Dag 5 – Vrijdag – Bezoek Berlijnse Muur, Terugreis Nederland

Vol indrukken reizen wij weer naar Nederland. Opdat wij niet vergeten!

We vertrouwen erop dat u heeft genoten en dat u ook voor uw volgende reis kiest voor Israël

Idoed Reizen.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek:  Van: 19/02/2024 - Tot: 23/02/2024

Inbegrepen

Busreis in comfortabele touringcar met airco

Handbagage koffer max. 15 kilo

Hotelovernachtingen in Berlijn

Ontbijt en diner

Entrees en excursies

Erkende Nederlandse gids

Nederlandstalige reisleiding

Niet inbegrepen

Reis- en annuleringsverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds € 7,50 p.p.

Administratiekosten € 30,-

Persoonlijke uitgaven

Lunches en extra drankjes

Toeslag 1-persoonskamer €285,00 of kamerindeling €20,00

Fooi voor gids/chauffeur/reisleider €6,00 p.p.p.d

Calamiteitenfonds €2,50 p.p.



Voorwaarden
Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Joodse geschiedenis in en om Berlijn!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

