
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Israël ontspannen beleven in het voorjaar

 10 dagen  Alle leeftijden  Van: 08/04/2024 - Tot: 17/04/2024

Met deze ontspannen Israëlreis komt u helemaal tot rust in het Beloofde Land. Het programma bevat veel vrije tijd. Zo kunt u

Israël op uw eigen tempo verkennen. We genieten volop van de uitbundige natuur in Israël, die in het voorjaar op het mooist is.

Gewoon lekker ontspannen op reis!

Rondreis in rustig tempo

We bezoeken Tiberias in het noorden van Israël en trekken richting Jeruzalem. Onderweg genieten we op ons gemak van het

goede dat Israël biedt. Rosh HaNikra bijvoorbeeld, met haar prachtige witte krijtrotsen. We drijven heerlijk relaxed in de Dode

Zee. Ook genieten we van het uitzicht op de Berg van de Zaligsprekingen en bewonderen veel andere Bijbelse

bezienswaardigheden. Ontspannen op vakantie in Israël, wat wilt u nog meer?

Ervaren gidsen

Op rondreis door Israël leert u het land van binnenuit kennen. We bezoeken juist die plaatsen waar u anders niet snel zou komen.

Wat dacht u van kibboets Ein Gev? De ervaren gids vertelt over de geschiedenis van deze bijzondere plek. Of ons bezoek aan de

berg Bental, waar de oorlog om de Golan werd gevochten. Deze Israëlreis zult u niet snel vergeten.



Reisinformatie

Dag 1 – 8 april 2024 – Vertrek Israël ontspannen beleven en Meer van Tiberias

Onze reis naar het prachtige Israël begint eindelijk!

We komen, na een rechtstreekse vlucht, aan op het vliegveld van Tel Aviv, Ben Gurion.

Per luxe touringcar begint onze reis door het Beloofde Land. Onderweg genieten we van de

natuur, van het gevarieerde landschap en van de bergen en dalen.

Het noorden van Israël is schitterend. In de streek rondom het Meer van Galilea heeft de

Messias veel wonderen verricht. We bezoeken dit gebied.

Na aankomst bij onze kibboets in de buurt van het Meer van Galilea is er tijd om te

acclimatiseren.

Diner en overnachting kibboets Degania in Tiberias.



Dag 2 – 9 april – Meer van Galilea, Kibboets Ein Gev en Mount Bental

We starten de dag met een rustgevende boottocht op het Meer van Galilea. We genieten van

de prachtige omgeving; de machtige bergen en de zon die schittert op het water en zo

prachtige kleuren doet oplichten.

We nemen de tijd voor een koffie- en theepauze in kibboets Ein Gev. Deze kibboets ligt direct

aan het Meer van Galilea en is een van de grootse ‘kibboetsiem’ van Israël. We nemen deze

prachtige plaats in ons op en horen van onze gids de indrukwekkende geschiedenis van deze

kibboets en de grote bananenplantage.

We lunchen aan het Meer van Galilea. Probeer eens de wereldberoemde Sint

Petrusvis, vanwege de smaak een geliefd gerecht!

We bezoeken op de schitterende Golanhoogvlakte Mount Bental, één van de meest bijzondere

bergen van Israël. Vanaf deze plek hebben we een geweldig uitzicht over de Golan en Syrië. In

dit gebied is tijdens de Yom Kippuroorlog in 1973 zwaar gevochten. Verderop in kibboets

Elrom bekijken we een film over deze heldhaftige strijd.

Diner en overnachting kibboets Degania in Tiberias.

https://www.israelidoedreizen.nl/typisch-israel-de-kibboets/


Dag 3 – 10 april – Berg van de Zaligsprekingen, Tabgha, Kapernaüm en Safed

Deze interessante dag begint met een wandeling vanaf de Berg van de Zaligsprekingen. We

genieten van het prachtige uitzicht en denken na over de inspirerende woorden van de

Bergrede die, volgens de overleveringen, hier door de Messias zijn uitgesproken.

Vervolgens gaan we naar Tabgha, zo’n drie kilometer ten zuidwesten van

Kapernaüm. Tabgha is de plek waar de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van broden en

vissen plaatsvond.

We bezoeken de ruïnes van Kapernaüm. De Messias bracht hier veel tijd door met Zijn

discipelen. In de Bijbel lezen wij dat de apostelen Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes en de

tollenaar Mattheüs in Kapernaüm woonden.

In Safed, één van de vier heilige steden van Israël, bezoeken we de kunstenaarswijk.  Al lopend

door de smalle straatjes krijgen we een beeld van het leven van de inwoners van Safed. Als u

wilt, kunt u de synagoge bezoeken om de bijzondere sfeer te proeven.

Diner en overnachting kibboets Degania in Tiberias.



Dag 4 – 11 april – Akko, Rosh Hanikra en Arch Cave

We beginnen vandaag in de stad Akko. Deze oude havenstad ligt aan de Middellandse Zee. De

stad heeft een rijke geschiedenis! Erg bijzonder is bijvoorbeeld de Middeleeuwse citadel, die de

kruisvaarders ooit bouwden. We maken een wandeling langs de beroemde eeuwenoude

stadsmuur. Deze muur loopt tot in zee, een fotogeniek plaatje!

Over het strand wandelen we naar de grotten van Rosh Hanikra. Hier bewonderen we

prachtige witte krijtrotsen. We bezoeken de fascinerende grotten, die we, via een uitgezette

route, tweehonderd meter in gaan. Op deze plaats liep ooit een spoorweg die Israël met

Libanon verbond, van Caïro naar Beiroet.

Vervolgens een van de hoogtepunten deze reis: een bezoek aan Arch Cave. Arch Cave is een

van de mooiste natuurwonderen van Israël, de natuurlijke boog met de diepe grot eronder zijn

magnifiek. Het uitzicht vanaf deze plek is adembenemend. Vergeet niet uw camera mee te

nemen.

Diner en overnachting kibboets Nes Ammim



Dag 5 – 12 april – Caesarea, Muhraka, Jizreël en Shabbat in Jeruzalem

Onze dag begint in Caesarea. We krijgen een rondleiding door deze oude havenstad. Koning

Herodes liet deze stad bouwen. Tegenwoordig is zijn paleis grotendeels een ruïne. We vinden

in Caesarea een eeuwenoud aquaduct, een theater en nog veel meer.

Daarna rijden we naar de Karmel. We zullen een bezoek brengen aan Muhraka, de plaats waar

de profeet Elia de confrontatie aanging met de Baälpriesters. Muchraka ligt maar liefst 482

meter boven zeespiegel.

Vanaf het dak van het klooster hebben we een adembenemend uitzicht over de vlakte van

Jizreël, de plaats van het Armageddon. In deze vallei, die aan de voet van de Karmel ligt, zijn

veel grote veldslagen geleverd. We zien ook Haifa liggen.

Na dit bezoek gaan we op weg naar het schitterende Jeruzalem, een hoogtepunt van onze reis.

Wat is het bijzonder om de stad van de Grote Koning binnen te rijden.

Bij de Klaagmuur, ook wel Kotel genoemd, maken we het begin van de Shabbat mee. We zien

hoe het Joodse volk danst en zingt voor de komst van de Shabbat, een vreugdevolle

gebeurtenis!

Diner en overnachting hotel  Royal in Jeruzalem



Dag 6 – 13 april – Olijfberg, Gethsémané en Graftuin

Deze dag beginnen we op de Olijfberg. Vanaf deze bijzondere plaats hebben we een fantastisch

uitzicht op de Tempelberg en de originele trappen naar de Tempel en natuurlijk op Jeruzalem.

Van dit prachtige uitzicht over de Oude Stad wilt u ongetwijfeld foto’s maken. Vergeet dus

niet uw camera mee te nemen.

We dalen af naar de Hof van Gethsémané, wat letterlijk “oliepers” betekent. In deze tuin bad de

Messias tot Zijn Vader net voordat Hij gekruisigd werd.

We bezoeken de Graftuin. We hebben vanaf hier zicht op de schedelberg Golgotha. In deze

mooi aangelegde tuin nemen we de tijd voor overdenking, gebed en lezen samen uit Gods

Woord.

Diner en overnachting hotel Royal in Jeruzalem.

Dag 7 – 14 april – Vrije dag in Jeruzalem

Een vrije dag. Deze dag is in te vullen naar eigen interesse.

Ook is het mogelijk een dienst bij te wonen bij de Messiaanse gemeente King of Kings of bij

Christ Church, een van de oudste protestantse kerken in Israël.

Diner en overnachting hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 8 - 15 april – Woestijn van Judea, Ein Gedi en Dode Zee

We beginnen vandaag met een ontspannen rit door de woestijn van Judea. We genieten van de

prachtige omgeving en bezoeken Ein Gedi, de plaats waar David zich schuilhield voor Saul.

Met een beetje geluk zien we klipdassen en steenbokken. In deze heerlijke oase zweven rode en

blauwe staartjuffers tussen het riet. Ook komen hier unieke vogelsoorten voor, zoals de

witgekroonde tapuit en de tristram spreeuw. Deze plek is een genot voor het oog!

Tijd voor een toeristisch hoogtepunt! We bezoeken de Dode Zee en genieten van een

ontspannen moment: drijven op het zoute water! Wat een beleving. Wist u dat de zwarte

modder van de Dode Zee erg goed is voor uw huid?

We dineren en overnachten hotel Royalin Jeruzalem.



Dag 9 – 16 april – Mount Herzl, Yad Vashem en Vrije middag in Jeruzalem

In de ochtend bezoeken wij Mount Herzl. Deze plaats is vernoemd naar Binyamin Ze’ev

Theodor Herzl, de grondlegger van het Zionisme. Mount Herzl is de nationale begraafplaats

van Israël. Veel bekende Joodse leiders zijn hier begraven, waaronder Golda Meir en Yitzhak

Rabin.

We brengen een bezoek aan Yad Vashem, een indrukwekkende plek. In Yad Vashem is de

geschiedenis te zien van het Joodse volk voor en tijdens de Shoah (Ha-Shoah). Deze

verschrikkelijke geschiedenis komt hier voelbaar dichtbij door het fotomateriaal, dagboeken,

voorwerpen en verhalen uit die tijd. Yad Vashem schokt iedere keer weer.

Een vrije middag. Tijd om te winkelen in de prachtige winkeltjes die Jeruzalem rijk is.

Diner en overnachting hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 10 – 17 april – Knesset, Haaspromenade en Terugreis Nederland

Na ons laatste Israëlische ontbijt is het helaas alweer tijd om Jeruzalem achter ons te laten.

Maar eerst bezoeken we nog de grote Menorah, deze staat tegenover de Knesset, het

parlementsgebouw van Israël.

Op de Haaspromenade nemen we met een fenomenaal panorama-uitzicht afscheid van

Jeruzalem. Vol bijzondere en indrukwekkende herinneringen laten we Jeruzalem achter ons.

We vertrekken van luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv naar Nederland.

We vertrouwen erop dat u deze ontspannen Israëlreis als zegenrijk heeft ervaren en dat u ook

voor uw volgende Israëlreis kiest voor Israël Idoed Reizen.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 08/04/2024 - Tot: 17/04/2024

Inbegrepen

Vliegreis / Luchthavenbelasting

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 15 kg

Accommodaties incl. ontbijt en diner

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandstalige gids

Nederlandssprekende reisleiding

Pet, landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Headsets

Niet inbegrepen

Annulerings- en reisverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds € 7,50 p.p.

Administratiekosten € 47,50

Persoonlijke uitgaven

Lunch en extra drankjes

Toeslag 1-persoonskamer € 650,00 of kamerdeling € 20,00

Baby toeslag vlucht € 60,- (0-2 jaar)

Fooiengeld € 6,00 p.p.p.d.

Calamiteitenfonds € 2,50 p.f.



Voorwaarden

Reisvoorwaarden

Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Bekijk ook onze reisvoorwaarden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw reis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de mogelijkheden waarin

wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Kom tot rust in Israël!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

