
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Solidariteitsreis naar Israël in september

 8 dagen  18+  Van: 09/09/2025 - Tot: 16/09/2025

Laat je meenemen op een reis vol solidariteit en menselijkheid. Onze bestemming is niet alleen het prachtige Israël, maar vooral

het hart van de gemeenschap die kracht put uit eenheid en steun. In de nasleep van de aangrijpende gebeurtenissen van 7

oktober 2023 strekken we onze handen uit om te helpen, om te laten zien dat we zij aan zij staan met Israël en haar

veerkrachtige bevolking.

De pracht van Jeruzalem omringt ons terwijl we solidariteit tonen. We verrichten betekenisvol vrijwilligerswerk, zoals het

helpen op een moshav. Het werk dat we doen draagt een boodschap uit van liefde en verbondenheid, een symbool van hoop in

donkere tijden.

Betrokken met Israël Idoed Reizen

Op verschillende plaatsen in het land laten we ons raken door de verhalen van inwoners die ervoor hebben gekozen om niet te

evacueren. Onze betrokkenheid in de Otef, het planten van jonge plantjes, brengt niet alleen leven voort, maar symboliseert ook

hoop.

Deze reis is niet alleen een ontdekkingstocht door het land, maar vooral een bemoedigingsreis waarin we een verschil maken.

Solidariteit wordt tastbaar. Laten we samen de kracht van verbondenheid ervaren en een blijvende indruk achterlaten in het

hart van Israël.

Ga met ons mee. En schrijf mee aan een verhaal van liefde, steun en veerkracht!



Reisinformatie

Dag 1: Dinsdag 9 september- Aankomst Ben Gurion Airport

Vandaag vertrekken wij  naar het bijzondere land Israel voor een reis met impact. Tijdens deze

reis willen we luisteren naar de verhalen van mensen die getroffen werden door de

gebeurtenissen op 7 oktober. We helpen waar nodig en zijn solidair met het Joodse volk.

Met een touringcar rijden we naar het noorden, waar we inchecken bij ons hotel.

Diner en overnachting rondom het meer van Galilea.



Dag 2: Woensdag 10 september - Landbouwwerkzaamheden en Boottocht op het meer van

Galilea

In het noorden van Israël  gaan we de bevolking een hart onder de riem  steken. Het land

draagt littekens van onrust, maar de veerkracht van de mensen is bewonderenswaardig. Juist

in deze periode willen we er zijn niet van een afstand, maar van dichtbij.

We helpen daar waar dat het hardst nodig is: op de moshav/kibboets, in gemeenschappen die

geraakt zijn door onveiligheid en bij gezinnen die verlangen naar rust en stabiliteit. Door

vrijwilligerswerk te doen, laten we zien dat ze er niet alleen voor staan.

Onze aanwezigheid is geen vanzelfsprekendheid, maar een bewuste keuze om samen te

bouwen aan herstel, vertrouwen en hoop. Want echte solidariteit betekent opstaan voor

elkaar, juist wanneer het moeilijk is.

Na een dag werken is het tijd voor ontspanning, we maken een boottocht op het prachtige

meer van Galilea.

Diner en overnachting rondom het meer van Galilea.



Dag 3: Donderdag 11 september- Werkzaamheden op een moshav, Kibboets Gesher en

Jeruzalem

We luisteren naar iemand die woont en werkt op een moshav, een boerengemeenschap waar

het land niet alleen leeft, maar ademt, groeit en verbindt. Deze man, deze boer, opent zijn hart

en vertelt hoe zijn dagelijkse bestaan, geworteld in de aarde van zijn voorouders abrupt werd

opgeschud.

Vandaag komen wij hier om te helpen.

Niet alleen met handen die oogsten, sjouwen of repareren maar ook met oren die luisteren,

ogen die zien en harten die meeleven.

Kibboets Gesher, aan de Jordaanrivier in het noorden van Israël, draagt een verhaal van moed

en veerkracht. Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 werd de jonge kibboets zwaar

aangevallen. In plaats van te vluchten, bleven de bewoners standvastig. Ze verdedigden hun

land met alles wat ze hadden en bouwden het, ondanks verwoesting, opnieuw op. De naam Tel

Gesher  “Heuvel van de Brug” verwijst naar de historische bruggen die hier eeuwenlang volken

met elkaar verbonden. We bezoeken deze bijzonder plaats en worden meegenomen in de

historie ervan.

Diner en overnachting in hotel Ibis City Center, Jeruzalem



Dag 4: Vrijdag 12 september - Landbouwwerkzaamheden op een moshav en Inluiden Shabbat

 

We gaan vandaag naar een moshav in Karmei Yosef, het hele jaar door is er van alles te doen,

oogsten van fruit, snoeien en planten van jonge aanwas. Je aanwezigheid en betrokkenheid op

de moshav staan symbool voor een krachtige boodschap van eenheid en vriendschap. Door

naast de Joodse gemeenschap te staan, niet alleen in woorden maar ook in daden, geef je

uitdrukking aan de waarde van verbondenheid en liefde. Het helpt niet alleen om de boeren in

het dagelijks leven te ondersteunen, maar versterkt ook het gevoel van  solidariteit en

samenwerking, wat belangrijk is in deze zware tijden.

Bezoek aan de Oude stad, bij de Kotel maken we het begin van de Shabbat mee. Het plein

stroomt al snel vol met mensen die overal vandaan komen om samen de vreugde van Shabbat

te delen.

Diner en overnachting in hotel Ibis City Center, Jeruzalem.



Dag 5: Zaterdag 13 september - Shabbat en "Grote" Synagoge

Vandaag is het Shabbat, deze dag willen we gebruiken om de indrukken van de afgelopen

dagen in alle rust op ons in te laten werken.

We maken een eredienst mee in de “Grote” Synagoge.

Op Shabbat door het historische Jeruzalem wandelen is een bijzondere ervaring. De stad komt

tot rust, het tempo vertraagt, en een serene sfeer vult de straten, we genieten ervan!

Diner en overnachting in hotel Ibis City Center, Jeruzalem.

Dag 6: Zondag 14 september - Vandaag is een vrije dag

Vandaag heeft u een vrije dag in Jeruzalem.

In de ochtend is er de mogelijkheid om een dienst bij te wonen in Christ Church.

In de middag is er de mogelijkheid om een dienst bij te wonen van de King of Kings Gemeente.

We hebben een ontmoeting met een redacteur van Israel Today, een in Jeruzalem gevestigd

Zionistisch persbureau. Het doel van dit persbureau is om een Bijbelse dimensie toe te voegen

aan de journalistiek over Israël, het Midden-Oosten en de Joodse wereld

Diner en overnachting in hotel Ibis City Center, Jeruzalem.



Dag 7: Maandag 15 september - Otef , Nova herdenkingsplaats en Shuva Brothers

Israël heeft door de oorlog een groot tekort aan arbeidskrachten. Wij ondersteunen dan ook

Zijn volk met veel liefde en zolang als het nodig is.

In de ochtend laten we Jeruzalem achter ons om richting de Otef te rijden.

We gaan vandaag op een moshav helpen met het werk dat op dat moment moet gebeuren. Dat

kan varieren van het oogsten van verscillende vruchten of planten van jonge aanwas of

snoeien van struiken/bomen.

We bezoeken de plek van het Nova festival. Een gedenkplaats aan de slachtoffers van de

Hamas aanval op 7 oktober 2023.

We bezoeken de plaats van de autowrakken van terreurslachtoffers, hier heeft elke auto een

persoonlijk verhaal, de auto’s waarin mensen tijdens 7 oktober 2023 zijn vermoord. De vader

van Ben Shimoni verteld over het gesprek tussen hem en zijn zoon in de laatste minuten van

zijn leven, Ben werd vermoord tijdens het redden van mesnen die op het Nova festival waren.

Bij de Shuva brothers gaan we helpen bij het koken van maaltijden voor de soldaten, op  deze

meest fantastische plaats zorgen de Shuva Brothers ervoor dat de soldaten op weg naar Gaza

te eten krijgen, voorzien worden van toiletartikelen en om elkaar te ontmoeten. Het kruispunt

waar het bloed van onze broeders te zien was, blaast hoop en leven in onze krijgers, aldus

initiatiefnemer Kobi Trabelsi samen met zijn twee broers, inwoners van moshav Shuva.

Diner en overnachting in hotel Ibis City Center, Jeruzalem.



Dag 8: Dinsdag 16 september - Jeruzalem en Vertrek naar Nederland

 

We eindigen deze indrukwekkende reis met enkele uurtjes aan vrije tijd.

Het is de moeite waard om bijvoorbeeld nog even te genieten van de Machane Yehuda, de

beroemde markt in Jeruzalem. Al slenterend  tussen de kraampjes door, terwijl we de

levendige geuren van kruiden, vers fruit en gebakken lekkernijen opsnuiven. De kleuren om

ons heen lijken wel tot leven te komen. Elke hoek van de markt vertelt een nieuw verhaal, net

zoals ons verhaal, dat steeds rijker en voller wordt.

Daarmee is helaas aan deze reis een einde gekomen. We gaan weer naar huis. Dankbaar dat we

uitdrukking hebben kunnen geven aan onze solidariteit met Israël. We vertrouwen erop dat

jullie deze reis als een bijzondere periode hebben ervaren en nieuwe vriendschappen rijker

zijn. We vertrekken vanaf vliegveld Ben Gurion.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek:  Van: 09/09/2025 - Tot: 16/09/2025

Inbegrepen

7 hotelovernachtingen op basis van logies, ontbijt en diner.

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandstalige gids en reisleiding

Niet inbegrepen

Administratiekosten € 30,-

Persoonlijke uitgaven of giften

Lunch en extra drankjes

Toeslag 1-persoonskamer €560  of kamer of indeling € 20,-

Calamiteitenfonds € 2,50

Fooi voor gids, chauffeur en reisleiding € 9 per dag per persoon

Vliegreis

Aanvraag visum : Israel-entry | Page Home ( zie algemene voorwaarden)

https://israel-entry.piba.gov.il/


Voorwaarden
Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw reis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de mogelijkheden waarin

wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Solidair met Israël!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

