
Reizen naar het echte Israel,

zoals alleen Idoed dat kan!

Ontdek het historische Krakau op 22 april

 5 dagen  Alle leeftijden  Van: 22/04/2025 - Tot: 26/04/2025

Indrukwekkende reis van vijf dagen naar Polen. Samen beleven we het rijke heden en verleden van het Joodse volk in Polen. Een
geschiedenis vol historische hoogtepunten, maar ook tragische dieptepunten. Een inspirerende en opbouwende reis voor jong en
oud!

Verdieping en ontspanning

De geschiedenis van het Joodse volk in Polen is veelkleurig en veelzijdig. We verkennen de voormalige Jodenbuurt van het
prachtige Krakau. We brengen onder leiding van een Nederlandstalige gids een bezoek aan concentratiekamp Auschwitz. Een
aangrijpende plek waar het vreselijke lijden van het Joodse volk voelbaar dichtbij komt. We horen ook de inspirerende verhalen
van moedige verzetshelden in de fabriek van Oskar Schindler. Een teken van hoop: de God van Abraham, Izaäk en Jakob vergeet
de beloftes aan Zijn volk niet!

Veilig op reis

Veiligheid staat bij Israël Idoed reizen altijd voorop. We houden ons aan het reisadvies van het Nederlandse Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Daarnaast staan we in nauw contact met onze partners in Polen. Zij houden ons op de hoogte van de
ontwikkelingen in Polen. Samen met hen staan wij 24/7 voor u klaar. Zo kunnen we, ook nu, samen fijn op reis.



Reisinformatie

Dag 1 - Dinsdag 22 april - Vertrek naar Krakau, Polen

Onze reis vertrekt vanaf Eindhoven met WizzAir naar het schitterende Krakau in Polen.
Krakau was tot 1608 de hoofdstad van Polen.

Nadat we zijn aangekomen op de luchthaven van Krakau reizen we per luxe touringcar naar
ons hotel.

Hier maken we voor het eerst kennis met de oude Joodse wijk van Krakau, Kazimierz.

Vanaf het jaar 1600 had deze plaats een hele hechte Joodse gemeenschap, tot de Duitse
bezetting daar een abrupte en drastische verandering in bracht. Vandaag de dag herinnert
veel in deze wijk aan de eens zo bloeiende Joodse gemeenschap.

We dineren en overnachten in deze prachtige wijk in Krakau.


