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Israel tijdens het Loofhuttenfeest
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Met Loofhuttenfeest naar Israél, een bijzondere ervaring

Israél tijdens Soekot ademt vreugde. Overal verrijzen loofhutten versierd met palmbladeren, kleurige vruchten en lichtslingers.
Straten, daken en balkons veranderen in plekken van gastvrijheid en verbondenheid.

In Jeruzalem klinkt gezang bij de Kotel, gezinnen trekken samen op zoals in de dagen van de Bijbel. Je voelt het ritme van een
oud volk dat feestviert met hart en ziel.

Soekot in Israél is niet alleen een feest het is een levende herinnering, een diepe verbondenheid met het land, het volk en de
Eeuwige. Een ervaring die je hart raakt en je geloof verdiept

Eenvoud en dankbaarheid

Door te wonen in een eenvoudige soeka (loofhut) stappen we uit onze vaste muren en herinneren we ons: niet het bezit geeft
veiligheid, maar vertrouwen op God. We danken voor de oogst, voor het leven, voor wat echt waarde heeft.



Reisinformatie

Dag 1. Aankomst in Israél

" Eindelijk begint onze reis naar het Beloofde land!

i We vertrekken met een rechtstreekse vliucht naar Tel Aviv, Ben Gurion Airport, Israél. (viucht
EIAI niet inbegrepen, mogelijk door ons te laten boeken)

i Na aankomst begint onze reis door het prachtige Israel, we rijden naar Jeruzalem waar we
intrek nemen in ons hotel.

i Diner en overnachting in hotel Ibis City Center in Jeruzalem.
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Dag 2: Yom Tov, Olijfberg en Oude Stad

Voor religeuze Joden is de eerste dag van het feest een Yom Tov, een heilige dag waarop ze
niet werken en samen zijn met familie en vrienden. Het is een officiéle feestdag in Israél.

Deze dag staat in teken van de Olijfberg. We maken vanaf deze plek schitterende foto’s van
Jeruzalem en verwonderen ons over het prachtige uitzicht.

We dalen de berg te voet af en houden een overdenking in de Hof van Gethsémané, de
boomgaard vol olijfoomen waar de Messias bad tot Zijn Vader. Gethsémané betekent
olijvenpers en ligt aan de voet van de Olijfberg.

We maken een wandeling door de Oude Stad van Jeruzalem en haar vier kwartieren.

Jeruzalem kent acht poorten met elk een eigen verhaal. Deze poorten komen we tegen tijdens
onze geweldige tocht door de oude straten.

Diner en overnachting in hotel Ibis City Center in Jeruzalem.
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Dag 3: Loofhuttenfeest, Gush Etzion en Kfar Etzion

|||||||

T Deze dag staat in teken van het Bijbelse historie in Judea, het hartland van Israél.

|||||||

l We bezoeken Gush Etzion, een Israelische nederzetting.

|||||||

J. Lunch in een Loofhut in Kfar Etzion (exclusief).

|||||||

T We ontdekken en leren meer over de dramatische geschiedenis van Kfar Etzion. In de kibboets
werden in 1948 bij een aanval van leden van het Arabisch Legioen meer dan honderd Joden
vermoord. Een plaats waar we stilstaan bij het ontstaan van de staat Israél en de strijd die
daarop volgde.

e

T Vanaf de Lone Oak lopen we het pad van de patriarchen, onderweg komen we een mikwe (een
ritueel bad) tegen uit het tweede tempeltijdperk en hebben we een adembenemend zicht op
Gush Etzion.

|||||||

T Diner en overnachting in hotel Ibis City Center in Jeruzalem.
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Dag 4: Loofhuttenfeest, Begin museum en Jeruzalemmars

1 Op een heuvel met uitzicht op de Oude Stad vertelt het Begin Museum het indrukwekkende
levensverhaal van Menachem Begin. Van zijn jeugd in Polen, de strijd in de ondergrondse
Irgoen, tot zijn historische vredesakkoord met Egypte, de tentoonstelling neemt je mee door
de bewogen geschiedenis van een man die Israél diep vormgaf.Via films, geluid en originele
documenten stap je binnen in de wereld van een leider die bleef vechten voor vrijheid,
rechtvaardigheid en vrede.

1 Loop samen met duizenden christenen door de straten van Jeruzalem om een bemoedigende
boodschap te geven aan het Joodse volk: ‘Wij zijn er voor jullie.” Israélische bezoekers zijn vaak
erg geémotioneerd bij het zien van deze massale steunbetuiging. Een mars die zeker uw hart
zal raken!

1 Diner en overnachting in hotel Ibis City Center in Jeruzalem.
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Dag 5: Loofhuttenfeest, Werken op een Moshav, Nova herdenkingsplaats en Autowrakken

Israél heeft door de oorlog een groot tekort aan arbeidskrachten. Wij ondersteunen dan ook
Zijn volk met veel liefde en zolang als het nodig is.

In de ochtend laten we Jeruzalem achter ons om richting de Otef te rijden.

We gaan vandaag op een moshav helpen met het werk dat op dat moment moet gebeuren. Dat
kan varieren van het oogsten van verscillende vruchten of planten van jonge aanwas of
snoeien van struiken/bomen.

We bezoeken de plek van het Nova festival. Een gedenkplaats aan de slachtoffers van de
Hamas aanval op 7 oktober 2023.

We bezoeken de plaats van de autowrakken van terreurslachtoffers, hier heeft elke auto een

persoonlijk verhaal, de auto’s waarin mensen tijdens 7 oktober 2023 zijn vermoord. De vader
van Ben Shimoni verteld over het gesprek tussen hem en zijn zoon in de laatste minuten van
zijn leven, Ben werd vermoord tijdens het redden van mesnen die op het Nova festival waren.

Bij de Shuva brothers gaan we helpen bij het koken van maaltijden voor de soldaten, op deze
meest fantastische plaats zorgen de Shuva Brothers ervoor dat de soldaten op weg naar Gaza
te eten Kkrijgen, voorzien worden van toiletartikelen en om elkaar te ontmoeten. Het kruispunt
waar het bloed van onze broeders te zien was, blaast hoop en leven in onze krijgers, aldus
initiatiefnemer Kobi Trabelsi samen met zijn twee broers, inwoners van moshav Shuva.

Diner en overnachting in hotel Ibis City Center in Jeruzalem.
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Dag 6: Shabbat, Messiaanse dienst en een Wandeling door Jeruzalem

Shabbat is aangebroken, Shabbat nodigt ons uit om niet te d6én, maar te zijn.
Om dankbaar terug te kijken, en innerlijk tot rust te komen.
Een moment van verbinding met elkaar, met het land, met God.

Mogelijkheid tot het bijwonen van een Messiaanse dienst.

Op Shabbat ochtend kun je in de Grote Synagoge een traditionele gebedsdienst bijwonen,
vaak met een vol, krachtig koor, mooie chazzanoet (liturgische zang), en een warme sfeer. De
combinatie van eerbied, muziek en gemeenschap maakt het tot een onvergetelijke ervaring.

In de middag maken we een wandeling door Jeruzalem.

Diner en overnachting in hotel Ibis City Center in Jeruzalem
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Dag 7: Loofhuttenfeest en een Vrije dag

" vandaag is een vrije dag en in te vullen naar eigen interesse.

1

l Mogelijkheid tot het bijwonen van een dienst, zowel in de ochtend als in de middag.

J. Hoshanah Rabbah is de zevende en laatste dag van het Loofhuttenfeest (Soekot), en vormt een
bijzonder spiritueel hoogtepunt binnen deze feestweek. Hoewel het geen officiéle feestdag
zoals Simchat Torah is, draagt het een diepe, bijna verborgen heiligheid met zich
mee.Vanavond na zonsondergang begint Hoshanah Rabbah.

l Diner en overnachting in hotel Ibis City Center in Jeruzalem.
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Dag 8: Hoshanah Rabbah, Operatie Nachshon en Kibboets Degania

Vandaag laten we Jeruzalem achter ons om richting het noorden te gaan.

We gaan naar een indrukwekkend park vol geschiedenis. In 1948 werd tussen Israél enerzijds
en de Arabieren anderzijds hevig gevochten om de strategische weg die Tel Aviv met
Jeruzalem verbindt. Bij deze zware gevechten, onderdeel van de operatie Nachshon, vielen veel
doden. Het park bevat veel historie en indrukwekkende uitkijkposten. Ook staat hier een
gedenkteken voor hen die vielen.

Vanavond na zonsondergang begint Shemini Atzerat. Een intieme afsluiting: Volgens de
Joodse traditie zegt God op deze dag als het ware: “ Blijf nog even bij Mij” . Na zeven dagen feest
met het hele volk, is dit een moment van stilte, verdieping en een meer persoonlijke
ontmoeting met de Eeuwige.

Diner en overnachting in kibboets Degania.
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Dag 9: Safed, Amud Stream en Simcha Thora

Hoog in de Galilese bergen ligt Safed, smalle steegjes en blauwe deuren. Tijdens het

Loofhuttenfeest komt de stad tot leven met kleurrijke Loofhutten op balkons, in steegjes en op
dakterrassen, gevuld , geurige etrogim en twinkelende lichtjes. Vanaf het hoogste punt van de
stad heb je een adembenemend uitzicht op de Galilese bergen, Meron en het Meer van Galilea.

Amud Stream is een van de mooiste natuurgebieden in Noord-Israél en ligt viak bij Safed.
Nahal Amud betekent letterlijk “Zuilbeek” genoemd naar de karakteristieke rotszuil (amud)
die boven het water uittorent. De beek slingert zich een weg van Safed richting het Meer van
Galilea, door een weelderig, groen dal vol vogels, bomen en oude ruines.

Vanavond na zonsondergang begint Simcha Thora. Simchat Torah betekent letterlijk:
“Vreugde der Wet” en is een van de meest uitbundige en vrolijke feestdagen in het Joodse jaar.
Het markeert het voltooien én opnieuw beginnen van de jaarlijkse lezing van de Torah een
cyclus die elke week een nieuwe parasja (Torahgedeelte) behandelt. Hiermee wordt benadrukt:
de Torah stopt nooit we blijven leren, lezen en groeien.

Diner en overnachting in kibboets Degania.
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