
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Jongerenreis van de Hervormde gemeente Barneveld

o.l.v. ds. Plug

 10 dagen  Van: 02/05/2024 - Tot: 11/05/2024

Met jongeren uit eigen gemeente op reis naar Israël? Samen het Beloofde Land verkennen? Dat kan met Israël Idoed Reizen!

Verbinding en verdieping in het land van de Bijbel samen met andere jongeren, dat is fantastisch!

Ga mee met dominee Plug op deze Jongerenreis naar Israël.

 



Reisinformatie

Dag 1) Donderdag 02 mei 2024 – Aankomst in Israël

Vandaag begint eindelijk onze Jongerenreis naar Israël!

Na een vlucht van 4,5 uur komen we aan op de luchthaven van Ben Gurion. Onze

Nederlandssprekende gids heet ons welkom in Israël.

We dineren en overnachten in hotel Astoria vlakbij het Meer van Tiberias.

Dag 2) vrijdag 03 mei 2024 – Meer van Galilea, Misgav Am, Metula en Tel Dan

In kibboets Misgav Am kijken we uit over Libanon. We horen meer over de recente

geschiedenis van deze omgeving. Ook ontmoeten we Israëlische soldaten, die

verantwoordelijk zijn voor de veiligheid bij de noordelijke grens.

Bij Metula ligt het Dado viewpoint. Hier hebben we schitterend zicht op de grensgebieden en

de Golan.

In Tel Dan maken we een wandeling door een prachtig park, we gaan naar de reconstructie

van het altaar van Jerobeam en de opgraving van het oude Dan.

We dineren en overnachten in hotel Astoria vlakbij het Meer van Tiberias.



Dag 3) zaterdag 04 mei 2024 – Jesus Trail, Katzrin en raften op de Jordaan

In de ochtend bezoeken we het Arbel gebergte en wandelen een deel van de bekende

wandelroute ‘Jesus Trail’. Vanaf de top kijken we uit over het Meer van Tiberias, de

Golanhoogvlakte en het Hermongebergte.

Katzrin, gelegen in het hart van de Golanhoogten, is een historisch joods dorp waar de studie

van de Talmoed een belangrijke plaats inneemt. Met overblijfselen van een synagoge, olijfpers

en opgraving van het huis van de bekend rabbijn Elazar. Er is hier gelegenheid tot het bakken

van heerlijke pitabroodjes!

Tijd voor avontuur! We gaan kajakken op de Jordaan en laten ons verrassen door

stroomversnellingen. Vervolgens staat er een fantastische BBQ op ons te wachten.

Supergezellig en eten naar hartenlust!

We dineren en overnachten in hotel Astoria vlakbij het Meer van Tiberias.

Dag 4) Zondag 05 mei 2024 - Meer van Galilea

We beginnen onze dag met een dienst op het Meer van Galilea, een van de plaatsen waar de

Messias veel tijd doorbracht.

Rest van de dag is vrij. In de middag is er lunch in het hotel.

We kunnen gezamenlijk in het hotel een (zang)dienst organiseren.

We dineren en overnachten in hotel Astoria vlakbij het Meer van Tiberias.



Dag 5) maandag 06 mei - Beit Shean, Gan Hashlosha, Kfar Hanokdiem

Na een heerlijk Israëlisch ontbijt vervolgen we onze weg naar de oevers van de rivier de

Jordaan in de Beit Sheanvallei ten zuiden van het Meer van Galilea. We verkennen dit

natuurrijke gebied op een Nederlandse manier, want we stappen op de fiets! We kijken onze

ogen uit tijdens de fietstocht in de prachtige natuur van Israël.

Gan Hashlosha is een waar zwemparadijs. Dit mooie natuurpark ligt ten zuiden van het Meer

van Galilea. De visjes in het water knabbelen aan je voeten, en ja dat kriebelt een beetje!

 Hierna wordt het tijd om het noorden achter ons te laten. We vervolgen onze reis via de

Jordaan vallei, naar het bedoeïenenkamp Kfar Hanokdiem. Kfar Hanokdiem is een groene oase

met palmbomen en mooie aangelegde tuinen. Bij aankomst in Kfar Hanokdiem staan de

kamelen voor ons klaar. We doen een avontuurlijke kamelenrit door de woestijn. Na deze tocht

door de woestijn van Judea staat er een voortreffelijke maaltijd op ons te wachten. Na een

prachtige zonsondergang, brengen we de nacht door in een tent bij de bedoeïenen. Een

overnachting in dit ‘duizend sterren’ hotel is een geweldige ervaring.

Voordat we gaan slapen is het tijd voor een kampvuur, mooie verhalen en het roosteren van

marshmallows.



Dag 6) dinsdag 07 mei – Massada – Jeeptocht – Ein Gedi

Deze dag begint vroeg, om 04.45 uur rijden we door de woestijn van Judea. Daar maken we

een wandeling naar de top van de Massada, om daar te genieten van het adembenemende

zicht als de zon opkomt over de Dode Zee en de Jordaanse bergen. We horen de fascinerende

geschiedenis van deze beroemde plaats.

Na een verkwikkend ontbijt in Kfar Hanodiem zijn we klaar om een indrukwekkende jeeptocht

door de woestijn te maken.

Bij Ein Gedi wandelen we naar de bron van David en bezoeken we een van de spelonken.

Wie wil kan hierna nog even drijven in het zoute water van de Dode Zee, een unieke ervaring!

Diner en overnachting hotel The Post in Jeruzalem.



Dag 7) woensdag 08 mei – Mt Herzl – Yad Vashem - Segway

‘s Ochtends brengen we een bezoek aan de nationale begraafplaats Mount Herzl. Op deze

plaats zijn bekende landgenoten begraven. Een van die mensen is Theodor Herzl. Hij was de

grondlegger van het huidige Israël.

Vanuit Mount Herzl lopen we naar Yad Vashem. Yad Vashem betekent letterlijk stad,

gedenkteken en naam. Het ligt op de berg van herinnering. Yad Vashem is de nationale Joodse

gedenkplaats (een museum) voor de ongeveer zes miljoen Europese Joden die door de Duitsers

tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

Hierna maken we een segway tour, genieten van het adembenemende uitzicht en de vredige

sfeer van het landschap van Armon Hanatziv.

Diner en overnachting hotel The Post in Jeruzalem.



Dag 8: Donderdag 09 mei: Jeruzalem - Hemelvaart

In de ochtend zullen we een bezoek brengen aan de Klaagmuur.

Op 13-jarige leeftijd vieren jongens, met veel dans en muziek, bij de Klaagmuur hun Bar

Mitswah. We maken de feestvreugde mee.

Natuurlijk mag een bezoek aan de Olijfberg niet ontbreken tijdens deze Jongerenreis naar

Israël. Vanaf de Olijfberg hebben we zicht op Jeruzalem, het Kidrondal en de Sionsberg. We

kunnen ook de Gouden Poort zien met haar twee dichtgemetselde bogen.

We lopen naar beneden en komen dan in Gethsemané, een olijfboomgaard waar de Messias

zich terugtrok in gebed tot de Vader. Gethsemané betekent olijfpers en de hof ligt aan de voet

van de Olijfberg.

We maken een wandeling door de Oude Stad en haar vier kwartieren. Jeruzalem kent acht

poorten met elk een eigen historie. Deze zullen we ook tegenkomen tijdens onze tocht door de

oude straten.

Diner en overnachting in hotel The Post in Jeruzalem.



Dag 9) vrijdag 10 mei: Tunnel Klaagmuur – stad van David – Graftuin - Shabbat

We brengen een bezoek aan de oorspronkelijk straatniveau van de Western Wall Tunnels bij de

Klaagmuur.

De Stad van David is de geboorteplaats van de stad Jeruzalem, de plaats waar koning David

zijn koninkrijk vestigde en waar veel geschiedenis van het volk van Israël werd geschreven.

We maken een wandeling naar Siloam door de bijzondere tunnel van Hizkia.

s Middags bezoeken we de Graftuin. Deze prachtig aangelegde tuin is een oase van rust. De

Graftuin is een geschikte plaats voor gebed en overdenking. Een ervaren gids vertelt ons over

deze bijzondere plaats en de geschiedenis.

‘s Avonds maken we de viering mee van het begin van de Shabbat bij de Westelijke muur. Het

plein stroomt al snel vol met mensen van over de hele wereld. Samen deelt men de vreugde

van deze rustdag.

Optioneel: Deze vrijdagavond wonen wij een speciale Shabbatmaaltijd met Messiaanse uitleg

bij. Dat betekent heerlijk vers bereid Israëlisch eten en veel gezelligheid aan tafel! Tussen de

gangen door krijgen wij uitleg over de joodse gebruiken op Shabbat. Voor deze gelegenheid

proeven wij speciale Shabbatwijn en de kunstig gevlochten Shabbatbroden, die challa’s

genoemd worden. Een onvergetelijke avond!

Diner en overnachting hotel The Post in Jeruzalem



Dag 10) zaterdag 11 mei – Jaffa - terugreis

Vandaag is alweer de laatste dag van onze reis naar Israël.

Afhankelijk van de aankomsttijd maken we een wandeling door Tel Aviv of we bezoeken het

oude Jaffo (het Bijbelse Joppe) waar Jona de boot nam en Petrus zijn visioen zag. Vroeg in de

middag bezoeken we het strand van Tel Aviv en ontspannen we aan de Middellandse Zee.

‘s Avonds vliegen we terug naar Nederland.

Israël Idoed Reizen wenst je wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 02/05/2024 - Tot: 11/05/2024

Inbegrepen

Vervoer in comfortabele bus gedurende de volledige reis

9 hotelovernachtingen incl. ontbijt en diner

Tip chauffeur en gids

Nederlandssprekende gids gedurende de volledige reis

9 lichte lunches met drankje. (Pizza, Falafel of broodjes)

Vlucht

Pet, landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Niet inbegrepen

Toeslag 1-persoonskamer € 565,-

Drankjes tijdens de maaltijden met uitzondering van de lunch

Administratiekosten € 30,-

Garantiefonds € 7,50,-

Calamiteitenfonds € 2,50,-

Shabbatmaaltijd

Persoonlijke uitgaven

Reis- en annuleringsverzekering

vervoer gemeente naar Schiphol en terug



Voorwaarden
Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Onvergetelijke reis vol indrukken!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

