
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Ontdekkingsreis Jordanië en Israël in de zomer

 10 Dagen  Van: 06/08/2024 - Tot: 15/08/2024

Een geweldige combireis waarbij zowel Jordanië als Israël worden aangedaan! Geniet volop van de hoogtepunten van beide

landen. Zo vergapen we ons aan één van de zeven wereldwonderen, de schitterende rotsstad Petra. Ook bezoeken we de

Klaagmuur in Jeruzalem.

Beleef Jordanië en Israël

Israël Idoed Reizen biedt u de kans om zowel Jordanië als Israël te ontdekken in één vakantie. Deze avontuurlijke reis begint in

Amman, de hoofdstad van Jordanië. We bezoeken de berg Nebo en maken kennis met het authentieke woestijnleven. Jordanië is

een prachtig land en een bezoek meer dan waard!

Dan moeten de hoogtepunten in Israël nog komen. Wat dacht u van dobberen op de Dode Zee, een bezoek aan de Olijfberg, de

Massada en nog veel meer? Ook bezichtigen we het indrukwekkende Yad Vashem, Golgotha en Gethsémané. Stuk voor stuk

waardevolle momenten die u nooit zult vergeten.

Al met al een gave ontdekkingsreis die geen globetrotter mag missen!



Reisinformatie

Dag 1 – Dinsdag 6 augustus 2024 – Vertrek naar Jordanië en overnachting in Amman

Vandaag begint eindelijk onze combireis naar Israël en Jordanië. ‘s Middags vertrekken we

met een rechtstreekse vlucht van Amsterdam naar Amman, de hoofdstad van Jordanië.

Aan het begin van de avond komen we aan op de luchthaven van Amman. Onze gids wacht ons

op en begeleidt ons naar het hotel.

We overnachten in hotel Mena Tyche in Amman.



Dag 2 – Woensdag 7 augustus – Mount Nebo, Madaba en Wadi Rum

Een geweldige en avontuurlijke dag in Jordanië! We brengen allereerst een bezoek aan de Berg

Nebo. Vanaf hier mocht Mozes, vlak voor zijn overlijden, een blik werpen op het Beloofde Land.

Bij helder weer is het mooie Jeruzalem zelfs te zien. Over een paar dagen zijn we daar zelf!

We doen de stad Madaba aan en bewonderen de beroemde mozaïeken in de St. George Kerk.

Vervolgens reizen we door het land van de Edomieten naar het zuiden. Het is een lange rit,

maar zeker de moeite waard in deze adembenemende omgeving. We komen aan in de

prachtige woestijn Wadi Rum en maken kennis met het echte woestijnleven.

Bij aankomst maken we een avontuurlijke kamelenrit naar Lawrence’s Spring, een oase

middenin de woestijn. We kijken onze ogen uit!

Vanaf hier gaan we verder per jeep. We maken een avontuurlijke  jeepsafari door prachtige

wadi’s met diepe spelonken. We volgen eeuwenoude sporen door de woestijn, want wegen zijn

er niet. Onderweg stoppen we een aantal keer om de schitterende omgeving te voet te

ontdekken.

Als afsluiting van een geweldige dag bekijken we samen de zonsondergang. Vanaf de bergen

waar Wadi Rum zo bekend om staat, hebben we panoramisch uitzicht.

We dineren en overnachten in Mazayen in Wadi Rum bij de bedoeïenen in de woestijn. Tijdens

het avondeten genieten we van de heldere sterrenhemel. Schitterend!



Dag 3 – Donderdag 8 augustus – Wereldwonder Petra en de Dode Zee in Jordanië

Vandaag wordt een schitterende dag vol hoogtepunten. We gaan naar één van de zeven

wereldwonderen! De verborgen stad van Petra was eens de hoofdstad van de Nabateeërs. We

lopen door een smalle rotskloof met metershoge wanden  en staan plotseling in een immens

grote stad met complete straten en uitgehouwen paleizen. We bekijken de prachtige

schatkamer, wandelen over de straat van Façades en zien het Romeinse theater. Waanzinnig

mooi!

Na dit geweldige bezoek reizen wij verder naar het Jordaanse deel van de Dode Zee. Hier

zullen we vannacht verblijven.

Uiteraard mag een bezoek aan de Dode Zee niet ontbreken. Dobberen op het zoute water is een

unieke ervaring. Vergeet uw camera niet mee te nemen! De modder van de Dode Zee zit

boordevol mineralen en voedingsstoffen die goed zijn voor de huid.

Diner en overnachting bij hotel Ramada voor het laatst deze reis in Jordanië. Morgen gaan we

naar Israël!



Dag 4 – Vrijdag 9 augustus – Aankomst in Israël, Ein Gedi, Massada en begin van Shabbat

Na het ontbijt rijden we naar Allenby Bridge. Hier nemen we afscheid van onze Jordaanse gids.

We steken de grens met Israël over. Baruch haba, welkom in Israël!

Samen met onze Israëlische gids gaan we verder door de Jordaanvallei  en dalen we af naar het

laagste punt op aarde, de Dode Zee Vallei. Onderweg kijken we onze ogen uit en genieten we

van de diversiteit van de Israëlische natuur en de prachtige landschappen.

We komen aan bij de Bijbelse oase van Ein Gedi, een groenrijk natuurreservaat met heerlijke

watervallen. Hier schreef David enkele van zijn Psalmen. We maken een wandeling door de

beroemde rotskloof.

We vervolgen onze weg naar het nabijgelegen Massada, een eeuwenoud fort. Per kabelbaan

gaan we naar boven. Wat een belevenis! We genieten van het prachtige uitzicht. Op deze

hooggelegen vesting horen wij de fascinerende geschiedenis van deze plaats.

In de namiddag komen we aan in Jeruzalem, de prachtige stad waar je nooit bent uitgekeken.

We arriveren precies op tijd om naar de Kotel (Klaagmuur) te gaan en het begin van de

Shabbat mee te maken. Het plein stroomt vol met mensen die samen de vreugde van Shabbat

delen.

We maken aansluitend een Shabbatviering bij Hineni mee. Leerzaam en indrukwekkend!

We dineren en overnachten in hotel Royal in Jeruzalem.

https://www.israelidoedreizen.nl/bezienswaardigheden-in-israel-massada/


Dag 5 – Zaterdag 10 augustus – Shabbat, Olijfberg, Oude Stad en de Graftuin

Vandaag is het Shabbat, een rustdag voor het Joodse volk.

Wij brengen een indrukwekkend bezoek aan de Grote Synagoge, waar we genieten van

een traditionele Shabbatdienst.

Vanaf de Olijfberg hebben we een schitterend uitzicht over de stad Jeruzalem. We wandelen

langs bekende hoogtepunten, zoals de Joodse graven en Dominus Flevit (De Heer weent) naar

de Hof van Gethsémané en de Kerk van Alle Volkeren.

Via de Leeuwenpoort gaan we de Oude Stad weer binnen.

In de middag brengen we een bezoek aan de Schedelberg Golgotha, waar we ook

de Graftuin vinden. Deze prachtig aangelegde tuin is een ware oase van rust en daarmee een

geschikte plaats voor gebed en overdenking.

Diner en overnachting in hotel Royal in Jeruzalem.

Dag 6 – Zondag 11 augustus – Vrije dag in Jeruzalem

Vandaag is een vrije dag en in te vullen naar eigen interesse.

U kunt een kerkdienst bijwonen. Bijvoorbeeld ’s ochtends in Christ Church of ‘s middags in de

Messiaanse gemeente King of Kings.

We dineren en overnachten in het inmiddels vertrouwd aanvoelende hotel Royal in Jeruzalem.



Dag 7 – Maandag 12 augustus – Kotel, Mount Herzl en Yad Vashem

‘s Ochtends brengen wij een bezoek aan de Klaagmuur. Vandaag een enorme belevenis, want

op maandag en op donderdag vieren dertienjarige jongens met veel dans en muziek hun Bar

Mitzvahs. Het is bijzonder om bij deze gelegenheid aanwezig te zijn!

Vervolgens rijden we naar Mount Herzl. Deze plaats is vernoemd naar Binyamin Ze’ev

Theodor Herzl, de grondlegger van het Zionisme. Mount Herzl is de nationale begraafplaats

van Israël. Veel bekende Joodse leiders zijn hier begraven, onder wie Golda Meir en Yitzhak

Rabin.

Vervolgens brengen we een uitgebreid en indrukwekkend bezoek aan Yad Vashem. In Yad

Vashem worden de zes miljoen Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn,

herdacht. Een bezoek met impact.

We dineren en overnachten, deze reis voor het laatst in het fijne hotel Royal in Jeruzalem.

https://www.israelidoedreizen.nl/gebruiken-in-israel-bar-mitswa-meemaken/
https://www.israelidoedreizen.nl/gebruiken-in-israel-bar-mitswa-meemaken/


Dag 8 – Dinsdag 13 augustus – Qumran, Galilea en de Bijbelse plaatsen aan het Meer van

Galilea

In de morgen verlaten wij Jeruzalem en gaan naar Qumran. Dat is de plaats waar de Dode

Zeerollen zijn gevonden.

Onderweg naar het noorden van Israël bezoeken we Gan Hashlosha. Het is een natuurpark dat

ten zuiden van het Meer van Tiberias ligt en blijkt een waar zwemparadijs te zijn. Bijzonder is

dat de vissen direct aan je tenen knabbelen als je even stil staat.

We vervolgen onze weg naar Tiberias en bezoeken verschillende bekende Bijbelse plaatsen

rondom het Meer van Galilea.

We lopen de Berg der Zaligsprekingen af en hebben tijdens onze wandeling een prachtig zicht

op het Meer van Galilea. We zijn hier in de leefomgeving van de Messias. Erg verrijkend om

hier rond te lopen.

Vervolgens gaan we naar de ruïnes van Kapernaüm. De Messias bracht hier veel tijd door met

Zijn discipelen. In de Bijbel lezen wij dat de apostelen Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes en de

tollenaar Mattheüs in Kapernaüm woonden.

We dineren en overnachten in hotel Astoria, Tiberias.



Dag 9 – Woensdag 14 augustus – Boottocht, Nazareth, Rosh HaNikra en Karmelgebergte

We beginnen deze dag met een ontspannen boottocht op het Meer van Galilea. Wat een

heerlijk uitzicht!

Vervolgens gaan we naar Nazareth. In het openluchtmuseum Nazareth Village krijgen we een

interessante rondleiding. We ontdekken hoe het leven van de inwoners van Nazareth er 2000

jaar geleden uitzag.

Via de Middellandse Zeekust, een prachtige route, rijden we richting de Libanese grens. We

vergapen ons in een kabelbaan in Rosh Hanikra aan schitterende krijtrotsen. Wat is de natuur

in Israël prachtig!

Op het Karmelgebergte zien we de plek waar de profeet Elia de priesters van Baäl uitdaagde.

We hebben een adembenemend uitzicht over de vlakte van Jizreël, de plaats van het

Armageddon.

We dineren en overnachten, voor het laatst deze reis, in Israël, hotel Satori, Haifa.



Dag 10 – Donderdag 15 augustus – Vertrek naar Nederland

Helaas alweer de laatste dag van onze mooie vakantie in Israël en Jordanië.

We brengen vrije tijd door in het prachtige Zichron Yaakov gelegen op de top van het

Carmelgebergte. Dit pittoreske plaatsje met een adembenemend  uitzicht over de

Middellandse Zeekust van Israël biedt tal van mogelijkheden.

We vertrekken in de avond vanaf Ben Gurion met een directe vlucht naar Nederland. We

vertrouwen erop dat u deze Ontdekkingsreis naar Jordanië en Israël  als zegenrijk hebt

ervaren en dat u ook voor uw volgende reis kiest voor Israël Idoed Reizen.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 06/08/2024 - Tot: 15/08/2024

Inbegrepen

Vliegreis / Luchthavenbelasting

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 15 kg

Accommodaties incl. ontbijt en diner

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandstalige gids

Nederlandssprekende reisleiding

Pet, landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Headsets

Niet inbegrepen

Annulerings- en reisverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds € 7,50 p.p.

Administratiekosten € 30,00

Persoonlijke uitgaven

Lunch en extra drankjes

Toeslag 1 persoonskamer € 485 of kamerdeling €20,00

Baby toeslag vlucht €60,00 (0-2 jaar)

Fooiengeld € 6,00 p.p.p.d.

Calamiteitenfonds € 2,50 p.f.



Voorwaarden

Reisvoorwaarden

Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze Israëlrondreis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw reis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de mogelijkheden waarin

wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Unieke combireis vol hoogtepunten!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

