
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Israëlreis Hervormde kerk Herwijnen (nog 1 plaats

wegens annulering)

 11 Dagen  Van: 12/04/2023 - Tot: 22/04/2023

Hoe lang heeft u al een verlangen in uw hart om met uw eigen gemeente op reis te gaan naar Israël?

Ga mee naar Israël met de gemeentereis vanuit Herwijnen.



Reisinformatie

Dag 1 – Woensdag 12 april 2023 – Aankomst Israël, Tiberias

We vliegen met een rechtstreekse vlucht naar Tel Aviv.

Op vliegveld Ben Gurion wordt u door uw Nederlandstalige gids hartelijk welkom geheten.

Na een overheerlijk diner en avondsluiting, overnachten we in ons hotel in Tiberias.

Dag 2 – Donderdag 13 april 2023 – Meer van Galilea, Tagba, Berg van de Zaligsprekingen en

Kapernaüm

We beginnen de dag met een heerlijk ontspannen boottocht op het Meer van Galilea.

Wist u dat Tabga bekendstaat als de plaats van het wonder van de vermenigvuldiging van de

broden en de vissen? Het is bijzonder om hier te zijn!

We vervolgen onze route langs de Berg van de Zaligsprekingen, waar de Bergrede plaatsvond.

Daarna bezoeken we de ruïnes van Kapernaüm, het huis van de Messias en de apostelen

Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes en de tollenaar Mattheüs.

Diner en overnachting in Tiberias.



Dag 3 – Vrijdag 14 april 2023 – Nazareth Village, Karmel, Caesarea, Shabbat

In de stad Nazareth bezoeken we de Aankondigingskerk en het openluchtmuseum Nazareth

village. Een interessante rondleiding geeft ons een indruk van hoe het leven van de inwoners

van Nazareth was 2000 jaar geleden.

De berg Karmel is de plaats waar de profeet Elia de 450 profeten van Baäl uitdaagde. Kunt u

het zich voorstellen?

We krijgen een rondleiding in de oude havenstad Caesarea van Koning Herodes, tevens de

zetel van de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus.

We vervolgen onze weg richting Jeruzalem waar we in de namiddag aan zullen komen.

Hoe bijzonder is het om het begin van de viering van de ontvangst van Shabbat bij de

Westelijke Muur (klaagmuur) bij te wonen? We krijgen hier uitleg bij.

Dineren en overnachten in het wonderschone Jeruzalem.



Dag 4 – Zaterdag 15 april 2023 – Grote Synagoge, Olijfberg, Gethsémané, Graftuin

Vandaag krijgt u de mogelijkheid een Shabbatdienst bij te wonen in de Grote Synagoge

Vanaf de top van de Olijfberg hebben we schitterend zicht op Jeruzalem.

We wandelen naar beneden naar de tuin van Gethsemané.

We krijgen ook een rondleiding langs alle belangrijke plekken van de Oude Stad Jeruzalem.

Door de Via Dolorosa gaan we naar het Oostenrijks Gasthuis met uitzicht over de stad.

We bezoeken ook de Graftuin. Samen met Golgotha is dit een bijzondere plaats. De aangelegde

tuin is prachtig.

We besluiten deze mooie dag met diner en een overnachting in Jeruzalem.

Dag 5 – Zondag 16 april – Vrije dag in Jeruzalem

Wilt u het even rustig aan doen? Zondag is een vrije dag met eigen invulling.

Indien u wenst, kunt u een dienst bij de King of Kings Church of de Christ Church gemeente

bijwonen.

Diner en overnachting vinden plaats in Jeruzalem.



Dag 6 – Maandag 17 april – Kibboets Kfar Etzion, Hebron, Kiryat Arba

Vandaag staat in het teken van de Bijbelse geschiedenis in Judea, het hartland van Israël. We

bezoeken Gush Etzion en ontdekken meer over de bijzondere geschiedenis van kibboets Kfar

Etzion.

Daarna wandelen we langs het pad van de aartsvaders en komen aan bij een strategische

uitkijkpunt richting Jeruzalem. Wat een heerlijk uitzicht!

Vandaar reizen wij verder naar Hebron, de stad van de aartsvaders. Hier liggen Abraham,

Sarah, Isaäk, Rebekka, Jakob en Leah begraven. De grond is van Abraham. Hij kocht de spelonk

van Efron de Hethiet. Vervolgens nemen we een kijkje in de Joodse buurt en bezoeken de grot

van Machpela.

Ook brengen wij een bezoek aan het indrukwekkende museum in Kiryat Arba.

We bezoeken het indrukwekkende monument voor Naftali Frenkel, Gilad Shaer en Eyal Yifrah.

Deze drie jongens werden in 2014 ontvoerd en vermoord. Een gedenkteken markeert de plaats

van ontvoering.

Diner en overnachting in Jeruzalem.



Dag 7 – Dinsdag 18 april – Bethel, Shilo, Gerizim

We beginnen deze dag in Bethel, de plaats waar Jacob zijn droom kreeg.

We vervolgen onze weg naar Shilo. Hier heeft de tabernakel 369 jaar gestaan, nadat het volk

Israël de Jordaan overstak. Shilo is ook de plek waar Hanna God om een kind vroeg. God

antwoordde en Samuël werd geboren.

Aansluitend gaan we naar de bijzondere plaats Elon Moreh op de berg Kabir. Hier verzegelde

God Zijn band met Abraham. Vanaf deze berg hebben we een wonderschoon uitzicht over een

groot deel van het land Israël.

We doen de berg Gerizim (Berg van de Zegeningen) aan. Deze ligt aan de noordkant van het

huidige Nablus, het Bijbelse Sichem. Vanaf de berg Gerizim hebben we een prachtig zicht op

de stad Nablus en als we goed kijken zien we in de verte het graf van Jozef.

Tijd voor een bijzonder bezoek. In het land van Benjamin wonen Shlomo en Naomi, de

oprichters van Saboneto. Shlomo en Naomi kregen zes jongens, waaronder Elnathan, een

jongen met het Downsyndroom. Elnathan gaf zijn ouders de drive zich in te zetten voor

mensen met speciale behoeften. Saboneto produceert heerlijke zeep op natuurlijke basis.

Tijdens ons bezoek horen we het inspirerende verhaal achter Saboneto en maken we kennis

met de bijzondere werknemers.

Diner en overnachting in Jeruzalem.



Dag 8 – Woensdag 19 april – Ein Gedi, Massada, Dode Zee

Na een rit door de Jordaanvallei bezoeken we Ein Gedi. Ein Gedi is een prachtige oase die

vlakbij de Dode Zee ligt. Ze bevat veel natuurschoon en bijzondere flora en fauna. Je ziet er

onder andere klipdassen en ibexen. De verschillende vijvers en watervallen maken het tot een

klein paradijs. Hier heeft David enkele van zijn prachtige psalmen geschreven.

We bezoeken een bijzonder fort, de Massada , het symbool van Joods verzet tegen de

Romeinen. We krijgen uitleg over deze indrukwekkende plaats en hoe de geschiedenis van

Massada nog steeds van invloed is op de Israëlische samenleving en het leger.

Tijd voor een toeristisch hoogtepunt! We bezoeken de Dode Zee en genieten van een

ontspannen moment. Drijven op het zoute water, wat een beleving! Wist u dat de zwarte

modder van de Dode Zee erg goed is voor de huid?

We bezoeken een dadelplantage en horen alles over de groei en bloei van de dadelboom.

Geworteld in zilte grond brengen dadelbomen zoete vruchten voort. Wonderlijk!



Dag 9 – Donderdag 20 april – Mount Herzl, Yad Vashem

In de ochtend bezoeken wij de nationale begraafplaats van Israël, Mount Herzl. Op deze plaats

zijn bekende Israëliërs begraven. Eén van hen is Theodor Herzl, de grondlegger van het

huidige Israël.

Vervolgens brengen we een uitgebreid en indrukwekkend bezoek aan Yad. In Yad Vashem

worden de zes miljoen Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn, herdacht. Een

bezoek met impact.

Houdt u van kunst? Dan kunt u uw hart ophalen bij kunstenaar Rick Wienecke met zijn

‘Fontein van tranen’. Het werk laat de overeenkomst zien tussen de Holocaust en de kruisiging

van de Messias. Rick Wienecke is een Canadese christen die als vrijwilliger naar Israël is

gekomen en Holocaustoverlevenden geholpen heeft.

We besluiten de dag met een diner en overnachten in Arad.



Dag 10 – Vrijdag 21 april – Negevwoestijn – Sderot, Path to Peace

Vlakbij Beersheva ligt ALEH, een Joodse leefgemeenschap in de Negevwoestijn. ALEH biedt

jongvolwassenen met meervoudige beperkingen de kans om een goed en productief leven te

leiden in een veilige en liefdevolle omgeving. Wij horen het verhaal van deze bijzondere

organisatie en haar bewoners.

We vervolgen onze weg naar de stad Sderot. Deze stad staat symbool voor de continue

dreigingen vanuit de Gazastrook.

Vanaf een uitzichtpost kijken we uit over Gaza.

De weg naar vrede, Path to Peace, is een gezamenlijke mozaïekcreatie door duizenden mensen

tot stand gebracht. Het werk symboliseert de weg naar hoop en geluk onder alle mensen. De

creatie is geplaatst op de grensmuur die de Gazastrook en Israel scheidt, grenzend aan de

huizen van Moshav Netiv Ha’ asara. De prachtige creatie is te zien vanaf beide zijden van de

muur. De kleuren verspreiden zich over de grijze beveiligingsmuur en veranderen de sfeer van

de plaats. Een bezoek aan Path to Peace omvat een persoonlijke ontmoeting met de

kunstenares Tsameret Zamir. Tsameret, vrouw en moeder van vier kinderen, woont 20 jaar in

Moshav Netiv HaAsara. Tsameret vertelt over het leven in de schaduw van de muur, de

veiligheidssituatie, het goede leven in de Moshav en vooral over het optimistisch blijven en

hoop hebben op een vredige toekomst. Ook wij gaan een stukje mozaïek op de muur plaatsen.

Een unieke plaats die veel indruk zal achter laten!

Diner en overnachting in Tel Aviv.



Dag 11 – Zaterdag 22 april – Terugreis Nederland

Aan deze mooie gemeentereis is helaas een einde gekomen.

We vertrekken vanaf Ben Gurion terug naar Nederland.



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 12/04/2023 - Tot: 22/04/2023

Inbegrepen

10 hotelovernachtingen op basis van logie, ontbijt en diner

10 dagen vervoer in comfortabele touringcar (met uitzondering van de zondag)

Assistentie van onze lokale vertegenwoordiger

Pet, landkaart en programma in pocketformaat

Headsets

Entreegelden

Koffergelden

Nederlandssprekende gids de gehele reis (met uitzondering van zondag)

Niet inbegrepen

Reis- en/of annuleringsverzekeringen

Drankjes bij de lunch en diner

Persoonlijke uitgaven

Eventuele bijdragen voor sprekers/lezingen en giften

Toeslag eenpersoonskamer € 900,- of kamer op indeling € 20,-

Calamiteitenfonds € 2,50,-

Garantiefonds € 7,50 p.p.

Reserveringskosten € 30,-

PCR-Test indien nodig

Tip voor chauffeur en gids € 5,- p.p.p.d.

Lunches

Transfer gemeente naar Schiphol

Transfer Schiphol naar gemeente.



Voorwaarden
Reisvoorwaarden

Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accomodatie

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw rondreis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de mogelijkheden

waarin wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Samen één Gemeente zijn

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

