
Reizen naar het echte Israel,

zoals alleen Idoed dat kan!

Gemeentereis Israël: Ebenhaërzerkerk Apeldoorn

 10 Dagen  Van: 02/10/2023 - Tot: 11/10/2023

Hoe lang leeft er al een verlangen in uw hart om met uw eigen gemeente op reis naar Israël te gaan?

Ga mee naar Israël met de Ebenhaërzerkerk Apeldoorn.



Reisinformatie

Dag 1: maandag: 02-10-2023 aankomst in Israël

We vertrekken vanaf Schiphol naar Israël. 06:15 – 11:50 uur HV 5801

Aankomst op de luchthaven van Ben Gurion (Jes. 60:1-5) Uw Nederlands sprekende gids zal u
ontvangen.

We bezoeken Tel Megiddo. Een prachtig park waar we het oude watersysteem uit bijbelse
tijden kunnen bekijken.

Vervolgens rijden wij naar Galilea



Dag 2: Dinsdag: 03-10-2023

Door het prachtige groene landschap rijden we naar de Golan hoogvlakte en maken een
wandeling door Tel Dan. Dit gebied is genoemd naar de Bijbelse stam van Dan. Een gebied van
natuur en bijbelse historie met zijn archeologische opgravingen. Oude stadspoorten en andere
vondsten zijn te zien in het hart van het park. De hoofdstad van het oude noordelijke
koninkrijk Tel Dan.

Wandeling door de Banias, het Bijbelse Cesaréa Filippi. Op deze plaats komt het Evangelie tot
leven en zien we een prachtige waterval.

In de namiddag brengen wij een bezoek aan de berg Hermon en gaan met de stoeltjeslift naar
boven.

Een bezoek aan de Syrische grens (Kuneitra) op de Golanhoogte met uitleg over de
veiligheidssituatie.

Diner en overnachting in Hotel Astoria, Tiberias.



Dag 3: Woensdag: 04-10-2023

We beginnen vandaag bij de Berg der Zaligsprekingen. Hier beleven we de leefomgeving van
de Messias. Vanaf de Berg der Zaligsprekingen wandelen wij naar Kapernaüm met zijn
opgravingen van de oude synagoge.

Hierna vertrekken we naar Safed. Safed wordt in de Talmoed genoemd als één van de vier
heilige steden en de vele synagogen van de stad getuigen van deze status. We bezoeken hier
een synagoge.

Hierna gaan we naar Muhraka op de berg Karmel, de locatie waar Elia de confrontatie aanging
met de valse Baäl profeten.

Op de terugweg bezoeken we Mount Precipice bij Nazareth. We bezoeken deze bergtop aan de
rand van de vlakte van Jizreël.

Daarna rijden we weer naar ons hotel in Tiberias.



Dag 4: Donderdag: 05-10-2023

In de ochtend zullen we een bezoek brengen aan Beith Shean. Dit was een van de tien steden
die behoorden tot de Dekapolus. (tien stedenbond). Aan de muren van deze stad werden de
lichamen van Saul en Jonathan opgehangen.

Via een prachtige rit door de Jordaanvallei gaan we op naar Jeruzalem!

Na onze bagage afgeleverd te hebben in het hotel bezoeken we de oude stad en maken nog een
deel mee van het Loofhuttenfeest.

Diner en overnachting in hotel Prima Park, Jeruzalem.



Dag 5: Vrijdag: 06-10-2023

We beginnen deze dag met een bezoek aan het holocaust museum Yad Vashem. Een
gedenkplaats ter nagedachtenis aan de 6 miljoen joden die tijdens de tweede wereldoorlog
vermoord zijn.

Vandaar gaan we per bus naar de oude stad van David en lopen we via de Hezekiah Tunnel die
gedeeltelijk onder water staat naar de vijver van Siloam.

Daarna hebt u vrije tijd om door de oude stad te wandelen of om een bezoek aan de Machane
Yehuda Market te brengen. Deze wereldberoemde markt representeert het hart van Jeruzalem
en vele joden doen hun inkopen voor de Shabbat.

Aan het begin van de avondschemering zal de Shabbat worden ingeleid. De rustdag voor
Joden. We brengen een bezoek aan de Kotel (Klaagmuur) we maken het begin van de Shabbat
mee. Het plein stroomt al snel vol met mensen overal vandaan om samen de vreugde van
Shabbat te delen.

Diner en overnachting in Hotel Prima Park, Jeruzalem.



Dag 6: Zaterdag: 07-10-2023

Vandaag is het Shabbat, de Joodse rustdag. Vrije dag in Jeruzalem.

Transfer naar de oude stad inbegrepen.

Bezoek aan een Messiasbelijdende gemeente in Jeruzalem om een dienst bij te wonen.

’s Middags voor belangstellenden een wandeling door het Hinnomdal, Kidrondal en over de
Olijfberg.

Diner en overnachting in Hotel Prima Park, Jeruzalem.

Dag 7: Zondag: 08-10-2023

Vroeg in de ochtenduren rijden we naar Jericho. We zullen daar de ruïnes van de oude stad in
Jericho bezichtigen.

Verder gaat het naar de vermoedelijke doopplaats van de Messias Qasr el Yahud

Vervolgens gaan we naar de Bijbelse oase van Ein Gedi en maken een wandeling in het
natuurreservaat van Ein Gedi met zijn heerlijke watervallen. Hier schreef David veel van zijn
psalmen.

Daarna rijden wij langs de oever van de Dode Zee. Hier gaan we dobberen!

Diner en overnachting in Hotel Prima Park, Jeruzalem.




