
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Vrije Evangelische Gemeentereis Bennekom

 11 Dagen  Van: 02/10/2023 - Tot: 12/10/2023

Met uw eigen gemeente op reis naar Israël? Samen het Beloofde Land verkennen? Dat kan met Israël Idoed Reizen! Verbinding

en verdieping in het land van de Bijbel samen met gemeenteleden, dat is fantastisch!

Leden van de Vrije Evangelische Gemeente Bennekom hebben deze heerlijke kans onder leiding van Bert van den Burg. Ga mee!



Reisinformatie

Dag 1 – Maandag 2 oktober 2023 – Vertrek richting Israël

In de loop van de morgen vertrekt u vanaf Amsterdam, Schiphol Airport met Transavia. U

vliegt rechtstreeks naar luchthaven Ben Gurion Airport bij Tel Aviv. In het vliegtuig krijgt u

een lichte warme maaltijd geserveerd en een drankje.

Bij aankomst in Israël wacht de gids u op. De bus staat klaar om u naar het hotel of kibboets in

de omgeving van het Meer van Galilea te brengen.

Diner, avondsluiting en overnachting in Kibboets Sha’ar-Hagolan in Tiberias.



Dag 2 – Dinsdag 3 oktober 2023 – Meer van Galilea, Mount Benta, Tel Dan

Uw eerste kennismaking met de natuur en bevolking van Israël begint met het bezoeken van

diverse plaatsen rondom het Meer van Galilea, zoals Tabgha. Daar voedde Jezus zijn 5000

toehoorders met 5 broden en 2 vissen. Ook bezoeken wij Kapernaüm waar wij de opgravingen

van eeuwenoude synagogen zien. We vervolgen onze reis naar het klooster op de Berg van de

Zaligsprekingen.

Ook een boottocht over het Meer van Galilea staat voor vandaag op de planning. Met de bus

rijden we de Golanhoogvlakte op en kijken we bij Mount Bental uit over Syrië. Via enkele

Druzendorpen worden we naar een van de bronnen van de Jordaan gereden. Daar maken we

een wandeling door het natuurpark Tel Dan. In het park bevinden zich ook de restanten van

een 4000 jaar oude stad.

Diner, avondsluiting en overnachting in Kibboets Sha’ar-Hagolan, Tiberias.



Dag 3 – Woensdag 4 oktober 2023 – Nazareth Village,

Als de koffers zijn ingeladen, vertrekken we met de bus naar Nazareth. Daar gaan we 2000 jaar

terug in de tijd in het Openluchtmuseum Nazareth Village. Op het Karmelgebergte bevindt

zich bij de Muchraka een klooster op de plaats waar de afgodspriesters en de profeet Elia offers

brachten.

Vandaar rijden we via de kust naar Caesarea, waar de apostel Paulus gevangen zat. We

bezoeken het grote theater en de oude kruisvaardersburcht. We rijden door de bergen van

Judea naar Jeruzalem. Daar genieten van het uitzicht over de Oude Stad vanaf de

Haaspromenade.

Diner, avondsluiting en overnachting in Hotel Royal, Jeruzalem.



Dag 4 – Donderdag 5 oktober 2023 – Kotel, Via Dolorosa, Graftuin

We wandelen vanaf de Jaffapoort door de oude stad, via de Joodse wijk, naar de Kotel, de

vreugdemuur. We kijken naar een videopresentatie over de tweede tempel en opgravingen bij

de tempelmuur. We maken een Bar Mitswa mee.

Daarna lopen we een stukje van de Jeruzalemmars die elk jaar rond het Loofhuttenfeest wordt

georganiseerd door de christelijke ambassade.

Vervolgens bewandelen we de Via Dolorosa: de kruisweg naar de heilige Grafkerk. Via de soeks

lopen we naar de Damascuspoort.

Daarna gaan we door naar de Graftuin. Indien mogelijk bezoeken we de lichtshow in het

citadel die om 19.00 uur begint of het avondprogramma van het christelijke ambassade.

Diner en overnachting in Hotel Royal, Jeruzalem.



Dag 5 – Vrijdag 6 oktober 2023 – Olijfberg, Hof van Gethsémané, Knesset

Met de bus vertrekken we op tijd om naar de Olijfberg te rijden. Daar hebben we een prachtig

uitzicht op de muur en de gouden poort. We wandelen naar beneden, langs eeuwenoude

begraafplaatsen, naar de Hof van Gethsémané.

Met de bus rijden we naar Yad Vashem. Ook bezoeken we het Holland Monument.

We maken een groepsfoto bij de grote Menorah tegenover de Knesset.

We bezoeken de Joodse markt, de Machane Yehuda, waar de orthodoxe Joden hun laatste

inkopen doen voor de Shabbat. Omstreeks 18:30 uur zijn we bij de Klaagmuur om de Shabbat

te begroeten.

Diner en overnachting in Hotel Royal, Jeruzalem.



Dag 6 – Zaterdag 7 oktober 2023 – Shabbat, Dode Zee, Massada

Op zaterdag wordt er in Israël de Shabbat gevierd. Voordat we de stad Jeruzalem verlaten,

brengen we een kort bezoek aan de Grote Synagoge. Daar maken we een deel van de dienst

mee.

We dalen vervolgens vanaf Jeruzalem door de woestijn van Judea af naar het laagste punt op

aarde: de Dode Zee. We rijden naar het Bijbelse natuurpark Ein Gedi, waar we een wandeling

maken door deze oase. Midden in de woestijn komen we een waterval tegen. Dit is ook de

omgeving waar David zich schuil hield voor koning Saul.

We vervolgen onze tocht langs de Dode Zee naar de burcht Massada. Met de kabelbaan gaan

we 600 meter omhoog naar de plaats waar 2000 jaar geleden honderden Joden standhielden

tegen de Romeinen.

Voor de liefhebbers is er ook gelegenheid om te drijven in de Dode Zee.

We rijden langs Qumran. Daar werden de Dode Zee Rollen gevonden met veel eeuwenoude

fragmenten van het Oude Testament.

Wij gaan weer terug naar Jeruzalem voor ons diner, avondsluiting en overnachting in Hotel

Royal, Jeruzalem.



Dag 7 – Zondag 8 oktober 2023 – Vrije dag

Op zondag is er geen gepland programma. Eventueel kunt u deelnemen aan een wandeling

over de muur van de Jaffapoort tot de Sionpoort. Daar worden ‘s avonds Bijbelteksten

geproclameerd.

In overleg wordt er een kerkdienst gehouden door de reisleider.

Na het diner wandelen we naar de vreugdemuur om het begin van de Simcha Thora mee te

maken.

Overnachting in Hotel Royal, Jeruzalem.

Dag 8 – Maandag 9 oktober 2023 – Bet Shemesh, Bet Guvrin, Duiventil

De koffers worden gepakt en ingeladen. Met de bus rijden we naar Bet Shemesh en Bet Guvrin,

(de spelonken van Adullam waar David zich verborg). We bezoeken de Duiventil in de

spelonken, de olijvenpers en de bellcave.

We vervolgen onze reis door Judea naar de bronnen van Beersheva.

We gaan ook naar de Tel van Abraham en kijken naar de geschiedenisvideo.

Overnachten in kibboets Mashabe Shade, in de Negev.



Dag 9 – Dinsdag 10 oktober 2023 – Ramonkrater, Tsunim natuurreservaat, Graf Ben Gurion

Met de bus rijden we naar de overblijfselen van een Nabateeërsstad. In een klein winkeltje

krijgen we uitleg hierover. We bezoeken de Ramon krater.

Ook gaan we naar het Tsunim natuurreservaat. In het reservaat ligt krater Ensahorinum,

waarin zich een oude plaats met een bron bevindt. Hier maken we een rondwandeling.

In de namiddag rijden we naar het natuurpark, Ein Avdat voor een wandeling door de kloof

naar een waterval. We brengen een bezoek aan een kibboets en het graf van Ben Gurion. We

hebben een prachtig uitzicht over de kloof en de Zinrivier.

Overnachting in kibboets Mashabe Shade, in de Negev.

Dag 10 – Woensdag 11 oktober 2023 – Judeawoestijn, Kibboets Ben Mordechai, Reviviem

Deze dag brengen we ook door in de woestijn van Judea. We bezoeken het woestijndorp

Ashalim. Die plaats heeft een toren van 250 meter hoog om energie op te wekken.

Wij rijden naar kibboets Ben Mordechai waar we geconfronteerd worden met de

vrijheidsstrijd van de Joden 75 jaar geleden.

We bezichtigen het Openluchtmuseum Reviviem bij Kibboets Reviviem en het Joe Allen

Centrum, een museum over de bedoeïenen cultuur. Ook brengen we een bezoek aan een echte

Bedoeïenentent waar we informatie krijgen over het leven van de aartsvaders in de woestijn.

Overnachting in kibboets Mashabe Shade, in de Negev.



Dag 11 – Donderdag 12 oktober 2023 – Terugreis

De koffers worden weer in de bus geladen. Wij maken nog een rondwandeling over de kibboets

en krijgen uitleg over het kibboetsleven door één van de bewoners.

Daarna maken wij ons op voor de terugreis. We vertrekken in de middag vanaf Tel Aviv, Ben

Gurion Airport naar Amsterdam, Schiphol.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 02/10/2023 - Tot: 12/10/2023

Inbegrepen

10 hotelovernachtingen op basis van logie, ontbijt en diner

Vervoer per comfortabele touringcar met airconditioning gedurende de volledige reis ( met

uitzondering van zondag)

Assistentie van onze lokale vertegenwoordiger

Nederlandssprekende gids: gedurende de gehele reis (met uitzondering van de zondag)

Entreegelden

Petje, kaart en programma in pocketformaat

Headsets

Koffergelden

Vlucht

Niet inbegrepen

Persoonlijke uitgaven

Eenpersoonskamer toeslag € 733,- of een kamer op indeling € 20,-

Reis- Annuleringsverzekering

Tip voor chauffeur en gids € 5,- p.p.p.d.

Lunches

Drankjes tijdens de maaltijden

Bijdragen voor sprekers/lezingen en giften

PCR-Test indien nodig

Calamiteitenfonds € 2,50,-

Garantiefonds € 7,50,- p.p.

Reserveringskosten € 30,-



Voorwaarden
Reisvoorwaarden

Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accomodatie

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw rondreis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de mogelijkheden

waarin wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Samen één Gemeente zijn

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

