
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Loofhuttenfeest met Jeruzalemmars 2024

 12 dagen  Alle leeftijden  Van: 14/10/2024 - Tot: 25/10/2024

Het Loofhuttenfeest in Israël beleven, is indrukwekkend. Idoed biedt u deze kans! Een actieve reis met bijzondere ontmoetingen

bij Joodse families thuis. Tijdens de Jeruzalem Mars ervaart u in de schitterende straten van Jeruzalem een ontroerende

verbinding met het volk van Israël.

Loofhuttenfeest in Israël

Tijdens deze heerlijke reis maakt u het vreugdevolle Loofhuttenfeest van dichtbij mee. Met veel passie herdenken de Joden de

uittocht uit Egypte. We bezoeken tal van Bijbelse plaatsen. Het Woord gaat leven! U zult bijvoorbeeld ontdekken dat het

Loofhuttenfeest een voorafschaduwing is van de Messias. In een loofhut bij een Joodse familie thuis proeft u de sfeer van het

Loofhuttenfeest; een unieke ontmoeting om nooit te vergeten.

Samen sterk

Met duizenden Joden en christenen nemen we aan het einde van het Loofhuttenfeest deel aan de Mars van Jeruzalem. Met onze

aanwezigheid bemoedigen wij het Joodse volk. Tijdens het lopen door deze eeuwenoude stad voelen we de verbinding met de

Israëliërs langs de kant van de weg. Enthousiast, maar soms ook geëmotioneerd, worden we begroet en aangemoedigd. Een

indrukwekkende tocht als steun aan een volk waarmee wij ons verbonden weten.



Reisinformatie

Dag 1 – Maandag 14 oktober 2024 – Vertrek Israël Loofhuttenreis met Jeruzalemmars

Eindelijk begint onze reis naar het prachtige Israël!

We vertrekken met een rechtstreekse vlucht naar Tel Aviv, Ben Gurion Airport, Israël.

Na aankomst begint onze tocht door het Beloofde Land. We vertrekken richting het Noorden

van Israël.

We overnachten in kibboets Degania. Deze kibboets is de oudste van Israël en daarmee een

bijzondere plaats. De kibboets is gesitueerd dichtbij het zuidelijkste puntje van het Meer van

Galilea, in wat bekend staat als de Jordaanvallei.



Dag 2 – Dinsdag 15 oktober 2024 – Loofhuttenfeest , Meer van Galilea, De Banias en Tel Facher

Wij beginnen deze schitterende dag met een heerlijke boottocht op het Meer van Tiberias.

Aansluitend bezoeken we de Berg van de Zaligsprekingen; een mooie plek om na te denken

over de woorden die de Messias hier gesproken heeft.

Het natuurreservaat Banias bevat een overvloed aan natuurlijke en historische schoonheid, van de ruïnes van

oude steden tot de imposante Baniaswaterval.

Voor de Zesdaagse Oorlog van 1967 was Tel Facher de sterkste en belangrijkste Syrische basis

in de noordelijke Golanhoogvlakte. Tijdens de Zesdaagse Oorlog vochten de Israëlische

troepen hier één van de hevigste veldslagen in de militaire geschiedenis van Israël. In totaal

zijn er tijdens deze strijd 32 Israëlische jongens omgekomen. Vandaag de dag staat deze plaats

bekend als Golani Lookout, omgedoopt tot de infanteriebrigade van de Israëlische

defensiemacht.

Vanaf de berg Bental kijken wij uit over Syrië. Tijdens de Yom Kippur oorlog is er in dit ‘dal

van de tranen’ hevig gevochten.

We dineren en overnachten weer in kibboets Degania.



Dag 3 – Woensdag 16 oktober 2024 – Loofhuttenfeest, Old Gesher en Dadelplantage

Gelegen langs de oevers van de rivier de Jordaan, in de Beith She’anvallei ten zuiden van het Meer van Galilea,

ligt de oude kibboets Gesher. De rivier de Jordaan fungeert officieel als de grens tussen Israël en Jordanië in

dit gebied, dus ten tijde van de oprichting van de staat Israël vormde de kibboets een “toegangspoort” tot het

land vanuit Jordanië. We krijgen alles te horen over deze bijzonder plaats!

In de namiddag bezoeken we een dadelplantage. Rondom de periode van sukkot is het moment

van de dadeloogst aangebroken.

Diner en overnachting in Kfar Hanokdiem.



Dag 4 – Donderdag 17 oktober 2024 – Sukkot/Loofhuttenfeest, Massada, Ein Gedi en Dode Zee

Een hele interessante dag. We dalen af naar de omgeving van de Dode Zee, de laagste plek op

aarde.

We bezoeken een bijzonder fort, de Massada en horen over het Joods verzet tegen de

Romeinen. Een aangrijpend verhaal.

We maken een heerlijke wandeling in het natuurpark Ein Gedi en wandelen door de

botanische tuin van de gelijknamige kibboets. In deze omgeving verstopte David zich voor

Saul.

Bij één van de stranden is er de mogelijkheid om te drijven in de Dode Zee. Een toeristisch

moment bij uitstek. Een geweldige ervaring en een fotomoment waard.

We maken het begin van de Shabbat mee bij de Kotel. Het plein stroomt vol met mensen die

samen de vreugde van Shabbat vieren. Op het plein genieten we van alle indrukken en krijgen

we uitleg over de Shabbat.

Optioneel: een leerzame Shabbatmaaltijd bij Daniel Goldstein.

We dineren en overnachten in hotel Ibis Jerusalem City Center.



Dag 5 – Vrijdag 18 oktober 2024 – Sukkot/Loofhuttenfeest, Yom Tov, Olijfberg en Graftuin

Voor religeuze Joden is de eerste dag van het feest een Yom Tov, een heilige dag waarop ze

niet werken en samen zijn met familie en vrienden. Het is een officiële feestdag in Israël.

Deze dag staat in teken van de Olijfberg. We maken vanaf deze plek schitterende foto’s van

Jeruzalem en verwonderen ons over het prachtige uitzicht.

We dalen de berg te voet af en houden een overdenking in de Hof van Gethsémané, de

boomgaard vol olijfbomen waar de Messias bad tot Zijn Vader. Gethsémané betekent

olijvenpers en ligt aan de voet van de Olijfberg.

We maken een wandeling door de Oude Stad van Jeruzalem en haar vier kwartieren.

Jeruzalem kent acht poorten met elk een eigen verhaal. Deze poorten komen we tegen tijdens

onze geweldige tocht door de oude straten.

‘s Middags bezoeken we de Graftuin. Deze prachtig aangelegde tuin is een oase van rust. De

Graftuin is een geschikte plaats voor gebed en overdenking. We staan dan ook stil bij het

lijden, de kruisiging en de opstanding van de Messias.

Diner en overnachting in hotel Ibis Jerusalem City Center.



Dag 6 – Zaterdag 19 oktober 2024 – Sukkot/Loofhuttenfeest, Vrije dag, Christ Church en King

of Kings

Vandaag heeft u een vrije dag.

U kunt een dienst bijwonen in de ochtend van Christ Church.

In de namiddag heeft u de de mogelijkheid om een dienst van de King of Kings gemeente bij te

wonen.

Diner en overnachting in hotel Ibis Jerusalem City Center.



Dag 7 – Zondag 20 oktober 2024 – Sukkot/Loofhuttenfeest, Judea en Gush Etzion

Deze dag staat in teken van het Bijbelse historie in Judea, het hartland van Israël.

We bezoeken Gush Etzion, een Israelische nederzetting.

Lunch in een Loofhut in Kfar Etzion (exclusief).

We ontdekken en leren meer over de dramatische geschiedenis van Kfar Etzion. In de kibboets

werden in 1948 bij een aanval van leden van het Arabisch Legioen meer dan honderd Joden

vermoord. Een plaats waar we stilstaan bij het ontstaan van de staat Israël en de strijd die

daarop volgde.

Vanaf de Lone Oak lopen we het pad van de patriarchen, onderweg komen we een mikwe (een

ritueel bad) tegen uit het tweede tempeltijdperk en hebben we een adembenemend zicht op

Gush Etzion.

Diner en overnachting in hotel Ibis Jerusalem City Center.



Dag 8 – Maandag 21 oktober 2024 – Sukkot/Loofhuttenfeest, Shiloh, Samaria en Gava'ot

wijnerij

Vandaag begint onze reis met het volgen van de Aartsvadersroute, via Beit El, Mount Hatzor

naar ons eerste bezoek van deze dag, Shiloh.

In Shiloh krijgen we uitleg, Bijbelse verdieping en visuele beelden rondom de tabernakel en het

volk Israël van de dagen van Jozua tot Samuel.

We maken een wandeling en verkennen het Bijbelse landschap en de natuurlijke bronnen

rondom Shiloh en de vernieuwing van de Israëlische landbouw.

Daarna bezoeken we de Gava’ot winerij in Gvat Harel, het blijft niet alleen bij een bezoek we

gaan ook de wijn proeven! Op deze mooie plaats gebruiken wij ook de lunch (lunch is

exclusief).

Aansluitend ervaren we de gastvrijheid van pioniers op een boerderij tussen Shiloh en Kochav

Hashachar, in de bergen van Samaria.

Tijd voor een bijzonder bezoek. In het land van Benjamin wonen Shlomo en Naomi, de

oprichters van Saboneto. Shlomo en Naomi kregen zes jongens, onder wie Elnathan, een

jongen met het downsyndroom. Elnathan gaf zijn ouders de drive zich in te zetten voor

mensen met speciale behoeften. Saboneto produceert heerlijke zeep op natuurlijke basis.

Tijdens ons bezoek horen we het inspirerende verhaal achter Saboneto en maken we kennis

met de bijzondere werknemers.

We gaan naar een prachtige plek waar we uitzicht hebben over de Jordaan vallei.

Diner en overnachting in hotel Ibis Jerusalem City Center.



Dag 9 – Dinsdag 22 oktober 2024 – Sukkot/Loofhuttenfeest, Friends of Zion, Scopusberg en

Neot Kedumim

In de ochtend brengen we een bezoek aan het prachtige Friends of Zion Museum.

Vlakbij de Hebreeuwse Universiteit op de Scopusberg doen wij onder leiding van ervaren

archeologen mee aan het bijzondere Tempelberg zeef-en-sorteerproject; we hebben kleine

stukjes verleden in onze handen!

We sluiten deze dag af met het bomen planten in Neot Kedumim, het Bijbelse

landschapsreservaat in Israël. Een uniek streven!

Diner en overnachting in hotel Ibis Jerusalem City Center.



Dag 10 – Woensdag 23 oktober 2024 – Sukkot/Loofhuttenfeest, Mount Herzl, Yad Vashem en

Jeruzalemmars

In de ochtend bezoeken wij Mount Herzl. Deze plaats is vernoemd naar Binyamin Ze’ev

Theodor Herzl, de grondlegger van het Zionisme. Mount Herzl is de nationale begraafplaats

van Israël. Veel bekende Joodse leiders zijn hier begraven, onder wie Golda Meir en Yitzhak

Rabin.

We brengen een bezoek aan Yad Vashem, een indrukwekkende plek. In Yad Vashem is de

geschiedenis te zien van het Joodse volk voor en tijdens de Shoa (Ha-Shoah).

Daarna kunt u  ter bemoediging van het Joodse volk deelnemen aan de Mars van Jeruzalem.

Loop samen met duizenden christenen door de straten van Jeruzalem om een bemoedigende

boodschap te geven aan het Joodse volk: ‘Wij zijn er voor jullie.’ Israëlische bezoekers zijn vaak

erg geëmotioneerd bij het zien van deze massale steunbetuiging. Een mars die zeker uw hart

zal raken!

Diner en overnachting in hotel Ibis Jerusalem City Center.



Dag 11 – Donderdag 24 oktober 2024 – Sukkot/ Loofhuttenfeest, Menorah Knesset en

terugreis

Vandaag nemen we helaas afscheid van Jeruzalem.

Maar eerst brengen we nog een bezoek aan de Menorah en de Knesset.

Vanaf de Haaspromenade hebben we vervolgens een mooi zicht op de stad Jeruzalem. Dit

uitkijkpunt is waanzinnig mooi. Oud en nieuw Jeruzalem ontmoeten elkaar. De oude stad

‘vertelt haar verhaal’ van duizenden jaren geschiedenis.

Diner en overnachting Hotel Ibis Jerusalem City Center.

Dag 1 – Vrijdag 25 oktober 2024 – Sukkot/ Loofhuttenfeest, terugreis

Helaas zit de Loofhuttenfeestreis naar Israël er alweer op. We vertrekken vanaf Ben Gurion

met een directe vlucht naar Nederland. We vertrouwen erop dat u deze Loofhuttenfeestreis als

zegenrijk hebt ervaren en dat u ook voor uw volgende Israëlreis kiest voor Israël Idoed Reizen.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 14/10/2024 - Tot: 25/10/2024

Inbegrepen

Vliegreis / luchthavenbelasting

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 15 kg

Accommodaties incl. ontbijt en diner

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandssprekende gids

Nederlandstalige reisleiding

Pet, landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Niet inbegrepen

Annulerings- en reisverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds € 7,50 p.p.

Administratiekosten €30,-

Persoonlijke uitgaven

Lunches en extra drankjes

Fooi gids en buschauffeur € 6,00 p.p.p.d.

Toeslag 1-persoonskamer €  of kamerdeling € 20,00

Baby toeslag vlucht €60,00 (0-2 jaar)

Calamiteitenfonds €2,50 p.f.



Voorwaarden
Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw Loofhuttenfeestrondreis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de

mogelijkheden waarin wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Reis vol passie en vreugde!

https://www.israelidoedreizen.nl/garantievoorwaarden/

