
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Groepsreis van Rietje Bakker

 11 dagen  Van: 19/09/2023 - Tot: 29/09/2023

Vandaag begint onze langverwachte rondreis door Israël! Met deze groepsreis trekken we in het najaar door Israël. We genieten

van de schitterende schepping en horen meer over de positie van christenen en Messiasbelijdende joden in Israël. Per kabelbaan

bezichtigen we het indrukwekkende Fort Massada. Ook bezoeken we de Klaagmuur en maken daar een Bar Mitswaviering mee.

Beleef Yom Kippur in Israël

Gedurende Yom Kippur bent u in Israël! Wat geweldig om de meest heilige dag van het jaar voor het Joodse volk mee te maken

in het Beloofde Land. Een bezoek aan de Grote Synagoge op deze dag is een speciale ervaring.



Reisinformatie

Dag 1 – Dinsdag 19 september 2023 – Aankomst in Israël

Onze langverwachte rondreis door Israël begint eindelijk!

We vliegen met een rechtstreekse vlucht naar Tel Aviv. Op vliegveld Ben Gurion worden we

door onze Nederlandstalige gids welkom geheten in het Beloofde Land.

We vertrekken naar ons hotel bij de Dode Zee. We genieten van deze prachtige groene oase

middenin de woestijn.

We dineren en overnachten in kibboets Almog bij de Dode Zee.



Dag 2 – Woensdag 20 september 2023 – Massada, Ein Gedi en Qumran

Vandaag een interessante dag vol (Bijbelse) geschiedenis.

We beginnen met een bezoek aan de Massada. Per kabelbaan gaan we naar boven. Wat een

belevenis! We genieten van het prachtige uitzicht. Op deze hooggelegen vesting horen wij de

fascinerende geschiedenis van de burcht die koning Herodes liet bouwen en over de moedige

Zeloten.

Vervolgens gaan we naar de oase van Ein Gedi en maken een wandeling door dit mooie

natuurreservaat. In deze omgeving verstopte David zich voor Saul.

Eén van de hoogtepunten deze reis: dobberen in de Dode Zee! Een toeristisch moment bij

uitstek. Vergeet niet uw camera mee te nemen!

We gaan verder naar Qumran. Hier werden door een schaapherdersjongen de Dode Zeerollen

gevonden met veel eeuwenoude fragmenten van het Oude Testament .

Daarna vertrekken wij naar Jeruzalem.

Diner en overnachting hotel Royal, Jerusalem.



Dag 3 – Donderdag 21 september 2023 – Bar Mitswa, Menora en Yad Vashem

In de ochtend brengen we een bezoek aan de Klaagmuur, ook wel Kotel genoemd. Hier zullen

we een Bar Mitswa viering meemaken. Bij Bar Mitswa vieren de Joden dat hun zonen van 13

(of dochters van 12) religieus volwassen worden. Verwacht feestelijkheden met uitbundige

zang en dans. Geweldig om mee te maken!

Vervolgens rijden we langs de zevenarmige kandelaar, de Menora. Deze Menora staat

tegenover de Knesset, het Israëlisch parlement.

We reizen verder naar Ein Kerem, de geboorteplaats van Johannes de Doper. We maken een

prachtige wandeling naar de Kerk van de Visitatie. In de kapel bij het Hadassah Ziekenhuis

bezichtigen we de beroemde gebrandschilderde ramen van Chagall.

Bij onze volgende stop zullen we indrukwekkende momenten beleven. We brengen een

uitgebreid bezoek aan Yad Vashem, het Holocaustmuseum. Dit is een gedenkplaats voor de zes

miljoen Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

Diner en overnachting in hotel Royal, Jeruzalem.



Dag 4 – Vrijdag 22 september 2023 – De oude stad Jeruzalem

Deze dag staat in het teken van het geweldige Jeruzalem .

We beginnen op de Olijfberg. Vanaf hier hebben we een schitterend uitzicht over de hele stad.

Vanaf deze plek maakt u de mooiste foto’s!

We wandelen langs Joodse graven, Dominus Flevit, het Hof van Gethsémané en de Kerk van

Alle Volkeren.

Via de Leeuwenpoort lopen we de Oude Stad binnen. We gaan verder naar de Via Dolorosa

waar we onder andere Bethesda en Ecce Homo bezoeken. Vervolgens bezoeken we de

christelijke wijk van Jeruzalem.

Natuurlijk brengen we ook een bezoek aan de Grafkerk in het hart van deze wijk.

Al wandelend in Jeruzalem kijken we onze ogen uit.

We komen aan bij de Berg van Sion. Hier bezoeken we de Kerk van Sint Petrus in Gallicantu.

We brengen aan het einde van deze heerlijke wandeling een bezoek aan het graf van Koning

David.

We genieten, moe maar voldaan, van een heerlijk diner.

We overnachten in Hotel Royal, Jeruzalem.



Dag 5 – Zaterdag 23 september 2023 – Bethlehem, Herodion park en de Graftuin

We genieten ook deze morgen van een fabuleus uitzicht over de stad Jeruzalem; dit keer vanaf

de Haaspromenade.

Niet ver van Jeruzalem ligt Bethlehem. We brengen hier een bezoek aan de Geboortekerk.

Daarna rijden we naar Beit Jala voor een bezoek aan Jemima, het tehuis dat met Nederlandse

steun gebouwd is en ook nu nog vanuit Nederland ondersteund wordt.

Aansluitend bezoeken we het Herodion Nationaal Park. Hier zien we de opgravingen van een

ambitieus bouwproject van Herodes de Grote. We krijgen een leerzame rondleiding en

genieten van het adembenemende uitzicht over het oude Joodse koninkrijk van Judea.

We besluiten onze dag met een bezoek aan de Graftuin. Deze prachtig aangelegde tuin is een

oase van rust en een fijne plek voor overdenking .

Diner en overnachting in hotel Royal, Jeruzalem.



Dag 6 – Zondag 24 september 2023 – Vrije dag

Vandaag hebben wij een vrije dag.

We doen heerlijk rustig aan zodat we alle onze belevenissen eens goed op een rijtje kunnen

zetten en verwerken.

We bezoeken een van de christelijke kerken voor een dienst.

Diner en overnachting in hotel Royal, Jerusalem.

Dag 7 – Maandag 25 september 2023 – Yom Kippur

Vandaag een dag die u niet snel zult vergeten. Het is namelijk Yom Kippur (Grote Verzoendag).

Voor het Joodse volk is dit een vastendag en ook een vrije dag.

Het is aan te raden om in de ochtend een bezoek te brengen aan de Grote Synagoge of een

wandeling door de Oude Stad te maken.

Daarnaast is dit een dag om ons door middel van een gastlezing te laten informeren over de

positie van christenen en Messiasbelijdende Joden in Israel.

Diner en overnachting in hotel Royal, Jerusalem.



Dag 8 – Dinsdag 26 september 2023 – Wadi Kelt, Megiddo, Beit Shean en Sachne

Vroeg in de ochtend verlaten we Jeruzalem en rijden door een schitterend gebied richting de

westelijke Jordaanoever.

We maken een korte tussenstop in Wadi Kelt. Hier zien we een prachtig Grieks-Orthodox

klooster (alleen uitzicht).

Daarna brengen we een bezoek aan de oudste stad op aarde: Jericho.

Niet ver van Jericho bezoeken we Qasr al Yahud, de plek aan de Jordaan waar volgens de

overlevering de Messias gedoopt is.

We gaan verder naar de opgravingen van Beith She’an, een stad uit de Romeinse tijd.

Aansluitend ontspannen we heerlijk in Gan Ha’Shlosha, een prachtig aangelegd park. We

genieten van de waterval en warmwaterbronnen en komen helemaal tot rust.

We dineren en overnachten in hotel Prima Galil, Tiberias.



Dag 9 – Woensdag 27 september 2023 – Rond het Meer van Galilea en de Golanhoogvlakte

Vandaag bezoeken we bekende Bijbelse plaatsen uit het Nieuwe Testament.

We beginnen met een boottocht op het Meer van Galilea.

We brengen vervolgens een bezoek aan Kapernaüm en zien de opgravingen van de oude

synagoge. Aansluitend bezoeken we de Berg van de Zaligsprekingen; een mooie plek om na te

denken over de woorden die de Messias hier sprak.

Wij dalen deze berg af naar het nabijgelegen Tabgha, de plek waar de wonderbaarlijke

vermenigvuldiging van broden en vissen plaatsvond.

Door het prachtige groene landschap rijden we naar de Golanhoogvlakte. Vervolgens reizen

we helemaal naar het noorden naar de Banias, aan de voet van het Hermongebergte. Hier lag

de stad Caesarea Fillipi, waar Jezus de woorden uit Mattheus 16:18 uitgesproken zou hebben.

De Banias is ook een van de bronnen van de Jordaan.

Diner en overnachten in hotel Prima Galil, Tiberias.



Dag 10 – Donderdag 28 september 2023 – Nazareth, Muhraka en Caesarea

Na ons ontbijt verkennen we Nazareth. We brengen een bezoek aan de Aankondigingskerk en

het openluchtmuseum Nazareth Village. We krijgen een interessante rondleiding die ons laat

zien hoe het leven van de inwoners van Nazareth was in de tijd van de Messias.

Daarna rijden we naar de Karmel. We zullen een bezoek brengen aan Muhraka, de plaats waar

de profeet Elia de confrontatie aanging met de Baälpriesters. Vanaf het dak van het klooster

hebben we een prachtig uitzicht over de vlakte van Jizreël.

Na de lunch rijden we naar Akko om een bezoek te brengen aan de oude burchten en verblijven

van de kruisvaarders.

Diner en overnachting in hotel Prima Galil, Tiberias.

Dag 11 – Vrijdag 29 september 2023 – Terugreis naar Nederland

Onze zeer indrukwekkende en mooie reis zit er helaas weer op. We maken ons klaar voor

vertrek.

We vliegen terug vanaf vliegveld Ben Gurion met een rechtstreekse vlucht.

Idoed wenst u wel thuis!

 



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 19/09/2023 - Tot: 29/09/2023

Inbegrepen

Vliegreis/ luchthavenbelasting

Ruim- en handbagage max 20 kg

Accomodaties incl. ontbijt en diner

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco (niet op zondag + maandag)

Fooiengeld € 5,00 p.p.p.d.

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandstalige gids

Nederlandssprekende reisleiding

Pet, landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Headsets

Niet inbegrepen

Annulerings- en reisverzekering

Bijdrage stichting garantiefonds € 7,50

Administratiekosten € 30,00

Persoonlijke uitgaven

Lunch en extra drankjes bij maaltijden

Toeslag 1-persoonskamer € 609,00 of kamerindeling € 20,00

Baby toeslag vlucht €60,00 (0-2 jaar)

Calamiteitenfonds € 2,50,-

Eventuele bijdragen voor sprekers, lezingen en giften



Voorwaarden
Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Onvergetelijke reis vol indrukken!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

