
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Verdiepingsreis Israël

 11 dagen  Alle leeftijden  Van: 29/04/2024 - Tot: 09/05/2024

Een rijke reis naar de wortels van het christelijke geloof. Deze reis brengt u naar tal van Bijbelse plaatsen waar goede gesprekken

vanzelf op gang komen. Een reis die uw geloof zal verdiepen.

Rondreis door heel Israël

Samen bezoeken we de schitterende Golanhoogvlakte, dalen we de Berg van de Zaligsprekingen met haar prachtige uitzicht af,

luisteren we naar het indrukwekkende verhaal van de Massada en wandelen we over de Olijfberg. Talloze Bijbelse plaatsen

worden aangedaan. Zo bezoeken we onder meer Gethsémané, Golgotha, de Dode Zee en de bronnen van de Jordaan.

We verdiepen ons al reizend en verwonderend in de Bijbelse verhalen en voeren goede gesprekken. Er ontstaan verbindingen;

binnen de groep, maar ook met het prachtige land Israël en haar inwoners.



Reisinformatie

Dag 1 – Maandag 29 april 2024 – Vertrek Verdiepingsreis naar Israël, Jaffa en Tel Aviv

Onze inspirerende Verdiepingsreis naar Israël begint!

We komen na een rechtstreekse vlucht aan op het Ben Gurion Airport in Tel Aviv.

Na aankomst in ons hotel is er tijd voor een mooie strandwandeling of een frisse duik in de

Middellandse Zee.

We rijden vervolgens naar het oude Jaffa en bezoeken het huis waar Petrus zijn visioen

kreeg. Jaffa is ook bekend geworden omdat Dorcas hier woonde en Simon de leerlooier er zijn

werkplaats had.

We besluiten de dag met een heerlijk diner en een gezamenlijke avondsluiting.

We overnachten in hotel Ruth Daniel Residence, Tel Aviv.



Dag 2 – Dinsdag 30 april – Caesarea, Karmel, Akko en Rosh HaNikra

We beginnen de dag met een rondleiding in de oude havenstad Caesarea. Hier stond het paleis

van koning Herodes en zetelde Pontius Pilatus. Een dag vol (Bijbelse) geschiedenis is daarmee

afgetrapt.

Daarna gaan we naar de berg Karmel, de plaats waar de profeet Elia de confrontatie aanging

met de profeten van Baäl.

We brengen een bezoek aan de oude stad Akko. Een stad met veel geschiedenis, zo was Akko

een belangrijke havenstad voor de kruisvaarders.

Via Rosh HaNikra, enorme krijtrotsen aan de kust, rijden we tot het noordelijkste puntje van

Israël.

We dineren en overnachten in hotel Prima Galil, Tiberias.



Dag 3 – Woensdag 1 mei – Kapernaüm, Berg van de Zaligsprekingen, Tabgha, Caesarea

Philippi en Nimrod

’s Ochtends bezoeken we de ruïnes van Kapernaüm. De Messias bracht hier veel tijd door met

Zijn discipelen. In de Bijbel lezen wij dat de apostelen Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes en de

tollenaar Mattheüs in Kapernaüm woonden.

Vervolgens bezoeken we de Berg van de Zaligsprekingen, waar de Messias Zijn Bergrede hield.

Op deze plaats gaan de woorden van deze inspirerende en indrukwekkende toespraak leven!

We doen Tabgha aan, dat bekend staat als de plaats waar het wonder van de wonderbare

spijziging Ook wordt Tabgha gezien als de locatie waar de Messias na Zijn opstanding sprak

met Petrus.

Caesarea Philippi en de bronnen van de Jordaan liggen op de route en worden bezocht.

Vanaf de burcht Nimrod hebben we vervolgens een prachtig uitzicht. Aan de Libanese

grens ontmoeten we Israëlische soldaten.

We besluiten de dag met een boottocht op het Meer van Galilea.

We dineren en overnachten in hotel Prima Galil, Tiberias.



Dag 4 – Donderdag 2 mei – Doopplaats Messias, Ein Gedi, Massada en Jericho

We beginnen deze dag met een rit door de Jordaanvallei. We genieten van de prachtige

omgeving. We komen langs de mogelijke doopplaats van de Messias in de Jordaan. Ook

bezoeken we de plek waar Jozua en het Joodse volk het Beloofde Land binnentrokken. Vandaag

bezoeken we veel Bijbelse plaatsen.

We bezoeken Ein Gedi,de plek waar David zich schuilhield voor Saul.

We bezoeken een bijzonder fort, de Massada, het symbool van Joods verzet tegen de

Romeinen. We krijgen uitleg over deze indrukwekkende plaats en hoe de geschiedenis

van Massada nog steeds van invloed is op de Israëlische samenleving en het leger.

Een toeristisch moment bij uitstek! We ervaren hoe het is om gewichtsloos te zijn, drijvend

op de Dode Zee! Een geweldige ervaring en een fotomomentje waard.

Wist u dat ´s werelds oudste en laagst gelegen stad Jericho is? Hier maken we natuurlijk een

stop.

We bezoeken in Jericho het huis van Zacheüs.

We dineren en overnachten in hotel Prima Park, Jeruzalem.



Dag 5 – Vrijdag 3 mei – Olijfberg, Gethsémané, Via Dolorosa, Golgotha en Shabbatmaaltijd

Vanaf de Olijfberg beginnen we deze dag met een fantastisch uitzicht op Jeruzalem.

We wandelen door Jeruzalem naar de tuin van Gethsemané.

We krijgen een interessante rondleiding langs de belangrijkste plekken van Jeruzalems oude

stad. We bewandelen de Via Dolorosa en bezoeken het Oostenrijks gasthuis met uitzicht op de

Tempelberg. Zoveel verhalen en indrukken, hier wilt u nog eens terugkomen.

We wandelen daarna verder richting Golgotha en brengen een bezoek aan de Graftuin. Een

ervaren gids vertelt ons over deze bijzondere plaats en de geschiedenis.

‘s Avonds maken we de viering mee van het begin van de Shabbat bij de Westelijke muur. Het

plein stroomt al snel vol met mensen van over de hele wereld. Samen deelt men de vreugde

van deze rustdag.

We besluiten de dag met een traditionele Shabbat maaltijd met uitleg.

We overnachten in hotel Prima Park, Jeruzalem.



Dag 6 – Zaterdag 4 mei – Shabbatdienst Grote Synagoge, Haaspromenade, Efratha, Herodion

Vandaag ervaren we een Shabbatdienst in de Grote Synagoge.

Vanaf de Haas Promenade kijken we uit op de stad. Adembenemend!

We bezoeken de velden van Efratha en maken kennis met de Palestijnse Pastor Steven

Khoury. Khoury is de enige christelijke pastor in Bethlehem die wekelijks kerkdiensten belegt

in zijn kerk. Deze pastor heeft een zeer indringend getuigenis. Hij vertelt hoe hij tegen alle

stromen in en met gevaar voor eigen leven blijft geloven in de beloftes van de God van

Abraham, Izaäk en Jacob. Een indrukwekkende ontmoeting!

We bezoeken paleis Herodion, ooit gebouwd door Herodus de Grote. Deze grote ruïne is te

vinden op de hoogste heuvel in de woestijn van Judea. Een ongelofelijk fascinerende plaats

met een schat aan opgravingen en oude verhalen. De geschiedenis van koning Herodus en

anderen komt erg dichtbij.

In de namiddag brengen we een bezoek aan de Joodse wijk van Jeruzalem om de zegen van de

Shabbat te ervaren.

We dineren en overnachten in hotel Prima Park, Jeruzalem.



Dag 7 – Zondag 5 mei – Vrije dag in Jeruzalem

Vandaag hebben we een vrije dag, die u naar eigen keuze kunt invullen.

U kunt bijvoorbeeld een dienst bij een Baptistengemeente

U kunt een Nederlandse dienst gezamenlijk online beluisteren in ons hotel.

In de avond dineren we samen en hebben we een verdiepende avondsluiting in ons hotel.

We dineren en overnachten in hotel Prima Park, Jeruzalem.

Dag 8 – Maandag 6 mei – Bethel, Shilo, Har Bracha en Saboneto

We brengen een bezoek aan Bethel, een bijzondere plaats. Hier kreeg Jacob zijn droom.

Vervolgens komen we aan in Silo, de plaats waar de Tabernakel 369 jaar heeft gestaan. Ook

staan we hier stil bij het gebed van Hannah, die God wanhopig vroeg om een kind.

In Har Bracha doen we de berg Gerizim (berg van de zegeningen) aan. Deze ligt aan de

noordkant van het huidige Nablus, het Bijbelse Sichem. Vanaf de berg Gerizim hebben we een

prachtig zicht op de stad Nablus en, als we goed kijken, zien we in de verte het graf van Jozef.

Aan het einde van de middag bezoeken we, na een leerzame dag, Sabeneto, een organisatie die

zich inzet voor gehandicapte mensen in Israël. In hun werkplaats wordt zeep gemaakt.

We dineren en overnachten in hotel Prima Park, Jeruzalem.



Dag 9 – Dinsdag 7 mei – Yad Lakashish, Hineni, Yad Vashem en Ontmoeting Rabbijn

Deze reisdag begint bij Yad Lakashish, een organisatie voor ouderen. Veel van hen hebben de

Holocaust overleefd. De indrukwekkende verhalen staan op hun gezichten gegroefd. Een

bezoek met impact!

Vervolgens gaan we naar het Hineni Centrum. Hier krijgen wij een presentatie over de

geschiedenis van het antisemitisme. Een treurige historie waar niet over gezwegen mag

worden.

We bezoeken daarna het Yad Vashem Holocaust Memorial Center. De Laan der

Rechtvaardigen en het ontroerende monument voor de overleden kinderen in de oorlog

maken diepe indruk.

‘s Avonds ontmoeten wij een rabbijn die uitleg geeft over de Thora. Deze ontmoeting wordt

georganiseerd door het Centrum voor Joods/Christelijk Begrip en Samenwerking.

Diner en overnachting hotel Prima Park, Jeruzalem.



Dag 10 – Woensdag 8 mei – Vrije dag in Jeruzalem

Vandaag heeft u een vrije dag. U kunt deze dag zelf invullen of met de reisleiding deelnemen

aan onderstaand programma.

Maak in de ochtend bijvoorbeeld een wandeling op de muren van Jeruzalem (optioneel)

gelegenheid om schitterende foto’s te maken.

Vervolgens maken we een wandeling door de prachtige Oude Stad van David (optioneel).

Op loopafstand van de oude stad is The First Station te vinden, als je door de poort heen gaat

dan voel je de geschiedenis van deze plek. Een oud treinstation dat in 1998 gesloten is en in

2013 opnieuw is geopend. Dit keer zonder treinen maar met restaurantjes, winkeltjes en veel

gezelligheid. We genieten van alles wat deze plek met zich meebreng.

Diner en overnachting in hotel Prima Park, Jeruzalem.

Dag 11 – Donderdag 9 mei – Laatste dag Verdiepingsreis Israël

Aan deze mooie rondreis door Israël is een einde gekomen.

We vertrekken vanaf vliegveld Ben Gurion. We vertrouwen erop dat u deze Verdiepingsreis als

zegenrijk heeft ervaren en dat u ook voor uw volgende Israëlreis kiest voor Israël Idoed Reizen.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 29/04/2024 - Tot: 09/05/2024

Inbegrepen

Vliegreis / luchthavenbelasting

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 15 kg

Accommodaties incl. ontbijt en diner

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandstalige gids

Nederlandssprekende reisleiding

Pet, landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Headsets

Niet inbegrepen

Annulerings- en reisverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds € 7,50 p.p.

Administratiekosten € 30,00

Persoonlijke uitgaven

Lunch en extra drankjes

Toeslag 1-persoonskamer € 813,00 of kamerdeling € 20,00

Baby toeslag vlucht € 60,- (0-2 jaar)

Fooiengeld € 6,00 p.p.p.d.

Calamiteitenfonds € 2,50 p.f.



Voorwaarden

Reisvoorwaarden

Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accomodatie

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Extra informatie

Aansluitend aan uw rondreis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de mogelijkheden

waarin wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Een verrijkende reis vol inspiratie!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

