
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

In de voetsporen van Paulus - Voorjaar

 11 dagen  Van: 27/05/2024 - Tot: 06/06/2024

Een interessante reis voor elke christen naar Griekenland! Tijdens deze reis doen we verschillende Bijbelse plaatsen aan. Eeuwen

geleden zette Paulus voet aan wal in Griekenland; het Evangelie kwam voor het eerst in Europa. Paulus’ aankomst zou het

continent voorgoed veranderen. Tijdens deze inspirerende reis treden wij in de voetsporen van Paulus.

De verhalen uit Handelingen komen tijdens deze reis tot leven. Brieven van Paulus uit het Nieuwe Testament krijgen nieuwe

betekenis. Rondlopen op plekken die we in de Bijbel tegenkomen is inspirerend en bemoedigend.

Griekenland is rijk aan geschiedenis en bezienswaardigheden. We vergapen ons aan eeuwenoude gebouwen en horen

fantastische verhalen uit de Oudheid. We wandelen door Thessaloniki, Filippi, Berea en Athene. We bezoeken de Macedonische

Koningsgraven en de wereldberoemde Meteora Kloosters. U kijkt uw ogen uit!

Een heerlijke reis vol verdieping. Dit wilt u niet missen!

 



Reisinformatie

Dag 1 Thessaloniki, Kavala (Neapolis)

Eindelijk begint onze reis naar het prachtige Griekenland!

We vliegen rechtstreeks naar Thessaloniki.

Op het vliegveld in Griekenland worden we verwelkomd door onze gids, die ons begeleidt naar

Kavala. Kavala heette vroeger Neapolis. Kavala ligt in het Griekse district Macedonië. In deze

mooie stad verblijven wij de komende twee nachten in hotel Esperia.



Dag 2 – Filippi, Neapolis (Kavala), Via Egnatia

We beginnen deze dag met een mooie rit langs de rivier Gaggitas. Ooit werd in deze rivier de

purperverkoopster Lydia gedoopt.

Vervolgens gaan we naar Filippi, waar Paulus de eerste christelijke gemeente van Europa

stichtte. Deze stad ademt geschiedenis! De hoeveelheid overblijfselen en herinneringen aan

Paulus die we in Filippi vinden, blijft verbazen. We zien onder meer de markt, het

gerechtsgebouw en de gevangenis waar Paulus en Silas gevangen hebben gezeten.

Langs de Via Egnatia, die Paulus en zijn metgezellen hebben gelopen, keren we terug naar

Kavala. Na zijn vertrek uit Assos, zette Paulus in Kavala voet op Europees grondgebied. Hier

begon de verkondiging van het Evangelie in Europa. Een historische plaats!

Vanaf een uitzichtpunt boven de stad hebben we magnifiek zicht op de stad.

Diner en overnachting in hotel Esperia.



Dag 3 – Cruise Langs Mount Athos, Thessaloniki

Vandaag laten we Kavala achter ons en gaan naar Thessaloniki.

Onderweg komen we langs Ouranoupolis, waar we inschepen voor een schitterende cruise van

drie uur. We varen langs de berg Athos. Deze berg huisvest een unieke en autonome

monnikenrepubliek. Alleen mannen zijn welkom op Athos. Heel bijzonder!

Na ontscheping is er vrije tijd in het mooie vissersplaatsje Ouranoupolis. De oude

verdedigingstoren, ook wel “Pyrgos” genoemd, is centraal gelegen aan het dorpsplein. De

boulevard van Ouranoupolis is erg gezellig met vele restaurantjes en leuke winkeltjes.

In de loop van de middag zetten we onze reis voort naar Thessaloniki. We verblijven hier de

komende twee nachten in hotel Capsis.



Dag 4 – Thessaloniki

Vandaag maken we nader kennis met Thessaloniki, de stad waar Paulus en Silas in grote

moeilijkheden kwamen. Destijds woonde er een grote populatie Joden in Griekenland.

Tijdens ons bezoek aan de stad zien we de eeuwenoude triomfboog en de Rotunda van de

Romeinse keizer Galerius. Vervolgens zien we de indrukwekkende Hagia Sophia, nu de

hoofdkerk van Thessaloniki. Vroeger was dit een moskee.

’s Middags bezoeken we de plaats waar Paulus de gemeente van Thessaloniki toesprak voordat

hij vluchtte. Ook maken we een stop bij de stadsmuren met een prachtig uitzicht over de

gehele stad.

Diner en overnachting in hotel Capsis.



Dag 5 – Vergina, Veria, Kalambaka

We verlaten Thessaloniki en rijden naar Vergina voor een bezoek aan de imposante

Macedonische Koningsgraven.

Daarna rijden we naar het Bijbelse ‘Berea’, tegenwoordig Veria genoemd. Berea was één van de

Macedonische hoofdsteden. Men kende er een rijke, bloeiende christelijke gemeente van zowel

Joden als Grieken.

We bezoeken het ‘gedachtenismonument aan Paulus’ in de stad. Ook bezoeken we de oude

synagoge en de Joodse wijk.

Vervolgens rijden we door de provincie Thessalië naar Kalambaka met de wereldberoemde

Meteora Kloosters voor onze overnachting in hotel Orfeas.



Dag 6 – Meteorakloosters, Athene

Vandaag bezoeken we de unieke Meteorakloosters gelegen op immens hoge en steile rotsen.

Het Griekse woord ‘meteora’ betekent ‘zwevend tussen hemel en aarde’. In de Byzantijnse

periode hadden de eerste monniken hun kluizenaarswoningen in de holtes van deze rotsen. Zo

vormde zich een gemeenschap van 24 kloosters. We bezichtigen twee van de zes nog

bewoonde kloosters. Een absoluut hoogtepunt van deze reis!

In Kalambaka bezoeken we een iconenwerkplaats. Dit is vakwerk!

In de loop van de middag reizen we naar Athene waar we de komende drie nachten zullen

slapen in hotel Crystal City.

Dag 7 – Athene

Vandaag is het rustdag. We wonen een kerkdienst bij in de Grieks-Evangelische kerk bij

Monasteraki, gelegen aan de voet van de Akropolis.

De rest van de dag is door u vrij in te vullen.

’s Avonds organiseren we een sing-in in een zaal van het hotel.



Dag 8 – Athene

Een prachtige dag in het indrukwekkende Athene ligt voor ons.

In Handelingen 17 lezen we over Paulus op de Areopagus. Areopagus betekent ‘heuvel van

Ares’, de Griekse naam voor de god Mars. Hier sprak Paulus tot de Epicurische en Stoïsche

filosofen. Op de Areopagus zien we de bronzen plaquette waar de rede van Paulus in is

gegraveerd.

We wandelen via de zuidelijke helling van de Akropolis naar beneden. We bezoeken o.a. het

Dionysustheater, het heiligdom van Asklepieion en genieten van het uitzicht op Athene.

We bezoeken de synagoge waar Paulus heeft gepreekt.

We lunchen op eigen gelegenheid bij het Monastirakiplein in het gezellige Plaka-gebied.

’s Middags maken we een panoramische stadsrondrit door Athene langs de belangrijkste

gebouwen van de stad. We maken een fotostop bij het prachtige marmeren Panathinaiko

Olympisch Stadion.

’s Avonds dineren we in ons hotel Crystal City.



Dag 9 –Treinreis door Vouraikoskloof, Kalavryta

We gaan vroeg weg en rijden naar het dorpje Diakofto om daar de historische ‘Odontotostrein’

te nemen. We genieten van een prachtige treinreis door de Vouraikoskloof. Deze treinroute

werd in 1886 gebouwd, voor die tijd een indrukwekkend stuk techniek.

Per trein komen we aan in het bergdorpje Kalavryta. In Kalavryta bezoeken we het

Holocaustmuseum. Er zal een stop worden gemaakt bij het indrukwekkende monument dat

herinnert aan de duistere dagen die dit dorp beleefde tijdens de Tweede Wereldoorlog.

We vervolgen onze weg naar Oud-Korinthe. We maken een fotostop bij het Kanaal van

Korinthe. Ooit was Korinthe één van de machtigste steden van Griekenland met onder meer

de tempel van Apollo. Helaas is vrijwel alles verwoest. Toch is het ruïneveld, waar de machtige

Akrokorinthos statig bovenuit rijst, een bezoek meer dan waard.

Na dit bezoek doen we de overblijfselen van de haven van Kenchreeën aan. Hiervandaan

vertrok Paulus richting Klein-Azië.

We eindigen de reis vandaag in Tolo, een badplaats, waar we de komende twee nachten zullen

verblijven in hotel Serenity.



Dag 10 – Epidaurus, Mycene, Nafpilon

We gaan naar Epidaurus, het heiligdom van Asklepius. Indrukwekkend is hier het antieke

theater, beroemd vanwege de schitterende akoestiek. Elke zomer komt het tot leven met

voorstellingen uit de oudheid.

Op naar Mycene. We zien hier de Cyclopenmuren, de beroemde Leeuwenpoort en natuurlijk de

bekende koningsgraven.

De namiddag heeft u vrije tijd in het sfeervolle havenstadje Nafpilon. Hier maakt u

schitterende foto’s!

’s Avonds genieten we van een feestelijk afscheidsdiner met traditionele Griekse muziek.

Overnachting in hotel Serenity.

Dag 11 –Terugreis naar Nederland

Vanuit Tolo brengt de touringcar ons naar de luchthaven van Athene. Na aankomst op het

vliegveld checken we in voor onze rechtstreekse vlucht naar Nederland.

We gaan met onvergetelijke herinneringen aan deze inspirerende reis naar huis.

We vertrouwen erop dat u deze reis naar Griekenland als zegenrijk heeft ervaren en dat u ook

voor uw volgende reis kiest voor Israël Idoed Reizen.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek:  Van: 27/05/2024 - Tot: 06/06/2024

Inbegrepen

Vliegreis / luchthavenbelasting

1 stuk handbagage en 20 kg ruimbagage

Accomodaties incl. ontbijt en diner

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

Genoemde excursie en entreegelden

Nederlandstalige gids

Nederlandssprekende reisleiding

Pet, landkaart, headset en reisprogramma in pocketformaat

Brandstoftoeslagen

Cruise langs Mount Arthos.

Treinreis Diakofto naar Kalavryta.

Niet inbegrepen

Annulerings- en reisverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds €7,50 p.p.

Administratiekosten €30,00

Persoonlijke uitgaven

Drankjes tijdens de lunch

Fooiengeld €5,50,- p.p.p.d.

Calamiteitenfonds €2,50 p.f.

Eventuele verhoging brandstoftoeslagen

1-persoonskamertoeslag €350,- of een kamer op indeling €20,-

Lunches € 17,00 per lunch



Voorwaarden

Reisvoorwaarden

Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Griekenland nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Prijs kan verhoogd worden doordat de vluchtprijs nog niet bekend is.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet. Onze hotels zijn centraal gelegen.

Extra informatie

Aansluitend aan uw rondreis naar Griekenland met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van uw verblijf tot de

mogelijkheden waarin wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Reisverslagen

Weten hoe andere reizigers de reis naar Griekenland ervaren hebben? Kijk dan bij de reiservaringen en lees een reisverslag.

Inspirerend voor jong en oud!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/
https://www.israelidoedreizen.nl/reiservaringen/
https://www.israelidoedreizen.nl/reisverslag-woord-en-beweging/

