
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Familiereis in de kerstvakantie

 7 dagen  Van: 22/12/2023 - Tot: 28/12/2023

Deze avontuurlijke reis heeft alles in zich voor een geslaagde vakantie met de hele familie. Wat dacht u van een te gave tocht op

de rug van een kameel? Of heerlijk slapen onder de sterrenhemel in de woestijn van Judea? Uiteraard dobberen we ontspannen

op de Dode Zee en genieten van al het goede dat het land Israël te bieden heeft.

In de donkere decembermaand gaan we samen onderweg en beleven we de feestdagen in Israël. De veelzijdige

programmaonderdelen zijn geschikt voor jong en oud. Ga mee en ervaar het zelf!



Reisinformatie

Dag 1 – Vrijdag 22 december 2023 – Aankomst Israël

Vandaag vertrekt eindelijk onze reis naar Israël! We vliegen met een rechtstreekse vlucht naar

vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv.

Baruch Haba, welkom in Israël! Onze Nederlandstalige gids ontvangt ons op de luchthaven en

per luxe touringcar beginnen we aan onze Israëlreis.

Vanaf de Haaspromenade hebben we een fantastisch zicht op de stad Jeruzalem, Dit

uitkijkpunt is waanzinnig! Oud en nieuw Jeruzalem ontmoeten elkaar, de oude stad vertelt

haar verhaal van duizenden jaren geschiedenis.

We checken in bij ons hotel, in Jeruzalem.

We vertrekken naar de Klaagmuur om hier het begin van de Shabbat mee te maken. De

vreugde en toewijding waarmee het Joodse volk dit viert, is erg indrukwekkend.

We sluiten de dag af met een traditionele Shabbatmaaltijd. Een bijzondere gebeurtenis die

zeker een onuitwisbare herinnering achter zal laten.

We overnachten in hotel Jerusalem Gardens, Jeruzalem.



Dag 2 – Zaterdag 23 december – Shabbat, Olijfberg, Graftuin en Gethsémané

Vandaag beginnen we op de Olijfberg. Vanaf hier hebben we een fantastisch zicht op de oude

stad van Jeruzalem. Vergeet niet om wat selfies te maken met het hele gezin! We zien de

trappen uit de tijd van koning Salomo die naar de tempel voerden. Op deze treden heeft ook de

Messias gelopen.

We wandelen verder naar Gethsémané, de hof aan de voet van de Olijfberg. We zien olijfbomen

die mogelijk meer dan duizend jaar oud zijn. In deze olijfboomgaard werd de Messias

gevangen genomen.

‘s Middags bezoeken we de Graftuin. Deze prachtig aangelegde tuin is een oase van rust. De

Graftuin is dan ook een geschikte plaats voor gebed en overdenking. We staan stil bij het

lijden, de kruisiging en de opstanding van de Messias.

De dag sluiten we af in de Bijbelse Dierentuin. Dit park is aangelegd met mooie wandelpaden,

veel groen en mooie tuinen. Bovendien is er een replica van de Ark van Noach te zien. De

meeste dieren die hier aanwezig zijn, worden in de Bijbel genoemd. Een bezoek aan de Biblical

Zoo is een belevenis op zich!

We dineren en overnachten in hotel Jerusalem Gardens, Jeruzalem



Dag 3 – Zondag 24 december – Vrije dag in Jeruzalem

Vandaag hebben we een vrije dag. Deze dag kunt u invullen naar eigen interesse.

Het is mogelijk om een kerkdienst bij te wonen. In de ochtend kan dat bij Christ Church. In de

namiddag kunt u King of Kings bezoeken voor een dienst.

We dineren en overnachten in hotel Jerusalem Gardens, Jeruzalem



Dag 4 – Maandag 25 december – Bar Mitswa, Yad Vashem en Kfar Hanokdiem

We maken een Bar Mitsva viering mee bij de Klaagmuur, een uitbundig feest met dans en

muziek! Bar Mitswa betekent letterlijk, “zoon van het gebod”. Een Joodse jongen is vanaf zijn

dertiende religieus meerderjarig en verplicht zich aan de geboden te houden. Voor een Joods

meisje geldt dit vanaf haar twaalfde jaar.

 De stad van David, de plaats van waaruit Jeruzalem is ontstaan. We krijgen een mooie 3D-film

te zien over de geschiedenis van Jeruzalem.

Vervolgens maken we een spectaculaire wandeling door de tunnel van koning Hizkia. De

lengte van de tunnel is maar liefst 533 meter. We krijgen hoe dan ook natte voeten, maar dat is

deze belevenis meer dan waard!

Dan brengen we een uitgebreid en indrukwekkend bezoek aan Yad Vashem. In Yad Vashem

worden de zes miljoen Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn, herdacht. Een

bezoek met impact.

We laten Jeruzalem achter ons en gaan op weg naar Kfar Hanokdiem. Hier genieten we van

Bedoeïense gastvrijheid.

We dineren en overnachten in Kfar Hanokdiem. Onder de sterrenhemel zullen we heerlijk

slapen.

https://www.israelidoedreizen.nl/gebruiken-in-israel-bar-mitswa-meemaken/
https://www.israelidoedreizen.nl/gebruiken-in-israel-bar-mitswa-meemaken/


Dag 5 – Dinsdag 26 december – Kamelentocht, Jeeptocht en woestijn

We worden wakker in de woestijn van Judea. Wat een prachtige plek om de dag te beginnen!

Een fantastisch ontbijt staat voor ons klaar, zodat we er weer een dag tegenaan kunnen.

We maken een prachtige tocht door de woestijn op de rug van een kameel. Wat een avontuur!

Na een mooie tocht gemaakt te hebben, gaan we een avontuurlijke jeeptocht tegemoet de

gedurende 2 uur.

In Jozua 15:62 wordt Ein Gedi genoemd onder de steden van de stam van Juda. In de rotskloof

vluchtte David voor Saul. Hier schreef hij ook een aantal van de Psalmen. Ein Gedi is een

prachtige oase die vlakbij de Dode Zee ligt met veel natuurschoon en bijzondere flora en fauna.

Je ziet er bijvoorbeeld klipdassen en ibexen. De verschillende vijvers en watervallen maken het

tot een klein paradijs. Een heerlijke plek met veel Bijbelse geschiedenis!

We bezoeken de oude synagoge van Ein Gedi. In de vloer is een interessante Aramese

inscriptie te lezen, bestaande uit maar liefst achttien regels.

We gaan drijven op de Dode zee. Dat is een fotomoment waard!

Via de Jordaanvallei rijden we naar het noorden, waar we overnachten aan het Meer van

Galilea.

Diner en overnachting in hotel Prima Galil, Tiberias.



Dag 6 – Woensdag 27 december – Kibboets Degania, Mount Tabor en Nazareth Village

Kibboets Degania is opgericht in 1920 en daarmee de oudste kibboets van Israël. Hier krijgen

we een rondleiding. We horen en zien hoe het is om hier te wonen en leven. Een van de

oprichters is Levi Eshkol, de derde premier van Israël. In het huisje waar Levi Eshkol heeft

gewoond, krijgen we een goede indruk van het leven dat deze man heeft geleid en wat hij heeft

betekend voor de opbouw van het land Israël.

In kibboets Degania staat een fantastische chocoladefabriek. Wij gaan hier aan het werk om

onze eigen chocolade te maken. Dat wordt smullen!

Vlakbij ligt de Tabor. De Messias heeft deze berg beklommen met 3 discipelen. Ook wij gaan

naar de top van de Tabor. Het hoogste punt van de berg is 588 meter en vanaf boven hebben

we een geweldig zicht op de naastgelegen natuur.

We eindigen deze mooie dag in Nazareth. Het prachtige openluchtmuseum Nazareth Village

biedt ons de mogelijkheid om de tijd waarin de Messias leefde beter te begrijpen. Het dorp

beschikt over huizen, terrasvormige velden, wijn- en olijfpersen overeenkomstig de velden

vlakbij een dorp uit Galilea lang geleden.

We dineren en overnachten in hotel Prima Galil, Tiberias.



Dag 7 – Donderdag 28 december – Boottocht, Berg van de Zaligsprekingen en vertrekdag

Vandaag verkennen we de omgeving van het Meer van Galilea, ook wel Meer van Kinneret of

Meer van Tiberias genoemd. Het is 21 kilometer lang en het belangrijkste zoetwaterreservoir

van Israël. We maken een boottocht op dit prachtige meer en genieten ontspannen van de

natuur en de mooie omgeving.

Vervolgens wandelen we de Berg van de Zaligsprekingen af. Op deze plaats hield de Messias

Zijn Bergrede, woorden van toen en nu, woorden met eeuwigheidswaarde.

We bezoeken we de ruïnes van Kapernaüm. De Messias bracht hier veel tijd door met Zijn

discipelen. In de Bijbel lezen wij dat de apostelen Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes en de

tollenaar Mattheüs in Kapernaüm woonden.

We eindigen onze dag in het schilderachtige Safed. We dwalen door de smalle steegjes en

genieten van de vele kunstateliers. Safed behoort tot een van de vier heilige steden van Israël.

De romantische huizen met het prachtige blauwe hekwerk.

De indrukwekkende synagoge en haar eeuwenoude Thorarollen maakt dat het lijkt of je in een

ander tijd terechtgekomen bent.

Jammer genoeg is de tijd aangebroken om afscheid te nemen van dit bijzondere land. We gaan

naar de luchthaven Ben Gurion. Wij vliegen met een directe vlucht terug naar Nederland.

We vertrouwen erop dat jullie als familie deze reis als een bijzondere periode hebben ervaren

en nieuwe vriendschappen rijker zijn.

Idoed wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 22/12/2023 - Tot: 28/12/2023

Inbegrepen

Vliegreis / luchthavenbelasting

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 15 kg

Accomodaties incl. ontbijt en diner

Vervoer ter plaatse in luxe touringcar met airco

Genoemde excursies en entreegelden

Nederlandstalige gids

Nederlandssprekende reisleiding

Pet, landkaart en reisprogramma op pocketformaat

Headsets

Niet inbegrepen

Annulerings- en reisverzekering

Bijdrage Stichting Garantiefonds €7,50 p.p.

Administratiekosten €25,00

Persoonlijke uitgaven

Lunch en extra drankjes

Toeslag 1-persoonskamer €379,00 of kamerdeling €20,00

Baby toeslag vlucht €60,00 (0-2 jaar)

Fooiengeld €6,00 p.p.p.d.

Calamiteitenfonds €2,50



Voorwaarden
Let op: Je paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze Israëlrondreis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing. Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties
Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet. Reizigers worden ingedeeld op

drie- en vierpersoonskamers. Israël Idoed Reizen hanteert de richtlijn dat ongehuwde reizigers van verschillend geslacht niet bij

elkaar op de kamer worden ingedeeld.

Het hotel waar wij verblijven in Jeruzalem is centraal gelegen.

Extra informatie
Aansluitend aan deze rondreis naar Israël met Israël Idoed Reizen behoort een verlenging van je verblijf tot de mogelijkheden

waarin wij u kunnen ondersteunen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Beleef de feestdagen in Israël!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

