
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Gemeentereis Israël Wezep

 10 dagen  Van: 17/04/2024 - Tot: 26/04/2024

Hoe lang leeft er al een verlangen in uw hart om met uw eigen gemeente op reis naar Israël te gaan?

Ga mee met de gemeentereis Israël van de Hervormde gemeente Wezep.



Reisinformatie

Dag 1 – Maandag 17 april – Aanvang Gemeentereis Wezep

Vandaag begint eindelijk onze gemeentereis naar Israël.

Vanaf Schiphol vliegen we naar Ben Gurion airport in Tel Aviv. Uw Nederlandssprekende gids

zal u hier ontvangen.

Na de begroeting op de luchthaven rijden wij naar ons hotel aan het Meer van Galilea waar u

begint aan uw gemeentereis door Israël.

De omgeving rondom het Meer van Galilea is prachtig! Onderweg naar het noorden krijgt u

een eerste indruk van het prachtige land Israël.

Diner en overnachting in Tiberias.



Dag 2 – Dinsdag 18 april – Kapernaüm, de Berg der Zaligspreking en Safed

Onze dag begint met een boottocht over het Meer van Galilea. Hier stilde de Messias de storm

en liep Hij over het water. De boottocht zal eindigen in Kapernaüm, een vissersplaatsje aan het

meer. Hier bezoeken wij de fundamenten van een synagoge en de overblijfselen van het huis

van Petrus.

Vanaf de Berg der Zaligsprekingen hebben we een schitterend uitzicht op het Meer van

Galilea. Het gebied waar de Messias veel tijd heeft doorgebracht.

Vervolgens brengen wij een bezoek aan het hoogst gelegen stadje in Israël, Safed. Wandelend

door het oude gedeelte van de stad, bezichtigen we de Joodse wijk en de kunstenaarswijk. De

romantische huizen met hun versierde gietijzeren poorten en de prachtige synagogen met

haar eeuwenoude Thora rollen maken dat het lijkt alsof u in een andere tijd bent

terechtgekomen.

In de namiddag brengen we een bezoek aan een van de vele wijnmakerijen die Israël kent.

Onder het genot van een glas wijn zullen we hier een rondleiding krijgen.

Diner en overnachting in Tiberias.



Dag 3 – Woensdag 19 april – Golanhoogvlakte, Caesarea en Mount Bental

Vandaag vervolgen wij onze reis naar het noordelijkste gedeelte van Israël.

Door het prachtige groene landschap rijden we naar de Golanhoogvlakte, waar we een

wandeling zullen maken door de Banias, het Bijbelse Caesaréa Filippi. Hier hebben wij de

mogelijkheid om de berg Hermon van dichtbij te zien.

Katzrin ligt in het hart van de Golanhoogte, hier bezoeken we een Joods dorp uit de tijd van de

Talmoed die daardoor weer tot leven komt. We zien hier onder andere een olijfpers en

overblijfselen van een synagoge van Rabbi Elazar.

Vanaf Mount Bental hebben we zicht op Syrië. Het dal onder aan de berg tot aan de Hermon

wordt het tranendal genoemd. Dit is de plaats waar de moedige strijd is gestreden tijdens de

Zesdaagse Oorlog van 1967. De bunkers die er te vinden zijn, zijn nog in oorspronkelijke staat.

Een plaats die tot je spreekt. Een plaats van historie en emotie met tevens een overweldigend

uitzicht.

Diner en overnachting in Tiberias.



Dag 4 – Donderdag 20 april – Akko, Haifa en Rosh Hankira

Na ons ontbijt rijden we in richting van de Libanese grens waar we in Rosh Hanikra de

schitterende krijtrotsen bezichtigen.

Via de kust rijden we naar Akko. Deze kleine havenstad is beroemd om de ondergrondse

kruisvadersstad en zijn middeleeuwse vestingen.

Verder gaan we naar Haifa. Hier zullen we een korte stadstour maken en de Perzische tuinen

van het Bahai heiligdom bezoeken.

In de namiddag rijden we naar het zuiden en bekijken we de opgravingen van Caesarea.

Vroeger was dit een indrukwekkende en ontwikkelde Grieks-Romeinse havenstad.

Diner en overnachting in Tiberias.



Dag 5 – Vrijdag 21 april – Ein Gedi, Massada, Dode Zee en de Westelijke Muur

Na een rit door de Jordaanvallei, bezoeken we Ein Gedi. Ein Gedi is een prachtige oase die

vlakbij de Dode Zee ligt, met veel natuurschoon en bijzondere flora en fauna. Je ziet er

bijvoorbeeld klipdassen en ibexen. De verschillende vijvers en watervallen maken het tot een

klein paradijs. Hier heeft David enkele van zijn prachtige psalmen geschreven.

We bezoeken een bijzonder fort, de Massada, het symbool van Joods verzet tegen de

Romeinen. We krijgen uitleg over deze indrukwekkende plaats en hoe de geschiedenis van

Massada nog steeds van invloed is op de Israëlische samenleving en het leger.

Tijd voor een toeristisch hoogtepunt! We bezoeken de Dode Zee en genieten van een

ontspannen moment, drijven op het zoute water. Wat een beleving! Wist u dat de zwarte

modder van de Dode Zee erg goed is voor de huid? Een fotomomentje waard.

Viering van de ontvangst van de Shabbat bij de Westelijke Muur met uitleg. Deze

indrukwekkende gebeurtenis zult u zeker als een warme herinnering mee naar huis nemen.

Diner en overnachting in Jeruzalem.



Dag 6 – Zaterdag 22 april – Olijfberg, Tempelberg, Gethsémané en Bethesda

Vandaag is het Shabbat.

Een bijzondere plaats om in Jeruzalem onze wandeling te beginnen op de Olijfberg. Vanaf hier

hebben we een schitterend uitzicht over de oude stad van Jeruzalem, het Kidrondal en de

Tempelberg. We wandelen langs de Joodse graven en Dominus Flevit (de Messias weende)

naar de Hof van Gethsémané en de Kerk van Alle Volkeren.

Via de Leeuwenpoort lopen we de Oude Stad binnen. We lopen over de Via Dolorosa waar we

o.a Bethesda en Ecco Homo bezoeken en we verder gaan naar de christelijke wijk waar zich de

Grafkerk bevindt

In de namiddag zullen we een bezoek brengen aan de Schedelberg Golgotha waar de Graftuin

zich bevindt. Een oase van rust en een prachtig aangelegde tuin. De graftuin is een geschikte

plaats voor gebed en overdenking.

Diner en overnachting in Jeruzalem.



Dag 7 – Zondag 23 april – Vrije dag in Jeruzalem

Vrije dag met eigen invulling

Optioneel: eigen dienst in het hotel

U kunt ook een dienst bijwonen in Christ Church in de ochtend en in de middag bij de King of

Kings.

Diner en overnachting in Jeruzalem.

Dag 8 – Maandag 24 april – Klaagmuur, Bar Mitswa en Tunnel van Hizkia

Vandaag begint onze dag met een wandeling over de stadsmuren van Jeruzalem. Hier leren

we meer over de indrukkwekkende historie van deze bijzondere stad.

Hierna brengen wij een bezoek aan de Klaagmuur. Op maandag en op donderdag vieren 13-

jarige jongens en meisjes met veel dans en muziek hun Bar Mitswa. Het meemaken van deze

ceremonie is een hele belevenis!

Aansluitend gaan we naar het Davidson centrum. We zullen hier iets zien van de opgravingen

rondom het Tempelplein. Net buiten de Mestpoort ligt de Stad van David. We zullen hier een

3D-film en de opgravingen zien. We wandelen door Hizkia’s tunnel die gedeeltelijk onder

water staat naar de vijver van Siloam.

Diner en overnachting in Jeruzalem.



Dag 9 – Dinsdag 25 april – Yad Vashem en Bethlehem

We gaan in de ochtend een uitgebreid bezoek brengen aan Yad Vashem. Dit is het

Holocaustmuseum. Een gedenkplaats ter nagedachtenis aan de 6 miljoen Joden die tijdens de

Tweede Wereldoorlog vermoord zijn.

Door de nieuwe stad gaan wij richting Ein Karem, wat in het Nieuwe Testament “een dorp in

Judea” genoemd is. Het is de geboorte plaats van Johannes de Doper. We maken hier een korte

wandeling door deze prachtige plaats.

Niet ver van Jeruzalem ligt Bethlehem. We brengen hier een kort bezoek aan de Geboortekerk.

Ook spreken we de Palestijns-christelijke Pastor Steven Khoury. Zijn levensverhaal is zeer

indrukwekkend.

Onze middag eindigen we met een bezoek aan de zevenarmige kandelaar de Menorah. Deze

bevindt zich tegenover de Knesset, het Israëlisch regeringsgebouw.

Diner en overnachting in Jaffa, Tel-Aviv.



Dag 10 – Woensdag 26 april – Terugvlucht Gemeentereis Wezep

Nog een keer geniet u van een Israëlisch ontbijt

In Tel-Aviv bezoeken wij het Bijbelse Joppe. In de oudheid was het oude Joppe een belangrijke

havenstad. Hier ontving Petrus zijn visioen op het dak van Simon de Leerlooier. In dit visioen

liet God aan Petrus zien dat het Evangelie ook voor de heidenen bestemd is.

Helaas zit onze prachtige en indrukwekkende gemeentereis er weer op!

Transfer naar Ben Gurion airport

Vertrek terug naar Nederland.



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 17/04/2024 - Tot: 26/04/2024

Inbegrepen

9 hotelovernachtingen incl. ontbijt en diner.

9 dagen Nederlandssprekende gidsen (niet op zondag)

Pet + landkaart + programma in pocketformaat

Vlucht (retour)

Entreegelden volgens reisprogramma

Transfer in Nederland tussen Wezep en Schiphol.

9 dagen vervoer in comfortabele touringcar met airconditioning (niet op zondag)

Koffergelden

Transfer in Nederland tussen Schiphol en Wezep.

Niet inbegrepen

Reis- en annuleringsverzekering

PCR-test indien vereist

Bijdragen voor spreker/lezingen

en giften

Drankjes tijdens de maaltijden

Toeslag eenpersoonskamer €640,00 of kamer op indeling € 20,00

Baby toeslag vlucht € 60,- (0-2 jaar)

Lunches

Persoonlijke uitgaven

Administratiekosten en Garantiefonds

Fooiengeld voor chauffeur en gids (€ 5,00 per persoon per dag)

 



Voorwaarden
Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Onvergetelijke reis vol indrukken!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

