
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Gemeentereis naar Israël vanuit Breukelen (voor

families)

 8 dagen  Van: 01/05/2023 - Tot: 08/05/2023

Deze gemeentereis naar Israël vanuit Breukelen is speciaal voor families!  Samen met onze Nederlandssprekende gids gaan we

op rondreis door Israël. Van het prachtige Jeruzalem met haar historische plaatsen tot de groenrijke omgeving van Galilea. In

Kfar Hanokdiem slapen we onder de sterrenhemel in de woestijn, een geweldig ervaring. Gaan jullie mee op avontuur?

Ontdek het Land van de Bijbel

Het is een zegen om een reis te mogen maken met anderen uit de gemeente, in saamhorigheid en verbinding, gebaseerd op en

geïnspireerd door het Woord van God. We krijgen inzicht in het leven van onze aartsvaders, Abraham, Izaäk en Jakob en

bezoeken de Bijbelse plaatsen. Een reis vol bemoediging en ontmoeting.



Reisinformatie

Dag 1 – Vertrek Gemeentereis naar Israël vanuit Breukelen

Vandaag begint voor jullie de avontuurlijke reis naar het prachtige Israël.

We vertrekken met een directe vlucht naar Tel Aviv. We landen op de luchthaven Ben Gurion.

Vervolgens maken we de busreis naar de Heilige Stad Jeruzalem.

We dineren en overnachten in hotel Jerusalem Gardens in Jeruzalem.

Dag 2 – Vrije dag in Jeruzalem

Vandaag hebben we een vrije dag. Deze dag kunt u zelf invullen.

Het is mogelijk om een kerkdienst bij te wonen. In de ochtend kan dat bij Christ Church. In de

namiddag kunt u King of Kings bezoeken voor een dienst.

‘s Avonds zien we in de Tower of David een prachtige geluid- en lichtshow over de

geschiedenis van Jeruzalem.

Diner met avondsluiting en overnachting in hotel Jerusalem Gardens Jeruzalem.



Dag3 – Olijfberg, Gethsémané, Klaagmuur, Tunnel van Hizkia

We beginnen de dag op de Olijfberg. Vanaf deze berg hebben we een schitterend uitzicht over

de Oude Stad van Jeruzalem. Een betere plek om je dag te beginnen, kun je je niet voorstellen.

We lopen verder naar Gethsémané, aan de voet van de Olijfberg. We zien olijfbomen die

mogelijk meer dan duizend jaar oud zijn. In deze olijfboomgaard werd de Messias gevangen

genomen.

Vervolgens gaan we verder langs de Gouden Poort. Via het Kidrondal wandelen we naar de

Oude Stad van Jeruzalem. We zien de belangrijkste plekken van de Oude Stad en bewandelen

de Via Dolorosa. We doen de kerk van St. Anna aan en Ecce Homo.

We brengen een bezoek aan de Klaagmuur, ook wel Kotel genoemd. Het meemaken van de

feestelijkheden van een Bar Mitswa is een geweldige ervaring. Bij Bar Mitswa viert het Joodse

volk dat hun zonen van dertien (of dochters van twaalf) religieus volwassen worden. Verwacht

feestelijkheden met uitbundige zang en dans. Geweldig om mee te maken!

Tot slot gaan we naar de Stad van David en wandelen door de tunnel van koning Hizkia. De

lengte van deze tunnel is 533 meter. We krijgen hoogstwaarschijnlijk natte voeten, maar dat

hebben we over voor deze bijzondere belevenis!

En dan moet het grootste avontuur van de dag nog komen. In bedoeïenenkamp Kfar

Hanokdiem genieten we van de Bedoeïense gastvrijheid en maken een tocht door de woestijn

op de rug van een kameel!

We slapen vannacht in tenten onder de sterrenhemel. Onvergetelijk wakker worden!

We dineren en overnachten in Kfar Hanokdiem.

https://www.israelidoedreizen.nl/gebruiken-in-israel-bar-mitswa-meemaken/
https://www.israelidoedreizen.nl/gebruiken-in-israel-bar-mitswa-meemaken/


Dag 4 – Massada, Negevwoestijn, Dode Zee

Deze dag begint vroeg; nog voor zonsopkomst rijden we door de woestijn van Judea. Daar

maken we een wandeling naar de top van de Massada, om van daaruit te genieten van het

adembenemende zicht als de zon opkomt over de Dode Zee en de Jordaanse bergen. We horen

de wonderbaarlijke geschiedenis van deze beroemde plaats.

Na een heerlijk ontbijt reizen we verder door de indrukwekkende Negevwoestijn, we brengen

een bezoek aan de begraafplaats van David Ben Gurion en zijn vrouw Paula. Vanaf hier hebben

we een prachtig uitzicht over de Tzinwoestijn.

Bij Ein Avdat genieten we van de adembenemende natuur in Israël. Bij deze schitterende, smalle

kloof in de Negevwoestijn verwonderen we ons over prachtige waterbronnen die in

watervallen Als we geluk hebben, zien we steenbokken en klipdassen tegen de rotswand

omhoog klauteren.

In de middag gaan we naar de Dode Zee om er heerlijk te kunnen dobberen en te genieten van

het geweldige uitzicht. Het meer bevindt zicht tussen de Jordaanvallei in het noorden, de

bergen van Moab in het oosten en de Arava-vallei in het zuiden en de bergen van Judea in het

westen.

We blijven vandaag in deze prachtige omgeving om er extra lang van te kunnen genieten.

Diner en overnachting in kibboets Kalia

https://www.israelidoedreizen.nl/bezienswaardigheden-in-israel-massada/
https://www.israelidoedreizen.nl/bezienswaardigheden-in-israel-ein-avdat/


Dag 5 – Beith She'an, Gan Hashlosha, Nazareth Village

Via de prachtige Jordaanvallei rijden we naar het noorden.

We brengen een bezoek aan de historische plaats uit de vroege bronstijd,  Beith She’an. Beith

She’an is een van de oudste steden van het land. Opgravingen en mozaïeken van deze Romeins

Byzantijnse stad met o.a. overblijfselen van een synagoge uit de zesde eeuw. Dit alles ligt op

een heuvel in het Neder-Galilea.

Aansluitend gaan we zwemmen, een heerlijke verkoeling in een door palmbomen omlijst oord.

Gan Hashlosha is een ware oase. De visjes die in het water aan je voeten kriebelen maakt een

bezoek aan dit park tot een onvergetelijke belevenis.

 Het openluchtmuseum Nazareth Village biedt ons de mogelijkheid om meer te begrijpen uit

de tijd van de Messias. We gaan als het ware terug in de Bijbelse tijd. In deze bijzonder plaats

vinden we oer oude olijfbomen en maken we kennis met het leven van toen.

We dineren en overnachten in hotel Astoria in Tiberias.



Dag 6 – Golan, Katzrin, Hulavallei

Vandaag bezoeken we het noorden van Israël. In de ochtend vertrekken we richting de Golan

en het Hermongebergte.

We brengen we een bezoek aan het openluchtmuseum van Katzrin en bekijken hier een

gereconstrueerde synagoge. De geschiedenis komt tot leven op deze interessante plek. Katzrin

Park biedt een scala aan activiteiten voor het hele gezin!

Een ontspannen bezoek aan de schitterende Hulavallei mag niet ontbreken. De Hulavallei

heeft wandelpaden en observatiepunten die u kunt gebruiken om de duizenden prachtige

vogels te bewonderen die er in het park te vinden zijn. In het voorjaar, tijdens de vogeltrek, is

de variatie aan kleurrijke vogels erg groot.

Een Golan Jeep Tour Safari neemt ons mee door het prachtige en fascinerende landschap van

de Golanhoogvlakte. We rijden over onverharde wegen, door beekjes en boomgaarden en

genieten onderweg van kleine dorpjes en de uitbundige natuur.

Daarna gaan we naar de warmwaterbronnen van National Park Hamat Gader. Als u wilt, kunt

u hier heerlijk zwemmen. In het park bevindt zich één van de grootste krokodillenboerderijen

van het Midden-Oosten.

Diner en overnachting in hotel Astoria in Tiberias.



Dag 7 – Meer van Galilea, Kapernaüm, Safed

We beginnen onze dag met een ontspannen boottocht op het Meer van Galilea. Veel Bijbelse

verhalen spelen zich af rondom dit meer, we staan onder andere stil bij de wonderbare

visvangst. Het meer wordt in de Bijbel Kinneret genoemd, wat komt van het Hebreeuwse

woord voor harp. Op de landkaart zien we waarom het meer deze naam gekregen heeft.

Vervolgens bezoeken we de ruïnes van Kapernaüm. De Messias bracht hier veel tijd door met

Zijn discipelen. In de Bijbel lezen wij dat de apostelen Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes en de

tollenaar Mattheüs in Kapernaüm woonden.

We gaan verder naar de Berg van de Zaligsprekingen. Hier hield de Messias Zijn Bergrede. Op

deze plaats gaan de woorden van deze inspirerende en indrukwekkende toespraak leven!

Woorden van toen en nu, woorden met eeuwigheidswaarde.

In Safed één van de vier heilige steden van Israel maken we kennis met het leven in deze

bijzondere stad, met haar prachtige synagoges en kunstenaarswijken.

We gaan verder naar Kibboets Sasa waar we House of Buza bezoeken. Een heerlijke ontmoeting

volgt! We horen het verhaal van de Joodse Adam Ziv die samen met de Arabier Alaa Sweetat

ambachtelijk ijs produceert. We krijgen een rondleiding achter de schermen in de ijsfabriek en

mogen uitgebreid proeven van de vele soorten heerlijk ijs.

Diner en overnachting hotel Ruth Daniel Residence in Tel Aviv.

https://www.israelidoedreizen.nl/typisch-israel-de-kibboets/


Dag 8 – Jaffa, Terugreis naar Nederland

Helaas alweer onze laatste dag. Nog één keer genieten we van het prachtige Israël.

Voordat we naar de luchthaven rijden zullen we nog een kort bezoek brengen aan het Bijbelse

Joppe, ook wel bekend als Jaffa. Joppe staat onder andere bekend om het verhaal van Jona die

in de haven van Joppe een boot vond richting Tarsis. Ook werd het hout voor zowel de eerste

tempel (2 Kronieken 2:8) als de tweede tempel (Ezra 3:7) via Joppe aangevoerd.

Helaas is aan deze reis een einde gekomen en gaan we weer naar huis. We vertrouwen erop

dat jullie deze reis als een bijzondere periode hebben ervaren. We vertrekken vanaf Ben

Gurion, Tel Aviv.

Idoed wenst jullie wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 01/05/2023 - Tot: 08/05/2023

Inbegrepen

Retourvlucht naar Israël

Hand- en ruimbagage

Transfer van- en naar de luchthaven in Israël

Vervoer in comfortabele touringcar

Accommodaties incl. ontbijt en diner

Nederlandssprekende gids

Headsets

Niet inbegrepen

Reis- en annuleringsverzekering

Administratiekosten € 25,00

Garantiefonds € 15,00

Fooiengeld gids en chauffeur € 5,00 p.p.p.d.

Lunches en drankjes

Persoonlijke uitgaven

Toeslag eenpersoonskamer € 409,00 of kamer op indeling € 20,00



Voorwaarden
Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Onvergetelijke reis vol indrukken!

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

