
Reizen naar het echte Israel,
zoals alleen Idoed dat kan!

Gemeentereis Barneveld 2023

 15 dagen  Van: 13/04/2023 - Tot: 27/04/2023

Hoe lang leeft er al een verlangen in uw hart om op reis naar Israël en Jordanië te gaan? Reis samen met uw gemeente en maak

kennis met het Joodse volk en de Midden-Oosterse cultuur. Deze gemeentereis vanuit Barneveld naar Jordanië en Israël is

speciaal ingericht op natuur, verbinding en verdieping. We verblijven op unieke plaatsen, ontmoeten bijzondere mensen en zien

eeuwenoude Bijbelse plaatsen.

Volledig verzorgde rondreis

Tijdens deze 15-daagse rondreis kunt u heerlijk ontspannen! Vanaf het moment dat u instapt in de bus in Barneveld totdat u

terugkomt in Nederland: alles wordt voor u geregeld. Begeleid door ervaren gidsen gaan we op reis door Jordanië en Israël. We

verblijven in heerlijke hotels en mogen proeven van Midden-Oosterse gerechten. Zo kunt u onbezorgd op rondreis naar Israël en

Jordanië!

Bezoek de Bijbelse plaatsen

Wandel door de eeuwenoude straatjes in Jeruzalem, aanschouw de berg Nebo en geniet van de prachtige natuur in Ein Gedi. Op

deze reis doen we diverse Bijbelse plaatsen aan en krijgen we uitleg vanuit Gods Woord. Samen ontdekken we wat het Beloofde

Land te bieden heeft.

Opgave voor deze reis is in overleg met de contactpersoon van de gemeente.



Reisinformatie

Dag 1 – Donderdag 13 april 2023 – Aanvang Gemeentereis Jordanië en Israël*

Vandaag begint onze langverwachte Gemeentereis van Barneveld naar Jordanië en Israël!

‘s Middags vertrekken we van Amsterdam naar Amman, de hoofdstad van Jordanië.

Per luxe touringcar reizen we naar het Grand Madaba hotel in Madaba. Hier wacht ons een

heerlijk welkomstdiner en brengen we onze eerste nacht door.



Dag 2 – Vrijdag 14 april 2023 – Madaba, Berg Nebo en Jerash

Een geweldige en avontuurlijke dag in Jordanië!

We doen de stad Madaba aan en bewonderen de wereldberoemde mozaïeken in de St. George

Kerk. Hier bevindt zich ook de oudste landkaart die bestaat uit 3 miljoen steentjes. We doen

het archeologische park en ook de bekende Apostle’s Church aan.

Vervolgens brengen we een bezoek aan de Berg Nebo. Vanaf hier mocht Mozes, vlak voor zijn

overlijden, een blik werpen op het Beloofde Land. Bij helder weer is het mooie Jeruzalem zelfs

te zien. Over een paar dagen zijn we daar zelf!

We gaan hierna naar Jerash, voor een bezoek aan ‘s werelds best bewaarde Romeinse

provinciale stad. Jerash kende een enorme welvaart en dit zien we terug in de archeologische

opgravingen. Met indrukwekkende Griekse tempels en Byzantijnse kerken een absoluut

hoogtepunt. Vergeet uw camera niet!

Na deze enerverende dag rijden we terug naar het Grand Madaba hotel in Madaba, waar we

dineren en overnachten.



Dag 3 – Zaterdag 15 april 2023 – Verborgen stad Petra

Nadat we heerlijk hebben ontbeten, verlaten we Madaba, vroeg in de ochtend. Er wacht ons

een schitterende dag vol hoogtepunten.

We gaan naar één van de zeven wereldwonderen! De verborgen stad van Petra was eens de

hoofdstad van de Nabateërs. Via een smalle rotskloof met metershoge wanden staan we

plotseling in een immens grote stad met complete straten en uitgehouwen paleizen. We

bekijken de prachtige schatkamer, wandelen over de straat van Facades en zien het Romeinse

theater. Waanzinnig mooi!

Na de stadstour van Petra zal de gids jullie verschillende routes uitleggen en kunnen jullie zelf

bepalen welke richting jullie op gaan. Zo kunnen jullie er voor kiezen om naar het klooster te

gaan (de grootste façade van Petra), de High Place of Sacrifice of ontdek de Royal Tombs.

Na dit indrukwekkende bezoek rijden we verder naar onze volgende verblijfsplaats in Aqaba,

waar we na zonsondergang zullen aankomen.

Hier wacht ons een heerlijk diner en overnachten we in het La Costa hotel in Aqaba.



Dag 4 – Zondag 16 april 2023 – Vrije dag in Aqaba

Vandaag hebben we een vrije dag in Aqaba. We laten de indrukken van de afgelopen dagen

rustig op ons inwerken en nemen de tijd om uit te rusten.

Wist u dat Aqaba de enige havenstad van Jordanië is? Het ligt aan aan de Golf van Aqaba, een

zeearm van de Rode Zee. Vanuit de haven kunt u de kustplaats Eilat in Israël zien liggen.

Er is mogelijkheid om te lunchen in het hotel.

In de avond dineren en overnachten we wederom in het La Costa hotel in Aqaba.

Dag 5 – Maandag 17 april 2023 – Jeeptour in Wadi Rum

Na het ontbijt vertrekken we naar de woestijn, een adembenemende omgeving.

We komen aan in de prachtige woestijn Wadi Rum en maken kennis met het echte

woestijnleven. We maken een avontuurlijke 4×4 jeepsafari door prachtige wadi’s met diepe

spelonken. We volgen eeuwenoude sporen door de woestijn, want wegen zijn er niet.

Onderweg stoppen we een aantal keer om de schitterende omgeving te voet te ontdekken.

Na onze drie uur durende jeeptocht gaan we naar onze overnachtingsplaats.

Diner en overnachting in Sun City Camp in Wadi Rum.



Dag 6 – Dinsdag 18 april 2023 – Grensovertocht Israël en omgeving Eilat

Vanochtend maken we ons gereed om Jordanië te verlaten en Israël binnen te gaan. Maar

eerst: heerlijk ontbijten!

We passeren de grens met Israël en komen uit in badplaats Eilat, op het drielandenpunt met

Egypte en Jordanië.

Iets boven Eilat ligt het Timna Park waar bijzondere natuurverschijnselen en opgravingen te

zien zijn. We bezoeken de pilaren van Salomo, een indrukwekkende rotsformatie. Ook zien we

in het park een replica van de tabernakel. Ontzettend interessant!

We vervolgen onze weg en bezoeken de Orli Cactusboerderij waar we een bijzonder

rondleiding krijgen door de cactusplantage. Wie had gedacht dat we zoveel kunnen leren over

deze typische woestijnplant? De Orli Cactusboerderij is de grootste cactusboerderij in het

Midden-Oosten en is zeker een bezoek waard.

We rijden verder richting het noorden naar de omgeving van de Dode Zee. Hier dineren en

overnachten we in hotel Inbar in Arad.

https://www.israelidoedreizen.nl/bezienswaardigheden-in-israel-timnapark/


Dag 7– Woensdag 19 april 2023 – Fontein van Tranen, Habesor en Yad Mordechai

Na ons ontbijt bezoeken we in Arad de kunstenaar Rick Wienecke met zijn werk Fontein van

Tranen. Hierin heeft hij de overeenkomst tussen de Holocaust en de kruisiging zien. Rick

Wienecke is een Canadese christen die als vrijwilliger naar Israël is gekomen en

Holocaustoverlevenden geholpen heeft.

We vervolgen onze weg naar Nahal Habesor, een rivier van maar liefst 80 kilometer lang. De

rivier ontspringt in Sde Boker en mondt uit in de Middellandse Zee bij Gaza. We passeren de

rivier over de gelijknamige Habesorbrug en wandelen door het prachtige natuurgebied en

wadi.

Ons volgende bezoek is aan Kibboets Yad Mordechai, niet ver van de zuidelijke strandstad

Ashkelon. De kibboets staat bekend om zijn honingproductie en om zijn herinnering aan

verzetsheld Mordechai Anilewitz van de Warschau getto. Mordechai was een rolmodel voor de

vele jonge mannen en vrouwen die vochten om de nieuw verklaarde staat Israël te verdedigen.

In de kibboets werd ook de Slag van Yad Mordechai geleverd tijdens de

onafhankelijkheidsoorlog in 1948. Slechts 130 kibboetsleden streden met 55 lichte wapens

tegen de Egyptenaren.

Israël wordt niet zonder reden het land van melk en honing genoemd. We brengen daarom een

bezoek aan het bijen en honinghuis, waarna we het museum van Yad Mordechai bezichtigen.

Afsluitend gaan we naar het bezoekerscentrum Path to peace in Netiv Ha’asara. Hierna rijden

we naar de hoofdstad Jeruzalem, waar we de komende dagen zullen verblijven.

We dineren en overnachten vanavond in hotel Jerusalem Gate in Jeruzalem.

https://www.israelidoedreizen.nl/typisch-israel-de-kibboets/


Dag 8 – Donderdag 20 april 2023 – Olijfberg, Oude Stad en Graftuin

Onze eerste dag in Jeruzalem beginnen we op de Olijfberg. Vanaf hier hebben we een

schitterend uitzicht over de stad Jeruzalem. We wandelen langs de Joodse graven en Dominus

Flevit (De Heer weent) naar de Hof van Gethsémané en de Kerk van Alle Volkeren.

Via de Leeuwenpoort gaan we de Oude Stad binnen. Wat bijzonder om hier samen te zijn! We

lopen over de Via Dolorosa en bezoeken Bethesda en Ecce Homo.

We gaan verder naar de christelijke wijk, waar zich de Heilige Grafkerk bevindt.

We lopen verder naar de Cardo. In de Romeinse periode was dit een overdekte

winkelstraat. Over de muren van Jeruzalem maken we vervolgens een ontspannen wandeling.

In de namiddag brengen we een bezoek aan Golgotha, hier bevindt zich de Graftuin. Deze

graftuin is prachtig aangelegd en een oase van rust. Een geschikte plaats voor gebed en

overdenking.

We dineren en overnachten vanavond wederom in hotel Jerusalem Gate in Jeruzalem.



Dag 9 – Vrijdag 21 april 2023 – Kfar Etzion, Hebron en aanvang Shabbat

Vandaag staat in het teken van de Bijbelse geschiedenis in Judea, het Hartland van Israël. We

bezoeken Gush Etzion en ontdekken meer over de ingrijpende geschiedenis van kibboets Kfar

Etzion tijdens een klank- en lichtshow.

We gaan verder naar Hebron, de stad van de aartsvaders van Israël. We bezoeken de grot van

Machpela, ook wel de grot van de Patriarchen genoemd. Hier liggen de graven van Abraham

en Sara, Izaäk en Rebecca en Jakob en Lea.

We gaan terug naar Jeruzalem waar we tijd hebben om ons op te frissen in het hotel.

Vanavond wacht ons een feestelijk programma, want Shabbat begint!

Vlak voor zonsondergang gaan we naar de Kotel (Klaagmuur). Het plein stroomt al snel vol

met mensen overal vandaan om samen de vreugde van Shabbat te delen. De blijdschap en

toewijding waarmee het Joodse volk dit begin viert, is erg indrukwekkend.

Na deze feestelijke avond gaan we heerlijk dineren en overnachten in hotel Jerusalem Gate

in Jeruzalem.



Dag 10 – Zaterdag 22 april 2023 – Massada, Ein Gedi en de Dode Zee

Na een heerlijk Israëlisch ontbijt gaan wij op weg naar het laagste punt op aarde!

We beginnen met een bezoek aan het bekende Massada, een eeuwenoud bergfort. Per kabelbaan

gaan we naar boven. Wat een belevenis! We genieten van het prachtige uitzicht. Op deze

hooggelegen vesting horen wij de fascinerende geschiedenis van deze plaats.

Vervolgens bezoeken we de Bijbelse oase van Ein Gedi, een groenrijk natuurreservaat

met heerlijke watervallen. Hier schreef David enkele van zijn Psalmen. We maken een

wandeling door de beroemde rotskloof.

Als afsluiting van deze heerlijke dag een toeristisch moment bij uitstek! We ervaren hoe het is

om gewichtsloos te zijn, drijvend op de Dode Zee! Een geweldige ervaring en een

fotomomentje waard.

We dineren en overnachten in hotel Jerusalem Gate, in het inmiddels vertrouwd

aanvoelende Jeruzalem.

Dag 11 – Zondag 23 april 2023 – Vrije dag in Jeruzalem

Vandaag hebben wij een vrije dag. Deze dag kunt u invullen naar wens.

Er is mogelijkheid om een kerkdienst in Jeruzalem bij te wonen. Of maak een wandeling in een

van de kleurrijke parken.

We dineren en overnachten, voorlopig voor het laatst, in hotel Jerusalem Gate in Jeruzalem.

https://www.israelidoedreizen.nl/bezienswaardigheden-in-israel-massada/


Dag 12 – Maandag 24 april 2023 – Yad Lakashish, Neot Kedumim en Caesarea

Vandaag zullen we Jeruzalem achter ons laten. Voordat we dit doen, brengen we nog een kort

bezoek aan Yad Lakashish, een bijzonder project in hartje Jeruzalem. Deze organisatie biedt

dagbesteding en hulpverlening voor en aan ouderen. Veel van hen hebben de Holocaust

overleefd. We nemen een kijkje in de werkplaats waar de ouderen creatieve producten maken.

Hierna brengen we een bezoek aan Neot Kedumim, het Bijbels natuurreservaat. We wandelen

door de tuin van ‘profeten en wijzen’ met honderden verschillende planten en bomen. Een

prachtig zicht!

We rijden in de richting van de Westkust en krijgen een rondleiding in de ruïnes van oude

havenstad Caesarea. De stad werd gebouwd werd door koning Herodes de Grote en was de

plaats waar Pontius Pilatus geregeld verbleef. De apostel Paulus begon hiervandaan zijn

zendingsreizen.

Na dit leerzame bezoek maken we ons klaar om naar het noorden van Israël te gaan. De

komende dagen zullen we verblijven in de omgeving van Galilea.

We dineren en overnachten vanavond voor het eerst op een kibboets, een unieke ervaring!

Kibboets Degania is een van de bekendste kibboetsen van Israël en kent een interessante

geschiedenis. Het is een voorrecht om hier te kunnen verblijven.



Dag 13 – Dinsdag 25 april 2023 – Omgeving Meer van Galilea

In de ochtend bezoeken we het Arbelgebergte, waar we een deel van de bekende wandelroute

‘Jesus Trail’ betreden. Vanaf de top kijken we uit over het meer van Tiberias, de

Golanhoogvlakte en het Hermongebergte. In deze tijd van het jaar is het een spektakel aan

kleuren dankzij prachtige voorjaarsbloeiers.

We gaan verder naar het dorp Migdal, de geboorteplaats van Maria Magdalena. Hier zijn

recentelijk eeuwenoude overblijfselen van de stad gevonden.

We bezoeken de Berg der Zaligsprekingen. We zijn hier in de leefomgeving van de Messias.

Erg verrijkend om hier rond te lopen.

Vervolgens gaan we naar de ruïnes van Kapernaüm. De Messias bracht hier veel tijd door met

Zijn discipelen. In de Bijbel lezen wij dat de apostelen Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes en de

tollenaar Mattheüs in Kapernaüm woonden.

Aansluitend maken we een boottocht op het Meer van Galilea en genieten van de natuur en de

mooie omgeving.

We vervolgen onze weg in noordelijke richting, waar we de Hulavallei bezoeken. Het

waterrijke natuurgebied bevat talloze wandelpaden en vogelobservatiepunten. Zeker tijdens

het voorjaar is de vogeltrek enorm en vormt de variatie van vogels een schitterende aanblik.

Vanavond dineren en overnachten we wederom in kibboets Degania.



Dag 14 – Woensdag 26 april 2023 – Beit She'an, Gan Haslosha, Tel Megiddo en Muchraka

We beginnen vandaag bij de Beit She’anvallei ten zuiden van het Meer van Galilea. We

verkennen dit natuurrijke gebied op Nederlandse wijze, want we stappen op de fiets! We

kijken onze ogen uit tijdens de fietstocht in de prachtige natuur van Israël.

Hierna gaan we zwemmen in Gan Hashlosha (Sachne). Omringd door palmbomen en rotsen is

Gan Haslosha een fenomenale oase. Terwijl de visjes aan onze voeten kriebelen, genieten we

van deze onvergetelijke belevenis.

We bezoeken hierna het interessante Tel Megiddo Nationaal Park, met onder andere een

fascinerend watersysteem aangelegd door Koning Achab. Over de gevechten rondom Megiddo

lezen we in het Oude Testament.

Als afsluiting van vandaag gaan we naar Muhraka op de berg Karmel. Op deze plaats ging de

profeet Elia de confrontatie aan met de Baälpriesters. Muchraka ligt maar liefst 482 meter

boven zeespiegel.

We hebben een adembenemend uitzicht over de vlakte van Jizreël, de plaats van het

Armageddon.

Het is alweer onze laatste avond van onze Gemeentereis naar Israël. We dineren en

overnachten in kibboets Nachsholim.



Dag 15 – Donderdag 27 april 2023 – Laatste dag in Israël*

Vanochtend vroeg bezoeken we het indrukwekkende ‘Atlit Detention Camp’. Het is een

herdenkingsplaats, die laat zien waar en hoe ‘illegale’ Joodse immigranten na de Holocaust

door de Engelsen gevangen werden gehouden tot er toestemming kwam om Israël binnen te

gaan.

Iets verderop ligt het idyllische bergdorpje Zichron Yaacov, waar we een bezoek brengen aan

het First Aliyah Museum.

Onderweg naar de luchthaven maken we een tussenstop bij een van de vele wijnmakerijen die

Israël kent. We krijgen een interessante uitleg over hoe wijn gemaakt wordt en we mogen

uiteraard ook van deze heerlijke vrucht van het Beloofde Land proeven!

We gaan op naar het vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv, waar het vliegtuig wacht om ons terug

naar Nederland te brengen.

Daarmee is er helaas een eind gekomen aan een onvergetelijke Gemeentereis door het

Beloofde Land. Israël Idoed Reizen wenst u wel thuis!



Reisdetails

 Vertrek: Nederland  Van: 13/04/2023 - Tot: 27/04/2023

Inbegrepen

Transfers in Nederland

Retourvlucht Jordanië/Israël

Vervoer per luxe touringcar in Jordanië en Israël

Pet, landkaart en reisprogramma in pocketformaat

Handbagage 10 kg

Ruimbagage 20 kg

Hotelovernachtingen inclusief ontbijt en diner

Lunches onderweg

Begeleiding door Nederlandssprekende, gecertificeerde gidsen in Jordanië en Israël

Fooiengeld voor gids, chauffeur en koffergeld

Visum en grensbelasting

Headsets

Entrees en excursies volgens programma

Niet inbegrepen

Persoonlijke uitgaven

Reis- en annuleringsverzekeringen

Extra drankjes bij de maaltijden

Administratiekosten € 47,50

Garantiefonds € 15,00

1 persoonskamertoeslag (€595,00) of kamerdeling (€20,00)

Calamiteitenfonds €2,50



Voorwaarden
Let op: uw paspoort dient minimaal 6 maanden na terugkomst uit Israël nog geldig te zijn.

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Israël Idoed Reizen van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden.

Accommodaties

Wij verblijven in goede middenklasse hotels. Alle kamers beschikken over bad/douche en toilet.

Op reis met een vertrouwd gevoel

https://www.israelidoedreizen.nl/algemene-voorwaarden/

